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Heel de Schrift is door God
ingegeven en is nuttig tot
lering voor diegene die in
de Rechtvaardigheid is.

Opdat de mens Gods volwassen zal
zĳn, toegerust tot elk goed werk.
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1. Efeze 1

Efeze 1 : 1-23 *
1 Paulus, een apostel van Jezus Christus, door den wil van God, 

aan de heiligen, die te Efeze zĳn, en gelovigen in Christus 
Jezus: zie zĳlĳn 1

2 Genade zĳ u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere 
Jezus Christus.

3 Gezegend zĳ de God en Vader van onzen Heere Jezus 
Christus, Die ons gezegend heeft met alle (= elke) geestelĳke 
zegening in den hemel in Christus.

4 Gelĳk Hĳ ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging 
der wereld, opdat wĳ zouden heilig en onberispelĳk zĳn voor 
Hem in de liefde;

5 Die ons te voren verordineerd heeft tot aanneming tot 
kinderen, door Jezus Christus, in Zichzelven, naar het 
welbehagen van Zĳn wil.

6 Tot prĳs der heerlĳkheid Zĳner genade, door welke Hĳ ons 
begenadigd heeft in den Geliefde;

7 In Welken wĳ hebben de verlossing door Zĳn bloed, namelĳk
de vergeving der misdaden, naar den rĳkdom Zĳner genade.

8 Met welke Hĳ overvloedig is geweest over ons in alle 
wĳsheid en voorzichtigheid;

9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zĳn 
wil, naar Zĳn welbehagen, hetwelk Hĳ voorgenomen had in 
Zichzelven.

10 Om in de bedeling van de volheid der tĳden, wederom alles 
tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, 
en dat op de aarde is;

11 In Hem, in Welken wĳ ook een erfdeel geworden zĳn, wĳ, 
die te voren verordineerd waren naar het voornemen 
Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zĳn wil;

12 Opdat wĳ zouden zĳn tot prĳs Zĳner heerlĳkheid, wĳ, die 
eerst in Christus gehoopt hebben.

13 In Welken ook gĳ zĳt, nadat gĳ het Woord der waarheid, 
namelĳk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken 
gĳ ook, nadat gĳ geloofd hebt, zĳt verzegeld geworden met 
den Heiligen Geest der belofte;

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene 
verlossing, tot prĳs Zĳner heerlĳkheid.

15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere 
Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,

16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mĳn 
gebeden;

17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der 
heerlĳkheid, u geve den Geest der wĳsheid en der openbaring 
in Zĳn kennis;

18 Namelĳk verlichte ogen uws verstands, opdat gĳ moogt weten, 
welke zĳ de hoop van Zĳn roeping, en welke de rĳkdom zĳ 
der heerlĳkheid van Zĳn erfenis in de heiligen;

19 En welke de uitnemende grootheid Zĳner kracht zĳ aan ons, 
die geloven, naar de werking der sterkte Zĳner macht,

20 Die Hĳ gewrocht heeft in Christus, als Hĳ Hem uit de doden 
heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zĳn rechter hand in 
den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en 
heerschappĳ, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen 
in deze wereld, maar ook in de toekomende;

22 En heeft alle dingen Zĳn voeten onderworpen, en heeft Hem 
der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zĳn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in 
allen vervult.

Na het noemen van de afzender, in Wiens dienst deze staat, en dat 
dit “door de wil van God” is, en vervolgens het noemen van de ont-
vangers van de Brief: “de heiligen”, zo worden “gelovigen in Christus 
Jezus” nu eenmaal genoemd, Zie zĳlĳn 2 is vers 3 de inleiding van vers 
4 t/m 14. Het eigenaardige van de Brief is namelĳk dat eerst begonnen 
wordt met een samenvatting van het voorafgaande. Waarna de Apostel 
spreekt over zĳn gebed voor de Efeziërs en daarna neemt hĳ de draad 
op van zĳn eigenlĳke onderwerp, te beginnen bĳ een beschrĳving van 
de positie van Christus, in de laatste verzen van hoofdstuk 1. Daarop 
volgen de praktische consequenties en dat beslaat dan de feitelĳke 
inhoud van de Brief.

De Efeze-brief spreekt over de positie van de gelovigen in onze dagen, 
in afwachting van de wederkomst van Christus, waarbĳ het thema is 
dat de gelovigen van vandaag, ongeacht dat men wellicht van oor-
sprong een heiden was, deel gekregen hebben aan de aan Israël 
beloofde zegeningen. Maar dan op een hoger niveau. De gelovige is 
namelĳk “met Christus gezet in de hemel” (Efeze 2 : 6) en is “gezegend 
met élke geestelĳke zegening in de hemel en in Christus”. (Vers 3) Het 
spreekt over de hemelse positie van de gelovige sinds zĳn weder-
geboorte. De Efeze-brief begint met te zeggen dat wĳ, zoals de 
Romeinen-brief zegt, één in Christus zĳn, maar dan in de hemel. Dat 

* Tenzĳ anders vermeld, komen 
de aangehaalde Bĳbelteksten uit 
de Statenvertaling.

Zĳlĳn 1

De nieuwtestamen-
tische Brieven zĳn geschre-
ven aan gelovigen en zĳn niet 
bestemd voor de mens in het 
algemeen. Ze zĳn in het alge-
meen door dienstknechten 
Gods, geschreven, namens 
God Zelf en daarmee namens 
de Here Jezus Christus Zelf. 
De Brieven in het Nieuwe 
Testament, in feite zĳn het 
allemaal brieven, op de Evan-
geliën na, zĳn geschreven met 
een verschillend doel. Als je 
dat goed voor ogen hebt,    
dan raak je een heleboel 
problemen, die anders wel-
licht kunnen ontstaan, op 
voorhand meteen kwĳt. De 
omstandigheden van de gea-
dresseerden zĳn bepalend 
voor de inhoud van de 
Brieven. Het schrĳven van 
deze Brief aan de Efeziërs 
heeft ook zo'n doelstelling. 
Bepaalde aspecten van deze 
Brief worden om die reden 
daarom niet of nauwelĳks in 
andere brieven gevonden. 

Zĳlĳn 2

Op grond van geloof 
zĳn wedergeboren kinderen 
Gods één geworden met 
Christus. Zĳ zĳn ín Christus, 
Die heilig is, en dus zĳn 
gelovigen heilig en worden zĳ 
bĳ gelegenheid “heiligen” 
genoemd.
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we verbonden zĳn met de levende Christus, Die een positie, erfenis, 
Koninkrĳk, Troon en een Kroon heeft ontvangen in de hemel zelf. 

Efeze 1 : 2
2 Genade zĳ u en vrede van God, onzen Vader, en den Heere 

Jezus Christus.

Paulus groet deze gelovigen, heiligen in Christus Jezus, met een zeer 
gebruikelĳke groet. De meeste Paulinische brieven beginnen daarmee 
en ook Petrus opent zĳn Brief met “genade en vrede van God”.

De Joden groeten elkaar met “shalom” en dat betekent “vrede”. De 
gebruikelĳke Griekse groet is “genade”. In de Bĳbel is genade de 
aanduiding voor het Nieuwe Verbond en vrede is kenmerkend voor 
het Nieuwe Verbond. Men wenst elkaar het Nieuwe Verbond toe, maar 
er staat “genade en vrede zĳ u van God” en dat kan alleen tot de 
mens komen via het Nieuwe Verbond. Genade en vrede zĳn tegen-
overgesteld aan de wet, want wet is het Oude Verbond en de strĳd 
die daarbĳ hoort. Gods wil is dat wĳ in de praktĳk van ons leven, als 
gelovigen, namelĳk als heiligen in Christus Jezus, leven onder het 
Nieuwe Verbond.

Efeze 1 : 3
3 Gezegend zĳ de God en Vader van onzen Heere Jezus 

Christus, Die ons gezegend heeft met alle (= elke) Zie zĳlĳn 2

geestelĳke zegening in den hemel in Christus.

God is een abstract begrip, maar hier wordt gezegd Wie Hĳ is: God, 
Die onze Vader is. Hĳ geeft ons die genade en vrede, omdat Hĳ onze 
Vader is. Wĳ hebben van Hem leven ontvangen en Hĳ geeft ons 
vervolgens alles wat wĳ nodig hebben voor dat leven. Of zoals Petrus 
het zegt:

2 Petrus 1 : 3
3 Gelĳk ons Zĳn Goddelĳke kracht alles, wat tot het leven en 

de godzaligheid behoort, geschonken heeft, door de kennis 
Desgenen, Die ons geroepen heeft tot heerlĳkheid en deugd;

Zo goed als de Vader voor Zĳn Zoon zorgt, zo goed zorgt Hĳ ook voor 
allen die aan Christus deel hebben en op die grond kinderen Gods 
zĳn, die opgroeien tot “zonen”, oftewel erfgenamen. In die zin is God 
onze Vader. Niet zomaar een theorie, maar dat is een praktische 
waarheid. Uit Zĳn hand leven wĳ. 

Het hele punt is dat God Zĳn Leven en Zĳn zegeningen aan de Here 
Jezus Christus gaf en geeft. Sinds wĳ verbonden zĳn met Christus, 
ontvangen wĳ het dus uit of van Hem. Dat is een heel belangrĳke 
waarheid in de rest van de Brief, maar in ieder geval in de volgende 
14 verzen. De waarheid namelĳk, dat wie wĳ ook zĳn en wat wĳ ook 
hebben, dat zo is omdat we deel hebben aan Christus. Als we iets van 
God ontvangen, dan hebben we het van Christus ontvangen en anders-
om. God dienen kan alleen via de Here Jezus Christus, de Hogepriester 
van het Nieuwe Verbond. God kan ook ons niet dienen, voor zover het 
nodig zou zĳn, buiten de Here Jezus om. Er zĳn mensen die zeggen: 
ik geloof wel in God, maar niet in Jezus. Dat is onzin natuurlĳk. Want 
dan weten ze niet Wie God is en ook niet Wie Jezus is. Als men Jezus 
niet gelooft, dan gelooft men dus God niet.

Wĳ dachten dat God ons zou zegenen, maar in vers 3 staat, dat wĳ 
God zegenen. In het verlengde daarvan: we dachten dat God ons zou 
dienen. Maar de bedoeling is dat wĳ Hem dienen. Omdat Hĳ ons 
gezegend heeft, zouden wĳ Hem zegenen. Omdat Hĳ ons geheiligd 
heeft, zouden wĳ Hem heiligen in onze levens. Omdat Hĳ ons verhoogd 
heeft, zouden wĳ Hem verhogen in ons leven. Of met een wat moeilĳke 
term: ómdat Hĳ ons gezegend heeft, zouden wĳ Hem zegenen. Dat is 
de belangrĳke strekking van het vers. De hoofdzin is niet dát God “ons 
gezegend heeft met elke geestelĳke zegening in de hemel in Christus”, 
maar de hoofdgedachte is: “gezegend zĳ de God en Vader van onze 
Here Jezus Christus”. In de bĳzin volgt de reden, het omdat: “omdat 
Hĳ ons gezegend heeft met elke geestelĳke zegening in de hemel en 
in Christus”. Hĳ heeft dat in het verleden tot stand gebracht en wĳ 
leven dus nu in het bezit van deze geestelĳke zegeningen. God heeft 
het ons gegeven en wĳ hoeven er niet om te vragen.

Voor zover wĳ in Christus zĳn, is God óók onze Vader en Degene uit 
Wiens hand wĳ leven. Wĳ hebben van God genade en vrede ont-
vangen, via de Here Jezus Christus. De gedachte is, dat God eerst 
genade en vrede gaf aan Zĳn Zoon. Genade onder het Nieuwe Verbond 
ontving Hĳ, omdat Hĳ “voor ons tot zonde gemaakt werd”, (2 Korinthe 
5 : 21) de zonde der wereld droeg en daarom stierf. Zĳn opstanding 
uit de dood is Gods genade. De vrede van het Nieuwe Verbond ontving 
Hĳ bĳ het einde van de strĳd tegen de zonde, tegen de heerschappĳ 
van de wet en de duisternis. Het gaat er om, dat in vers 3 niet alles 
op één hoop geveegd wordt, zo van alle geestelĳke zegeningen en 
welke het zĳn, zoek je maar uit. Het is een bewuste opsomming van 7 
zegeningen. Als u er meer kunt vinden in uw Bĳbel, maken ze onderdeel 
uit van één van deze 7 hoofdpunten. Er ontbreekt er niet één en het 

Zĳlĳn 3

“Alle geestelĳke zegening”, 
is volstrekt goed, maar het 
probleem is dat het ver-
ouderd Nederlands is, want 
als we persé “zegening” in het 
enkelvoud willen laten staan, 
dan gebruiken wĳ niet meer 
het woord “alle”, maar “elke”. 
De vertaling met “zegening” 
in het enkelvoud is correct. 
“Alle geestelĳke zegeningen” 
is onbepaald. Die zegeningen 
zĳn er allemaal, niet één ont-
breekt. Maar het betekent 
tegelĳkertĳd: wĳ weten niet 
hoeveel en welke het zĳn. Het 
moet “elke” zĳn, want dat ver-
onderstelt ook dat er geen 
één mankeert. Bovendien  
betekent het dat wĳ weten 
wélke het zĳn en dat ze dus  
te tellen zĳn. (Lied 256 Joh. 
De Heer: Tel uw zegeningen) 
In de verzen 4 t/m 14, vinden 
we een reeks van 7 geestelĳ-
ke zegeningen, waaraan wĳ 
deel hebben gekregen in 
Christus.

De NBG’51-vertaling heeft 
“allerlei” en dan zĳn ze nog 
niet te tellen. Maar dat ”aller-
lei” staat in ieder geval niet in 
de grondtekst.

https://www.vlichthus.nl/tel-uw-zegeningen/
https://www.vlichthus.nl/tel-uw-zegeningen/
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zĳn niet zomaar zegeningen, nee, er staat: “elke geestelĳke zegening”, 
dat wil zeggen voor de natuurlĳke mens onzienlĳke zegeningen, die 
te maken hebben met onze tegenwoordige bedeling. Nu in deze tĳd 
ontvangen wĳ niet élke lichamelĳke zegening van God, hoewel er wel 
degelĳke stoffelĳke (zienlĳke) zegening is, maar dat is weggelegd voor 
de toekomst. Wĳ hebben deze belofte in Filippenzen 3. 

Filippenzen 3 : 21
21 Die ons vernederd lichaam veranderen zal, opdat hetzelve 

gelĳkvormig worde aan Zĳn heerlĳk lichaam, naar de 
werking, waardoor Hĳ ook alle dingen Zichzelven kan 
onderwerpen.

Voor zover wĳ deel hebben aan het werk Gods, blĳft dat onzienlĳk en 
dus geestelĳk. Bĳ de wederkomst van Christus zullen veel van die 
onzienlĳke dingen zienlĳk gemaakt worden.

Het “in Christus” in vers 3 drukt uit dat wĳ verbonden zĳn met Christus.
De uitdrukking in het Grieks heeft een wat bredere betekenis dan onze 
Nederlandse uitdrukking. Het “in” (Grieks: “ἐν”) drukt een verbonden-
heid uit die niet verbroken kan worden. Het hoort bĳ elkaar. Daarom 
wordt in deze Brief gezegd dat wĳ “ín Christus” zĳn, of dat wĳ “ín den 
Geliefde” zĳn, of “ín Hem” zĳn. Of andersom: “Christus is ín ons”. Zo 
staat het bĳ een andere gelegenheid. Het drukt in beide gevallen 
hetzelfde uit, namelĳk onze verbondenheid met Christus. Zie zĳlĳn 4 Met 
Hem hebben wĳ zegeningen ontvangen in de hemel. Dat lĳkt wat 
moeilĳk, maar toch valt het wel mee. Deze uitdrukking, zoals die hier 
vertaald is, staat er zo niet. Er staat niet “in de hemel” en ook niet “in 
de hemelse gewesten” (NBG’51). Wat er in het Grieks staat is goed 
naar het Nederlands te vertalen: “in het hemelse”. (Engels: “heavenly”) 
Precies dezelfde uitdrukking vinden wĳ in Johannes 3 : 12. Daar blĳkt 
het te gaan, waar staat “de hemelse”, over “de hemelse dingen”. En 
dat betekent weer alle dingen die tot de hemel behoren.

Het hele punt is dat wĳ - als gelovigen in onze dagen - niet alleen deel 
hebben gekregen aan Christus, maar ook aan Zĳn positie in de hemel. 
Hemels burgerschap dus. Dat is een uitzonderlĳke situatie, omdat als 
er na de opname van de Gemeente weer mensen tot geloof komen, 
beginnend bĳ het Joodse volk en verder de volken der aarde, zĳ niet 
naar de hemel gaan. Die gelovigen dan zĳn geen eerstelingen, dat zĳn 
wĳ. Daar kunnen wĳ niks van doen. Het heeft gewoon te maken met 
het jaartal, en dus de bedeling, waarin we leven. Gelovigen uit onze 
bedeling (de 5e) gaan naar de hemel, en wel meteen als zĳ weder-

geboren worden op grond van hun geloof in de Here Jezus Christus. 
Alle andere gelovigen gaan, ná de Jongste Dag, naar een Nieuwe 
Aarde. Dat betekent dat het in vers 3 niet zomaar een kreet is, als er 
staat heeft “ons gezegend met elke geestelĳke zegening in de hemel”. 
Het beschrĳft de uitzonderlĳke positie van de gelovigen uit onze 
tegenwoordige bedeling. Zĳ zĳn “hemelburgers”, want ons burger-
schap is in de hemel, de “derde hemel”, de “hemel der hemelen”, 
“het paradĳs”, (2 Korinthe 12 : 4) daar waar Christus is. Het is meer 
dan alleen maar een plaats. Het gaat om dingen die daar thuishoren. 
Die daar deel van uitmaken. Die hemel behoort niet tot de schepping. 
Hĳ is hoger in rangorde, maar strekt zich uit tot op de aardbodem. Díe 
hemel is dus in ons midden. Voor zover wĳ gelovigen zĳn, zĳn wĳ in 
díe hemel en zo ver is dat niet. Niet in meters in ieder geval, maar wel 
in rangorde, die is hoger.

Je moet dus weten dat je deze zeven geestelĳk zegeningen alreeds 
hebt, om er daarna ook uit te leven. Want wat het tweede deel van 
vers 3 betreft, zouden wĳ moeten vragen: welke zegeningen zĳn dat 
dan? Dan zegt de Apostel: “zoals daar zĳn ...”. Alleen hĳ gebruikt niet 
“zoals”, maar het woordje “gelĳk”, maar dat is hetzelfde, bĳvoorbeeld 
in “gelĳk Hĳ ons uitverkoren heeft”, in vers 4.

Efeze 1 : 4 (zegening 1)
4 Gelĳk Hĳ ons uitverkoren heeft in Hem, voor de 

grondlegging der wereld, opdat wĳ zouden heilig en 
onberispelĳk zĳn voor Hem in de liefde;

De eerste zegening in deze opsomming grĳpt zeer ver terug, namelĳk 
naar “vóór de grondlegging (= nederwerping) der wereld”. Via twee 
uitdrukkingen in deze ene zin wordt ver teruggewezen. In de eerste 
plaats via dat “Hĳ ons uitverkoren heeft”. Dat heeft helemaal niets te 
maken met de traditionele kerkelĳke leer van uitverkiezing. En ook niet 
met de redenering dat God, nu de klok voor Israël stilstaat, de 
Gemeente verzamelt uit de volkeren door mensen uit te kiezen, die 
dan gelovig en behouden worden. Die zĳn dan uitverkoren en anderen 
heeft God niet uitverkoren. Daar is dan niks aan te doen. De vreemde 
gedachte is dat wie het Evangelie gehoord heeft, tot geloof gekomen 
is, omdat God het zo geregeld heeft. Voor de anderen heeft Hĳ dat 
niet geregeld, maar dat komt dan later wel goed. Want meestal wordt 
de redenering voortgezet met een verhaal waaruit moet blĳken dat in 
de toekomst toch alle mensen ooit een keer behouden zullen worden. 
Dat is bekend als “de leer van alverzoening”. Ik word ervan beschuldigd 
dat te prediken, terwĳl ik dat al jaren tegenspreek en bestrĳd.

Zĳlĳn 4

De hele natuurlĳke 
mensheid wordt aangeduid 
met de naam “Adam”. De 
naam van de oorspronkelĳke 
stamvader wordt gebruikt 
voor al zĳn afstammelingen.  
Op dezelfde wĳze wordt de 
naam van Christus gebruikt 
voor allen die ín Christus zĳn 
en dus het leven van Christus 
hebben ontvangen door 
wedergeboorte. Zĳ heten 
Christenen. Dat is nog zwak 
uitgedrukt, want zĳ heten in 
feite “Christus”, omdat Hĳ het 
Hoofd is van het Lichaam, de 
Gemeente in haar geheel.  
Waar “Christus” in de Bĳbel 
staat, wordt in werkelĳkheid 
niet alleen de Here Jezus, 
maar zelfs de hele Gemeente 
aangeduid.

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g2032/kjv/tr/0-1/
https://bijbelschool.vlichthus.nl/grondlegging-nederwerping/
https://vlichthus.nl/uitverkiezing-in-de-bijbel/
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Dit alles staat niet in Efeze 1 : 4. In beide gevallen is het onbĳbels. 
Want de Bĳbel leert nergens dat God mensen verkiest om zalig te 
worden. God verkies nooit mensen om tot geloof te komen. God gééft 
de mens geen geloof. Dat is de grootste onzin die er bestaat. Het is 
een lering van de duivel. God vraagt van de mens alleen geloof. Dat 
je gelooft wat God gezegd heeft. De mens hoeft zich alleen maar te 
onderwerpen aan het Woord Gods en anders niks. Vanaf de profeten 
van de Oude Testament staat de Bĳbel vol met oproepen van Gods 
kant aan de mens om zich aan Zĳn Woord te onderwerpen. Om te 
geloven. Om te kiezen voor Hem en daarmee voor het leven. 

Waar in de Bĳbel sprake is van uitverkiezing wordt uitdrukkelĳk gezegd 
dat God niet de mens kiest. Dat wil zeggen niet de uitwendige mens. 
Niet de persoon. Niet wat hĳ doet of wie hĳ van nature is. Dat speelt 
allemaal geen rol. De Schrift leert dat God geloof verkiest. En daarmee 
kiest hĳ dus elke gelovige. God zegt: Ik kies alle gelovigen. Niet op 
grond van hun werk, maar op grond van wat in hun hart is. Op grond 
van hun geloof. Op grond van of Mĳn Woord daarin is. Dán zal Ik hen 
eeuwig leven geven. 

We hebben het voorbeeld van Abraham. Zĳn geschiedenis van geloof 
in wat God tot hem sprak, staat in Genesis 12. In Hebreeën 11 staat 
waarom God Abraham verkoos: “Door het geloof is Abraham, 
geroepen zĳnde, gehoorzaam geweest ...” Hier heb je de hele volg-
orde. Hĳ geloofde en daarom riep God hem. Omdat hĳ geloofde en 
omdat God hem riep, gehoorzaamde Abraham dus en handelde hĳ 
ook daar naar. Hĳ ging naar een land zonder te weten waar hĳ komen 
zou. In Hebreeën worden nog veel meer voorbeelden van geloof 
genoemd. God heeft zĳn keuze gemaakt. Hĳ kiest alle gelovigen en 
vervolgens is de keuze aan ons. Kiezen wĳ voor de Heer, dan hebben 
wĳ deel aan Zĳn uitverkiezing. Verwerpen wĳ Hem, dan niet. 

Hier staat niet dat God ons uitverkoren heeft voor de grondlegging 
der wereld. Zo wordt het wel geciteerd, behorend bĳ de filosofie over 
de voorkennis Gods. Namelĳk dat God je al uitverkoren heeft voordat 
je geboren bent. Maar hier staat: “ ... gelĳk Hĳ ons uitverkoren heeft 
in Hem”. Dus in Christus, want God heeft Hem al lang geleden uit-
verkoren. (Zie ook Johannes 17 : 5, 24) Als de Bĳbel spreekt over 
“uitverkiezing voor de grondlegging der wereld”, dan spreekt het niet 
over onze uitverkiezing, maar over de uitverkiezing van de Here Jezus 
Christus. Die uitverkiezing vond al plaats vóór “de nederwerping der 
wereld”, maar wĳ kregen deel aan die verkiezing toen wĳ tot geloof 
kwamen. Moeilĳker is het niet. Het wordt hier niet uitgebreid uiteen-

gezet, omdat dit al gedaan werd in de Romeinen-brief. En in de 
Galaten-brief (studie nr. 97) bovendien, die hier net aan vooraf gaat, 
waar heel uitgebreid en heel omstandig verklaard wordt, ook op grond 
van oudtestamentische uitspraken en gebeurtenissen, dat het ook nooit 
anders geweest is. God verkiest geloof. 

Precies hetzelfde zal gelden voor Israël. In de toekomst zal geheel Israël 
zalig worden, (Romeinen 11) maar dan alleen op grond van geloof. 
Romeinen 11 zegt “alzo zal geheel Israël zalig worden”. Hoe? “Indien 
zĳ in hun ongeloof niet blĳven”. Indien zĳ tot geloof komen dus. Al 
wordt erbĳ gezegd, dat het dan toch slechts een overblĳfsel betreft, 
want niet elke Israëliet zal tot geloof komen. Slechts gelovigen blĳven 
over en dat “naar de verkiezing der genade”. (Romeinen 11 : 5)

Dus er staat niet: gelĳk wie ons uitverkoren heeft voor de grondlegging 
der wereld. Er staat gelĳk Hĳ ons uitverkoren heeft in Hem. Er staat 
niet: gelĳk wie ons uitverkoren heeft om in Hem te zĳn. Er staat gewoon 
dat we in Hem gezegend zĳn met elke geestelĳke zegening. Sinds wĳ 
in Hem zĳn, hebben wĳ dus deel aan al die geestelĳke zegeningen. 
Sindsdien zĳn wĳ ín Hem uitverkoren. De Bĳbel leert dus niet dat God 
mensen uitverkiest om tot geloof te komen. De Bĳbel leert dat als een 
mens tot geloof gekomen is, hĳ deel heeft aan Gods verkiezing.

Over de uitdrukking “in de liefde” aan het einde van vers 4 kan men 
het nooit eens worden of die uitdrukking eigenlĳk bĳ het vorige vers 
hoort of nog bĳ dit vers. Wat mĳ betreft blĳft het zo staan. Wĳ zouden 
namelĳk heilig en onberispelĳk zĳn in liefde. Niet naar menselĳke 
normen of naar een menselĳk oordeel, maar naar Goddelĳke normen 
of naar de normen van Christus, want dat is waar het om gaat. De 
bedoeling van het werk van de Geest in ons, en eventueel door ons 
is, dat wĳ heilig en onberispelĳk zouden zĳn. De bedoeling is dat het 
werk Gods in deze dagen in ons gestalte zou krĳgen. God doet wat, 
niet in of aan de wereld, maar in, of aan, of door, de Gemeente. Het 
is een werk van heiligen, reinigen, onberispelĳk stellen.

Voor gelovigen is dat dikwĳls problematisch, omdat velen, ik weet niet 
op grond waarvan, de indruk hebben dat het hun eigen werk zou 
moeten zĳn, namelĳk zich heiligen, zich reinigen, zich zonder vlek of 
rimpel voor het aangezicht God stellen. De Schrift leert echter precies 
het tegenovergestelde. Niet wĳ zouden dat doen, Christus zou dat 
doen. Wĳ zouden het láten doen, door Hem namelĳk. Wat van ons 
verwacht wordt, is dat wĳ ons overgeven aan dat werk Gods en ons 
daarvoor beschikbaar stellen. Daar gaat het om. 

https://vlichthus.nl/galaten-97/
https://vlichthus.nl/galaten-97/
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Efeze 1 : 5 (zegening 2) 
5 Die ons te voren verordineerd heeft tot zoonstelling, (Grieks: 

huiothesia, G5206; Statenvertaling: aanneming tot kinderen;) door 
Jezus Christus, in Zichzelven, naar het welbehagen van Zĳn 
wil.

God heeft ons, ook weer tevoren, “verordineerd tot zoonstelling”, en 
wel door Jezus Christus, en zelfs “in Zichzelf” en “in overeenstemming 
met met het welbehagen van Zĳn wil”. God heeft dus nóg iets gedaan, 
naast de uitverkiezing in vers 4. Zie zĳlĳn 5 Hĳ heeft ons “tevoren 
verordineerd” tot een bepaalde bestemming, en die bestemming heet 
dan “aanstelling tot zonen”, of “zoonstelling”, want in het Grieks is 
het één woord, “huiothesia” namelĳk. Volgend op Zĳn Werk in het 
verleden, de uitverkiezing, is de “zoonstelling” Zĳn Werk, dat Hĳ in de 
toekomst aan ons wil doen. Die “aanstelling tot zoon” is dan meteen 
het einde van de ontwikkeling die hier beschreven wordt. 

Iemand wordt “zoon” door aanstelling. (Genesis 15) God wil ons aan-
stellen tot zonen, het gaat niet over “aannemen tot kinderen”. Dat kan 
niet, want wĳ zĳn al kinderen Gods op grond van wedergeboorte en 
niet op grond van dat hĳ ons “aangenomen” heeft als kinderen. De 
bedoeling van kinderen in het algemeen is, dat zĳ tot zonen, tot vol-
wassen erfgenamen, zullen worden aangesteld. Sinds dat wĳ kinderen 
Gods zĳn, is het de bedoeling dat wĳ zonen zullen worden. Maar niet 
alle kinderen worden altĳd zonen. Niet alle kinderen erven. In de Bĳbel 
hebben we daar veel voorbeelden van. Zo was Ismaël wel een kind 
van Abraham, maar hĳ werd niet tot “zoon” (erfgenaam) gesteld. Ezau 
was een kind van Izak, maar hĳ werd niet tot zoon gesteld. Dat gold 
eveneens voor Ruben, als eerste kind van Jakob. Hĳ werd evenmin tot 
zoon gesteld, ook al heette hĳ zo: “zie een zoon”, want dat is de 
betekenis van zĳn naam. De aanstelling tot zoon is de definitieve en 
uiteindelĳke vervulling van het erfrecht.

Die zoonstelling is de “aanstelling tot eerstgeborene”, waarmee “de 
Gemeente van eerstgeborenen” wordt gevormd. Hebreeën 12 : 23: 
“... de algemene vergadering en de Gemeente der eerstgeborenen, 
die in de hemelen opgeschreven zĳn.” Dit betekent dat er ook anderen 
zĳn dan eerstgeborenen. In de toekomst zal er nog een ander gelovig 
volk zĳn. Dat komt voort uit de prediking van het Evangelie aan de 
volkeren, met als uiteindelĳk resultaat de oprichting en openbaring van 
dit beloofde Koninkrĳk vanuit een aards Jeruzalem, de stad van David. 
Waar men die toekomstverwachting niet heeft, betekent een uitspraak 
als “Gemeente van eerstgeborenen” niets meer. Men zou het onder-

scheid zien tussen de hedendaagse Gemeente, met een hemelse 
bestemming, en de gelovigen van na de opname van de Gemeente.
Die zoonstelling gebeurt “door Jezus Christus”, of “in Jezus Christus”. 
Dat staat hier weliswaar niet, maar dat stond al in vers 3. 

Christus Zelf is geroepen tot een erfenis, tot Zoonschap en is in het 
verleden, nadat hĳ zĳn “loopbaan des geloofs” gelopen had, tot Zoon 
aangesteld. Zo wordt het in de Bĳbel verteld. In elk geval in Psalm 2 
: 7: “Gĳ zĳt Mĳn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”, aangehaald in 
Hebreeën 1 : 5. In Handelingen 13 : 33 haalt de apostel Paulus deze 
woorden aan en zegt dat dit vervuld is op de dag van de opstanding 
van de Here Jezus. Toen heeft God Hem officieel aangesteld als 
Erfgenaam en werkelĳk alles aan Hem onderworpen. Volgens Hebreeën 
1 is Christus gesteld tot Erfgenaam van het heelal, boven de engelen, 
hoger is er niet. En dus aan de rechterhand Gods. Als wĳ in de toekomst 
de engelen zullen oordelen, (1 Korinthe 6 : 3) kan dat alleen omdat 
wĳ “gezegend zĳn met elke geestelĳke zegening in Christus”. Omdat 
wĳ zo deel hebben aan Hem, dus leden zĳn van Zĳn Lichaam. Wĳ zullen 
“’t heelal met U beërven”, zoals lied 92 “Dank Jezus dank met wat 
genâ”, uit de bundel “Geestelĳke liederen”, zegt. 

Romeinen 8 : 30
30 En die Hĳ te voren verordineerd heeft, dezen heeft Hĳ ook 

geroepen; en die Hĳ geroepen heeft, dezen heeft Hĳ ook 
gerechtvaardigd; en die Hĳ gerechtvaardigd heeft, dezen heeft 
Hĳ ook verheerlĳkt.

We zĳn al verheerlĳkt! Daar waar wĳ als kinderen Gods in afhankelĳkheid 
van Hem leven en Hem dienen, delen wĳ reeds nu in Zĳn Heerlĳk- 
heid. Die zien wĳ weliswaar niet, maar die zal aan ons geopenbaard 
worden. (Romeinen 8 : 18) Het is er dus al, alleen we zien het nog niet. 
Naar deze openbaring, de zoonstelling, zĳn we onderweg. Waar wĳ 
“gezegend zĳn met elke geestelĳke zegening in de hemel en in 
Christus”, is het de bedoeling dat ook wĳ, na het lopen van de 
loopbaan, tot zonen worden aangesteld. Wĳ zouden de loopbaan des 
geloofs lopen en niet strĳden tegen vlees en bloed, maar wel stand 
houden tegen overheden, machten en geestelĳke boosheden in de 
lucht. (Efeze 6)

“Naar het welbehagen van zĳn wil” geeft aan dat het niet gaat om wat 
onze wil is, maar dat het gaat om Gods wil. We zitten zo vaak met het 
probleem dat wĳ een bepaalde wil hebben en hopen dat God die 
uitvoert, terwĳl het in werkelĳkheid gaat om Gods wil, waaraan wĳ ons 

Zĳlĳn 5

Men zou onderscheid 
maken tussen wat in vers 4 
heet “uitverkiezing”, en wat in 
vers 5 is “predestinatie”. Om 
een of andere reden schĳnt 
dat in het tegenwoordige taal-
gebruik hetzelfde te zĳn, in 
het theologische taalgebruik 
voor zover ik weet ook, maar 
in de Bĳbel, in de grondtaal, 
zelfs in het Nederlands, zĳn 
het twee tegengestelde be-
grippen. “Uitverkiezing” heeft 
te maken met het verleden, 
de oorsprong. “Predestinatie”, 
in het Nederlands vertaald 
met “tevoren verordineren”, 
heeft te maken met de toe-
komst.  Verordineren is het 
Griekse “orizo,”. Dat kennen 
wĳ als “horizon”,. In het ge-
wone Nederlands: “einder”. 
Het spreekt over het doel of 
de bestemming. Meer is er 
niet, verder gaat het niet. Voor 
zover men zien kan, kĳkt 
men niet verder dan het 
einde. Vers 4 spreekt dus over 
hoe de tegenwoordige situatie 
van de gelovigen ontstaan is, 
op grond van de verkiezing 
van Gods genade. Vers 5 
spreekt over waar het naar 
toe moet, in gewoon Neder-
lands, wat de bedoeling, wat 
het einddoel daarvan is na-
melĳk de “zoonstelling”.

https://www.debijbelvoorjou.nl/geestelijke-liederen/92-dank-jezus-dank-met-wat-gena/
https://www.debijbelvoorjou.nl/geestelijke-liederen/92-dank-jezus-dank-met-wat-gena/
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zouden onderwerpen. Dat wordt vele malen op veel plaatsen in de 
Schrift herhaald. Zo ook hier in vers 5, want wĳ zĳn nu eenmaal 
geroepen, Romeinen 8, om tot zonen te worden aangesteld in de 
toekomst, naar het welbehagen van Gods wil.

Efeze 1 : 6 (zegening 3) 
6 Tot prĳs der heerlĳkheid Zĳner genade, door welke Hĳ ons 

begenadigd heeft in den Geliefde;

Uit deze uitspraak, hier in dit vers, maar ook uit wat er verder volgt, 
blĳkt dat het gaat om de genade waaruit wĳ nu dagelĳks leven. Niet 
alleen de genade die ons deel werd toen wĳ tot geloof in de Here 
Jezus Christus kwamen. Al het werk dat de Heer vandaag doet, komt 
voort uit Zĳn genade, uit Zĳn barmhartigheid, goedertierenheid en 
lankmoedigheid. Meer in het bĳzonder is het het werk dat de Heer in 
een ieder van ons doen wil en doen kan, voor zover wĳ ons aan Hem 
ter beschikking stellen. Wĳ leven dus uit Zĳn genade. Dat is niet genade 
tot vergeving van zonde, maar het is genade ópdat wĳ uit zĳn genade 
Hem nu daadwerkelĳk zouden kunnen dienen. In die mate zelfs dat wĳ 
daarvoor beloond zullen worden in de toekomst. Zover reikt die genade 
Gods en daaruit leven we elk moment van de dag. Niet alleen in 
verband met zegeningen, die Hĳ ons geeft en die we ook duidelĳk als 
zegeningen kunnen herkennen, maar zelfs waar het gaat om dingen 
die wĳ niet meteen als zegeningen herkennen. (Jakobus 1 : 2)

Vers 6 zegt dus wat het doel is van onze predestinatie tot zoonstelling, 
namelĳk dat daardoor zĳn genade geprezen, dan wel verheerlĳkt zou 
worden, want dat “tot prĳs der heerlĳkheid Zĳner genade”. Wat hier 
staat, is dat God de Gemeente roept, verzamelt, opbouwt tot een 
betoning, tot een demonstratie, van Zĳn genade. Niet in de eerste 
plaats gericht op ons, wĳ zĳn het “voorwerp”, maar als zodanig, nu al 
en tot in de eeuwigheid. Als later ooit iemand, na de Jongste Dag, de 
vraag stelt waarom u in de hemel bent, want zo best was het allemaal 
niet, dan moet het meteen duidelĳk zĳn dat het niet is op grond van 
verdienste, maar dat het is voortgekomen uit de rĳkdom van Gods 
genade. Zelfs in een wereld waarin de zonde is uitgebannen is er dan 
altĳd nog een aandenken, een soort van monument, van Gods genade. 
Zie zĳlĳn 6 Dat is in ieder geval de Gemeente.

“Hĳ heeft ons begenadigd in de geliefde” is een uitspraak die gaat 
over onze tegenwoordige positie. God heeft ons begenadigd in 
Christus. De Here Jezus heeft Zelf genade ontvangen nadat Hĳ onze 
zonden droeg en als gevolg daarvan leed en stierf. Hĳ stond vervolgens 

op uit de dood, omdat Hĳ begenadigd werd op grond van Zĳn geloof. 
De eerste die dat eeuwig leven ontving, en dus begenadigd werd op 
die wĳze, was de Here Jezus.

Efeze 1 : 7 (zegening 4) 
7 In Welken wĳ hebben de verlossing door Zĳn bloed, 

namelĳk de vergeving der misdaden, naar (= in overeen-
stemming met) den rĳkdom Zĳner genade.

“Verlossing door Zĳn bloed“ is heel wat meer dan vergeving der 
misdaden. Men is dan vrĳgekocht uit de macht van iets. Wĳ zĳn verlost 
van 1. de macht der zonde en als onderdeel daarvan, hebben wĳ 2. 
ook vergeving der zonden ontvangen, hier weergegeven met het 
woord “misdaden”. God bevrĳdt ons van de heerschappĳ van de 
zonden en ook van onze zondige natuur. Hĳ neemt zowel de symptomen 
van het probleem als ook de oorzaak weg. Wĳ zĳn wedergeboren en 
waar wĳ Nieuw Leven hebben ontvangen, waar de kracht Gods in ons 
werkt, waar het leven Gods in ons werkt, is deze macht van de zonde 
niet meer de grootste macht in ons leven. Die is er nog wel en werkt 
ook nog uit. Wĳ zullen ongetwĳfeld nog steeds zondigen, (1 Johannes 
1 : 8, 10) waarna die zonden vergeven worden (1 Johannes 2 : 1), want 
het bloed van Here Jezus Christus reinigt ons. (1 Johannes 1 : 7, 9) 
Maar het belangrĳkste is te weten dat een andere kracht in ons werkt, 
die sterker is dan de zonde. Niet een kracht die tot doel heeft de zonde 
te onderdrukken, maar die tot doel heeft zelf vruchten te dragen. Door 
het Leven van Christus in ons zĳn wĳ in staat God te dienen. Op die 
manier heersen de zonde en de zonden niet langer in ons praktische 
leven, maar heerst juist het leven van Christus in ons. Het hangt 
rechtstreeks samen met de genade Gods, want uit genade hebben wĳ 
die kracht ontvangen en door genade werkt die kracht in ons. Paulus 
schrĳft aan de Korinthiërs:

2 Korinthe 12 : 8
8 En Hĳ heeft tot mĳ gezegd: Mĳn genade is u genoeg; want 

Mĳn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel 
liever roemen in mĳn zwakheden, opdat de kracht van 
Christus in mĳ wone.

Aan Gods genade heb je genoeg. Zĳn genade neutraliseert de zonde 
en neemt de consequenties daarvan weg. Genade werkt in ons en daar 
leven we uit, dat is wat verlossing is, zoals het geformuleerd wordt hier 
in vers 7. Wĳ zĳn vrĳgekocht, er is een hoge prĳs voor betaald (1 
Korinthe 6 : 20; 7 : 23) en zo zĳn wĳ verlost.

Zĳlĳn 6

“Genade” is eigenlĳk 
het belangrĳkste thema van 
deze Efeze-brief. Het woord 
staat precies 12 keer in de 
Brief en 12 staat voor koning-
schap of heerschappĳ. Dat 
betekent dus dat de Brief 
spreekt over “heerschappĳ 
der genade”. Dat staat letter-
lĳk in 3 : 2 “de bedeling der 
genade Gods”, oftewel “de heer-
schappĳ der genade Gods“.
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1 Petrus 1 : 18-20
18 Wetende dat gĳ niet door vergankelĳke dingen, zilver of 

goud, verlost zĳt uit uw ĳdele wandeling, die u van de 
vaderen overgeleverd is;

19 Maar door het dierbaar bloed van Christus, als van een 
onbestraffelĳk en onbevlekt Lam;

20 Dewelke wel voorgekend is geweest voor de grondlegging 
(= nederwerping) der wereld, maar geopenbaard is in deze 
laatste tĳden om uwentwil,

Petrus schrĳft precies hetzelfde als Paulus in Efeze 1 : 7. Daarbĳ gaat 
het nadrukkelĳk om het bloed van Christus, het bloed van de Geliefde, 
uit vers 6. Dus niet over het bloed van Jezus, want het gaat hier niet 
over de Here Jezus, die de zonden heeft weggedragen aan het hout, 
zoals Petrus schrĳft in 1 Petrus 2 : 24. Hier gaat het over de positie van 
de wedergeboren mens, die in Christus is. De gelovige die in de praktĳk 
verlost is van de heerschappĳ van de zonde en van de dood, door het 
bloed van Christus. 

Het woord “bloed” wordt zowel door Petrus als door Paulus overdrach-
telĳk gebruikt. Bloed, zeker in de Bĳbel, is leven en niet dood, zoals 
velen helaas denken. Waar wĳ geen bloed meer hebben, daar leven 
wĳ niet meer en waar wĳ bloed verliezen, verliezen wĳ ons leven. Bloed 
betekent leven en dus staat hier dat wĳ de verlossing hebben door 
Zĳn Leven. Als Hĳ niet zou leven, kan Zĳn Leven in ons niet de grootste 
kracht zĳn. Dan zouden wĳ dus nog steeds onder de heerschappĳ van 
de zonde leven.

1 Korinthe 15 : 17
17 En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw geloof 

tevergeefs, zo zĳt gĳ nog in uw zonden.

Wĳ zouden moeten begrĳpen dat Christus ín ons leeft en dat we in de 
praktĳk van ons leven verlost zĳn van al die dingen waaraan wĳ van 
nature gebonden waren. Wĳ zouden van die dingen (dode werken) 
dan ook “geen weet” (geweten) meer hebben, zodat we Hem kunnen 
dienen in de praktĳk van ons leven.

Hebreeën 9 : 14
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den 

eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelĳk opgeofferd heeft, 
uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden 
God te dienen?

Omdat Hĳ leeft in de praktĳk, leef ik ook in die kracht Gods en heb ik 
de overwinning.

Romeinen 8 : 37
37 Maar in dit alles zĳn wĳ meer dan overwinnaars, door Hem, 

Die ons liefgehad heeft.

Naarmate wĳ ons aan Hem en Zĳn Werk beschikbaar stellen, hebben 
wĳ ook in de praktĳk van ons leven deel aan deze overwinning op de 
dood aan, op de zonde en op de wet. 

“Den rĳkdom Zĳner genade” veronderstelt meer aspecten van deze 
genade. We worden er niet alleen door behouden, maar we leven   
ook dagelĳks uit Zĳn genade. Johannes 1 : 16 zegt: ”En uit Zĳn volheid 
hebben wĳ allen ontvangen, ook genade voor genade”. Het gaat om 
een meervoudige genade. In het tegenwoordige Nederlands is dat 
“genade op genade”. Die genade - Gods genade - zou deel moeten 
uitmaken van elke dag van ons leven, van onze wandel dus.

Efeze 1 : 8 
8 Met welke Hĳ overvloedig is geweest over ons in alle 

wĳsheid en voorzichtigheid;

Genade heeft Hĳ als “vloed” over ons uitgestort. Wĳ zĳn ermee door-
drenkt geworden, is de gedachte. Wĳ zĳn er door omgeven. De wĳsheid 
Gods komt tot uitdrukking in die overvloed van Zĳn genade. Dat is de 
grote Kracht, die elke sterfelĳke zondaar de overwinning geeft op de 
zonde en op de dood. Die bovendien elke zondaar ineens bekwaam 
maakt “om de levenden en waarachtigen God te dienen”. (1 Thessa-
lonicenzen 1 : 9) Waar de mens van nature onnuttig was en afgeweken 
is, en tot geen goed in staat, (Romeinen 3 : 12) blĳkt de mens, als hĳ 
begenadigd wordt, ineens tot alle goed werk volmakelĳk toegerust      
(2 Timótheüs 3 : 17) en blĳkt hĳ te worden heilig en onberispelĳk, 
(Kolossenzen 1 : 22) enkel en alleen door genade. 

“Voorzichtigheid” heeft in tegenwoordig Nederlands de betekenis van 
dat men aarzelt. Als het ĳs nog een beetje dun is, heel voorzichtig 
even voelen. Het betekent in ieder geval dat men een vóóruitziende 
blik heeft. Dat men vóóruit kan kĳken. Dat men uitzicht heeft naar voren 
en dus naar de toekomst. Als u het mĳ vraagt betekent het dat in het 
Grieks net zo goed en is dit dus de goede vertaling. God heeft namelĳk 
met een vooruitziende blik ons genade gegeven. Hĳ wist waar die 
genade toe kon leiden en door die genade maakt Hĳ ons bekwaam 
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om dienaren van Hem en dienaren van het Nieuwe Verbond te zĳn.  
(2 Korinthe 3 : 6) Uit diezelfde genade maakt Hĳ ons zelfs tot Zĳn 
erfgenamen en dus mede-erfgenamen met Christus. In de toekomst 
zal Hĳ, met die vooruitziende blik, ons die positie geven aan de zĳde 
van de Here Jezus Zelf. Dat is wat genade vermag. 

Efeze 1 : 9 (zegening 5) 
9 Ons bekend gemaakt hebbende de verborgenheid van Zĳn 

wil, naar Zĳn welbehagen, hetwelk Hĳ voorgenomen had in 
Zichzelven.

Het Oude Testament spreekt voor een belangrĳk deel over de Wet en 
over waar de Wet van spreekt, namelĳk over de toekomst, over de 
dagen van de wederkomst van Christus. Maar daar zĳn wĳ nog niet. 
Wĳ leven in een merkwaardige periode, waar het Oude Testament 
expliciet nauwelĳks over spreekt. De Heer zou ons alsnog op de hoogte 
stellen van Zĳn Werk m.b.t. deze “tussentĳd”. Dat is nou precies 
waarom deze nieuwtestamentische Bĳbelboeken (van Mattheüs tot 
Openbaring) geschreven zĳn.

In het Oude Testament lezen we over de komst van de Messias, die 
zĳn Koninkrĳk zal oprichten. Dat Koninkrĳk blĳkt inderdaad op aarde 
openbaar te worden. Dat er tussen de oprichting en de openbaring 
2000 jaar zit, staat er niet letterlĳk bĳ. Overdrachtelĳk wel. In de 
typologie komt het tot uitdrukking. In de oudtestamentische beelden, 
maar dat heet niet openbaring, dat heet verberging. In beelden, in 
typen en in gelĳkenissen worden waarheden verborgen. Niettemin zĳn 
ze wel vastgelegd en herkenbaar voor degene die die waarheden 
inmiddels hebben leren verstaan. Dat lees je dus niet uitgebreid in het 
Oude Testament, maar we kunnen deze dingen wel degelĳk daarin 
terugvinden. Dat blĳkt dan toch niet zo geweldig moeilĳk te zĳn.

Wĳ hebben dus als zegening ontvangen dat God “ons bekend maakt 
de verborgenheid van Zĳn wil”. Het belangrĳkste deel van Zĳn wil had 
Hĳ al bekend gemaakt in oudtestamentische tĳd, maar er was een deel 
dat in het Oude Testament absoluut onduidelĳk - bedekt - bleef en 
verborgen bleef. 

Deuteronomium 29 : 29
29 De verborgene dingen zĳn voor den HEERE, onzen God; 

maar de geopenbaarde zĳn voor ons en voor onze kinderen, 
tot in eeuwigheid, om te doen al de woorden dezer wet.

De nieuwtestamentische Bĳbelboeken vertellen niet zozeer hoe het 
verhaal verder gaat, maar ze vertellen wat er eerst te gebeuren staat, 
voordat alsnog deze oudtestamentische provinciën vervuld zullen 
worden. Het is de Heilige Geest, dat staat vele malen in het Nieuwe 
Testament, die dit deel aan ons bekend maakt. De “Geest der 
Waarheid”, genoemd door Johannes, zou ons in heel de Waarheid 
leiden.

Johannes 16 : 13
13 Maar wanneer Die zal gekomen zĳn, namelĳk de Geest der 

waarheid, Hĳ zal u in al de waarheid leiden; want Hĳ zal 
van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hĳ zal gehoord 
hebben, zal Hĳ spreken, en de toekomende dingen zal Hĳ  
u verkondigen.

De Geest der waarheid is er om deze verborgene dingen bekend te 
maken. Ons wordt te verstaan gegeven wat de Heer doet, o.a. aan 
ons, in ons, voor ons. Vervolgens leren wĳ dat Hĳ eenmaal vanuit Zĳn 
hoogste hemelse positie ook op de troon van zĳn vader David zal 
zitten. In het voorbĳgaan wordt ons verteld dat ook wĳ in die positie 
van Christus zullen delen en welke rol wĳ daarin in de toekomst zullen 
vervullen. Er wordt zelfs bĳ gelegenheid gezegd dat een van de 
redenen waarom Hĳ Zĳn Koninkrĳk nog niet geopenbaard heeft, is dat 
hĳ eerst de Gemeente uit onze bedeling wil verzamelen, omdat Hĳ die 
Gemeente wil gebruiken in Zĳn werk straks in de toekomst. Daartoe 
zĳn wĳ geroepen, namelĳk om tot mede-erfgenamen, tot “zonen” te 
worden aangesteld. Om met Christus als “ouderlingen” (komt 12 x in 
Openbaring voor) oftewel als “eerstelingen”, te delen in Zĳn Heerlĳk-
heid en dus in Zĳn Heerschappĳ.

Romeinen 16 : 25, 26
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mĳn Evangelie 

en de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der 
verborgenheid, die van de tĳden der eeuwen verzwegen is 
geweest;

26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 
naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des 
geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

Het was niet nodig om die dingen bekend te maken aan het Joodse 
volk, dat toch niet gelooft. Voor hen beperkt het zich dus tot het Oude 
Testament. Het is ook niet van belang om dat bekend te maken aan 
ongelovigen uit de heidenen. Het was alleen van belang om het bekend 
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te maken aan wedergeboren mensen, maar dan alleen aan degenen 
die willen delen in de Heerlĳkheid van Christus in de toekomst. Die 
wél belang hebben bĳ Gods wil voor hun eigen leven nu. Dat houdt 
dus in dat niet elke gelovige daarmee bezig is. Als men nu de Heer 
niet wil dienen, als men geen belang heeft bĳ een toekomstige ver-
heerlĳking met Christus, dan heeft God er geen belang bĳ om ons 
deze verborgenheden bekend te maken. Waar wĳ ons uitstrekken naar 
Gods wil met betrekking tot ons leven, zal Hĳ niet alleen ons Zĳn wil 
m.b.t. ons leven bekend maken, maar maakt Hĳ ons ook Zĳn Werk in 
het algemeen in onze tegenwoordige bedeling bekend. En in bĳzonder 
Zĳn Werk met betrekking tot de Gemeente nu en in de toekomst.

Efeze 1 : 10
10 Om in de bedeling van de volheid der tĳden, wederom alles 

tot een te vergaderen in Christus, beide dat in den hemel is, 
en dat op de aarde is;

Het woord “bedeling” Zie zĳlĳn 7 wordt ook gebruikt in hoofdstuk 3 : 2: 
“bedeling der genade Gods”, ook genoemd “de bedeling der ver- 
borgenheid” in Efeze 3 : 9, waar het helaas wegvertaald is met 
“gemeenschap der verborgenheid”. Het hangt dus met elkaar samen. 
We komen daar later nog op terug. De Apostel zegt hoe dat zit met 
die verborgenheid, namelĳk dat het verband houdt met “de bedeling 
van de volheid der tĳden” en met het “tot één vergaderen in Christus 
van wat in de hemel is en wat op de aarde is”. Wat zou er eerst in    
de hemel zĳn en alzo ook op de aarde? Het Koninkrĳk Gods. De 
“verborgenheid” in vers 9 is de verborgenheid van het Koninkrĳk, zoals 
het in de Evangelie door de Heer zelf genoemd wordt. 

Het woord “wederom” staat er niet (zie o.a. NBG’51). Het woord “alles” 
betekent letterlĳk “heelal”, “het al”. Dat het gaat om hemel en aarde 
blĳkt uit het vervolg van het vers, want het gaat over het verzamelen 
van wat in de hemel is en wat op de aarde is. Dit is het werk dat God 
doet of dat Christus doet. Het is een tweeledig werk. Eerst m.b.t. de 
hemel en daarna m.b.t. de aarde. Eerst heeft het van doen met de 
verborgenheden van het Koninkrĳk en daarna met hoe die verborgen-
heden op aarde alsnog geopenbaard worden voor de wereld, voor 
alle mensen.

De dingen waarover hier gesproken wordt zouden in deze tĳd plaats-
vinden. De uitdrukking “om in de bedeling van de volheid der tĳden” 
is een tĳdsbepaling. Het woordje “om” staart er niet. De vertalers 
hebben dat ingevoegd. Het woordje “in” is het Griekse “eis” (εἰς), in 

het Engels vertaald met “into”. Dit woord betekent in de eerste plaats 
“ergens naartoe”, maar daarna ook “er in”. Er staat dus “tot in de 
bedeling van de volheid der tĳden”. Dat werk met betrekking tot de 
verborgenheid van Gods wil vindt plaats, tot, maar ook in, de bedeling 
van de volheid der tĳden en daarna niet meer. Dus het gebeurt 
voorafgaande aan de bedeling van de volheid der tĳden en het gebeurt 
in de bedeling - tot in, of tot en met, de huishouding - van de volheid 
der tĳden. In die bedeling wordt het namelĳk voltooid. Moeilĳker is 
het niet.

Het Koninkrĳk op aarde zal pas gevestigd worden als de Here Jezus 
definitief, en zichtbaar, officieel op “de Troon Zĳner heerlĳkheid” zal 
zitten in Jeruzalem, zoals vermeld in Mattheüs 25 : 31. In heel algemene 
termen is de gedachte dat dit pas 40 jaar na de opname van de 
Gemeente zal zĳn. Dan beginnen “de duizend jaren” waarin ook de 
satan gebonden zal zĳn. (Openbaring 20 : 2) Dat is de bedeling van 
het geopenbaarde Koninkrĳk. In de 40 daaraan voorafgaande jaren 
heerst de huishouding “van de volheid der tĳden”. In Efeze 1 staat dat 
die verborgenheid in ieder geval betrekking heeft op onze dagen, op 
deze bedeling, maar het gaat door tot in, tot en met de bedeling van 
de volheid der tĳden. Het werk van die verborgenheid zou eindigen 
in die bedeling, met het aan Christus onderworpen zĳn van dat wat in 
de hemel en dat wat op de aarde is.

Die 40 jaar van na de opname van de Gemeente zĳn jaren waarin de 
Heer aan de ene kant nog verborgen is en waarin zĳn Koninkrĳk nog 
verborgen is, maar van de andere kant bezien zĳn het de jaren waarin 
Hĳ Zich juist openbaart en waarin dat wat verborgen is successievelĳk 
wordt geopenbaard. Het begint met de openbaring van Christus aan 
de Gemeente, bĳ de opname van de Gemeente. Zeven jaar later is 
Zĳn officiële openbaring aan het gelovig overblĳfsel van Israël, op de 
Olĳfberg. Weer 33 jaar later zal de Heer zitten op de troon van zĳn 
vader David, in een inmiddels herbouwd Jeruzalem.

Waar het om gaat is dat wĳ begrĳpen dat niet alleen in onze bedeling, 
maar ook in zeker opzicht in de volgende bedeling, dat Koninkrĳk nog 
steeds verborgen is. Die komende veertig jaar maken, langs één kant 
bezien, wel degelĳk deel uit van de verborgenheid van Zĳn Koninkrĳk.
Als de Bĳbel spreekt over de verborgenheid, dan heeft het betrekking 
op de bedeling der genade Gods, waarin wĳ nu leven, en ook op de 
bedeling van de volheid der tĳden, die hier op volgt. De tegenwoordige 
bedeling eindigt met dat alles wat in de hemel is, aan Christus  
onderworpen zal zĳn. Pas als de satan en zĳn engelen uit de hemel 

Zĳlĳn 7

“Bedeling” is de ver-
taling van het Griekse 
oikonomia (Strongnr. G3622)
en dat betekent “economie”. 
Letterlĳk vertaald betekent 
het “huishouding”, het beheer 
van een huis (Grieks: “oikos”). 
Het is “rentmeesterschap”, en 
die kan opgeheven worden, 
zo blĳkt uit de gelĳkenis     
van de “onrechtvaardige rent-
meester” in Lukas 16. Het 
begint ergens en eindigt 
ergens. “Oikonomia” is de 
vertaling in de Septuaginta 
van het Hebreeuwse woord 
“memshala” en dat betekent 
“heerschappĳ”. Een huis-
houding kent een heer en 
huisregels. Het rentmeester-
schap in Lukas 16 was het 
rentmeesterschap van de 
Wet, de huishouding van de 
Wet, de heerschappĳ van de 
Wet. De “huishouder” (het 
Joodse volk) zou ontslagen 
worden, want het rentmees-
terschap werd opgeheven. De 
heerschappĳ van de Wet 
maakte plaats voor een 
andere, namelĳk die van de 
genade. Dat is de heerschap-
pĳ, de bedeling, waarin of 
waaronder, wĳ leven. Die is 
begonnen bĳ de opstanding 
van Christus en eindigt   
straks bĳ de opname van de 
Gemeente. Hoewel daarna 
mensen uiteraard ook weer 
genade zullen ontvangen, net 
zoals Abraham genade ont-
ving, terwĳl hĳ niet in onze 
bedeling der genade leefde.  
Kenmerkend voor onze bede-
ling is, dat uit de rĳkdom van 
Gods genade de Gemeente 
gevormd én voltooid wordt.

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3622/kjv/tr/0-1/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/g3622/kjv/tr/0-1/
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geworpen worden, (Openbaring 12) is het einde van onze bedeling 
bereikt en kan gezegd worden dat alles wat in de hemel is aan Christus 
onderworpen is. In de volgende bedeling zal alles wat op aarde is tot 
Christus vergaderd worden. Na de opname van de Gemeente en dus 
beginnend bĳ de zeventigste week van Daniël, in de dagen van de 
grote verdrukking, wordt alles wat op aarde is aan Hem onderworpen. 
Onze bedeling heeft tot doel de hemel met louter gelovigen te   
bevolken en om het Koninkrĳk van Christus in de hemel te vullen.       
De volgende 40 jaar zĳn bedoeld om op de aarde louter gelovigen in 
de Here Jezus Christus over te houden, die Zĳn eeuwige Koninkrĳk 
binnen zullen gaan en uiteindelĳk op een Nieuwe Aarde zullen wonen. 
(Openbaring 21 : 1)

Efeze 1 : 11, 12 (zegening 6) 
11 In Hem, in Welken wĳ ook een erfdeel geworden zĳn, wĳ, 

die te voren verordineerd waren naar het voornemen 
Desgenen, Die alle dingen werkt naar den raad van Zĳn wil;

12 Opdat wĳ zouden zĳn tot prĳs Zĳner heerlĳkheid, wĳ, die 
eerst in Christus gehoopt hebben.

Hier is niet sprake van onze erfenis, maar van een erfenis van Christus 
Zelf. Het is ook helemaal goed vertaald, namelĳk “in Hem zĳn wĳ ook 
een erfdeel geworden”. En dus niet: in Hem hebben wĳ ook een erfdeel 
ontvangen. Dat staat wel in nieuwe vertalingen, maar dat is dus onjuist. 
Het is dan op geen enkele wĳze meer kloppend te krĳgen met de rest 
van wat hier staat. In vers 11 en 12 staat namelĳk dat Christus Zelf een 
erfdeel zou ontvangen en “wĳ” zĳn dat erfdeel. Wie zĳn die wĳ? Dat 
staat erachter. Namelĳk “die tevoren verordineerd waren door aan-
stelling tot zonen”. (Vers 5) Voordat er over onze eigen erfenis wordt 
gesproken, wordt eerst vastgesteld dat wĳ als Gemeente het Erfdeel, 
het Loon, zĳn van Christus. Dat staat al van tevoren vast in Gods plan. 
“De raad van zĳn wil” wil zeggen, dat wat hĳ doet, volstrekt in over-
eenstemming is met het recht Gods. Dat is een juridische aan-
gelegenheid en geen kwestie van willekeur of uitverkiezing, zoals men 
het ook wel noemt. Dit zit volstrekt juridisch goed in elkaar.

Wĳ, “Zĳn heerlĳkheid”, zĳn dus ook een erfdeel geworden opdat wĳ 
zouden zĳn tot lof, tot eer. Wĳ zĳn namelĳk bestemd tot verheerlĳking 
van Christus. Waar wĳ kinderen Gods geworden zĳn, aan die Gemeente 
zĳn toegevoegd, is dat nooit op grond van onze eigen verdiensten, 
want dan zou het zĳn tot lof van ons. Het is louter op basis van de 
verdiensten van Christus Zelf, en dus is het tot lof van Hem, of tot prĳs 
van Hem. Na Zĳn arbeid, zĳn wĳ “Zĳn Loon”. (Jesaja 40, 49 en 62)

Het “ook” geeft aan dat diezelfde waarheid voor Israël, bovendien, 
dat is iets sterker, van toepassing is op de Gemeente. Zie zĳlĳn 8 Deze 
Gemeentelĳke Waarheid, in vers 11 en 12, wordt ontleend aan oud-
testamentische uitspraken, die in beginsel over Israël gedaan worden. 

Exodus 34 : 9
9 En hĳ zeide: Heere! indien ik nu genade gevonden heb in 

Uw ogen, zo ga nu de Heere in het midden van ons, want 
dit is een hardnekkig volk; doch vergeef onze ongerechtigheid 
en onze zonde, en neem ons aan tot een erfdeel!

“Aannemen tot erfdeel” is de meest voor de hand liggende vertaling 
van het Griekse “kleromai” uit Efeze 1 : 11. Het wordt dan: “In Hem, 
in welke wĳ ook aangenomen zĳn” of: “genomen zĳn tot een erfdeel”. 

Deuteronomium 4 : 20
20 Maar ulieden heeft de HEERE aangenomen, en uit den 

ĳzeroven, uit Egypte, uitgevoerd; opdat gĳ Hem tot een 
erfvolk zoudt zĳn, gelĳk het te dezen dage is.

Er staat: “een volk, namelĳk een erfdeel” en dat is verkort tot “een 
erfvolk”, en dus gewoon een erfenis, want dat is de gedachtegang. 
Dan noem ik nog Deuteronomium 32 : 9, uit het Lied van Mozes: “Want 
des HEEREN deel is Zĳn volk, Jakob is het snoer Zĳner erve”. De 
Psalmen spreken over Israël, dat door de Heer tot erfdeel, tot erfenis 
genomen werd. In Efeze worden deze uitspraken, met grote nadruk, 
van toepassing gebracht op de gelovigen uit de heidenen in onze 
bedeling. Ze worden van toepassing gebracht op de Gemeente. Israël 
was bestemd om “erfdeel des HEEREN” te zĳn en dat blĳft ook zo. 

De Gemeente is eveneens een erfdeel geworden. Als ik het vlug moet 
zeggen, dan is zo dat de Gemeente erfdeel is van Christus in een 
hemelse positie en Israël in een aardse positie. Het betekent dat de 
Gemeente tot “zoon” zal worden aangesteld in de toekomst en dat 
de Gemeente dan zal delen in de heerschappĳ van Christus, vanuit die 
hemelse positie. Israël zal in de toekomst óók tot zoon worden gesteld 
en zal delen in de heerschappĳ van Christus over de volkeren der aarde, 
vanuit een aardse positie. Na de opname van de Gemeente zal Israël 
als eerste volk tot geloof komen, zodat op aarde, straks in de duizend 
jaren, Israël het eerstgeboren volk is. Onder de volkeren op aarde is 
Israël dan het hoogste volk in rangorde. Het is een Israëlitisch wereldrĳk, 
met de Koning van Israël als Koning over alle volkeren. Dat is dan een 
Israëlitisch wereldrĳk over heel de aarde.

Zĳlĳn 8

Als de traditionele ker-
kelĳke leer, die zegt dat de 
kerk in de plaats van Israël 
gekomen is, waar zou zĳn, 
dan zou hier niet het woordje 
“ook” mogen staan. De hemel 
is nooit beloofd aan Israël. 
Vanuit Israël zouden de vol-
keren geregeerd worden in 
het Koninkrĳk. De Gemeente, 
traditioneel genoemd “de 
kerk”, wordt in Christus de 
hemelse positie toegewezen. 
(Efeze 1 : 3) 
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Over “Wĳ, die eerst in Christus gehoopt hebben” bestaat soms wat 
misverstand door het afwisselend gebruik van de persoonlĳke voor-
naamwoorden “wĳ” en “gĳ”. Men is geneigd “wĳ, die eerst in Christus 
gehoopt hebben”, toe te passen op Paulus en daarmee “wĳ Joden”. 
Paulus beschouwt zich echter zelden als Jood en veel vaker als heiden. 
Verder kun je moeilĳk zeggen dat “wĳ “slaat op “de Joden”. Zĳ hebben, 
in meerderheid, en officieel, niet “het eerst op Christus gehoopt”. 
Zowel het volk, als ook hun leidslieden, geloofden niet in de Here Jezus 
als de Christus. Zĳ stelden hun verwachting niet op Hem, de Middelaar 
van het Nieuwe Verbond. Zĳ stelden hun verwachting op Mozes en 
daarmee op de wet, op het Oude Verbond. 

Ik geloof dat het “wĳ” slaat op de eerste gelovigen sinds de opstanding 
van Christus en wĳ horen daarbĳ. Het neemt niet weg dat die allereerste 
gelovigen inderdaad Joden waren. Maar daarna zegt de Apostel dan 
ook “in Welke ook gĳ”. 

Efeze 1 : 13, 14 (zegening 7) 
13 In Welken ook gĳ zĳt, nadat gĳ het Woord der waarheid, 

namelĳk het Evangelie uwer zaligheid gehoord hebt; in Welken 
gĳ ook, nadat gĳ geloofd hebt, zĳt verzegeld geworden met 
den Heiligen Geest der belofte;

14 Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregene 
verlossing, tot prĳs Zĳner heerlĳkheid.

In deze verzen wordt vervolgens gesproken over wat we dan noemen 
“ónze erfenis”. De erfenis die wĳ zelf zullen ontvangen. Het gaat er in 
vers 13 weliswaar om dat wĳ die Geest hebben ontvangen, voor eens 
en altĳd, en dat het de vervulling is van de oudtestamentische beloften, 
maar het is de aanloop naar vers 14. Daar spreekt de rest van de Brief 
eigenlĳk over.

Vers 14 zegt dat die Geest, de Heilige Geest, het onderpand is van 
onze erfenis. Want we hebben de Geest ontvangen in het verleden en 
we werden daardoor kinderen Gods. Die Geest is ook het onderpand 
van onze erfenis, maar die krĳgen we pas als we zonen Gods zullen 
zĳn. Waarbĳ heel de gedachte is, dat deze Geest, ontvangen toen wĳ 
kinderen Gods werden, ons zou brengen naar, of zou leiden tot, onze 
“aanstelling tot zonen”. (Romeinen 8) Dit is het werk dat God in ons 
wil doen. Hĳ wil ons brengen tot die aanstelling als zonen, zodat we 
samen met Christus, inderdaad als zonen, en dus als koningen en 
priesters, openbaar zouden worden. Maar dat is pas in de wederkomst 
van Christus.

Efeze 1 : 15-17 
15 Daarom ook ik, gehoord hebbende het geloof in den Heere 

Jezus, dat onder u is, en de liefde tot al de heiligen,
16 Houde niet op voor u te danken, gedenkende uwer in mĳn 

gebeden;
17 Opdat de God van onzen Heere Jezus Christus, de Vader der 

heerlĳkheid, u geve den Geest der wĳsheid en der openbaring 
in Zĳn kennis;

Nadat de Apostel gesproken heeft over de zegeningen, die wĳ als 
gelovigen in Christus, en zelfs in de hemel, hebben ontvangen, gaat 
hĳ vanaf vers 15 eerst tamelĳk demonstratief in gebed. Hĳ bidt daar  
primair voor de Efeziërs, maar in het algemeen voor de gelovigen, en 
de inhoud van zĳn gebed wordt samengevat in vers 17. Daarna ligt hĳ 
de gedachtengang toe. 

Het gaat uiteindelĳk om de wezenlĳke oorzaak van al deze zegeningen, 
de gedachte namelĳk dat geheel onze positie, onze zaligheid, onze 
zegeningen, en wat voor termen er maar voor staan, vast ligt in de 
tegenwoordige positie van Christus. In werkelĳkheid gaat het er niet 
om dat wĳ het nodige van de Heer en in Christus ontvangen hebben. 
Waar het werkelĳk heel fundamenteel om gaat, is dat wĳ deel hebben 
gekregen aan de positie, en daarmee aan de erfenis, of meer in het 
algemeen aan de zegeningen, die Christus Zelf ontvangen heeft. 

Zeven geestelĳke zegeningen in Christus

1.  God heeft ons uitverkoren in Christus

2.  God heeft ons verordineerd tot zoonstelling

3.  God heeft ons begenadigd in Christus

4.  God heeft ons verlost van de macht van de zonde en onze  
zonden vergeven

5.  God heeft ons de verborgenheid van Zĳn wil bekend 
gemaakt

6.  God heeft ons tot een erfdeel van Christus gemaakt

7.  God heeft ons de belofte van een erfenis gegeven 
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Wĳ worden nou eenmaal vereenzelvigd, geïdentificeerd, met Christus. 
Dat wordt in de laatste verzen van dit hoofdstuk nog wat uiteengezet, 
als er gezegd wordt dat de Gemeente beschouwd moet worden als 
het Lichaam van Christus. Daarmee is eigenlĳk voldoende gezegd, 
want de gedachte is dat, waar wĳ één levend Organisme, één Lichaam 
dus, vormen met Christus, hebben wĳ deel aan Hem. In Romeinen 6 
: 5 noemt Paulus het “... met Hem één plant geworden zĳn ...”.

De gelovige heeft daarom de morele plicht om niet te leven vanuit 
onze eigen oude natuur, maar te leven in onderwerping aan de Geest, 
die nou eenmaal in ons is. Ons beschikbaar stellen voor het werk van 
de Geest. Waar de Geest ons in de eerste plaats zou “leiden in heel 
de waarheid”, (Johannes 16 : 13) en ons zou bekend maken “de dingen, 
die ons van God geschonken zĳn”, (1 Korinthe 2 : 12) zouden wĳ, nadat 
wĳ tot geloof gekomen zĳn, meteen die Bĳbel tot ons nemen. Niet 
zomaar lezen, maar onderzoeken! Dat is wat de Schrift er van zegt. Dat 
Woord ons eigen maken, opdat we Hem en Zĳn werk zouden leren 
kennen, opdat we daarin groeien. Of anders gezegd: wĳ zouden ons 
voeden met dit Woord Gods en moeilĳker is het niet. In ons leven als 
kinderen Gods kunnen wĳ onze dagen vullen met eeuwige dingen.  
Wĳ kunnen bouwen aan dingen die nooit meer in elkaar zullen worden 
gestort. Dingen die blĳven! Iets beters kun je toch niet bedenken.

Wĳ zouden op Hem gericht zĳn. Hĳ zou in onze gedachten zĳn. Zĳn 
Woord zou onze harten vullen. Waar wĳ Hem langzamerhand steeds 
beter leren kennen, leren wĳ ook onszelf kennen. Leren we ons kennen 
in de positie waarin God ons ziet. Dat is de basis van onze praktische 
levenswandel. Daarmee zĳn wĳ navolgers van Christus. Waar Hĳ zĳn 
toekomst kende, omdat het Hem beloofd was, wandelde Hĳ in over-
eenstemming daarmee, gericht op die toekomst. Op de vreugde die 
hem voorgesteld was. (Hebreeën 12 : 2) 

De Schrift deelt uitgebreid mee dat dit soort zaken verborgen gehouden 
worden voor niet alleen de ongelovigen, en voor het Joodse volk, maar 
ook voor een ieder die niet bereid is om zĳn levend gemaakt lichaam 
te stellen tot “levende, heilige [en] Gode welbehagelĳke offerande”. 
(Romeinen 12 : 1) Pas als wĳ onszelf en dus ons lichaam serieus aan 
Hem ter beschikking stellen, zal Hĳ Zĳn werk in ons doen. Bedenk ook 
dat de reden van het niet verstaan van tegenwoordige Waarheid is, 
dat de Heer er geen belang bĳ heeft om die te openbaren aan dwaal-
leraren. De Geest, die in de gelovigen woont, heeft geen enkel belang 
om de gelovige in heel de Waarheid te leiden, als die niet van plan is 
uit die Waarheid te leven. Er zĳn er die denken dat het gaat om het 

opdoen van Bĳbelkennis. Dat hebben ze van mĳ begrepen en dat is 
ook niet ten onrechte. Maar je zal er niks van begrĳpen als je niet 
begint met bewust je leven aan Hem te geven. De capaciteiten om 
Bĳbelse waarheden te verstaan en eigen te maken, zĳn geen natuurlĳke 
capaciteiten van de mens. Wĳ hebben ze ontvangen via of door de 
Heilige Geest. En die werkt slechts in ons voor zover wĳ daar ruimte 
toe geven. Voor zover wĳ willen. Zie zĳlĳn 9 Willen wĳ de waarheid verstaan 
of willen wĳ de waarheid niet verstaan? Dat is waar het om gaat. 

De Heer zei niet tegen Abraham welk land Hĳ voor hem bestemd had. 
Door het geloof is Abraham, geroepen zĳnde, gehoorzaam geweest, 
en weggegaan, zonder te weten waar hĳ komen zou. Hĳ zou nooit 
geweten hebben welk land de Heer voor hem bestemd had, als hĳ 
niet eerst onderweg gegaan was. Dus daar begint het mee. Dat is 
leven uit geloof. Onderweg gaan en dan maar zien waar men terecht 
komt. Dat is geen fatalisme, dat is geloof. Dat is namelĳk vertrouwen 
op God, op Zĳn Woord, en Zĳn beloften.

De specifieke werking van die Geest in ons, is dat wĳ zouden ontvangen 
“Geest der wĳsheid en der openbaring”. “Openbaring” betekent 
“ontdekking”, dan wordt de bedekking weggenomen, dat is letterlĳk 
“ontsluiering”. Het gaat om “openbaring in kennis van Hem”, want wĳ 
zouden komen tot kennis van “Christus Jezus, Die ons geworden is 
wĳsheid van God“. (1 Korinthe 1 : 30) Christus “In Denwelken al de 
schatten der wĳsheid en der kennis verborgen zĳn”. (Kolossenzen 2 : 
3) God openbaart Zĳn Wĳsheid voor de volle 100% alleen in de Persoon 
en het Werk van de Here Jezus Christus. Zie zĳlĳn 10

Efeze 1 : 18 
18 Namelĳk verlichte ogen uws verstands, opdat gĳ moogt weten, 

welke zĳ de hoop van Zĳn roeping, en welke de rĳkdom zĳ 
der heerlĳkheid van Zĳn erfenis in de heiligen;

“Verlichte ogen” betekent dat die ogen gevoelig zĳn voor licht en dus 
wat zien kunnen. Niet de letterlĳke ogen, maar de ogen van het 
verstand. Zo heeft men het hier vertaald, maar we kunnen het net zo 
goed vertalen met “ogen van het hart”. Daarmee is het wat duidelĳker. 
Naar Bĳbelse gedachten bestaat er geen verschil tussen verstand en 
hart. Men begrĳpt dingen slechts als men ze gelooft en met het hart 
gelooft men, is het idee. Het hart is “de inwendige mens”, ons wezen, 
ons eigenlĳke leven. Het is tamelĳk synoniem met geest. Ons hart open 
stellen betekent geloven. We ontvangen Woord en we accepteren dat. 
Het is een kwestie van aannemen. Het gaat niet zozeer om verstand 

Zĳlĳn 9

Het aan de kant gooien 
van welke Bĳbelse waarheid 
ook, heeft gewoonlĳk tot 
gevolg dat we vervolgens 
geen enkele Bĳbelse waar-
heid meer zullen verstaan. 
Dat meen ik echt. Als men de 
consequenties niet wil trek-
ken, dus op een gegeven 
moment zegt, ja dat kan wel 
wezen Heer, maar dat belief 
ik niet, of daar kan ik niks 
mee, of dat wil ik niet, dan 
trekt de Heer zich terug. Dat is 
namelĳk Zĳn normale hou-
ding ten opzichte van de 
mens. Wĳ bevinden ons in 
een bevoorrechte positie, dat 
Hĳ Zich aan ons wil bekend-
maken, en op het moment 
dat wĳ er blĳk van geven dat 
we daar geen prĳs op stellen, 
trekt Hĳ Zich terug. Want dat 
hoeft niet. Het is niet ver-
plicht. We leven nu eenmaal 
niet onder de wet. Het is 
allemaal genade.

Zĳlĳn 10

Als je in God gelooft, 
geloof je in wat Hĳ gezegd 
heeft, in wat Hĳ deed en doet. 
Aangezien God uitsluitend 
spreekt over, en zelfs door, de 
Here Jezus Christus en aan-
gezien Hĳ alleen werkt via de 
Here Jezus Christus, is het dus 
onzin om te zeggen: ik geloof 
wel in God, maar ik geloof 
niet in Jezus Christus.
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in de zin van intellect, want in die betekenis komt het woord in de 
Bĳbel niet voor, maar om inzicht. Dat krĳg je naarmate je gelooft wat 
de Heer geschreven heeft. Dat neemt niet weg dat voor studie,  
onderzoek, een zekere mate van verstand, naar onze betekenis van het 
woord, noodzakelĳk is. Maar om dingen te aanvaarden, nadat ze gezegd 
zĳn of geschreven zĳn, is geen intelligentie nodig, maar geloof. Daaruit 
ontstaat vervolgens wĳsheid, maar dan nog alleen als we over de 
dingen nadenken. Onze verantwoordelĳkheid is dus om ons hart open 
te stellen voor de Here Jezus Zelf in eerste plaats en vervolgens voor 
Zĳn Woord. Dan ontvangen wĳ “licht op ons pad”. (Psalm 119 : 105)

Door onze “verlichte ogen” zouden wĳ leren verstaan wat de hoop is 
van de roeping van Christus, want zo staat het er. Via “hoop” gaat  
het dus om de toekomst van de Here Jezus Christus Zelf. Over dat wat 
Hem in het vooruitzicht gesteld is en dat is ook ons in het vooruitzicht 
gesteld. Daarom zouden wĳ “de hoop van Zĳn roeping” kennen. 
“Roeping” heeft in de Bĳbel altĳd van doen heeft met “aanstelling tot 
zoon”, tot erfgenaam dus. Wĳ zouden bovendien weten “welke de 
rĳkdom zĳ der heerlĳkheid van Zĳn erfenis”. Dat is in elk geval zĳn 
Koninkrĳk. Wĳ zullen aan die erfenis deel hebben en daarmee ook aan 
Zĳn Heerlĳkheid. Wat een koninkrĳk is voor de koning, is de heerlĳkheid 
voor een heer. “De heerlĳkheid van Zĳn erfenis in de heiligen” wĳst 
ook nu, althans vanuit Grieks, op de nauwe verbondenheid tussen 
gelovigen (heiligen) en Christus.

Efeze 1 : 19
19 En welke de uitnemende grootheid Zĳner kracht zĳ aan ons, 

die geloven, naar de werking der sterkte Zĳner macht,

Waar wĳ die kracht (macht) leren kennen, die werkt in Christus, leren 
wĳ de kracht kennen, die werkt “aan ons die geloven”. Waar wĳ Zĳn 
Heerlĳkheid leren kennen, leren wĳ onze eigen heerlĳkheid kennen. 
Waar wĳ Zĳn toekomst leren kennen, leren wĳ onze eigen toekomst 
kennen. Dat geldt ook de positie van Christus nu, want daaraan wordt 
ook onze tegenwoordige positie ontleend, omdat wĳ met Hem 
verbonden zĳn. Die verbinding wordt wat ons betreft in de praktĳk in 
stand gehouden door ons bezig te houden met de dingen van de Heer, 
met Zĳn Woord. Het is niet zomaar een beetje kracht; het gaat om de 
“uitnemende grootheid”. Twee woorden worden gebruikt om de groot-
heid van die kracht te benadrukken. Daarvan wordt gezegd, dat die 
ook werkt aan ons die geloven. Niet alleen in de toekomst, maar zelfs 
al in het heden, wat het staat volstrekt in de tegenwoordige tĳd. Het 
is dan ook prompt het thema van de rest van de Brief, waarin gesproken 

wordt over het werk dat God nu doet aan de Gemeente in het alge-
meen en daarmee aan een iedere gelovige in het bĳzonder. 

Efeze 1 : 20
20 Die Hĳ gewrocht heeft in Christus, als Hĳ Hem uit de doden 

heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zĳn rechter hand in 
den hemel;

Die kracht die aan ons werkt, is dezelfde kracht die de Here Jezus 
opwekte uit de dood. Het is dezelfde kracht die vervolgens Christus 
uitermate verhoogde (Filippenzen 2 : 9) en die de Mens Jezus Christus 
in de hemel zette aan de rechterhand Gods. (Hebreeën 1 : 13) Waarbĳ 
en waardoor aan Hem alle dingen (het heelal) werden onderworpen 
(Vers 22) en waardoor Hem gegeven werd alle macht in hemel en op 
aarde. (Mattheüs 28 : 18)

God heeft Hem uit de doden opgewekt. D.w.z. Hĳ heeft Hem “van 
tussen de doden” opgewekt, of “van tussen de overige doden uit”. 
Men zou “de opstanding der doden” dan ook niet moeten verwarren 
met “de opstanding úit de doden”. Die term zegt dat andere doden 
achterblĳven. De gedachte is, dat in oudtestamentische tĳd nog nooit 
gehoord was over “opstanding uit de doden”. De discipelen hadden 
wel van “opstanding uit de dood” of “opstanding der doden” gehoord, 
maar nog nooit van “opstanding uit de doden” toen de Heer van de 
berg der verheerlĳking af kwam en tot zĳn discipelen ze: “denk erom 
dat je daar niet over praat totdat de Zoon des mensen uit de doden 
zal zĳn opgestaan”. Dan staat er in Markus 9 : 10 spraken de discipelen 
over de discipelen: “... vragende onder elkander, wat het was, uit de 
doden opstaan”.

De discipelen vroegen zich af hoe dat zat met opstanding uit de doden, 
want ze wisten niet anders dan dat op de Jongste Dag de doden 
zouden opstaan, allemaal tegelĳk. Als de Heer dan spreekt over 
“opstanding uit de doden”, zegt Hĳ dus dat Hĳ ruim vóór de Jongste 
Dag op zou staan, met achterlating van de overige doden. Dat is een 
belangrĳke waarheid, omdat diezelfde opstanding uit de doden ook 
van toepassing is op de gelovigen in onze bedeling. Zĳ zullen niet 
opstaan op de Jongste Dag, maar opstaan ter gelegenheid van de 
wederkomst van Christus. Aangezien zĳ echter met Christus zullen 
wederkomen, staan ze dus vóór (7 jaar) de wederkomst van Christus 
op. De Here Jezus stond op uit de dood, daarbĳ een uitgang makende, 
waarvan Hĳ als eerste gebruik maakte. (1 korinthe 15 : 20) Hĳ kwam 
niet terug in een oude schepping maar in een Nieuwe Schepping.
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“En heeft [Hem] gezet tot Zĳn rechter [hand] in den hemel” Het blĳkt 
dat in deze tĳd Christus helaas volkomen weggeredeneerd wordt en 
gebruikt wordt voor allerlei onbĳbelse theorieën. Bĳvoorbeeld de 
theorie dat wĳ drie goden hebben, hoewel wĳ zeggen te geloven in 
één God. De leer van de drie-eenheid dus. Sommigen beweren op 
grond van dit Schriftgedeelte dat er twee tronen staan in de hemel. 
Op de ene zit God de Vader en de andere zit de Here Jezus Christus. 
Dat is een tamelĳk noodlottig misverstand, want er is maar één Troon 
in de hemel, als het een letterlĳke troon zou zĳn. Een troon is een troon 
omdat het de officiële zetel is van de regerend machthebber, de koning. 
Daarbĳ wordt absoluut niet gedacht aan een houten stoel met rode 
pluche bekleding en dergelĳke. Bĳ “troon” denken wĳ aan de machts-
positie, aan het koningschap. De troon is daar de officiële uitbeelding 
van. In Openbaring zie je echt maar één Troon. Wat zag Johannes op 
de Troon? Het Lam. (Openbaring 5 : 13; 7 : 10) Als in Openbaring 20 
: 11 gesproken wordt over het oordeel op de Jongste Dag, voor de 
grote witte Troon van God, dan gaat het over Christus, want al lang 
geleden werd bepaald dat Hĳ zal oordelen.

Deze uitspraak in Efeze 1 : 20 komt uit Psalm 110 en voor zover ik heb 
kunnen tellen wordt die in het Nieuwe Testament 20 keer geciteerd. 
Het is met grote voorsprong het meest geciteerde vers uit het Oude 
Testament en daarmee dus een zeer fundamentele uitspraak, omdat 
dit de basis is voor de tegenwoordige nieuwtestamentische Waarheid, 
namelĳk: Christus gezeten op de Troon Gods. 

Psalm 110 : 1
1 Een psalm van David. De HEERE (JHWH) heeft tot mĳn Heere

(Adonai) gesproken: Zit Zie zĳlĳn 11 aan Mĳn rechterhand, 
totdat Ik Uw vĳanden gezet zal hebben tot een voetbank 
Uwer voeten.

De Here Jezus stelde er een vraag over: Als de Messias de Zoon van 
David is, waarom spreekt David dan over de Messias als over zĳn Heer? 
(Markus 12 : 35) Zĳn tĳdgenoten konden daar geen antwoord op geven, 
maar het is uiteraard: omdat de Zoon van David tegelĳkertĳd de Zoon 
van God is. Als Zoon van God is Hĳ de Heer van David. 

Het eerste woord “HEERE” is de naam “Jehovah” en dat betekent dat 
deze Naam “HEERE” of “Jehovah” de aanduiding is van de Here Jezus 
als God in ieder geval. Er zĳn vele Schriftplaatsen waaruit blĳkt dat die 
Naam HEERE gegeven wordt aan de Messias, zodat de Here Jezus 
inderdaad terecht Here Jezus (Jehovah Jezus) genoemd wordt. Het is 

de apostel Petrus die in Handelingen 2 deze uitspraak aanhaalt en zegt 
“dat God deze Jezus gesteld heeft tot Heere” (met een “e” en dus 
niet alleen “Heer”), zodat de aardse Mens een hemelse titel ontving. 
God heeft Hem gesteld tot Here én tot Christus. (Handelingen 2 : 36) 

De naam HEERE wordt gegeven aan de Christus, maar sommigen 
geraken daardoor in de problemen. Dat komt door de vooroordelen. 
Het tweede woord “Heere” staat met kleine letters in de Statenvertaling 
en dat betekent dat het de vertaling is van het Hebreeuwse “Adonai”. 

Als we het dan toch voor deze gelegenheid even voor een moment 
serieus nemen dat het gaat om meerdere tronen, dan is de vraag: wie 
zit er rechts en wie zit er links? Als je dit vers letterlĳk interpreteert, 
dan zit Adonai - Heere - aan de rechterkant van Jehovah, de HEERE. 
Dan in vers 4: 

Psalm 110 : 4
4 De HEERE heeft gezworen, en het zal Hem niet berouwen: Gĳ 

zĳt Priester in eeuwigheid, naar de ordening van Melchizédek.

Dit wordt tot Christus gezegd, zo blĳkt ook uit het Nieuwe Testament. 
(Hebreeën 5 en 7) Die “Priester in eeuwigheid, naar de ordening van 
Melchizédek” is Degene die aan de rechterhand, dan wel rechterkant, 
zit van Jehovah in vers 1. Dan volgt direct vers 5: 

Psalm 110 : 5
5 De Heere (= HEERE Zie zĳlĳn 12) is aan Uw rechterhand; Hĳ 

zal koningen verslaan ten dage Zĳns toorns.

In vers 1 zit Jehovah links en in vers 5 zit Jehovah rechts. Dat kan alleen 
als wĳ begrĳpen wat de uitdrukking “zit aan mĳn rechterhand” bete-
kent. Overigens staat het woord “hand” er niet eens bĳ. Als iemand 
aan de rechterkant zit, betekent dat “eenheid”, “gemeenschap”. Als 
de een tot de ander zegt, zit aan mĳn rechterhand, dan wordt daarmee 
uitgedrukt de eenheid die er is en niet de tweeheid. Als Jehovah tot 
Adonai zegt: zit aan mĳn rechterhand, is de gedachte dat degene die 
als Adonai wordt aangeduid één is met Jehovah en dus ook andersom. 
Jehovah is één met Adonai. Voor degene die denken dat Jehovah de 
aanduiding is van God de Vader zeg ik: als de Vader tot de Zoon zegt 
“zit aan Mĳn rechterhand”, dan zegt Hĳ dus Wĳ zĳn Één, en dat is waar 
het om gaat. De term ”rechterhand”, “jamin” in het Hebreeuws, 
betekent “van dezelfde soort”. In de praktische toepassing worden 
degenen die van dezelfde soort zĳn dus aan elkaars rechterhand gezet. 

Zĳlĳn 12

In het Oude Testament is 
in 134 gevallen het Tetragram 
(JHWH – Jehovah) vervangen 
door “Adonai” (Heer) of 
“Elohim”. Psalm 110 : 5 is één 
van de teksten met  “Adonai” , 
maar in de grondtekst staat 
daar het tetragram: JHWH. 

Zie artikel: 134 bĳbelteksten 
waarin JHWH is vervangen 
door  “Adonai” of “Elohim”.

Zĳlĳn 11

“Zitten” betekent “rusten”. 
Er is een eind gekomen aan 
het werk, aan de omzwer-
vingen, aan de loopbaan. Het 
wordt dus vertaald met 
“zitten” maar het had net zo 
goed vertaald kunnen worden 
met “rusten“, want dat is het 
woord dat in Genesis 2 : 2, 3 
gebruikt wordt bĳ het rusten 
van de Schepper van Zĳn 
scheppingswerk. Het betekent 
dat Hĳ ophield met werken, 
omdat het werk was gedaan. 
In Hebreeën 4 wordt gezegd 
dat de Here Jezus Zĳn rust is 
ingegaan, omdat het werk 
gedaan is.

https://bijbelschool.vlichthus.nl/134-bijbelteksten-waarin-jhwh-is-vervangen-door-adonai-of-elohim134/
https://bijbelschool.vlichthus.nl/134-bijbelteksten-waarin-jhwh-is-vervangen-door-adonai-of-elohim134/
https://bijbelschool.vlichthus.nl/134-bijbelteksten-waarin-jhwh-is-vervangen-door-adonai-of-elohim134/
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Niet letterlĳk, maar overdrachtelĳk. Een mooi voorbeeld vind je in 
Galaten 2 : 9, waar de apostel Paulus zegt over Petrus: “Wĳ gaven 
elkaar de rechter hand der gemeenschap”. Iemand de rechterhand 
geven, drukt gemeenschap uit. De “rechterhand Gods” brengt zovele 
grote daden voort. Zegeningen die God geeft, worden toegeschreven 
aan de rechterhand Gods. 

De gedachte is, dat de Here Jezus, Jezus van Nazareth, gezet werd 
aan de rechterhand Gods. Dat wil zeggen dat hĳ die Godheid, die Hĳ 
had afgelegd toen Hĳ mens werd, (Filippenzen 2 : 6-8) weer terug 
kreeg. Hĳ werd in de hemel gezet op de allerhoogste troon, want onze 
grote God, is onze Zaligmaker Jezus Christus. (Titus 2 : 13) De Here 
Jezus aan de rechterhand Gods wil zeggen dat Hĳ God is en de enige 
vertegenwoordiger van God is. Als men God ziet, ziet men de Here 
Jezus Christus. De uitwerking van de Geest is te zien, maar de Geest 
Zelf kan men niet zien. De Godheid bewoont “een ontoegankelĳk 
licht”. (1 Timótheüs 6 : 16) Voor zover deze onkenbare, onzienlĳke God, 
waargenomen wordt, wanneer Hĳ gedaante aanneemt, is dat Christus. 

Als wĳ ooit de Godheid zullen zien, zien wĳ Iemand met littekenen in 
Zĳn voeten en handen. Als in de toekomst een overblĳfsel uit Israël de 
Naam des HEEREN aanroept en Jehovah, wie anders, zal verschĳnen, 
zal men Hem vragen: wat zĳn toch die littekenen in Uw handen en in 
Uw zĳ. Dan zal blĳken dat Jehovah, de God van Israël niemand anders 
is dan Jezus van Nazareth. (Zacharia 12)  Het staat allemaal in de Bĳbel. 
Het hoeft geen enkel punt te zĳn. Kortom: er is maar één Troon en er 
zit er maar Één op en dat is de Here Jezus Christus. Zie zĳlĳn 13 Wĳ zĳn 
toch monotheïsten, wĳ hebben één God, omdat er maar één God is. 
Zo eenvoudig is dat. Deze uitspraak uit Efeze 1 : 20: “God heeft Hem 
gezet tot Zĳn rechterhand in de hemel” betekent niets anders dan dat 
Hĳ letterlĳk de allerhoogste Machthebber is in de schepping. Dat staat 
er ook meteen achter, in de verzen 21 en 22.

Efeze 1 : 21, 22a
21 Verre boven alle (= elke) overheid, en macht, en kracht, en 

heerschappĳ, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen 
in deze wereld, Zie zĳlĳn 14 maar ook in de toekomende;

22 En heeft alle dingen Zĳn voeten onderworpen, ...

Hĳ staat vér boven alles en iedereen. Niet alleen nu, maar ook in de 
toekomst. Dat blĳft dus ook altĳd zo. In het laatste Bĳbelboek, Open-
baring, wordt uiteengezet op welke wĳze Hĳ die macht ook in de 
toekomst zal openbaren, namelĳk in de dagen van Zĳn wederkomst. 

Als dan de Zoon Gods ook daadwerkelĳk geopenbaard zal worden aan 
de wereld, zal dat zĳn “in Heerlĳkheid”, want ook wĳ zullen als zonen 
Gods met Hem geopenbaard worden en daarop wacht heel de 
Schepping. (Romeinen 8 : 19) De Schepping wacht op de Gemeente. 

Er staat “elke overheid” in dit vers en dat betekent dat die overheden 
die hier genoemd worden, machten, krachten en heerschappĳen bĳ 
God bekend zĳn. “Overheid” is het Griekse “arche” en dat betekent 
“eerste” en daarmee ook het “hoogste”. “Macht” is de vertaling van 
“exousia” en dat is per definitie gedelegeerde macht, ondergeschikte 
macht. Macht die ergens vanuit gegaan is. Zoals van de menselĳke 
overheid (Romeinen 13) staat dat die door God geordineerd is. Die 
macht die daar genoemd wordt, is ook exousia, waarvan daar staat, 
“is geen macht dan onder God”, want dat is wat er letterlĳk in de 
vertaling zou moeten staan. Dat is ondergeschikte macht. De menselĳke 
overheid, die macht, is uit God en is God dienares.

Daarna staat hier “kracht” en dat heeft de betekenis van kracht die 
uitwerkt, of ergens inwerkt, naar beneden toe, in dit geval op de 
mensen. “Heerschappĳ” is de vertaling van “Kurios”, “heer”.“Kyriotēs, 
het woord heerschappĳ, heeft gewoonlĳk de betekenis van “territoriale 
macht”, macht over een bepaald gebied. Heerschappĳ van hier tot 
hier, maar verder niet. Een bepaald territorium dus, zodat verschillende 
heerschappĳen inderdaad naast elkaar kunnen bestaan. Waarschĳnlĳk 
heeft de term van doen met dat van Godswege de mensheid verdeeld 
is in verschillende volken, met hun verschillende landen. Die volken, 
met hun eigen aard, met hun eigen taal, zouden in die landen wonen 
met hun eigen “landpalen”, dat is “landstreken”. (Genesis 10 en 11) 
En ook vanuit de hemel onder macht en heerschappĳ, die daarover 
gesteld is. Dat is Daniël 10, waar gesproken wordt over de vorst der 
Meden en Perzen, maar het is een engel. En de vorst over Israël, maar 
het is een engel. Het is een erg profetisch Schriftgedeelte, waar ik nu 
niet  op in ga, maar de Bĳbel geeft wel degelĳk de gedachte dat de 
verschillende volken ook vanuit de hemel, onder de verschillende 
heerschappĳ staan. Daar gaat hier ook over. 

Het laatste dat genoemd wordt in vers 21 is “alle naam, die genaamd 
wordt”, want het schĳnt dat mensen sommige van die geestelĳke 
machten bĳ namen kennen. Ze kunnen ze onderscheiden en er dus 
namen aan geven. Daar is de overlevering (mythologie) vol mee. Allerlei 
goden, die bĳ namen gekend worden. En niet alleen die hele hoge, 
maar juist en vooral de hele lage, die dan nog net schĳnbaar boven 
de mensen staan, krĳgen namen. Die afgoden, die hebben allemaal 

Zĳlĳn 13

Van de Here Jezus, die 
we ons in een gedaante 
kunnen voorstellen,  zeggen 
we: Hĳ is God. Dat is ook zo, 
niettemin zou men uiterlĳk 
en innerlĳk van de Godheid 
niet moeten verwarren. Het 
uiterlĳk en het innerlĳk van 
de mens overigens ook niet. 
Men zou ze niet uit elkaar 
moeten snĳden en naast 
elkaar op een stoel - of troon - 
moeten proberen te zetten. 
Innerlĳk en uiterlĳk vormen 
één geheel. Ze hebben ver-
schillende functies, maar het 
geheel wordt aangeduid als 
God. In het geval van de 
mens gaat het om zĳn uiter-
lĳke verschĳning, met al wat 
erbĳ hoort, ook het onzien-
lĳke aspect. Zo is de Here 
Jezus Christus het “uitgedruk-
te Beeld” (Hebreeën 1 : 3) van 
Gods wezen.

Zĳlĳn 14

In de Griekse grond-
tekst staat hier het woord 
“aion”. Het duidelĳkst is altĳd 
om dit woord te vertalen met 
“eeuw”. “De eeuw” is in de 
praktĳk niet de aanduiding 
van de wereld als zodanig, 
niet van de kosmos, maar van 
de omstandigheden, zoals 
die nou eenmaal bestaan. 
Niet alleen in deze eeuw, 
maar ook in de toekomst. In 
de Bĳbel zĳn er maar twee 
“eeuwen”. De “tegenwoordige 
boze eeuw”, waar in de satan 
regeert en   de “toekomende”, 
waarin de opgewekte en ver-
hoogde Christus regeert. Wĳ 
leven nu in deze twee 
eeuwen tegelĳk.

https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/1/5/t_conc_1098021
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een naam. God van dit en God van dat, en van zus en van zo. Bĳ de 
Rooms-Katholieken heten ze “beschermheiligen”. Van al die goden, 
die men bĳ namen kent, zegt de Bĳbel dat het afgoden zĳn, die niet 
bestaan. Paulus zegt: als mensen de afgoden offeren, dienen ze 
demonen. (1 Korinthe 8) Mensen geven namen aan geestelĳke wezens, 
aan demonen dus, maar dat is de laagste soort van die geestelĳke 
wezens. Ze zĳn niet eens hemels. Demonen horen niet in de hemel, 
maar bĳ de aarde. Ze laten het zich graag aanleunen dat ze als God 
worden beschouwd en zeker dat ze als God worden gediend. De duivel 
is de hoogste in deze hiërarchie, maar uiteraard heeft Christus een 
positie ontvangen, ver boven de duivel, want “alle dingen (= het heelal, 
niets uitgezonderd) zĳn aan Zĳn voeten onderworpen”.

Deze uitspraak, in vers 22, is rechtstreeks ontleend aan Psalm 8. In 
Efeze 1 : 20 wordt Psalm 110 geciteerd en in vers 22 Psalm 8. Deze 
beide Psalmen worden, ook in die volgorde, geciteerd in Hebreeën 1 
en 2. Bĳvoorbeeld “Gĳ hebt hem gesteld over de werken Uwer handen. 
Alle dingen hebt Gĳ onder zĳn voeten onderworpen”, in 2 : 7, 8. Dat 
is “Gĳ doet hem heersen over de werken Uwer handen; Gĳ hebt alles 
onder zĳn voeten gezet”, in Psalm 8 : 6. In Hebreeën 2 staat er bĳ: “... 
doch nu zien wĳ nog niet, dat hem alle dingen onderworpen zĳn”. Wĳ 
zullen het nog zien!

Wat zien wĳ nu wel? In onze gedachten, in ons hart en met “verlichte 
ogen des harten”, zien wĳ: “Jezus met heerlĳkheid en eer gekroond”,
vers 9 van Hebreeën 2. Jezus de Mens, uit Psalm 8. Hĳ is verhoogd 
tot de Christus. Dat zal absoluut gezien worden. Eerst door ons, daarna 
door Israël en daarna door de volkeren. Als Israël het ziet, zal men ook 
de Gemeente met eer en heerlĳkheid gekroond zien, want wĳ zĳn het 
Lichaam van deze Mens, Jezus. Dat is de gedachtegang in Efeze 1.

Efeze 1 : 22b, 23
22b ... en heeft Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven 

alle dingen;
23 Welke Zĳn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in 

allen vervult.

Dit is de climax van het verhaal, want God deze uitermate verhoogde 
Christus, (Filippenzen 2 : 9) aan de Gemeente gegeven “tot Hoofd 
boven alle dingen”. Boven het geheel. Alles bĳ elkaar. Dat is niet de 
eenheid van de hele schepping, maar de eenheid van het hele Lichaam 
van Christus. Christus is het Hoofd van de Gemeente, degene die ook 
Hoofd is van heel de schepping en dat betekent dat wĳ als Zĳn Lichaam 

delen in Zĳn positie, ver boven elke overheid en macht, niet alleen in 
de tegenwoordige eeuw, maar ook in de toekomende. Want daar gaat 
het hier over. Wĳ hebben deel aan de allerhoogste Bewoner van de 
hemel en daarmee van de ganse schepping. Nu al!

Hier, aan het einde van hoofdstuk 1 van de Efeze-brief, in vers 22 en 
23, wordt een veel gebruikt Bĳbels beeld van de Gemeente gegeven. 
Namelĳk zĳnde het “Lichaam van Christus”, waarvan Christus het Hoofd 
is. Zoals lichaam en hoofd per definitie met elkaar verbonden zĳn, zo 
zĳn wĳ verbonden met de Here Jezus Christus. Als hĳ Zĳn Koningschap 
in de toekomst zal openbaren, zal Hĳ dat vanzelfsprekend doen samen 
met Zĳn Lichaam, samen met de Gemeente, die Hem dient. Zoals het 
menselĳk lichaam het hoofd dient en zoals het lichaam bestuurd wordt, 
geleid wordt door het hoofd, en één geheel is, zo is het met Christus 
en de Gemeente.

Dan zou je eigenlĳk moeten vragen: heeft hĳ ons dan met Christus 
opgewekt en met Christus in de hemel gezet? Dat is natuurlĳk een 
beetje flauw als ik dat zo vraag, want dat is precies wat er expliciet in 
de volgende verzen staat, maar dat is hoofdstuk 2.
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2. Efeze 2

Efeze 2 : 1-22
1 En u heeft Hĳ mede levend gemaakt, daar gĳ dood waart door 

de misdaden en de zonden;
2 In welke gĳ eertĳds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer 

wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den 
geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wĳ allen eertĳds verkeerd hebben in de 
begeerlĳkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en 
der gedachten; en wĳ waren van nature kinderen des toorns, 
gelĳk ook de anderen;

4 Maar God, Die rĳk is in barmhartigheid door Zĳn grote liefde, 
waarmede Hĳ ons liefgehad heeft,

5 Ook toen wĳ dood waren door de misdaden, heeft ons
levend gemaakt met Christus; (uit genade zĳt gĳ zalig 
geworden)

6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in  
den hemel in Christus Jezus;

7 Opdat Hĳ zou betonen in de toekomende eeuwen den 
uitnemenden rĳkdom Zĳner genade, door de goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus.

8 Want uit genade zĳt gĳ zalig geworden door het geloof; en 
dat niet uit u, het is Gods gave;

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.
10 Want wĳ zĳn Zĳn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 

goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wĳ in 
dezelve zouden wandelen.

11 Daarom gedenkt, dat gĳ, die eertĳds heidenen waart in het 
vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die 
genaamd zĳn besnĳdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt;

12 Dat gĳ in dien tĳd waart zonder Christus, vervreemd van het 
burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der 
belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

13 Maar nu in Christus Jezus, zĳt gĳ, die eertĳds verre waart, 
nabĳ geworden door het bloed van Christus.

14 Want Hĳ is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, 
en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,

15 Heeft Hĳ de vĳandschap in Zĳn vlees te niet gemaakt, 
namelĳk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat 
Hĳ die twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou 
scheppen, vrede makende;

16 En opdat Hĳ die beiden met God in één lichaam zou 
verzoenen door het kruis, de vĳandschap aan hetzelve 
gedood hebbende.

17 En komende, heeft Hĳ door het Evangelie vrede verkondigd 
u, die verre waart, en dien, die nabĳ waren.

18 Want door Hem hebben wĳ beiden den toegang door één 
Geest tot den Vader.

19 Zo zĳt gĳ dan niet meer vreemdelingen en bĳwoners, maar 
medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, 
waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen;

21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelĳk samengevoegd 
zĳnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken ook gĳ mede gebouwd wordt tot een woonstede 
Gods in den Geest.

In Efeze 1 spreekt Paulus over de verhoogde positie van Christus sinds 
zĳn opstanding en hemelvaart. In hoofdstuk 2 brengt hĳ deze dingen 
praktisch van toepassing op ons. De gedachte is heel eenvoudig dat 
wĳ als gelovigen met Christus zíjn opgewekt. Niet zúllen worden op-
gewekt, dat is wel zo, maar dat staat hier niet, maar we zíjn opgewekt 
met Christus en met Hem gezet in de hemel, nu reeds.

De vraag is niet of we dat begrĳpen, de vraag is in de eerste plaats of 
we dat geloven. De vraag is niet of het er wel staat, daarvoor is dit 
Schriftgedeelte veel te duidelĳk. Er blĳft natuurlĳk veel achterwege; er 
zĳn dingen die wĳ wellicht niet begrĳpen en er zĳn nog dingen die wel 
begrepen kunnen worden. Het neemt misschien nogal wat tĳd om het 
tot ons door te laten dringen, maar deze gedachte hier in Efeze is niet 
nieuw. In Efeze 1 krĳgen wĳ in het algemeen een uiteenzetting, die zo 
ontleend zou kunnen zĳn aan de Romeinen-brief. Zie zĳlĳn 15 Hier in 
hoofdstuk 2 wordt de draad van die Romeinen-brief opnieuw opgepakt 
en verder ontwikkeld. Want het blĳft een opvallend gegeven dat 
Romeinen spreekt over de wĳze waarop een mens zalig wordt, maar 
vervolgens niet verder gaat. De Brief komt niet verder dan vast te 
stellen dat wĳ, die geloven in de Here Jezus Christus, op grond van 
dat geloof met Christus zĳn opgewekt. Met enige consequentie en 
praktische toepassing, maar verder gaat het verhaal niet.

In Efeze wordt gezegd dat de prediking van het Evangelie, de prediking 
is van de levende en uitermate verhoogde Christus. Daar begint dit 
hoofdstuk feitelĳk mee. Hier wordt tot gelovigen gezegd: “En u, daar 
gĳ dood waart door de misdaden en de zonden, ... heeft Hĳ levend 

Zĳlĳn 15

Dat we met Christus 
zĳn opgewekt is niet nieuw. 
Dat werd al in de Romeinen-
brief, de eerste de beste brief 
van het Nieuwe Testament, 
uitgebreid uiteengezet. Hier 
wordt daarop verder gegaan 
en wordt gezegd: wĳ zĳn niet 
alleen met Christus opgewekt, 
maar ook met Christus in de 
hemel gezet . Dat aspect 
wordt in de Romeinen-brief 
achterwege gelaten. Hier in 
de Efeze-brief vinden wĳ het 
vervolg op de Brief aan de 
Romeinen, net zoals, zei het 
dan op andere wĳze, in de 
Brief aan de Hebreeën.
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gemaakt ...” Maar dat laatste is halverwege vers 5, want daar gaat die 
hoofdzin eigenlĳk pas verder. Het gaat erom dat Híj leeft, opdat wíj    
in Hem leven zouden ontvangen en opdat wĳ deelgenoot zouden 
worden van dat leven van Christus en daarmee van het leven van de 
Nieuwe Schepping. Opdat wĳ deelgenoot zouden worden van de 
Geest van Christus. Opdat wĳ deel zouden hebben aan het bloed van 
Christus, dat is allemaal het leven van Christus. Het onderscheid tussen 
gelovigen en ongelovigen is, dat ongelovigen dood zĳn en dat gelo-
vigen leven. Naar de Goddelĳke maatstaf gerekend.

Wat is dat eigenlĳk dood? Want het zal je maar verteld worden dat je 
dood bent, terwĳl je dacht nog een paar jaar verder te kunnen. “Dood” 
is “scheiding”, eigenlĳk “definitieve scheiding”. Scheiding die niet her-
steld zal worden. “Leven”, het tegenovergestelde, is “gemeenschap”, 
een eenheid. Er zĳn zoveel Schriftplaatsen die beide woorden in één 
adem gebruiken. “Leven” wil zeggen “deelhebben aan”, dat is dus 
het tegenovergestelde van scheiding. Of wat plechtiger gezegd: leven 
is communicatie en dood is dan definitief verbroken communicatie. 
Dan hoort men elkaar niet meer en ziet men elkaar niet meer. 

Van Gods standpunt uit bezien is de mens dood, want God communi-
ceert niet met de mens en de mens ook niet met Hem. Ik heb het over 
de natuurlĳke mens. Zie zĳlĳn 16 Er is geen contact en dat is het oude 
probleem dat altĳd weer de kop op steekt. Als er dan een God is, 
waarom dan dit en waarom dan dat? Waarom horen we niks van God? 
Eén van de antwoorden is, want ik weet er wel tien Bĳbelse antwoorden 
op, omdat God voor ons dood is en wĳ voor Hem. Wĳ zĳn wat God 
betreft uitgeschreven uit het “bevolkingsregister”. Het recht heeft zĳn 
loop gehad en juridisch gezien bestaan wĳ voor God niet. Er is van 
beide zĳden geen contact. Zie zĳlĳn 17

Het vervolg op het verhaal is, dat God de Mens Here Jezus uit de dood 
opwekte; de communicatie weer opende. Hĳ sprak tot Hem en zei: 
“Gĳ zĳt Mĳn Zoon, heden heb Ik U gegenereerd”. (Psalm 2 : 7; 
Handelingen 13 : 33; Hebreeën 1 : 5; 5 : 5) De Here Jezus werd uit de 
dood opgewekt door de kracht Gods, door het Woord Gods, door de 
Stem Gods. Het spreken Gods. Het Woord Gods. Woord is namelĳk 
per definitie communicatie. Het brengt gemeenschap, leven en licht. 
(Johannes 1 : 1-4) Petrus sprak: “Gĳ hebt de woorden des eeuwigen 
levens”. (Johannes 6 : 68) Dat betekent: gĳ hebt de woorden, námelĳk 
het eeuwige leven. De Here Jezus werd geroepen uit de dood en tot 
leven gebracht. Waar wĳ, als mensen, als zondaren, die dood zĳn voor 
God, diezelfde Stem Gods, datzelfde Evangelie, horen en aanvaarden, 

staan wĳ net zo goed op uit de dood. Dat staat in Efeze 5 : 14: 
“Ontwaakt, gĳ, die slaapt, en staat op uit de doden”. Gezegd tot 
doden dus. Ontleend aan Jesaja 60 : 1 en 2. Deze waarheid werd in 
het Oude Testament alreeds vastgelegd. Ik kom er later op terug.

Efeze 2 : 1b
1 ... daar gĳ dood waart door de misdaden en de zonden;

Het gaat hier niet om een theoretische aangelegenheid, maar om   
een praktische aangelegenheid. Hoezo was de natuurlĳke mens dood 
“door de misdaden en de zonden”. Er zĳn twee mogelĳkheden. De 
ene is doordat wĳ inderdaad zondaren zĳn en misdaden doen, omdat 
er zo geen communicatie met God mogelĳk is. De andere is dat van-
wege die zonden en misdaden de Here Jezus voor alle mensen 
gestorven is. (1 Korinthe 15 : 21) Dan zĳn in ieder geval alle mensen 
dood en is er ook geen communicatie. Het maakt niet uit, wĳ leven 
toch na de dood en opstanding van de Here Jezus.

“Zonde” of “zondigen” betekent “doel missen”, namelĳk dat er “geen 
contact” is. De communicatie komt niet tot stand. Zonde is in werke-
lĳkheid de verbreking van de gemeenschap die er zou zĳn tussen de 
Schepper en de schepping. En dus moeten we van zonde verlost 
worden om tot gemeenschap met God te komen.

De mens zoekt God wellicht, al zegt de Bĳbel “er is niemand, die God 
zoekt”. (Romeinen 3 : 11) Dat is onmogelĳk, omdat dit verhinderd 
wordt door de zonde. De mens zoekt wellicht God, maar hĳ komt er 
niet, want hĳ is van God afgesneden. Van God afgeweken. (Romeinen 
3 : 12) Er komt echter eventueel wel gemeenschap tot stand, maar niet 
door het zoeken van de mens naar God. Wĳ zĳn met God verzoend 
door de dood en opstanding van Jezus Christus. God heeft ons in Hem 
bruikbaar gemaakt, want we waren allemaal “onnut geworden”. 
(Romeinen 3 : 12) Maar dat heeft natuurlĳk geen zin als we niet in de 
praktĳk nuttig zĳn. Of als we niet in de praktĳk gebruikt worden. Als 
we niet in de praktĳk “dienaars des Nieuwen Testaments” zĳn. (2 
Korinthe 3 : 6) We zouden als zodanig ook praktiserend zĳn. 

Het is te vergelĳken met een timmerman. Heb je eindelĳk een bekwame  
timmerman gevonden, maar dan neemt hĳ geen werk aan. Hĳ voelt er 
niet voor. Dat is helaas de situatie van vele gelovigen. Ze zĳn wel 
bekwaam gemaakt om dienaren van het Nieuwe Verbond te zĳn, maar 
ze prakkiseren er niet over om het ook te praktiseren. Dat is in feite 
de situatie van de oude mens.

Zĳlĳn 16

De van theologen bekende 
theorie dat God dood is, is 
natuurlĳk niet waar, maar zit 
toch heel dicht in de buurt. 
Het is alleen de benadering  
vanaf de verkeerde kant. Het 
is zelfs in zichzelf onmogelĳk. 
God kan nooit dood zĳn, 
maar de conclusie is zo'n 
gekke nog niet. Het werd al-
leen verkeerd geformuleerd. 
De conclusie had niet moeten 
zĳn God is dood, maar de 
mens is dood, dat staat zwart 
op wit in de Bĳbel. 

Zĳlĳn 17

De vader van de ver-
loren zoon riep, toen zĳn 
zoon terugkwam: “... deze mĳn 
zoon was dood, en is weder 
levend geworden”. (Lukas 15 : 
24) Dan zegt men: hĳ dacht 
dat hĳ dood was. Nee, de fout 
zit  in ons denken. Wĳ kennen 
onze taal niet meer. “Dood” 
betekent “geen communica-
tie”. Wĳ nemen de telefoon 
op, horen niks en zeggen dan: 
de lĳn is dood. Dat betekent 
dat er geen communicatie 
mogelĳk is over deze verbin-
ding en dus is het geen 
verbinding, oftewel is er geen  
leven, geen gemeenschap en 
geen communicatie. 
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Efeze 2 : 2, 3
2 In welke gĳ eertĳds gewandeld hebt, naar de eeuw dezer 

wereld, naar den overste van de macht der lucht, van den 
geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid;

3 Onder dewelke ook wĳ allen eertĳds verkeerd hebben in de 
begeerlĳkheden onzes vleses, doende den wil des vleses en 
der gedachten; en wĳ waren van nature kinderen des toorns, 
gelĳk ook de anderen;

De praktische vaststelling over die zonde en misdaden, is “in welke gĳ 
eerder tĳds gewandeld hebt”. En dat in overeenstemming met “de 
eeuw dezer wereld”, waarin “wĳ allen eerder tĳds verkeerd hebben”. 
“Doende”, bezig zĳn te doen, “de wil des vleses en der gedachten”. 
Dat was de natuurlĳke positie van de mens. Als hier onze positie als 
wedergeborenen tegenovergesteld wordt, dan gaat het over de vraag 
wat wĳ dan nú doen en waarin wĳ dan nú wandelen. 

Hier staat dat de wandel van de oude mens niet slechts naar de wil 
van zĳn eigen vlees, of naar zĳn eigen gedachten is, maar dat in hoogste 
instantie in overeenstemming is met “de aion van deze kosmos”. In 
overeenstemming met “de overste van de macht de lucht”. Met “de 
geest, die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid” (= ongeloof). 
Dat is drie keer hetzelfde, maar met verschillende uitdrukkingen. Het 
woord satan of duivel komt daarin niet voor. De gedachte sluit aan bĳ 
bepaalde Griekse filosofie, de gnostiek, waarin men er van uitgaat dat 
de wereld geregeerd wordt door “aionen”. Paulus sluit daarop aan en 
zegt: de opperste aion is de duivel. Hĳ is de aion van deze kosmos. 
“De god dezer wereld” had er ook kunnen staan, of “de god dezer 
eeuw”. (2 Korinthe 4 : 4) Deze term, ter aanduiding van satan, betekent 
“de god, namelĳk deze eeuw”. “Deze eeuw” is iemand die macht 
uitoefent. Een “eeuw” is een god. “Aion” is een Grieks woord en is 
bĳ de Grieken de aanduiding van “geestelĳke machten”. 

Vers 2 zegt: heel de natuurlĳke mensheid, heel deze oude schepping, 
staat onder de praktische macht van satan. In de praktĳk regeert satan 
de wereld. Christus heeft de allerhoogste positie ontvangen, maar in 
de praktĳk regeert Hĳ de wereld nog niet. Wĳ leven in “de bedeling 
der formatie” denk ik dan altĳd. Christus formeert Zĳn Kabinet, Zĳn 
Gemeente, Zĳn Ecclesia. Zĳn volksvergadering. Zĳn Raad van Oudsten. 
Hĳ maakt van Zĳn macht en van Zĳn positie gebruik om zich nu uit 
deze wereld, die in de praktĳk door satan geregeerd wordt, Zĳn eigen 
Regering te verzamelen. Kun je nagaan wat een hekel de duivel heeft 
aan u en mĳ.

Wĳ onderwerpen ons als het goed is aan Hem en wandelen in 
overeenstemming met Zĳn Wil. Wĳ wandelen in “de goede werken 
welke Hĳ voorbereid heeft”. (Vers 10) Maar dat doet niks af aan het 
verschĳnsel dat de natuurlĳke mens beheerst wordt door zĳn eigen 
begeerlĳkheden, zĳn eigen vleselĳke gedachten, en in de eerste plaats 
door de satan zelf. Misschien was het nooit tot u doorgedrongen dat 
in de praktĳk de satan (de heer van de stoffelĳke wereld) macht 
uitoefent over het vlees. Over het lichaam. Over de begeerten van de 
natuurlĳke mens en zeker over zĳn gedachten. Als je de boosaardige 
invloed van satan zoekt, is dat in het denken van de mens. Het is niet 
voor niks dat de apostel Johannes zegt: “Geliefden, gelooft niet een 
iedere geest, maar beproeft de geesten, of zĳ uit God zĳn, want vele 
valse profeten zĳn uitgegaan in de wereld.” (1 Johannes 4 : 1)

Hoe komt het dat soms over heel de wereld bepaalde gedachten, 
bepaalde filosofieën en theorieën ineens opgang maken. Hoe komt 
het dat iedereen zo'n volstrekt stompzinnige theorie als die van de 
evolutie zo klakkeloos aanneemt? De evolutietheorie werd populair 
toen Darwin een theorie ontwikkeld had om te bewĳzen hoe het dan 
gegaan moest zĳn. Eerst hebben ze iets uitgedacht, namelĳk de dingen 
moeten vanzelf ontstaan zĳn. Dat moet dan waar zĳn en Darwin was 
de eerste die toen een verhaal had om het te “bewĳzen”, wat natuurlĳk 
in het geheel niet mogelĳk is. Waarom geloven mensen dat? Dat is 
heel eenvoudig: dan hoeft men niet te geloven in een God. Wie heeft 
dat dus uitgevonden? Wie is degene die God aan de kant schuift? 
Waar komt die inspiratie vandaan? Niet bĳ Darwin en die andere 
jongens. Dat komt rechtstreeks van de duivel vandaan.

Waar kwam de inspiratie van Mohammed vandaan? Als je de echte 
God wil wegredeneren, en de mens heeft toch behoefte aan een god, 
dan zet je er toch een paar anderen goden naast. Vervolgens wordt er  
gediscussieerd over de vraag: Wie is de echte God? Waarschĳnlĳk zĳn 
ze allemaal gelĳk, is dan het idee. Dan is de echte God gelĳk aan al 
die goden die satan zelf heeft uitgevonden? Zo zit het ongeveer. Het 
beperkt zich niet tot religie, wetenschap of filosofie. Voor de politiek 
geldt hetzelfde. Communisme en socialisme zĳn uitgevonden om het 
Christendom eronder te krĳgen. De socialistische revolutie was er om 
de Christenen te bestrĳden. 

Als je je maar bewust bent dat heel de natuurlĳke mens, heel de 
mensheid, onder de macht van de satan staat. Zo wordt de mens bezig 
gehouden. Het enige alternatief is, dat wĳ bewust zoeken naar de 
Waarheid. Dan ineens ... zoekt de waarheid ons. Zoekt God ons. Maar 
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waar men in zeker opzicht ongelovig is, “ongehoorzaam” in vers 2, zal 
men ook in zeker opzicht door de satan beheerst worden. Dan zal men 
door hem verblind worden. Vele wedergeboren mensen zĳn niettemin 
verblind. Ze sluiten hun ogen voor het Licht. Hoeveel procent van de 
gelovigen leeft onder de heerschappĳ van de genade? Hoeveel leeft 
onder de heerschappĳ van de wet, het Oude Verbond, duisternis, 
schaduw? Dat is omdat men niet geloven wil in de heerschappĳ van 
de genade. In de vergeving die van God komt. In Gods barmhartigheid 
en daarmee ook Gods hulp. Zo komt men automatisch weer terecht 
in de duisternis. Het licht van het Nieuwe Verbond wordt tegen-
gehouden. Deze “bediening des doods” is uiteraard niet de bedoeling, 
maar dat gebeurt wel. Het is de verantwoordelĳkheid van de gelovige 
zelf. Hĳ zou geloven alles wat de Schrift zegt en dan staat hĳ in het 
licht om daarna ook in het licht te wandelen.

Het “onder” aan het begin van vers 3 is “in”, net als aan het begin 
van vers 2. Zoals bekend drukt dit “nauwe verbondenheid” uit. In dit 
geval met de satan zelf dus. Daarin hebben “ook wĳ allen eertĳds 
verkeerd, in de begeerlĳkheden onzes vleses”. Oftewel: vleselĳke 
begeerlĳkheden. Zolang tenminste de nadruk ligt op “vleselĳk”, want 
dat is de betekenis van deze uitdrukking. Er bestaan ook geestelĳke 
begeerlĳkheden. Dat zĳn de dingen die wĳ begeren te doen in 
overeenstemming met de wil van God.

En daarna: “doende de wil des vleses, en der gedachten”. Dat is weer 
te lezen als: “vleselĳke gedachten”, zodat het gaat om begeerlĳkheden  
en gedachten van het vlees. Je kunt nu de vraag stellen: wordt een 
natuurlĳke mens beheerst door “de eeuw dezer wereld” of door zĳn 
vleselĳke begeerlĳkheden en gedachten? Sommigen zeggen: het komt 
uit het hart van de mens. Het is het vlees van de mens, omdat men 
liever niet geconfronteerd wordt met het verschĳnsel dat het vlees 
onder tamelĳk directe invloed staat van de satan zelf. Maar niettemin 
is het dat. Het is beiden en in afhankelĳkheid van elkaar. De satan 
maakt gebruik van ons vlees; werkt in in ons vlees. Dat is wel duidelĳk. 
De mens bestaat niet in zichzelf. De mens vindt ook zĳn oorsprong 
niet in zichzelf. Ook zĳn denken niet. Dat komt ergens anders vandaan. 
Uit die geestelĳke wereld namelĳk, is de Bĳbelse gedachte. Alle dingen 
die gezien worden, komen voort uit onzienlĳke dingen. Ook gedrag, 
gang van zaken, ontwikkelingen, komen altĳd ergens anders vandaan. 
De enige zin van natuurstudie is ook eigenlĳk om door die zienlĳke 
dingen te komen tot kennis van de schepping en van geestelĳke 
dingen. Hoe kun je God leren kennen? Uit de schriftuur én uit de 
creatuur.

Er staat: “wĳ waren van nature”, op grond van onze geboorte, “kinderen 
des toorns”. Kinderen der ongehoorzaamheid en daarmee kinderen 
des toorns. We leefden onder de toorn en waren bestemd voor de 
toorn. Gelĳk ook de anderen. Zowel Jood als heiden verkeerden in 
dezelfde omstandigheden, ondanks de wet voor de Joden. Het is de 
natuurlĳke positie van de natuurlĳke mens.

Dus vers 1 t/m 3 van Efeze 2 gaat over de positie van de natuurlĳke 
mens, die geregeerd wordt door de satan en dat via zĳn vlees, maar 
God heeft daar geen gemeenschap mee. De band met God is verbroken 
en wat de wereld betreft is het licht uitgedaan. En dan staat er:

Efeze 2 : 4-6
4 Maar God, Die rĳk is in barmhartigheid door Zĳn grote liefde, 

waarmede Hĳ ons liefgehad heeft,
5 Ook toen wĳ dood waren door de misdaden, heeft ons levend 

gemaakt met Christus; (uit genade zĳt gĳ zalig geworden)
6 En heeft ons mede opgewekt, en heeft ons mede gezet in  

den hemel Zie zĳlĳn 18 in Christus Jezus;

Wĳ waren onder de macht van de satan, máár ... God heeft het zo 
geregeld dat wĳ nu “leven naar de eeuw van die toekomende wereld”, 
naar “de toekomende eeuw” of gewoon onder de heerschappĳ van 
Christus. Die uitermate verhoogd en gezeten is aan de rechterhand 
Gods. Wĳ verkeerden in de begeerlĳkheden van het vlees en we deden 
de gedachten van het vlees, máár... God heeft het zo geregeld dat we 
nu kunnen leven naar Zĳn Geest. 

Vers 2 zegt dat de natuurlĳke mens leeft onder de geest die nu werkt 
in de kinderen der ongehoorzaamheid, maar nu zouden we leven onder 
de werking van de Heilige Geest. Het is een praktische aangelegenheid. 
Door het “lieven van God” hebben wĳ leven ontvangen, opdat we 
Hem zouden loven. Dat is fundamentele geestelĳke waarheid. “God 
die rĳk is in barmhartigheid door zĳn grote liefde” zĳn twee synoniemen 
voor “genade”, maar dat komt een paar verzen verder. 

Op de uitdrukking “toen wĳ dood waren door de misdaden” volgt een 
commentaar: Hĳ heeft ons liefgehad. 

Johannes 3 : 16
16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hĳ Zĳn 

eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem 
gelooft, niet verderve, maar het eeuwige leven hebbe.

Zĳlĳn 18

Problemen ontstaan 
als we denken aan een plaats, 
die heel ver hier vandaan is. 
Die heel hoog is. Dat is niet zo, 
want de hemel waarover hier 
gesproken wordt is “de derde 
hemel” (1 Korinthe 12 : 2) of 
“de Hemel der hemelen”. 
(Deuteronomium 10 : 14) Die 
strekt zich uit tot op de aard-
bodem. Die hemel is niet ver 
weg. Integendeel, die is om 
ons heen en zelfs ín ons. En 
andersom. Wĳ zĳn in die 
hemel geplaatst. D.w.z. wĳ 
worden geacht volgens de 
Bĳbel deel uit te maken van 
deze onzienlĳke wereld. De 
natuurlĳke mens loopt op de 
aardbodem en maakt een 
“gat” in de hemel. De hemel 
omringt hem wel, maar hĳ 
maakt er geen deel van uit. 
De gelovige maakt wel deel 
uit van die hemelse - onzien-
lĳke - dingen. Er wordt ook 
gezegd in de Bĳbel: “den 
Heiligen Geest, Die in ons woont”. 
(2 Timótheüs 1 : 14) Christus 
woont in ons. Is Hĳ in de 
hemel, aan de rechterhand 
Gods? Of is hĳ in ons midden 
vanavond? Of is Hĳ zelfs in 
onze harten? Ja, alle drie! Het 
gaat namelĳk om deze on-
zienlĳke wereld, waaraan wĳ 
- in Christus - deel hebben 
gekregen. Wĳ maken deel uit 
van “de hemelse dingen”. Of 
wĳ zĳn hemelse dingen. 
Want daar gaat het hier in 
Efeze, in de grondtekst, over 
als het woord “hemel” wordt 
gebruikt.  Als wedergeboren 
kinderen Gods zĳn wĳ nu 
alreeds “hemelse wezens”. 
Met Christus zĳn wĳ gezet in 
de hemel, daar waar God 
woont.
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De God die weliswaar de zondaar haat, heeft ons niettemin levend 
gemaakt door ons Zĳn Woord te geven. Want Zĳn Woord is leven en 
waar wĳ dat woord aanvaarden, aanvaarden wĳ dus leven en komen 
wĳ tot leven. God heeft ons dus lief gehad en ons levend gemaakt 
met Christus. Eigenlĳk moet je “ons” gewoon weglaten. God heeft 
degenen levend gemaakt, die Zĳn Woord ontvingen. Het leven werd 
aangeboden aan een ieder, maar alleen degenen die het aanvaarden 
komen tot leven. 

Als God tot ons spreekt, blaast Hĳ op ons. In Johannes 20 doet de 
Heer dat bĳ zĳn discipelen: “En als Hĳ dit gezegd had, blies Hĳ op
hen, en zeide tot hen: Ontvangt den Heiligen Geest”. Zo komen wĳ 
wĳ tot leven. Wanneer we iemands woorden ontvangen, ontvangen 
we iemands leven. Hoe meer we naar iemand luisteren, hoe meer we 
van iemand zĳn leven overnemen, zĳn denken, zĳn wezen, zĳn aard 
enzovoort. Dat is nou eenmaal zo. We luisteren naar het Woord Gods, 
opdat we zouden veranderd worden naar het beeld Gods. Opdat we 
zouden denken zoals Hĳ denkt. 

De logische conclusie, waarheen de apostel hier onderweg is, is dat 
wĳ, die eerst wandelden “naar de eeuw dezer wereld”, de satan, nu 
zouden wandelen “in overeenstemming met de toekomende eeuw”, 
de Christus, want wĳ kregen deel aan het leven van Christus. Eeuwig 
leven hebben we niet ontvangen terwille van onszelf, maar het is in de 
eerste plaats het leven van Christus in ons. Het betekent vervolgens 
dat onze levens totaal anders ingericht zouden zĳn dan de levens van 
de natuurlĳke mens. Want daartoe heeft Hĳ “[ons] mede opgewekt, 
en heeft [ons ]mede gezet in  den hemel in Christus Jezus”. (Vers 6) 
Dat is de gedachtengang die de Apostel hier volgt, met vele tussen-
zinnen en opmerkingen. Paulus is vanaf vers 2 onderweg naar vers 10, 
waar het hoogtepunt van het Schriftgedeelte genoemd wordt. Maar 
eerst:

Efeze 2 : 7-9
7 Opdat Hĳ zou betonen in de toekomende eeuwen den 

uitnemenden rĳkdom Zĳner genade, door de goedertierenheid 
over ons in Christus Jezus.

8 Want uit genade zĳt gĳ zalig geworden door het geloof; en 
dat niet uit u, het is Gods gave; Zie zĳlĳn 19

9 Niet uit de werken, opdat niemand roeme.

Wĳ zĳn zalig geworden door het geloof! Die “route” is Gods gave. Dat 
is dus “niet uit u”, maar uit Hem. Niet uit onze werken, zodat we ook 

niks hebben om ons op te beroemen. Het is niet onze verdienste. In 
Romeinen 4 : 5 zei Paulus al: “Doch dengene, die niet werkt, maar 
gelooft in Hem, Die den goddeloze rechtvaardigt, wordt zĳn geloof 
gerekend tot rechtvaardigheid.” Geloven wil zeggen: niet zelf iets 
voortbrengen, maar passief ontvangen. Nadat men het ontvangen 
heeft, wordt men wel degelĳk actief. Niet om eeuwig leven te ont-
vangen, maar dóórdat men eeuwig leven ontvangen heeft.

God wil Zĳn genade tonen aan ”de overheden en de machten in den 
hemel”. (Efeze 3 : 10) De Heer betoont nu, én in de toekomst,“de 
uitnemende rĳkdom Zĳner genade”. Dit betekent dat God de Gemeente 
uit onze tegenwoordige bedeling wil gebruiken. Het doel is, dat Hĳ       
- niet wĳ - zou betónen, tonen, demonstreren, via aanschouwelĳk 
onderwĳs, via ons aan anderen, “de uitnemende rĳkdom Zĳner 
genade” en dat “in de toekomende eeuwen”. Zie zĳlĳn 20 Wĳ leven al 
in de toekomende eeuw (of eeuwen, want het is eeuwig). De toe-
komende eeuwen zĳn begonnen bĳ de opstanding van Christus en 
sinds onze wedergeboorte worden wĳ overgezet úit de tegenwoordige 
boze eeuw, ín de toekomende eeuw.

Wĳ leven allang uit zĳn genade, maar het punt is dat wĳ aanschouwelĳk 
voorbeeld zouden zĳn voor anderen, die in de hemel zĳn. Zĳ zien ons 
wel, maar wĳ zien hen niet. Vanuit de hemel ziet men alles wat op 
aarde is. Wĳ zouden daarom toonbeelden zĳn van Gods genade, want 
ons is dus een hemelse bediening gegeven. Een bediening m.b.t. de 
hemel en niet gericht op de aarde. Dat kan alleen wanneer wĳ ook in 
de praktĳk van ons leven uit die genade, uit de barmhartigheid Gods. 
Die komt tot ons “door de goedertierenheid (= genade) over ons in 
Christus Jezus”. Wĳ zouden die “deugden van Christus” verkondigen 
aan degene die in de hemel zĳn. 

1 Petrus 2 : 9
9 Maar gĳ zĳt een uitverkoren geslacht, een koninklĳk 

priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gĳ 
zoudt verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de 
duisternis geroepen heeft tot Zĳn wonderbaar licht;

Volgens Efeze 3 is dat “verkondigen” aan “overheden en de machten 
in den hemel”. Petrus zegt dat er niet bĳ, omdat zĳn Brief in de 
volgende bedeling een toepassing zal krĳgen. Als Israël straks hersteld 
zal zĳn, wedergeboren zal zĳn, zal het eveneens de deugden van God 
verkondigen. Niet aan degenen die in de hemel zĳn, maar aan degenen 
die op aarde zĳn. God zou betonen en wĳ spelen daar wel een rol in, 

Zĳlĳn 20

In 1 Petrus 1 : 12, waar 
staat: ”... in welke dingen de 
engelen begerig zĳn in te zien” 
spreekt de apostel Petrus 
over precies dezelfde dingen. 
Die uitspraak betekent niks, 
als het niet de bedoeling zou 
zĳn dat zĳ nú inzicht zouden 
krĳgen. Engelen, die hemelse 
wezens, zouden zien op 
welke wĳze Gods genade 
functioneert in onze tegen-
woordige genade-bedeling. 
Hoe God aardse zondaren 
maakt tot hemelsen, tot recht-
vaardigen en zelfs tot erfgena-
men van heel de schepping. 
De engelen zouden dat weten. 

Zĳlĳn 19

Deze tekst  in Nederlands 
wordt gebruikt om een 
duivelse en bespottelĳke leer 
in te voeren. Namelĳk dat  
God je geloof moet geven. Dat 
is dan de conclusie op basis 
van  “Geloof en dat niet uit u. 
Het is Gods gave”. Hoe is het 
mogelĳk? God hoeft je geen 
geloof te geven. Dat kan niet 
eens gegeven worden. Als 
een mens van nature ergens 
toe in staat is, dan is het juist 
geloven.  De context van deze 
tekst laat zo’n verklaring niet 
toe. Heel de Bĳbel ook niet. 
De Griekse constructie van de 
zin staat niet toe te zeggen dat 
geloven Gods gave is. Dat 
moeten de met het Grieks 
bekende theologen, die dit 
zeggen, toch heel goed weten. 
God spreekt ópdat je gelooft 
en dan moet Hĳ je ook nog 
geven dat je Hem gelooft... 
Onzin!
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maar een tamelĳk passieve. Het actieve werk wordt gedaan door God 
Zelf en de passieve functie is weggelegd voor de Gemeente. Dat blĳkt 
uit vers 10, waar deze dingen wat concreter gezegd worden. 

Efeze 2 : 10
10 Want wĳ zĳn Zĳn maaksel, geschapen in Christus Jezus tot 

goede werken, welke God voorbereid heeft, opdat wĳ in 
dezelve zouden wandelen.

De hoofdgedachte van vers 9 en 10, de climax van dit Schriftgedeelte 
en het tegenovergestelde van vers 1 en 2, is dat wĳ zalig geworden 
zĳn, niet uit de werken, opdat wĳ niet roemen zouden. Wĳ zĳn daar-
entegen “Zíjn maaksel.” De werken waarover gesproken wordt, zĳn 
derhalve niet het resultaat van onze arbeid. Welke “goede werken” 
zĳn dat? Bĳvoorbeeld: het betonen van de uitnemende rĳkdom Zĳner 
genade. (Ves 7) Het bekend maken aan overheden en machten van de 
veelkleurige wĳsheid Gods. (Efeze 3 : 10) Het verkondigen van de 
deugden Desgenen, die ons getrokken heeft uit de duisternis tot zĳn 
wonderbaar licht. (1 Petrus 2 : 9)

Er staat niet “geschapen in Christus Jezus tot goede werken”, gevolgd 
door opdat wĳ die doen zouden, want dan hebben we ineens weer 
een zeer actieve rol. Er staat echter: “opdat wĳ in dezelve zouden 
wandelen”. Passiever kan het denk ik niet gezegd worden. Het woord 
“doen”, wat zo voor de hand ligt, wordt niet gebruikt. We zouden 
goede werken doen, maar als je dat woord gebruikt, dan hebben wĳ 
Christenen ineens toch weer zo'n doel-godsdienst. Wĳ hebben juist 
geen godsdienst van werken, maar van geloven. Daarom is de Apostel  
heel voorzichtig met zĳn uitdrukking. Het doen van goede werken 
wordt heus in de Bĳbel genoemd, ook door de apostel Paulus. Maar 
we zouden die termen niet te veel beklemtonen. Waar het om gaat is 
gewoon dat God Zelf die goede werken heeft voorbereid en waar wĳ 
ons beschikbaar stellen in Zĳn dienst, zal Hĳ ons leiden in die wandel 
waarover hier gesproken wordt.

Het gaat dus niet om de werken die wĳ bedenken. Hĳ heeft een plan 
en van daaruit werken bepaald. Hĳ geeft de richting aan en vindt dat 
bepaalde dingen gedaan moeten worden. Wĳ zouden ze doen “zonder 
murmureren en tegenspreken”. (Filippenzen 2 : 14) Dat is het doel van 
onze zaligheid en dat we nu al in de hemel gezet zĳn. In goede werken 
wordt God verheerlĳkt, ten overstaan van “de hemelse dingen”. Het 
is niet zo dat men uit goede werken zalig zal worden. Het is zo dat 
men tot goede werken zalig zal worden. Men zou niet goede werken 

doen om daardoor zalig te worden. Men zou zalig worden om daaruit 
vervolgens, op grond van die zaligheid, deze goede werken te doen. 
In het aangehaalde Filippenzen 2 zegt Paulus in vers 13:

Filippenzen 2 : 13
13 Want het is God, Die in u werkt beide het willen en het 

werken, naar Zĳn welbehagen.

Hĳ bewerkstelligt in ons de wil om bepaalde dingen te doen. Zodat 
onze wil de Zĳne is en Zĳn wil de onze. Daarna geeft Hĳ ons de 
mogelĳkheid, kracht, bekwaamheid om dat werk ook inderdaad uit te 
voeren. De apostel Paulus zelf is daar in zĳn leven en bediening 
overigens een heel goed voorbeeld van. 

2 Korinthe 12 : 9
9 En Hĳ heeft tot mĳ gezegd: Mĳn genade is u genoeg; want 

Mĳn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel 
liever roemen in mĳn zwakheden, opdat de kracht van 
Christus in mĳ wone.

Paulus erkent dat de Heer het werk doet en dat sluit weer aan bĳ vers 
9 van Efeze 2: “Niet uit de werken, opdat niemand roeme.”

Over die “goede werken” kan gezegd worden dat het werken zĳn, die 
deel uitmaken van het werk Gods in het algemeen en in het bĳzonder 
in onze dagen van de stichting, de verzameling en opbouw van de 
Gemeente. Dat is primair tot eer van God. Daarover gaat de rest van 
dit hoofdstuk, maar eigenlĳk heel de rest van de Brief. Daar zullen we 
het nu nog even over hebben, want eerst wil ik u graag laten zien wat 
die term “goede werken” in de Bĳbel betekent. De eerste keer dat de 
term in het Nieuwe Testament voorkomt is in Mattheüs 5, het bekende 
deel van de bergrede.

Mattheüs 5 : 13-16
13 Gĳ zĳt het zout der aarde; indien nu het zout smakeloos 

wordt, waarmede zal het gezouten worden? Het deugt nergens 
meer toe, dan om buiten geworpen, en van de mensen 
vertreden te worden.

14 Gĳ zĳt het licht der wereld; een stad boven op een berg 
liggende, kan niet verborgen zĳn.

15 Noch steekt men een kaars aan, en zet die onder een 
koornmaat, maar op een kandelaar, en zĳ schĳnt allen, 

 die in het huis zĳn;
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16 Laat uw licht alzo schĳnen voor de mensen, dat zĳ uw 
goede werken mogen zien, en uw Vader, Die in de hemelen 
is, verheerlĳken.

Als men op aarde ergens het Woord Gods zou moeten vinden of zou 
moeten zoeken, dan zou dat moeten zĳn bĳ ons, bĳ gelovigen, en dus 
zĳn wĳ het “zout der aarde” of zĳn wĳ het “licht der wereld”. Uit de 
uitdrukking “de goede werken zien en de Vader die in de hemel is 
verheerlĳken” kun je concluderen dat goede werken leiden tot ver-
heerlĳking van de Vader die in de hemel is. Ze zouden die goede 
werken in ons zien en op grond daarvan de Vader die in de hemel is 
verheerlĳken. In dit Schriftgedeelte wordt helemaal niet ingegaan op  
waaruit die goede werken dan zoal zouden kunnen bestaan. Dat komt 
omdat hier feitelĳk gesproken wordt over de Gemeente, terwĳl die 
Gemeente nog niet eens bestond. Terwĳl die Gemeente nog een 
verborgenheid was. Op bedekte wĳze wordt hier over de Gemeente 
gesproken en daarom zou je uit het vers ook verder geen conclusies 
trekken, tenzĳ dan dat je dat doet in het licht van andere Schriftplaatsen. 
Daarvoor ga ik direct naar de laatste keer in de Bĳbel dat de term 
“goede werken” gebruikt wordt en dat is in 1 Petrus 2. 

1 Petrus 2 : 12 
12 En houdt uw wandel eerlĳk onder de heidenen; opdat in 

hetgeen zĳ kwalĳk van u spreken, als van kwaaddoeners, zĳ 
uit de goede werken, die zĳ in u zien, God verheerlĳken 
mogen in den dag der bezoeking.

Dit vers komt voor een groot deel overeen met Mattheüs 5 : 16. Wat 
er daar niet bĳ staat, staat er in 1 Petrus 2 wel bĳ. De vraag is namelĳk: 
wanneer zullen zĳ dan God verheerlĳken? Ongelovigen zullen immers 
goede werken niet eens als zodanig herkennen. 1 Petrus 2 geeft het 
antwoord: “in de dag der bezoeking”. 

Zowel “dag” als “bezoeking” hebben de betekenis in elk geval van 
“oordeel” Wanneer zullen zĳ - ongelovigen - dus God verheerlĳken? 
Als zĳ geoordeeld zullen worden. Ze zullen voor de Here Jezus Christus 
“de knieën buigen” (Romeinen 14 : 11; Filippenzen 2 : 10) en de 
betekenis van die uitdrukking is, dat men zich aan Hem zal onderwerpen, 
want Hĳ is degene die over hen zal oordelen en die dus “bezoeking 
zal doen”. Die hen zal oordelen in de “Dag des Heeren”, dan wel in 
de “Dag Gods” (de Jongste Dag). Ongelovigen zien weliswaar onze 
goede werken, maar ze herkennen ze niet eens als goede werken. Ze 
zullen zelfs kwaad over ons spreken, zegt Petrus. Maar er komt een tĳd 

waarin diezelfde mensen zullen moeten erkennen dat die dingen, 
waarvan zĳ kwaad spraken, wel degelĳk goede werken waren tot eer 
van God. De goede werken, die gezien worden door ongelovigen, wil 
echt niet zeggen dat ze daardoor tot geloof komen. Dat kan ook niet, 
want geloof zou men niet hebben in goede werken, maar  in het Woord 
Gods. Ongelovigen zĳn niet in staat te beoordelen wat goede werken 
zĳn.

Goede werken zĳn de vrucht van ons kennen van de goede werken 
van Christus. Ze zĳn dus de vrucht van onze gemeenschap met Christus 
en niet andersom. Niet: wĳ doen uit onze oude natuur goede werken 
en de vrucht is dan dat wĳ de Heer leren kennen of dat we weder-
geboren worden. Men zou daarom “tot alle goed werk volmaaktelĳk 
toegerust” zĳn door onderwĳs in Gods Woord. (2 Timótheüs 3 : 17) 
Op die wĳze worden wĳ door Hem bekwaam gemaakt om dienaren te 
zĳn van het Nieuwe Verbond en “om deel [te hebben] in de erve der 
heiligen in het licht”. (Kolossenzen 1 : 12)

Efeze 2 : 11
11 Daarom gedenkt, dat gĳ, die eertĳds heidenen waart in het 

vlees, en die voorhuid genaamd werdt van degenen, die 
genaamd zĳn besnĳdenis in het vlees, die met handen 
geschiedt;

Waarom “gedenkt”? Vanwege de dingen die in het voorgaande, en 
bĳzonder in het voorgaande vers, besproken werden. Namelĳk dat wĳ 
die van nature heidenen waren, en dus niet bĳ Israël behoorden, dat 
wĳ door geloof en door onze vereenzelviging met Christus deel hebben 
gekregen aan die zegeningen, die oorspronkelĳk aan Israël beloofd 
waren. Dat is de eenvoudige gedachte, die hier naar voren gebracht 
wordt. Waarom doet de Apostel daar dan zo lang over? Omdat er nog 
wel het een en ander aan vast zit en dat zet hĳ hier uiteen.

De gedachte is, dat Israël geschapen was tot goede werken, opdat 
het volk in die goede werken zou wandelen. Dat is ook uit dit Schrift-
gedeelte te concluderen. We worden hier geconfronteerd met de 
oorspronkelĳke roeping van Israël. Dat is een heel belangrĳk onderdeel 
van niet alleen deze Brief, maar van heel de nieuwtestamentische 
Waarheid. Waartoe, met welk doel, had God Israël uitverkoren? Dat is 
makkelĳk genoeg. Exodus 4 : 22 zegt: “... Alzo zegt de HEERE: Mĳn 
zoon, Mĳn eerstgeborene, is Israël”. Bĳ de uittocht uit Egypte, en het 
geven van de wet, wordt gezegd tot Israël: “... zo zult gĳ Mĳn eigendom 
zĳn uit alle volken ... En gĳ zult Mĳ een priesterlĳk koninkrĳk, en een 
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heilig volk zĳn ...” Een volk van koningen en priesters. De roeping van 
Israël was niet om eeuwig leven te ontvangen, hoewel het erbĳ hoort. 
Dit gelovige volk werd door God uitverkoren, niet om behouden te 
worden of gelovig te zĳn, want dat bestaat in heel de Bĳbel niet. Het 
gelovig volk werd uitverkoren om priesters en koningen te zĳn. In 
Exodus 19 : 16 staat: “priesterlĳk koninkrĳk”. Het wordt herhaald in de 
boeken van Mozes en ook later in het Oude Testament en in het Nieuwe 
Testament.

De verkiezing van een behouden volk in de functie van “zoon”, priester  
en koning, betekent in de praktĳk dat Israël geroepen was, opdat God 
door dat volk Zĳn Woord zou bekendmaken aan de overige volkeren, 
die dan prompt worden aangeduid als “volkeren” of “heidenen”. Israël 
werd voorgetrokken, voorop gesteld, t.o.v. de overige volkeren, om 
priester te zĳn. Om, want dat is de functie van de priester, God te 
dienen. Om de Naam Gods te verheerlĳken, het Woord Gods bekend 
te maken en te handhaven te midden van de heidenen. En meteen 
daaraan zit vast dat het volk geroepen was om koning te zĳn over de 
heidenen. Dat betekent dat waar God Zĳn Koninkrĳk over alle volkeren 
zal vestigen, hetgeen nog steeds niet gebeurd is, zal Hĳ dat doen via 
Zĳn erfgenaam, zĳn zoon, en dan bedoel ik Israël. Want Israël zou Gods 
Zoon zĳn. 

Dat is trouwens de manier waarop het Joodse volk al die uitspraken 
over de Here Jezus in de Bĳbel wegredeneert. Als er gesproken wordt 
over een zoon van God, past men het op Israël toe, op zichzelf dus. 
Daar is een goede Bĳbelse grond voor, maar het is niet de hoogste 
waarheid. De hoogste waarheid is dat de Koning van Israël die Zoon 
zou zĳn en dat Israël in dat Koningschap over de volkeren zou delen 
en dus een koninklĳk volk zou zĳn. Vooropgesteld natuurlĳk dat zĳ de 
eigen Koning, de Here Jezus Christus, zouden aanvaarden.

Als de Heer het definitieve Wereldrĳk over alle volkeren zal vestigen, 
zal dat het Koninkrĳk Gods zĳn. Het “Koninkrĳk der Hemelen”, want 
het komt uit de hemel. Maar het zal net zo goed een Israëlitisch 
wereldrĳk zĳn, omdat het bestuurd en geregeerd wordt door Israël. Hĳ 
zal Zĳn Koninkrĳk eerst vestigen in Zĳn eigen volk en vanuit dat eigen 
volk, Israël, zal dat Koninkrĳk uitgebreid worden over alle andere 
volken. Een Israëlitisch wereldrĳk dus, waarbĳ de Israëlieten fungeren 
als de bestuurders en daarmee de koningen over dat Koninkrĳk. Ze 
zullen delen in de heerschappĳ van hun eigen Koning en Messias. Israël 
wordt daarom beschreven als regerend, heerschappĳ hebbend met 
God. Dat een vertaling van de naam Israël: "heersend met God". 

Omdat men de eigen Hogepriester, de Koning, Christus, verwerpt, is 
er tot op heden van dat priesterschap en koningschap niks terecht-
gekomen. Israel is - als volk - uit de priesterlĳke en koninklĳke functie 
ontslagen. 

Hosea 4 : 6
6 Mĳn volk is uitgeroeid, omdat het zonder kennis is; dewĳl 

gĳ de kennis verworpen hebt, heb Ik u ook verworpen, dat 
gĳ Mĳ het priesterambt niet zult bedienen; dewĳl gĳ de wet 
uws Gods vergeten hebt, zal Ik ook uw kinderen vergeten.

Waar het priesterambt in de eerste plaats inhoudt dat de priester het 
Woord Gods, en dus de kennis Gods, doorgeeft en handhaaft, is het 
vanzelfsprekend dat, als dit priesterlĳke volk de kennis en het Woord 
Gods verwerpt, het op geen enkele wĳze meer bekwaam is om dat 
priesterambt te vervullen. Toen bĳ de eerste komst van Christus men 
weer Jezus Christus verwierp, en daarmee het Woord Gods, hield dat 
automatisch in dat deze profetie uit Hosea 4 letterlĳk vervuld werd. 
Israël, wat er van over was, het Joodse volk, werd ontslagen uit deze 
priesterlĳke functie. Het was niet langer het volk waardoor God Zĳn 
Woord zou bekendmaken aan de volkeren. 

Efeze 2 : 11 stelt dat wĳ, die heidenen zĳn, deel gekregen hebben aan 
het burgerschap Israëls. Wĳ zĳn toegevoegd aan Israël en geplaatst in 
de positie waarin Israël oorspronkelĳk stond, en in de toekomst ook 
weer zal staan, namelĳk in de functie van priesterlĳk koninkrĳk of 
koninklĳk priesterdom. Hetgeen impliceert dat, aangezien Israël in de 
toekomst met Christus zal heersen over de volkeren der aarde, wĳ als 
Gemeente, hoewel wĳ heidenen waren van oorsprong, in de toekomst 
met Christus zullen heersen over de volkeren der aarde. Israël is 
ontslagen uit de priesterlĳke functie en de Gemeente, als collectief, is 
aangesteld in de functie van priesterlĳk volk, met de verantwoordelĳk-
heid het Woord Gods bekend te maken aan de overige volkeren. Dat 
kan niet anders, want wĳ, de Gemeente, zĳn de enigen die zich hebben 
onderworpen aan dat Woord Gods. Dat is de tegenwoordige positie 
van de Gemeente en dat wordt hier in Efeze 2 uiteengezet. 

Daarna volgt wat de praktische consequentie is voor ons leven nu en 
daarna volgt wat de consequenties voor de toekomst uiteindelĳk zĳn. 
Onze individuele verantwoordelĳkheid als gelovigen is in ieder geval 
ondergeschikt aan de verantwoordelĳkheid die de gezamenlĳke gelovi-
gen in de Gemeente hebben. Handelingen 2 : 47: ”En de Heere deed 
dagelĳks tot de Gemeente, die zalig werden”. Die gelovigen zouden 
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leven in overeenstemming met de roeping van die Gemeente waaraan 
ze deel gekregen hebben. Als de Gemeente geplaatst is in de priester-
lĳke functie, dan betekent het dat wĳ, individuele gelovigen, per 
definitie priesters zĳn. Dat vinden we in de apostolische brieven en in 
het bĳzonder in de eerste Petrus-brief. (Zie studie nr. 93 “1 en 2 Petrus”)
Eerst de uiteenzetting over dat we wedergeboren zĳn, en kinderen 
Gods zĳn geworden, maar dan over een koninklĳk priesterdom. 

1 Petrus 2 : 9
9 Maar gĳ zĳt een uitverkoren geslacht, een koninklĳk priester-

dom, een heilig volk, een verkregen volk; opdat gĳ zoudt 
verkondigen de deugden Desgenen, Die u uit de duisternis 
geroepen heeft tot Zĳn wonderbaar licht;

Dit komt overeenkomt met de algemene strekking van de Hebreeën-
brief. De nadruk ligt hier op “priesterdom”, want dat is tegenwoordig 
al de positie van de Gemeente. Wat betreft het koningschap, daartoe 
zullen wĳ gesteld worden bĳ de wederkomst van Christus.

Efeze 2 : 12
12 Dat gĳ in dien tĳd waart zonder Christus, vervreemd van het 

burgerschap Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der 
belofte, geen hoop hebbende, en zonder God in de wereld.

Wĳ, die heidenen waren, waren “vreemd van het burgerschap Israëls”.
We waren geen Joden. Wie zĳn dat dan? Dat moeten Israëlieten van 
geboorte zĳn, die dat burgerschap kwĳt zĳn geraakt. Dan praten we 
over de tien stammen van Israël. De Schrift zegt “heidenen”, maar uit 
de toelichting en uit het verband met het Oude Testament, blĳkt dat 
het gaat om bepaalde heidenen in het bĳzonder, namelĳk de tien 
stammen van Israël. Waar Juda geen prĳs stelde op het eerstgeboor-
terecht, kwam het terecht bĳ Efraïm. Die tien stammen zĳn heidenen 
en geen Joden, want ze leven niet onder de wet. Zĳ hebben opnieuw 
deel gekregen aan “het burgerschap Israëls”. Ze waren het kwĳtgeraakt 
en ontvingen het terug door geloof.

Hier in Efeze 2 gaat het om de toepassing van profetieën uit het Oude 
Testament over Juda en Efraïm. Het gaat dus om heidenen, die ooit 
deel hadden aan het burgerschap Israëls, maar dat zĳn kwĳtgeraakt en 
daarna weer hebben teruggekregen. Dat is de grootste verborgenheid 
van de Bĳbel. De Heer heeft een deel van Zĳn volk achtergehouden. 
Toen Juda, dat niet achtergehouden was, weigerde het Nieuwe Verbond 
te aanvaarden, had de Heer nog een ander volk. Dat deel van Israël 

en daaruit ontstond de Gemeente van vandaag, met zĳn hemelse 
erfenis en met het eerstgeboorterecht. Wat er nu volgt, zegt dus dat 
heidenen deel hebben gekregen aan “het burgerschap Israëls”. 

Efeze 2 : 13
13 Maar nu in Christus Jezus, zĳt gĳ, die eertĳds verre waart, 

nabĳ geworden door het bloed van Christus.

“Maar” duidt op de tegenstelling met het voorgaande, met de situatie 
zoals die eertĳds was. “In Christus Jezus”, is een term die we kennen 
uit hoofdstuk 1, waar de opsomming gegeven werd van zegeningen 
die ons deel zĳn geworden ín Christus. Sinds wĳ deel hebben aan de 
Here Jezus Christus, sinds wĳ één plant met hem geworden zĳn, 
(Romeinen 6 : 5) sinds Zĳn zegelingen de onze geworden zĳn, sinds 
die tĳd hebben wĳ deel aan “het burgerschap Israëls”. 

Dat “verre zĳn” is de betrekkelĳk algemene uitdrukking in het Oude 
Testament, waarmee de heidenen worden aangeduid. Degenen die 
“nabĳ zĳn”, zĳn in het land Israëls. In veel gevallen waar de term 
gebruikt wordt, (bĳvoorbeeld Jeremia 31 : 10) is het echter duidelĳk 
uit de context dat niet zomaar heidenen bedoeld worden, maar spe-
cifiek die heidenen die letterlĳk vervreemd zĳn van het burgerschap 
Israëls, de tien stammen van Israël. Ik zou niet weten waarom het hier 
ook niet precies zo zou zĳn. Degene die “verre zĳn”, degenen die aan 
de “einden der aarden” zĳn, (o.a. Jesaja 41 : 9) zouden “nabĳ” gebracht 
worden. “Nabĳ zĳn” betekent dat men aardig dicht in de buurt 
gekomen is en nog even moet doorgaan om er helemaal te komen. 
Men is ernaast én erbĳ, na-bĳ. Dat zĳn eigenlĳk twee woorden. De 
uitdrukking, in de Statenvertaling, betekent dat men er is. Bĳvoorbeeld 
in “de dag des HEEREN is nabĳ” (Jesaja 13 : 6) is die dag aangebroken.
Dus degenen die verre zĳn, zĳn er niet, maar die nabĳ zĳn, zĳn er wel. 
Dat blĳkt natuurlĳk ook uit het verdere verloop van het verhaal.

Efeze is een gevangenisbrief van de apostel Paulus. Net als in Filippen-
zen en Kolossenzen wordt specifiek Gemeentelĳke Waarheid bekend 
gemaakt. Daarin wordt gezegd dat juist de gelovigen uit de heidenen 
deel hebben gekregen aan het burgerschap Israëls. Dat zeg ik omdat 
er zĳn die juist dát ontkennen. Die zeggen dat de roeping van de 
Gemeente in onze dagen niet beschouwd moet worden als een 
vervulling van oudtestamentische en Israëlitische beloften. Maar hier  
in de Efeze-brief wordt gezegd dat wĳ deel gekregen hebben aan het 
burgerschap Israëls. We zĳn toegevoegd aan Israël en hebben deel 
gekregen aan de plichten, rechten en zegeningen van Israël. De 
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gedachtengang is dus: De beloften waren gedaan aan Israël en dus 
waren de heidenen zonder hoop. Wĳ waren zonder God in de wereld, 
want God was de God van Israël. Maar nu, in Christus Jezus, hebben 
we deel hebben gekregen aan al die dingen die in vers 12 genoemd 
worden. Het zĳn zegeningen van Israël, maar wĳ hebben daaraan deel 
gekregen.

“Door het bloed van Christus”. Bloed is leven. Als je geen bloed hebt, 
heb je geen leven. Als je bloed krĳgt toegediend, dan ontvang je leven.
Van een ander uiteraard. Van de Jehovah’s Getuigen mag dat niet. Bĳ 
ons Christenen wel. Kan ik rustig zeggen, want ik heb bloed gekregen 
van iemand anders en daarom leef ik. Dit bloed namelĳk, van Christus.
Het leven van Christus. Of zoals Petrus zegt: wĳ hebben deel gekregen 
aan de “besprenging des bloeds van Jezus Christus”. (1 Petrus 1 : 2) 
Dat is beeldspraak ontleend aan oudtestamentische inzettingen, waar-
bĳ dingen gereinigd, geheiligd, werden. Die dingen zĳn een beeld van 
het Nieuwe Verbond. Wĳ worden geacht besprengd te zĳn met het 
bloed van Christus, omdat wĳ Zĳn leven hebben ontvangen. Hĳ ís ons 
leven. Zĳn bloed reinigt ons, en dat staat in de tegenwoordige tĳd.     
1 Johannes 1 : 7: “het bloed van Jezus Christus, Zĳn Zoon, reinigt ons 
van alle zonde”. Het gaat om de tegenwoordige positie van Christus. 
Daarom staat er ook “Zoon”, want dat werd Hĳ bĳ Zĳn opstanding.

Hebreeën 9 : 14, 15a
14 Hoeveel te meer zal het bloed van Christus, Die door den 

eeuwigen Geest Zichzelven Gode onstraffelĳk opgeofferd heeft, 
uw geweten reinigen van dode werken, om den levenden 
God te dienen?

15 En daarom is Hĳ de Middelaar des nieuwen testaments, ...

Het Nieuwe Verbond begon bĳ Zĳn opstanding. In die positie reinigt 
het “bloed van Christus” het hart, het geweten, van dode werken, 
opdat wĳ de levende God zouden dienen.

Efeze 2 : 14
14 Want Hĳ is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, 

en den middelmuur des afscheidsels gebroken hebbende,

“Christus ... Die ons leven is” (Kolossenzen 3 : 4) ís onze vrede. Dat 
staat ook in de tegenwoordige tĳd. Het spreekt over de tegenwoordige 
positie van Christus en dus ook over onze tegenwoordige positie. Het 
woord “vrede” drukt in de eerste plaats uit dat eenheid tot stand 
gebracht is, zowel in het Hebreeuws als in het Grieks. Het betekent 

dat dingen worden samengevoegd. Het woord vrede heeft eigenlĳk 
dezelfde betekenis als de naam Jozef in het Hebreeuws, met daarbĳ  
ook de betekenis van samenvoegen. Net als de naam Levi. De 
priesterlĳke functie is er een van samenvoegen, partĳen één maken, 
bĳ elkaar brengen. Zo zĳn wĳ door onze Hogepriester met God ver-
zoend. Zo hebben wĳ deel gekregen aan het Goddelĳk leven, in 
gemeenschap met Hem. Dat heet hier “vrede”.

“Die deze beiden één gemaakt heeft” zegt dat de Hogepriester zowel 
de gelovige Jood als de gelovige heiden met God verzoend heeft. Ze 
zĳn ze dus automatisch ook met elkaar verzoend. Beiden hebben deel 
aan het leven van Christus. Waar wĳ persoonlĳk wedergeboren zĳn en 
het leven van Christus hebben ontvangen, zĳn we niet alleen één plant 
met Hem geworden, maar ook met elkaar.

Eerst stond er iets tussen Jood en heiden in, iets wat scheiding maakte. 
Dat wordt hier op overdrachtelĳke wĳze aangeduid met “de midden-
muur des afscheidsels”. Hier wordt gewezen op oudtestamentische 
typologie m.b.t. de muur die scheiding maakte tussen “de voorhof der 
Joden” en “de voorhof der heidenen”. Er was ook een poort in. Toen 
de apostel Paulus gevangen genomen werd op het tempelplein, werd 
hĳ ervan beschuldigd dat hĳ een heiden (Trofimus) zou meegenomen 
hebben, die poort door, vanuit de voorhof der heidenen tot in de 
voorhof der Joden. (Handelingen 21) Dat werd als onheilig beschouwd.
De apostel Paulus introduceerde op die wĳze de heidenen binnen 
Israël. Hĳ liet zien dat de heiden, als hĳ tot geloof zou komen in de 
Messias van Israël, deel krĳgt aan het burgerschap Israëls. Hier in vers 
14 vertelt de Apostel dat die muur tussen Jood en heiden door God 
Zelf is weggehaald. Wat die muur dan voorstelt, staat er achter.

Efeze 2 : 15
15 Heeft Hĳ de vĳandschap in Zĳn vlees te niet gemaakt, namelĳk

de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hĳ die 
twee in Zichzelven tot een nieuwen mens zou scheppen, 
vrede makende;

Terwĳl hĳ bezig was “de middenmuur des afscheidsels te breken”, 
“heeft Hĳ de vĳandschap in zĳn vlees teniet gemaakt”. Dat zĳn twee 
parallelle zinnen. Je kunt de delen omwisselen en dus lezen: Hĳ heeft 
de middenmuur des afscheidsels teniet gemaakt en Hĳ heeft de vĳand-
schap in Zĳn vlees gebroken. Het is twee keer dezelfde gedachte. Die 
“middelmuur des afscheidsels” beschouwt hĳ als een beeld van de 
Wet, Zie zĳlĳn 21 want die maakt scheiding tussen Joden en heidenen.  

Zĳlĳn 21

Het belangrĳkste aspect 
van de Wet is dat het onder-
wĳs is van Godswege. Van de 
Wet wordt uitgebreid in het 
Nieuwe Testament gezegd, 
dat het een “aanleiding is tot 
een betere hoop”. (Hebreeën 
7 : 19) Het Oude Verbond als 
zodanig is een uitbeelding 
van het Nieuwe, dat komen 
zou. Het is niets minder dan 
dat, maar ook niet meer dan 
dat. Het wĳst slechts op wat 
komen zou en dat is geko-
men. Zelfs in die zin heeft de 
Wet z’n functie vervuld. De 
vĳandschap bestond niet zo-
zeer uit het onderwĳs, maar 
uit de “wet in inzettingen be-
staande”; de wet waaronder 
men praktisch leefde. 
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“Vlees” staat niet voor het zondige vlees of eventueel het lichaam van 
de Here Jezus, dat gekruist werd. Ik geloof dat “vlees” hier gebruikt 
wordt in de betekenis van een “lichaam”. “Vlees” is niet noodzakelĳk 
altĳd zonde. Waar “vlees” de aanduiding is van de zienlĳke wereld, is 
het inderdaad de zondige wereld, maar er zĳn heus wel gelegenheden 
waarbĳ met “vlees” een “bepaald vormwerk”, een “lichaam”, wordt 
aangeduid. Als Paulus spreekt over “in mĳn vlees” (Romeinen 7 : 18) 
zegt hĳ “in mĳn lichaam”. Bovendien is vlees niet altĳd de aanduiding 
van stoffelĳke dingen. “Vlees” hoeft niet noodzakelĳk een stoffelĳk 
lichaam te zĳn. Dat kan net zo goed een geestelĳk lichaam zĳn. Dat is 
hier het geval, naar ik meen. Het is de aanduiding van de Gemeente, 
het Lichaam van Christus. (Genesis 2 : 24 en Efeze 5 : 31, 32)

Adam en Eva waren oorspronkelĳk één vlees, één lichaam. Die twee 
waren altĳd al één. Zĳ werden het niet, zĳ waren het al. Daarom is het 
zo'n fraai beeld van de Gemeente, want die was altĳd al één met 
Christus. De Gemeente komt voort uit Christus. Komt voort uit Zĳn 
Lichaam, is “een rib uit Zĳn lĳf”. Terwĳl “een diepe slaap” over Adam 
kwam, een beeld van Christus in onze bedeling, werd in het geheim 
deze vrouw gemaakt en tegenover hem gesteld. En daarmee naast 
hem gesteld. Tot “hulpe”. (Genesis 2 : 18) Opdat die vrouw de man 
zou dienen. De gedachte is dat dit in onze bedeling gebeurt. Efeze 2 
: 15 zegt dat wĳ, gelovigen uit de heidenen, samen met de gelovigen 
uit de Joden, deel hebben aan het Lichaam van Christus. Dat is niet 
bĳzonder, dat staat bĳna in alle Brieven. Wĳ zĳn allen leden van Zĳn 
Lichaam, Zĳn Vlees. In 1 Korinthe 12 zegt de Apostel het zo: 

1 Korinthe 12 : 13
13 Want ook wĳ allen zĳn door één Geest tot één lichaam 

gedoopt; hetzĳ Joden, hetzĳ Grieken, hetzĳ dienstknechten, 
hetzĳ vrĳen; en wĳ zĳn allen tot één Geest gedrenkt.

Dat de lichaamsdelen één zĳn, komt omdat de Geest daarin is. Het 
leven van Christus, Zĳn bloed is erin. Opdat: ”Hĳ die twee in Zichzelven 
(in Christus) tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende”. 
(Efeze 2 : 15) Die “Nieuwe Mens” is dus gewoon Christus, inclusief de 
Gemeente. Hoewel je voor “mens” mag lezen “mensheid”. (Romeinen 
5) De oude mensheid, met Adam aan het hoofd, maakt plaats voor de 
Nieuwe Mensheid, met Christus aan het hoofd. Het verschil zit in de 
aard van het leven. In Adam vergankelĳk leven; in Christus onver-
gankelĳk leven. Jood en heiden zĳn in Christus, in Zĳn vlees, tot Nieuwe 
Mens geschapen, zoals al in vers 10 stond: “Want wĳ zĳn zĳn maaksel, 
geschapen in Christus Jezus”.

Efeze 2 : 16
16 En opdat Hĳ die beiden met God in één lichaam zou 

verzoenen door het kruis, de vĳandschap aan hetzelve 
gedood hebbende.

Duidelĳker kan het niet: “in Zĳn vlees. In Zichzelf, in één lichaam”. 
“Door het kruis” zet echter sommigen op het verkeerde been. Met 
terugwerkende kracht past men namelĳk “het kruis”, en de gedachten 
die men daarbĳ heeft, toe op vers 13 en daarna weer op vers 14 en 
15. Bĳ “bloed van Christus” denkt men aan “bloed van Jezus”. Bĳ 
“vlees” denkt men dan aan zĳn “gekruisigde lichaam”. Bĳ “één 
lichaam”, in vers 16, denkt men nog steeds aan de kruisiging van de 
Here Jezus, aan Zĳn lĳden en dood. Maar dat is niet zo. Het gaat juist 
om de Gemeente als Lichaam van Christus, waarin die vrede tot stand 
gebracht is. Daarna wordt aan het eind van vers 16 alsnog gezegd hoe 
dan die Wet beëindigd is. Dat was namelĳk nog niet gezegd, hoewel 
het resultaat al wel was genoemd. Er wordt alsnog gezegd waar die 
wet gebleven is. Die muur, die vĳandschap, is “aan het kruis gedood”. 
Met andere woorden: de wet werd gekruisd. Door de dood van de 
Here Jezus, werd het Oude Verbond beëindigd, zoals het uitgebreid 
genoemd wordt in de Hebreeën-brief. 

Hebreeën 9 : 16
16 Want waar een testament is, daar is het noodzaak, dat de 

dood des testamentmakers tussen kome;

Het Nieuwe Verbond was beloofd, maar “de testamentmaker” moest 
eerst sterven en dan zou het Nieuwe Verbond ook echt aanbreken. 
Onder het Oude Verbond leefde men zolang de Man, de HEERE 
(Jehovah), leeft. Maar nadat die Man gestorven is, is men vrĳ van die 
“wet des mans”. (Romeinen 7 : 2) Moeilĳker is het niet. De dood van 
de Here Jezus betekent een juridisch einde van al het oude. Zelfs van 
héél de oude schepping. Daarmee ook van de zonde en daarmee ook 
van de Wet. Als men één Christus is, is men in ieder geval verlost van 
welke wet dan ook. Dat geldt voor een ieder van ons. 

Efeze 2 : 17
17 En komende, heeft Hĳ door het Evangelie vrede verkondigd 

u, die verre waart, en dien, die nabĳ waren.

Vrede verkondigen, is de verkondiging van het Nieuwe Verbond. 
“Evangelie” is de “blĳde boodschap van het Nieuwe Verbond”. 
“komende” betekent “opstanding”. Hĳ kwam in de wereld. Als Eerst-
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geborene werd Hĳ ingebracht in de wereld. Dat gaat niet over Zĳn 
menswording, Zĳn geboorte uit Maria, maar over Zĳn wedergeboorte.

Hebreeën 10 : 5
5 Daarom, komende in de wereld, zegt Hĳ: Slachtoffer en 

offerande hebt Gĳ niet gewild, maar Gĳ hebt Mĳ het lichaam 
toebereid;

De Here Jezus Christus, de Hogepriester van het Nieuwe Verbond,  
komt in de wereld. Wanneer? Toen tot Hem gezegd werd: “Gĳ zĳt Mĳn 
Zoon, heden heb ik U gegenereerd”.  (o.a. Hebreeën 5 : 5) In Zĳn 
opstanding dus, want “het is openbaar dat de Heer voor Zĳn dood 
helemaal geen hogepriester was”. (Hebreeën 7 : 14) Hĳ was uit Juda, 
niet uit Levi. Hĳ was dus geen priester onder het Oude Verbond. Hier 
gaat het over de Hogepriester van het Nieuwe Verbond. 

“Slachtoffer en offerande” zĳn een beeld van het Lichaam van Degene 
die hier spreekt en zegt: niet die oude dingen, maar Mĳn Lichaam hebt 
U gewild. Dat Lichaam van Christus zou aan God aangeboden worden. 
Daardoor en daarmee en daarvan zou Hĳ gediend zĳn. De Hebreeën-
brief leert dat “alle hogepriester iets moest offeren”. (Hebreeën 5 : 1) 
Deze Hogepriester van het Nieuwe Verbond moest ook iets hebben 
om te offeren. Hĳ heeft Zichzelf geofferd. Hĳ heeft dus Zĳn Lichaam, 
de Gemeente, geofferd. De gedachte is dat wĳ met Christus geofferd 
zĳn aan God. Dat we samen met de Hogepriester van het Nieuwe 
Verbond onze levens in dienst van God gesteld hebben.

“U die verre waart en dien die nabĳ waren”, zegt Efeze 2 : 17 brengt 
ons in Handelingen 2. Petrus predikt daar o.a. het volgende:

Handelingen 2 : 39
39 Want u komt de belofte toe, en uw kinderen, en allen, die 

daar verre zĳn, zo velen als er de Heere, onze God, toe 
roepen zal.

Petrus predikt voor het eerst openlĳk het Evangelie over de opgewekte 
Christus, aan de rechterhand Gods. Dat Evangelie is voor u die hier 
zĳn en voor degenen die verre zĳn. Paulus doet in Efeze precies 
hetzelfde. Er is maar één verschil. Petrus zegt “U komt de belofte toe 
en alle die verre zĳn.” En Paulus zegt hier in Efeze 2: “U die verre 
waart en dien die nabĳ waren.” De volgorde is nu omgedraaid. We 
zĳn later in de heilsgeschiedenis; de nadruk komt hier te liggen op 
heidenen.

Efeze 2 : 18
18 Want door Hem hebben wĳ beiden den toegang door één 

Geest tot den Vader.

“Door Hem” is kennelĳk hetzelfde als “door één Geest”. Waaruit volgt 
dat Hĳ de Geest is. Christus is de Geest, dan wel de Hogepriester naar 
de ordening van Melchizédek. 2 Korinthe 3 : 17 zegt: “De Heere nu is 
de Geest; en waar de Geest des Heeren is, aldaar is vrĳheid”. Als er 
over “Geest”, en zeker “Heilige Geest” gesproken wordt, is dat de 
aanduiding van Christus nu, van de Christus, de Onzienlĳke, die Zich 
niet vertoont. Die Zich verbergt, maar wel degelĳk Zĳn Werk doet, in 
het bĳzonder voor ons en in ons. Dat wordt hier samengevat. Voor 
zover wĳ tot de Vader toegang hebben, is dat door Hem. 

Efeze 2 : 19
19 Zo zĳt gĳ dan niet meer vreemdelingen en bĳwoners, maar 

medeburgers der heiligen, en huisgenoten Gods;

Álle gelovigen worden samengevoegd en zĳn “medeburgers der 
heiligen, en huisgenoten Gods”. Niet meer vreemdelingen en niet 
meer verre, maar nabĳ. We hebben deel gekregen aan de priesterlĳke 
bediening van Gods Volk. De Schrift zegt in het Oude Testament niet 
over het Nieuwe Verbond dat het exclusief, uitsluitend dus, voor Israël 
bestemd is. Er wordt gezegd dat het bestemd is voor álle gelovigen, 
en dat het Nieuwe Verbond zou aanbreken bĳ de verschĳning van de 
Messias, bĳ de opstanding dus van de Here Jezus. Zowel Israël als de 
Gemeente leven uiteindelĳk onder het Nieuwe Verbond. Wĳ leven nú 
al onder de Hogepriester en Koning, naar de ordening van Melchizédek, 
van het Nieuwe Verbond, zoals in het Oude Testament was aangekon-
digd. Diezelfde Hogepriester en Koning zal dat ook zĳn van het volk 
Israël, in de toekomst, na de wedergeboorte, na de bekering van Israël. 
Hoewel Israël de eerste zou zĳn onder de volkeren, wordt het de 
Gemeente. Die wordt vervolgens van de aarde weggenomen en krĳgt 
een positie in de hemel, zodat Israël weliswaar de tweede is, maar op 
aarde zal het het eerste volk onder de volkeren worden. Als je zegt 
dat de Gemeente in de plaats van Israël gekomen is, dan moet ik 
zeggen dat de gedachte volstrekt Bĳbels is, zolang je maar weet wat 
het betekent. Voor wat de aardse omstandigheden betreft, is dat dus 
in elk geval een tĳdelĳke aangelegenheid.

Efeze 2 : 20-22
20 Gebouwd op het fondament der apostelen en profeten, 

waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoek[steen];
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21 Op Welken het gehele gebouw, bekwamelĳk samengevoegd 
zĳnde, opwast tot een heiligen tempel in den Heere;

22 Op Welken (= in Welken) ook gĳ mede gebouwd wordt tot 
een woonstede Gods in den Geest.

Bĳ vers 19 denk je misschien nog even aan het wonen in hetzelfde 
huis, deel uitmakend van hetzelfde huisgezin. Maar in 20-22 gaat het 
over het bouwwerk als zodanig. De stenen waaruit het bouwwerk 
opgebouwd is, zĳn een beeld van de leden van de huishouding. Van 
de leden, de individuen van de familie, die in het huis wonen. Het 
bouwen van zo'n bouwwerk is in hoge mate symbolisch. Vandaar dat 
in de Bĳbel veel aandacht besteedt wordt aan de wĳze waarop die 
tempel indertĳd gebouwd werd. De stenen uit de steengroeven waren 
al in vorm gemaakt. Daarna werden ze niet meer aan elkaar geklonken 
of gemetseld, maar ze werden samengevlochten. Ze pasten namelĳk 
en dat is een prachtig beeld van de verzameling van de Gemeente in 
onze dagen.

De “huisgenoten Gods” vers 19 worden gebouwd “op het fundament, 
van het fundament der apostelen en profeten”. Daarna is er sprake 
van de uiterste Hoek[steen] Christus Jezus, hoewel in vers 20 “Jezus 
Christus” staat. Er is wat misverstand over dit vers, maar als er staat 
“waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen” dan slaat “waarvan” 
niet op fundament, maar op “huis”. Dat kan niet anders. Anders komt 
het niet overeen met de beeldspraak uit Psalm 118 : 22: “De steen, 
[dien] de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks 
geworden”. De apostel Petrus citeert dat in 1 Petrus 2 : 7. Zowel de 
woorden “hoofd” als “hoek” geven samen aan welke positie  die Steen 
in het bouwwerk inneemt. Een “hoek” is namelĳk een zĳde, maar als 
er bĳ staat “hoofd” dan kan het maar één zĳde zĳn: de bovenzĳde. 

Als er staat “waarvan Jezus Christus is de uiterste hoek”, dan moet ik 
eerst zeggen, dat het woord “steen” er niet staat. Er staat gewoon 
“uiterste hoek” en het is de verwĳzing dus naar Psalm 118. Daarbĳ 
gaat het dus niet om een steen op de hoek van het fundament, dus 
in het lage horizontale vlak, maar het gaat om de laatste steen van 
heel het bouwwerk. Het fundament is de éérste steen en deze “uiterste 
hoek” is de láátste steen en dus type van Christus. Het fundament ook 
trouwens en dus is Christus de Eerste en de Laatste, de Alpha en de 
Omega, het Begin en het Einde, en dus ook het Fundament en de 
uiterste Hoek. Christus is niet de hoeksteen van het fundament, maar  
Christus is het héle fundament waarop gebouwd wordt. De Steen uit 
Jesaja 28 en Psalm 118 en ook 1 Korinthe 3 is Christus. Het leggen 

van het fundament heeft alles van doen met dood en opstanding. Het 
fundament ligt in de grond en steekt er vervolgens bovenuit, opdat er 
op gebouwd zou worden. Het spreekt over de dood en opstanding 
van Christus. De uiterste Steen, de Top van het Bouwwerk, spreekt 
over de verhoging van Christus, met name in de toekomst.

In ieder geval worden “de huisgenoten Gods”, op Christus als funda-
ment, “bekwamelĳk samengevoegd” om vervolgens op te wassen “tot 
een heilige tempel in de de Heere”. Vers 22 gaat daarop verder en 
zegt “in Welken ook gĳ”, en daarmee sluit de Apostel aan bĳ vers 11 
en dus bĳ het begin van deze perikoop, “ook gĳ mede”, samen met 
de gelovigen en de Joden, “gebouwd wordt tot een woonstede Gods 
in de Geest”. Of: “tot geestelĳke woonstede Gods”. Of: “tot een 
geestelĳke tempel”. De tempel in onze dagen is een geestelĳke 
tempel. Zie zĳlĳn 22

Zĳlĳn 22

De eerste tempel is de 
tabernakel , die men mee kon 
nemen. Die is verdwenen. De 
tweede tempel is de tempel 
van Salomo. De Joden noe-
men dat de eerste tempel. De 
tempel van Salomo werd 
verwoest ter gelegenheid  van 
de Babylonische balling-
schap. Die tempel werd bĳ de 
de terugkeer uit die balling-
schap  nummer drie. In de 
getalsystematiek horen drie 
en vier altĳd bĳ elkaar. Ze  
vormen één geheel. Die der-
de tempel van Israël werd 
namelĳk steen voor steen 
vervangen en vervolgens, 
véél later, uitgebreid door de 
tempel van Herodes, die nog 
maar een paar jaar klaar was 
in de dagen van de Here Jezus 
en de discipelen. Dat was 
tempel nummer vier. Tempel 
nummer drie is dus nooit 
verdwenen, maar vervangen 
door tempel nummer vier,   
de tempel van Herodes.. De 
Joden noemen die tempel de 
tweede tempel, maar wĳ 
houden het op nummer vier.
De volgende tempel zou dan 
de vĳfde moeten zĳn. Aan-
gezien een vĳfde altĳd on-
zienlĳk is, moet er dus ergens 
een onzienlĳke tempel  zĳn.
Als de Joden wat beter op hun 
hoogte waren van hun eigen 
Bĳbelse getalssymboliek en 
systematiek, zouden ze ook 
die conclusie kunnen trek-
ken. Die vĳfde tempel is, in 
onze vĳfde bedeling, een 
onzienlĳke tempel.

https://www.blueletterbible.org/kjv/eph/2/2/t_conc_1099021
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3. Efeze 3

Efeze 3 : 1-21
1 Om deze oorzaak ben ik Paulus de gevangene van Christus 

Jezus, voor u, die heidenen zĳt.
2 Indien gĳ maar gehoord hebt van de bedeling der genade 

Gods, die mĳ gegeven is aan u;
3 Dat Hĳ mĳ door openbaring heeft bekend gemaakt deze 

verborgenheid, (gelĳk ik met weinige woorden te voren 
geschreven heb;

4 Waaraan gĳ, dit lezende, kunt bemerken mĳn wetenschap, in 
deze verborgenheid van Christus),

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is 
bekend gemaakt, gelĳk zĳ nu is geopenbaard aan Zĳn heilige 
apostelen en profeten, door den Geest;

6 Namelĳk dat de heidenen zĳn mede-erfgenamen, en van 
hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zĳner belofte in 
Christus, door het Evangelie;

7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der 
genade Gods, die mĳ gegeven is, naar de werking Zĳner 
kracht.

8 Mĳ, den allerminste van al de heiligen, is deze genade 
gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te 
verkondigen den onnaspeurlĳken rĳkdom van Christus,

9 En allen te verlichten, dat zĳ mogen verstaan, welke de 
gemeenschap der verborgenheid zĳ, die van alle eeuwen 
verborgen is geweest in God, Welke alle dingen geschapen 
heeft door Jezus Christus;

10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan de 
overheden en de machten in den hemel de veelvuldige 
wĳsheid Gods;

11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hĳ gemaakt heeft in 
Christus Jezus, onzen Heere;

12 In Denwelken wĳ hebben de vrĳmoedigheid, en den toegang 
met vertrouwen, door het geloof aan Hem.

13 Daarom bid ik, dat gĳ niet vertraagt in mĳn verdrukkingen 
voor u, hetwelke is uw heerlĳkheid.

14 Om deze oorzaak buig ik mĳn knieën tot den Vader van 
onzen Heere Jezus Christus,

15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde 
genoemd wordt,

16 Opdat Hĳ u geve, naar den rĳkdom Zĳner heerlĳkheid, met kracht 
versterkt te worden door Zĳn Geest in den inwendigen mens;

17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gĳ in 
de liefde geworteld en gegrond zĳt;

18 Opdat gĳ ten volle kondet begrĳpen met al de heiligen, welke 
de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zĳ,

19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven 
gaat, opdat gĳ vervuld wordt tot al de volheid Gods.

20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglĳk te doen, 
boven al wat wĳ bidden of denken, naar de kracht, die in 
ons werkt,

21 Hem, zeg ik, zĳ de heerlĳkheid in de Gemeente, door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

Vers 1: Om welke oorzaak? Om die van de bouw van die Tempel en 
dus de bouw van dat priesterlĳke volk. Dat ene Lichaam uit vers 16 van 
hoofdstuk 2. Dat ene volk. Om die reden was “Paulus de gevangene 
van Christus Jezus”. Er staat niet eens: de gevangene van de keizer, 
want dat was hĳ. Paulus zit gevangen, omdat hĳ dat zelf gewild heeft 
en kennelĳk omdat God het gewild heeft. “Gevangenis”, of “gevangen-
schap”, is naar Joodse begrippen volstrekt hetzelfde als “balling-
schap”. Wĳ denken bĳ ballingschap: dan ben je buitengesloten, en in 
gevangenschap ben je íngesloten. Dat is een misverstand, want je mag 
dan ingesloten zitten, maar in werkelĳkheid ben je buitengesloten. 
Gevangenen worden, van oudsher, buiten de samenleving gesloten, 
aan de samenleving onttrokken. In het Hebreeuws is er maar één woord 
voor zowel gevangenschap als ballingschap.

Paulus drukt in zĳn gevangenschap, als buitengeslotene, uit hoe de 
verantwoordelĳke voor het Evangelie en voor het Woord Gods een 
balling is, ten tĳde dat de Joden van hun oorspronkelĳke taak ontslagen 
zĳn. Stapje verder: hoe het priesterlĳke volk, dat dan verantwoordelĳk 
is voor de prediking van het Evangelie, een volk in ballingschap is. 
Vanuit Joods standpunt is dat niet het Joodse volk, maar Efraïm. In die 
dagen was het Joodse volk niet in ballingschap. Daarentegen staan 
alle heidenen buiten de Joodse samenleving. Zĳ zĳn “die verre zĳn”, 
die in ballingschap en buitengesloten zĳn.

In de toekomst zal de oorspronkelĳke positie weer teruggegeven worden 
aan het Joodse volk. Dat zal zĳn na “twee volle jaren in de gevangenis”. 
Dat is de uitbeelding van de 2000 jaren vanaf de opstanding van 
Christus, tot aan Zĳn wederkomst. De twee jaren van Paulus in de 
gevangenis zĳn een beeld van de 2000 jaren, Zie zĳlĳn 23 van onze 
tegenwoordige bedeling. In die periode wordt de zaligheid, het 
Koninkrĳk van Israël, van het Joodse volk weggenomen.

Zĳlĳn 23

Het is precies hetzelfde 
als de 2000 el tussen de Ark 
des Verbonds, die de Jordaan 
inging, en het volk dat ver-
volgens de Jordaan inging. 
(Jozua 3) Het was op dezelfde 
datum, 10 Nisan, van de ver-
schĳning van de Heer op de 
Olĳfberg. Dus eerst ging de 
Ark des Verbonds door de 
Jordaan. Die werd gedragen 
door de priester. Hĳ daalde af, 
tot de bodem van de Jordaan 
en toen had Israël nog 2000 
el te gaan, alvorens het die-
zelfde positie zou bereiken. 
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Paulus is in de positie van “gevangene van Christus Jezus, terwille van 
u die heidenen zĳt”, het voorbeeld van wat de Gemeente is. Heel de 
Gemeente is namelĳk een gevangenis, maar daarover meer in hoofd-
stuk 4 van Efeze.

Efeze 3 : 2-5
2 Indien gĳ maar gehoord hebt van de bedeling der genade 

Gods, die mĳ gegeven is aan u;
3 Dat Hĳ mĳ door openbaring heeft bekend gemaakt deze 

verborgenheid, (gelĳk ik met weinige woorden te voren 
geschreven heb;

4 Waaraan gĳ, dit lezende, kunt bemerken mĳn wetenschap, in 
deze verborgenheid van Christus),

5 Welke in andere eeuwen den kinderen der mensen niet is 
bekend gemaakt, gelĳk zĳ nu is geopenbaard aan Zĳn heilige 
apostelen en profeten, door den Geest;

Inmiddels leven wĳ onder, de heerschappĳ (bedeling; zie blz. 10, zĳlĳn 
7) van de genade. Daar moeten we van gehoord hebben, Zie zĳlĳn 24

want het is een zeer lange periode, die straks bĳ Zĳn wederkomst 
eindigt. “Heerschappĳ” is in dit geval “het heersende beginsel” en 
dat betekent dat alle dingen beoordeeld worden op basis van genade. 
Daar ben je dus heel snel mee klaar. God doet namelĳk niks en laat 
de dingen zoals ze zĳn, maar dat is de genade Gods. In de Romeinen-
brief wordt gezegd dat “genade op de troon zit”. Romeinen 5 : 21 
zegt: “Opdat, gelĳk de zonde geheerst heeft tot den dood, alzo ook 
de genade zou heersen door rechtvaardigheid tot het eeuwige leven, 
door Jezus Christus onzen Heere”. Sinds de heerschappĳ van de Wet 
beëindigd is, heerst genade. Sinds de bedeling van de Wet beëindigd 
is, leven wĳ in de bedeling van de genade. In Hebreeën 4 : 16 staat 
dat wĳ een “Troon der genade” kennen. Alleen degenen die naderen 
tot deze Troon, die zich onderwerpen aan Degene die daar op zit en 
willen leven onder de genade, en niet onder wet, ontvangen van Hem 
“genade, barmhartigheid en hulp ter bekwamer tĳd”. 

De gedachte is dat in onze tegenwoordige tĳd, vanaf de eerste komst 
van Christus tot aan Zĳn wederkomst, en meer specifiek tot aan de 
opname van de Gemeente, dingen gerealiseerd worden die deel 
uitmaakten van het Plan Gods, (Vers 11) maar die in voorgaande 
eeuwen, niet zĳn bekendgemaakt. Ze zĳn nu wel “geopenbaard, aan 
zĳn heilige apostelen en profeten, door de Geest”. Bĳvoorbeeld dat 
de zaligheid van het Joodse volk werd weggenomen en aan heidenen 
gegeven werd.

De Apostel spreekt in vers 3 over deze verborgenheid en hĳ noemt 
die weer in vers 4. Hĳ had dat al genoemd in hoofdstuk 1 : 9 en hĳ 
noemt het nog in vers 9 van dit hoofdstuk. Verborgenheid gaat niet 
over iets wat er niet was, maar over iets wat er wel was, maar bedekt 
was. Dat is de betekenis en ook van het Nederlandse woord.

De apostel Petrus spreekt over dingen die verborgen zĳn. Over dingen 
die de oudtestamentische profeten niet begrepen.

1 Petrus 1 : 10-12
10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de 

profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u 
geschied;

11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tĳd de Geest van 
Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het 
lĳden, dat op Christus komen zou, en de heerlĳkheid daarna 
volgende.

12 Denwelken geopenbaard is, dat zĳ niet zichzelven, maar 
ons bedienden deze dingen, die u nu aangediend zĳn bĳ 
degenen, die u het Evangelie verkondigd hebben door den 
Heiligen Geest, Die van den hemel gezonden is; in welke 
dingen de engelen begerig zĳn in te zien.

De oudtestamentische profeten onderzochten hun eigen profeteren. 
Ze zochten speciaal naar uitspraken over de tĳd die gelegen zou zĳn 
tussen wat wĳ de eerste en de tweede komst van Christus noemen. 
Petrus zegt het in een heel lange zin, maar niettemin heel duidelĳk, 
dat de profeten hun eigen profetieën onderzochten, in bĳzonder in 
verband met de genade. En wat zei Paulus? “Indien gĳ maar gehoord 
hebt van de bedeling der genade Gods”. Het Oude Testament spreekt 
over de heerlĳkheid van de beloofde Messias, maar ook over “het 
lĳden dat op de Christus komen zou”. De vraag is dan: hoe komt Hĳ 
van lĳden tot heerlĳkheid? Want waar Zĳn lĳden het resultaat is van 
het ongeloof van het volk waarin Hĳ verscheen, van de verwerping van 
de Messias door het Joodse volk, hoe zal die Messias dan toch zĳn 
Koninkrĳk aan Israël oprichten? Daar zit dus een blanco stuk tussen.  
De gedachte is dat Gemeentelĳke Waarheid in het Oude Testament 
gevonden moet worden. Daar is het verborgen en dus niet bekend-
gemaakt. In Efeze 3 : 5 zegt Paulus dat. Maar dat is niet het einde van 
het verhaal. Het is eerder niet bekendgemaakt, zoals het nu is geopen-
baard. Het tegengestelde van openbaren is bedekken, of gewoon 
verbergen. Het woord “openbaren” betekent letterlĳk “de bedekking 
wegnemen”, “ontsluieren”, “onthullen”. Het omhulsel wegnemen.

Zĳlĳn 24

In onze bedeling 
heerst uitsluitend genade. 
Heel de wereld leeft uit de 
genade Gods, al bĳna 2000 
jaar. Dat blĳft niet zo. Wat ons 
betreft wel, maar wat de 
wereld betreft niet. Op grond 
van de genade Gods is het 
oordeel over de ongelovige 
wereld, de mensheid en zelfs 
over de duivel, uitgesteld. 
Iedereen kan God vloeken, 
zoveel als hĳ wil, er gebeurt 
niks. De uitdrukking “God 
straft onmiddellĳk” is in onze 
bedeling in elk geval niet 
waar. Totaal niet. God straft 
zelfs helemaal niet op dit 
moment, maar stelt dat uit, 
aldus Romeinen 2 : 5: “Maar 
naar uw hardigheid, en onbekeer-
lĳk hart, vergadert gĳ uzelven 
toorn als een schat, in den dag des 
toorns, en der openbaring van het 
rechtvaardig oordeel Gods”. Tot 
de ongelovigen zegt de Apos-
tel, dat die toorn Gods pas in 
de toekomst komt. De straf 
komt ook, maar niet nu, want 
nu leeft de hele wereld uit de 
genade Gods. Het gevolg is 
dat de wereld van een God 
niks merkt en daarom doet 
men net alsof er geen God 
bestaat. Want God laat toch 
niet van zich horen...
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We hebben nu de toegang tot die dingen die voorheen verborgen 
waren. Sinds de opstanding van de Here Jezus is de Bĳbel aangevuld  
met de nieuwtestamentische Bĳbelboeken. Daarin worden de verbor-
gene dingen van het Oude Testament onthuld. Al wat het Nieuwe 
Testament leert, is rechtstreeks ontleend aan dikwĳls nogal wat geheim-
zinnige en verstopte Schriftplaatsen in het Oude Testament. In het 
verleden werd het bekendgemaakt, zwart op wit gesteld. In onze dagen 
is het geopenbaard, is de bedekking daarvan weggenomen. 

De gedachte van 2 Korinthe 3 is, dat eigenlĳk alles wat in de Bĳbel 
staat bedekt is voor degene die niet geloven. Het is een bekend 
Schriftgedeelte, maar wĳ passen het gewoon slechts toe op het Joodse 
volk. Daarover wordt het inderdaad gezegd. 

2 Korinthe 3 : 13
13 En doen niet gelĳkerwĳs Mozes, die een deksel op zĳn 

aangezicht legde, opdat de kinderen Israëls niet zouden sterk 
zien op het einde van hetgeen te niet gedaan wordt.

Dat is in hoge mate typologische, want het idee is, dat over de wet, 
en in bĳzonder over de heerlĳkheid van het Oude Testament, een 
bedekking ligt, die voortkomt uit ongeloof. Israël, dan wel het Joodse 
volk, is officieel tot in onze dagen nog steeds ongelovig. En dus zeggen 
de volgende verzen:

2 Korinthe 3 : 14, 15
14 Maar hun zinnen zĳn verhard geworden; want tot op den dag

van heden blĳft hetzelfde deksel in het lezen des Ouden 
Testaments, zonder ontdekt te worden, hetwelk door 
Christus te niet gedaan wordt.

15 Maar tot den huidigen dag toe, wanneer Mozes gelezen 
wordt, ligt een deksel op hun hart.

Men is ongelovig, en vanuit het ongeloof leest men weliswaar het 
Oude Testament, de Tenach dus. Men leest de oudtestamentische 
geschriften, maar de bedekking blĳft en dus ziet men de heerlĳkheid 
niet, men ziet de rĳke beloften die daarin staan niet. Men kent ze niet, 
en men ziet zeker geen Gemeentelĳke Waarheid, geen tegenwoordige 
waarheid in het Oude Testament, omdat men niet gelooft in de Here 
Jezus als de Messias. Men wĳst de Christus af, en dus blĳft er een 
bedekking over de Schrift liggen. Christus zou de bedekking weg-
nemen, (“hetwelk door Christus te niet gedaan wordt”) maar daartoe 
zou men eerst tot Christus moeten komen. Of: zolang men niet gelooft 

in de Here Jezus als de Messias, blĳft de bedekking over de Bĳbel 
liggen. Pas als men zich onderwerpt aan de Here Jezus, de Messias 
Zelf, dan wordt de bedekking weggenomen. Dan pas zal men nieuw-
testamentische, Gemeentelĳke Waarheid terugvinden in het Oude 
Testament. 

In Genesis 1 : 3  zei de HEERE: “daar zĳ licht!”. Dat is Gemeentelĳke 
Waarheid. Je denkt misschien dat het daar over de scheppingsdagen 
gaat, maar dan ontgaat ons het belangrĳkste, namelĳk dat als God 
spreekt, zegt Hĳ: “daar zĳ licht.” Als vervolgens Gods Woord komt, 
komt er Licht. Dan komt Christus, het “Licht der wereld”. (Johannes 8 
: 12; 9 : 5) Paulus zegt dat ook:

2 Korinthiërs 4 : 6 
6 Want God, Die gezegd heeft, dat het licht uit de duisternis 

zou schĳnen, is Degene, Die in onze harten geschenen heeft, 
om te geven verlichting der kennis der heerlĳkheid Gods in 
het aangezicht van Jezus Christus.

Dat is toch gewoon Genesis 1? Dat is tegenwoordige Waarheid. En zo 
zĳn er veel meer voorbeelden. Die van Adam en Eva in Genesis 2 en 
vervolgens Efeze 5 hebben we al eerder gezien (zie blz. 28). Wat dacht 
u van de verwisseling van Ismaël en Izak? Dat is de verwisseling van 
het Joodse volk en de Gemeente. Hetzelfde geldt voor de verwisseling 
van Ezau en Jakob, Ruben en Jozef, Lea en Rachel. Het Joodse volk 
terzĳde gesteld, want eerst komt de Gemeente en dan alsnog het 
Joodse volk. En dan de geschiedenis van Genesis 38, de geboorte van 
de tweeling Perez en Zerah uit Juda. Het leek erop dat Zerah als eerste 
geboren zou worden, maar het werd toch eerst Perez en toen alsnog 
Zerah. Eerst zou het Koninkrĳk via het Joodse volk komen, maar het 
werd onderbroken door de geboorte van Perez, een beeld van de 
Gemeente, en daarna komt alsnog de bekering van het Joodse volk. 

Dat is een prachtig beeld van onze tegenwoordige tĳd. Dit is symboliek 
en ook een aanschouwelĳke manier waarop Gemeentelĳke Waarheid 
in het Oude Testament verborgen was. Het inmiddels wel bekend-
gemaakt, geopenbaard. Nu wĳ deze nieuwtestamentische openbaringen 
hebben, herkennen wĳ ze zo zonder meer in het Oude Testament, als 
deel van Gods vastgestelde Plan.

2 Korinthe 3 : 16
16 Doch zo wanneer het tot den Heere zal bekeerd zĳn, zo 

wordt het deksel weggenomen.
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Het “deksel op hun hart”, vers 15, wegnemen, kan alleen door Christus 
gedaan worden. Als men niet tot Christus komt, blĳft de bedekking 
over de Bĳbel liggen. Eerst dat hart tot de Heere bekeren en dan wordt 
voor het Joodse volk “het deksel weggenomen”. Het zĳn voorbeelden 
uit het Oude Testament, maar het neemt niet weg dat dezelfde waar-
heid net zo goed voor heidenen geldt. Wanneer men niet eerst tot 
geloof komt in de Here Jezus Christus en zich aan Hem onderwerpt, 
dan blĳft er een bedekking over de Bĳbel en zal men van het Woord 
Gods nooit iets verstaan.

En dat is mĳn antwoord op vragen als: hoe kun je die dingen nou 
allemaal weten? Waar heb je dat vandaan? Hoe leer je dat? Nou, dat 
leer je gewoon uit de Bĳbel, maar dan op voorwaarde dat je je aan de 
Heer onderwerpt. Men zou in geloof tot de Here Jezus Christus komen 
en dan worden de ogen geopend. Dat heb ik nagevraagd aan een 
blindgeborene, aan Bar-Timeüs. (Markus 10 : 46-52) Volledig afhankelĳk 
van Zĳn genade, zei de blinde man: “Jezus, Gĳ Zone Davids! ontferm 
U mĳner.” En vervolgens werden zĳn ogen geopend. Wat een prachtig 
beeld!

Als mensen zeggen dat ze Gemeentelĳke Waarheid niet in het Oude 
Testament kunnen vinden, zĳn daar twee redenen voor. De ene zou 
kunnen zĳn: men gelooft op voorhand niet dat het er in te vinden is, 
omdat men de uitspraak uit Efeze verkeerd interpreteert. Dat is dikwĳls 
het geval. De andere reden is: men gelooft niet in het Woord Gods. 
Men onderwerpt zich niet aan de Heer. Zolang men dat niet doet, vindt 
de Heer het niet de moeite waard om de bedekking weg te trekken. 

Johannes 5 : 38, 39 
38 Onderzoekt de Schriften; want gĳ meent in dezelve het 

eeuwige leven te hebben; en die zĳn het, die van Mĳ 
getuigen.

39 En (= maar) gĳ wilt tot Mĳ niet komen, opdat gĳ het leven 
moogt hebben.

Als men niet eerst tot de Heer komt, dan heeft onderzoek van de 
Schrift geen enkele zin. Dat blĳkt uit de grote onzin die gewoonlĳk 
over de Bĳbel in allerlei kringen verteld wordt. Zowel in christelĳke als 
in atheïstische kringen. Men bestudeert het woord wel, maar men komt 
toch niet tot de Heer. Dan blĳft het Woord dicht. Nog altĳd maakt Hĳ 
Zelf uit of Hĳ “de zegels van het boek” zal trekken of niet; vrĳ naar 
Openbaring 4 en 5. Dan blĳft Zĳn Boek gewoon dicht en is er geen 
openbaring van wat verborgen is mogelĳk. Hoezeer wĳ ook ons best 

doen om Bĳbelse waarheden aan mensen bekend te maken, God wil 
niet dat ze bekend worden. Ja, Hĳ wil dat ze bekend worden aan 
gelovigen, maar niet aan ongelovigen, die moeten eerst tot geloof 
komen. 

De zin tussen haakjes in vers 3 en 4 van Efeze 3 luidt: “gelĳk ik met 
weinige woorden te voren geschreven heb; Waaraan gĳ, dit lezende, 
kunt bemerken mĳn wetenschap, in deze verborgenheid van Christus”.
Paulus had eerst wel andere dingen om aan hen bekend te maken, 
maar opdat niemand zou denken dat hĳ, terwĳl hĳ die andere dingen 
bekend maakte, deze dingen niet wist, schreef hĳ het toch al op “met 
weinige woorden” en daar grĳpt hĳ nu op terug. Hĳ zegt in feite: weet 
je nog dat ik die Romeinen-brief schreef, dat ging over heel andere 
dingen, maar ik wist dit toen wel, want kĳk maar eens naar de afsluiting 
van de Brief, de allerlaatste verzen van het allerlaatste hoofdstuk. Als 
je je erover beklaagt dat ik wat ik wel wist niet eerder geschreven of 
gezegd heb, dan is dat zo omdat jullie er niet aan toe waren. Tegen 
de Korinthiërs zegt hĳ: dat is omdat jullie nog vleselĳk zĳn en ik kan 
het je zelfs nu nog niet vertellen. (1 Korinthe 3 : 2) Want het interesseert 
je niet, het gaat het ene oor in het andere uit, je staat er niet voor 
open. Wĳ zouden daarentegen ons overgeven aan de Heer, ons aan 
Hem toevertrouwen, in vertrouwen, in geloof, dat Hĳ onze levens zou 
richten en  inhoud geven. Waar we dat doen, stellen we ons open voor 
het Woord dat hĳ ons gegeven heeft en voor die dingen die wĳ 
misschien niet interessant vinden, maar waarvan Hĳ het belangrĳk 
genoeg vindt om ze aan ons bekend te maken. Na verloop van tĳd 
zullen we ze verbazend interessant vinden en zullen we ze liefhebben. 
Dat zal onze levens dan bepalen. Want ons heden van vandaag wordt 
bepaald door de verwachting die we hebben voor de toekomst.

De Apostel verwĳst i.v.m. die “weinige woorden” naar zĳn oudere 
Brieven en als ik dan vooraan begin, dan kom ik terecht in de Romeinen-
brief. Heel Romeinen 16 is al afsluiting van de Brief, bĳ herhaling. 
Eigenlĳk werd de Brief al afgesloten aan het eind van hoofdstuk 15 : 
33 :”En de God des vredes zĳ met u allen. Amen”. Maar dan komen  
er nog allerlei groeten en aanbevelingen. Helemaal aan het eind staat 
dan een heel ingewikkelde zin, omdat in de vele tussenzinnen de 
apostel deze verborgenheid noemt. Dat is vanaf vers 25. 

Romeinen 16 : 25-27
25 Hem nu, Die machtig is u te bevestigen, naar mĳn Evangelie en 

de prediking van Jezus Christus, naar de openbaring der verbor-
genheid, die van de tĳden der eeuwen verzwegen is geweest;
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26 Maar nu geopenbaard is, en door de profetische Schriften, 
naar het bevel des eeuwigen Gods, tot gehoorzaamheid des 
geloofs, onder al de heidenen bekend is gemaakt;

27 Den zelven alleen wĳzen God zĳ door Jezus Christus de 
heerlĳkheid in der eeuwigheid. Amen

Het gedeelte begint met “Hem” en na “nu” volgt een komma. De 
hoofdzin gaat daarna pas verder in de tweede helft van vers 27, zodat 
je krĳgt: “Hem nu zĳ de heerlĳkheid in de eeuwigheid”. Wie zĳ de 
heerlĳkheid? Wel, “de alleen wĳzen God”, zegt vers 27. Dat gebeurt 
door Jezus Christus, want je kunt God geen heerlĳkheid geven buiten 
Jezus Christus om. En dus staat er: “Hem, namelĳk de alleenwĳze God, 
zĳ, door Jezus Christus, de heerlĳkheid.” Eigenaardig is dat Paulus hier 
niet Gods zegen uitspreekt over de gelovigen, maar hĳ doet het 
andersom. De gelovigen zouden hun zegen moeten uitspreken over 
God, namelĳk “Hem zĳ de heerlĳkheid”. Dat zouden we nazeggen. 
De vraag is niet of wĳ door Hem gediend worden, maar of wĳ Hém 
dienen. De vraag is niet wat Hĳ ons geeft, maar of wĳ onszelf al aan 
Hem gegeven hebben.

In die lange en moeilĳke tussenzinnen, waar niemand echt uit komt, 
geeft hĳ toch iets prĳs van de verborgenheid, namelĳk de hemelse 
positie van de Gemeente. Die hemelse roeping en erfenis van de 
gelovigen van vandaag komt niet in de Romeinen-brief voor. Het 
verschil tussen Israël op de aarde en de Gemeente in de hemel komt 
in Romeinen niet aan de orde. Sommigen zeggen dan: dat wist hĳ dus 
niet, want hĳ schrĳft er niet over. Maar je hoeft toch niet alles wat je 
weet te schrĳven? De verborgenheid, de hemelse positie van de 
Gemeente was toen niet aan de orde. Wĳ zouden eerst leren dat een 
mens uit genade gerechtvaardigd wordt door het geloof van Jezus 
Christus, dat hĳ niet meer leeft onder de wet, dat hĳ niet meer leeft 
onder de heerschappĳ van de zonde.

Dus de Apostel sluit na 16 hoofdstukken de Romeinen-brief af en zegt 
dan dat God heerlĳkheid zou ontvangen, ook van ons. Maar, zegt hĳ, 
het is die God, die ook “machtig is om u vast te stellen naar mĳn 
Evangelie”. Dat is een opvallende term, omdat de Brief begint met 
“het Evangelie van God, van zĳn Zoon, Jezus Christus, onze Heere”. 
Romeinen 1 : 1-4 en vers 16, “het Evangelie van Christus”. “Mĳn 
Evangelie” is geen verandering van uitdrukking, maar een verandering 
van onderwerp. Het gaat namelĳk over de openbaring van de hier 
genoemde verborgenheid: de “bedeling der genade Gods”, waarvan 
hĳ zegt: “die mĳ gegeven is aan u,” omdat ik die zou bekendmaken. 

Vervolgens spreekt hĳ over hemelse dingen en dus over de verborgen-
heid. Over “de bedeling der verborgenheid” in feite.

In de laatste zinnen van de Romeinen-brief zegt de apostel Paulus dus: 
Let op, er komt nog veel meer, dat je nog niet wist en weet. Het is de 
bedoeling dat God de gelovigen aan wie hĳ schrĳft zou vaststellen in 
dit “Evangelie van God, van Zĳn Zoon Jezus Christus, onze Heere”. 
En ook in het “Evangelie van Paulus”, oftewel “mĳn blĳde boodschap”. 
Dat is niet alleen de prediking van Jezus Christus, maar: “de prediking 
van Jezus Christus, naar de openbaring der verborgenheid”. “Naar” 
en dus “in overeenstemming met”, “in verband met de openbaring 
der verborgenheid, die van de tĳden der eeuwen verzwegen is geweest”. 

Paulus heeft eerst nog niet gezegd dat al die oudtestamentische 
uitspraken over de heerlĳkheid van Christus, net zo goed uitspraken 
zĳn over heel de Gemeente. Wat hĳ niet zei is, dat wĳ als gelovigen 
“in Christus gezegend zĳn met elke geestelĳke zegening in de hemel”.
In Efeze 1 : 3 zegt hĳ dat wel, maar in Romeinen niet. Romeinen gaat 
niet verder dan: Wĳ zĳn één met Christus in de gelĳkmaking Zĳns doods 
en de gelĳkmaking Zĳner opstanding. Efeze zegt: ”Wĳ zĳn met Hem 
opgewekt, maar wĳ zĳn ook met Hem in de hemel gezet. Wist Paulus 
dat eerder niet? Jawel, maar zo ver ging het verhaal niet in de Romeinen-
brief. Dat moest nog komen. Het punt is dus dat de uitspraken over 
de verschĳning van Christus in heerlĳkheid net zo goed uitspraken zĳn 
over de verschĳning van de Gemeente in heerlĳkheid met Christus als 
het Lichaam van Christus. Dat vind je niet zo expliciet, maar wel met 
een “omweg” in de Romeinen-brief, en een vooruitwĳzing in de laatste 
verzen, dat dit nog aan de orde komt in bĳvoorbeeld de Efeze-brief, 
of de Kolossenzen-brief.

Dat Evangelie “is verzwegen geweest in de tĳden der eeuwen”. En 
dan staat er in vers 26: “Maar nu geopenbaard is”. Dat wil zeggen de 
bedekking is eraf. Het wordt niet langer verzwegen, maar er wordt over 
gesproken. Door wie? Door “de profetische Schriften”. Dat wil zeggen 
dat deze dingen op Schrift geïnspireerd zĳn. “Profetische Schriften” 
wil zeggen dat het van Godswege geschreven is en dat zĳn de Boeken 
van het Nieuwe Testament. In de eerste nieuwtestamentische Brief 
maakt de Apostel er meteen melding van. Hĳ legt het niet uit. Hĳ zegt 
gewoon: denk erom, er komt nog meer. Voor de Korinthiërs blĳft het 
gewoon bedekt, want dat is waar het in de praktĳk op neerkomt. Pas 
aan het eind van de Brief zegt hĳ: ik zal nog eens een poging wagen. 
Dat is in hoofdstuk 15 van 1 Korinthe. Vervolgens vertelt hĳ een 
verborgenheid. (1 Korinthe 15 : 51 e.v.)
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Paulus stelt er prĳs op dat ook wĳ constateren dat hĳ bĳ eerdere 
gelegenheden melding gemaakt heeft van de verborgenheid; van deze 
bedeling der genade Gods. Dat is van belang, omdat dikwĳls gedacht 
wordt dat de Apostel deze dingen pas geleerd heeft terwĳl hĳ in de 
gevangenis zat in Rome, in ieder geval pas later in zĳn loopbaan. In   
2 Petrus 3 zegt de apostel Petrus, dat de apostel Paulus in ál zĳn Brieven 
melding heeft gemaakt van deze dingen. 

2 Petrus 3 : 16
16 Gelĳk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen 

sprekende; in welke sommige dingen zwaar zĳn om te 
verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, 
gelĳk ook de andere Schriften, tot hun eigen verderf.

Omdat men “onvast” is, dus niet vasthoudt aan Bĳbelse Waarheid, zĳn 
deze dingen “zwaar om te verstaan”. Wanneer wĳ wel vast staan, is 
dit thema helemaal zo moeilĳk niet.

In vers 5 van Efeze 3 zegt de Apostel níet dat deze verborgenheid in 
voorgaande eeuwen, niet aan de kinderen der mensen bekend is 
gemaakt. Hĳ zegt wel uitdrukkelĳk dat het niet éérder bekendgemaakt 
is, zoals het nu, in onze dagen, is geopenbaard. Wat vroeger weliswaar 
in de Schrift stond, maar niet begrepen werd, wordt in het licht van 
het Nieuwe Testament wel degelĳk begrepen. Het Oude Testament 
zou men daarom lezen in het licht van het Nieuwe Testament. Zonder 
het licht van het Nieuwe Testament is er heel wat in het Oude Testament 
volkomen onbegrĳpelĳk is. Vooral die delen die op een of andere wĳze 
spreken over onze tegenwoordige bedeling der verborgenheid, dan 
wel de bedeling der genade. 

Het is inmiddels geopenbaard, door God Zelf, dan wel Christus Zelf. 
De Heer Zelf heeft de bedekking weggenomen en geopenbaard aan 
zĳn “heilige apostelen en profeten”. Dat zĳn niet twee verschillende 
soorten mensen; het zĳn apostelen. Waar de Heer zich rechtstreeks 
aan hen heeft bekendgemaakt en rechtstreeks tot hen heeft gesproken, 
zĳn deze apostelen tegelĳkertĳd profeten en dus heet het “apostelen, 
namelĳk profeten”. Ze zĳn beide tegelĳk en dat is ook een van de 
redenen waarom wĳ geen apostelen meer kennen in onze dagen.
Althans niet in de specifieke Bĳbelse toepassing van het woord. Wĳ 
kennen geen profeten meer en dus ook geen apostelen. “Heilige” 
betekent dat op bĳzondere wĳze deze apostelen apart gezet waren. 
Ze zĳn door God zelf apart gezet voor deze dingen. En God heeft door 
Zĳn Geest deze dingen aan hen geopenbaard. God Zelf heeft voor 

deze apostelen en profeten de bedekking weggenomen. Hĳ heeft hen 
laten zien hoe deze oudtestamentische zaken van toepassing zĳn op 
de dagen waarin wĳ nu leven. Dat was al aangekondigd.

Johannes 16 : 13
13 Maar wanneer Die zal gekomen zĳn, namelĳk de Geest der 

waarheid, Hĳ zal u in al de waarheid leiden; want Hĳ zal 
van Zichzelven niet spreken, maar zo wat Hĳ zal gehoord 
hebben, zal Hĳ spreken, en de toekomende dingen zal Hĳ u 
verkondigen.

Deze Geest heeft hen inderdaad in heel de Waarheid geleid. Daarbĳ 
wordt verondersteld dat men slechts een deel van de Waarheid kende. 
Een deel was van toepassing op Christus, maar de rest op de Gemeente. 
Geopenbaard is, dat de heidenen mede-erfgenamen zĳn.

Efeze 3 : 6
6 Namelĳk dat de heidenen zĳn mede-erfgenamen, en van 

hetzelfde lichaam, en mededeelgenoten Zĳner belofte in 
Christus, door het Evangelie;

Christus zou tot Zoon (Erfgenaam) van God gesteld worden. Israël zal 
delen in het koningschap en priesterschap van Christus en zal als koning 
en priester deel hebben aan de heerlĳkheid en de heerschappĳ van 
de Messias, straks in ”de duizend jaren”. Hier wordt vastgesteld dat 
de roeping van de Messias ook de roeping is van Israël, en óók van 
gelovige heidenen. In onze dagen is die gegeven aan álle gelovigen. 
De priesterlĳke verantwoordelĳkheid werd voorheen alleen aan Israël 
gegeven. Zo zal het ook in de toekomst zĳn, in de dagen van de 
wederkomst van Christus. Gods zegeningen komen altĳd via Israël, 
ongeacht wat “Israël” is, want daartoe is Israël een koninklĳk en 
priesterlĳk volk. Ook Gemeentelĳke zegeningen komen uit Israël, want 
onze Heer, die ons Hoofd is, is de Eerstgeborene uit Israël.

Het woord “lichaam” kan heel goed worden geïnterpreteerd als “volk”. 
Van hetzelfde lichaam, behorende tot hetzelfde volk. Of tot dezelfde 
tempel. De heidenen zĳn mede-erfgenamen van het Lichaam van 
Christus en over dat Volk hebben wĳ. Zĳ zĳn “mededeelgenoten Zĳner 
belofte”. Dat dubbele in “mededeelgenoten”, is eigenlĳk een pleo-
nasme. Wĳ hebben deel gekregen aan Gods belofte in Christus. Israël 
op aarde zal in Zĳn wederkomst óók deel hebben aan “Zĳn belofte”. 
Dat is de waarheid voor Israël in de toekomst en dat is de waarheid 
voor de Gemeente in onze dagen.
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Efeze 3 : 7
7 Waarvan ik een dienaar geworden ben, naar de gave der 

genade Gods, die mĳ gegeven is, naar de werking Zĳner 
kracht.

Paulus zegt dat de beschreven situatie zo is “door het Evangelie 
waarvan ik dienaar geworden ben”. Zie zĳlĳn 25 Open wordt gelaten dat 
ook anderen datzelfde Evangelie bedienen. Wĳ bedienen toch hopelĳk 
ook datzelfde Evangelie. Paulus verstaat in dit verband zĳn eigen 
verantwoordelĳkheid. Daar wĳst hĳ bĳ herhaling op, niet alleen hier, 
maar in het bĳzonder ook in de Korinthe-brieven. 

De uitdrukking “die mĳ gegeven is”, lazen we al in vers 2. Die gedachte 
wordt herhaald. God heeft Paulus namelĳk in deze positie aangesteld 
om dit Evangelie, met betrekking tot onze tegenwoordige tĳd, te 
prediken. Paulus zou dat doen en dat “naar de gave der genade Gods”.

Gaven die van God komen worden ook “Geestelĳke gaven” genoemd, 
(1 Korinthe 12 : 1; 14 : 12) Dat veronderstelt niet dat men bepaalde 
capaciteiten heeft ontvangen om iets te kunnen doen, maar betekent 
dat men de verantwoordelĳkheid heeft ontvangen óm iets te doen. 
De gave die Paulus ontving, was zĳn verantwoordelĳkheid om dit 
Evangelie te bedienen. Zĳn gave bestond uit dit apostelschap en dat 
zegt hĳ hier ook: Mĳ is deze genade gegeven, niet om dat Evangelie 
te kúnnen verkondigen, maar óm het te verkondigen. In de gelĳkenis 
van de talenten wordt duidelĳk wat die gaven inhouden. 

Mattheüs 25 : 15
15 En den ene gaf hĳ vĳf talenten, en den ander twee, en den 

derden één, een ieder naar zĳn vermogen, en verreisde 
terstond.

Ze hádden hun vermogen. Ze konden iets, bezaten capaciteiten en in 
overeenstemming daarmee ontvingen zĳ talenten. De talenten die ze 
kregen waren dus niet hun capaciteiten. Talenten zĳn de verantwoor-
delĳkheden die uit die capaciteiten voortvloeien. Als iemand de 
capaciteit heeft om het Evangelie te prediken, dan krĳgt hĳ van Gods-
wege wellicht de verantwoordelĳkheid om dat ook te doen. Dat laatste 
is zĳn gave, dat eerste niet. De genade, die wĳ als kinderen Gods 
ontvangen, is er om de Heer te dienen. Is dat dan genade? Ja, want 
van nature, als zondaren, zouden wĳ daarvoor niet in aanmerking 
komen. De genade bestaat eruit dat ons de mogelĳkheid gegeven is 
om in ons leven, hier nu nog in het vlees, een schat te verwerven voor 

het toekomende. (1 Timótheüs 6 : 19) Dan ben je meteen van het 
mystieke verhaal af dat op een of andere merkwaardige, of geheim-
zinnige, wĳze de Heer ons bepaalde mogelĳkheden geeft. Zo van, eerst 
konden we iets niet en nu kunnen we het ineens wel. Dat is namelĳk 
niet zo. Ik zeg niet dat het zo nooit gebeurde, ik zeg alleen dat dit niet 
de betekenis is van wat de Bĳbel verstaat onder geestelĳke gaven of 
genadegaven. Als de Heer wel bepaalde mogelĳkheden geeft om aan 
onze verantwoordelĳkheden te kunnen voldoen, dan valt dat in de 
categorie “geholpen te worden ter bekwamer tĳd”. (Hebreeën 4 : 16) 

Paulus droeg die verantwoordelĳkheid niet uit zĳn eigen kracht, of op 
grond van zĳn eigen streven. Het was Gods Kracht die hem in deze 
positie stelde. Hĳ zegt er ook bĳ wat hĳ er onder verstaat. 

Efeze 3 : 8
8 Mĳ, den allerminste van al de heiligen, is deze genade 

gegeven, om onder de heidenen door het Evangelie te 
verkondigen den onnaspeurlĳken rĳkdom van Christus,

Paulus zegt dat hĳ zich bewust is van zĳn ondergeschoven positie. Hĳ 
beschrĳft zichzelf als de allerminste, allerlaatste, allerlaagste, onder al 
de heiligen. Bĳ een andere gelegenheid zegt hĳ waarom hĳ er zo over 
denkt. (Galaten1 : 13) Omdat hĳ degene was die eens de Gemeente 
vervolgde en zich bevond in een positie van onwetendheid door zĳn 
ongeloof. Maar het was uit de genade Gods dat hĳ gegrepen werd 
op de weg naar Damaskus. (Handelingen 9) Het doel was niet dat hĳ 
behouden zou worden, maar dat hĳ God zou dienen. Daar verwĳst hĳ 
nu naar. Hĳ zegt dus: niet wat ik zelf gekozen heb, maar God heeft mĳ 
daartoe geroepen en dat geeft hem natuurlĳk heel wat autoriteit mee. 

Let er op dat er niet staat om onder de heidenen Zie zĳlĳn 26 het Evangelie 
te verkondigen. Dat is de oppervlakkige lezing. Het gaat om de ver-
kondiging van “de onnaspeurlĳke rĳkdom van Christus”. Dat is de 
inhoud van dit Evangelie waarvan dienaar geworden is. Hĳ heeft het 
dus niet slechts over “het Evangelie van Christus” of “het Evangelie 
van God, van Zĳn Zoon, Jezus Christus”, maar over het vervolg daarop 
en de toepassing van deze dingen in onze dagen. De uitspraken over 
Christus zĳn veel rĳker dan men bĳ oppervlakkige lezing in het Oude 
Testament zou vermoeden. 

De “onnaspeurlĳke rĳkdom van Christus” betekent niet dat we het niet 
kunnen weten. We het kunnen wél weten. Niet omdat wĳ het zelf 
nazoeken, dat kan inderdaad niet, maar wel omdat God het geopen-

Zĳlĳn 25

“Het woordje “een” 
bestaat niet in het Grieks. In 
het Engels wel. In het Neder-
lands ben je timmerman, in 
het Engels “a carpenter”. Dat 
“een” moet er tussen. In het 
Nederlands moet je het weg-
laten, want het betekent niks. 
Er staat dan: “Waarvan ik 
dienaar geworden ben”. 

Zĳlĳn 26

Niet “aan”, maar ónder 
de heidenen. Paulus doet zĳn 
werk “te midden van” de 
heidenen. Dan zĳn het uiter-
aard heidenen die daar naar 
luisteren. Maar het punt is dat 
het woord niet betekent te 
midden van. Hoewel het zo 
uitgelegd kan worden. Wat 
vertaald is met “onder” is 
namelĳk het Griekse woordje 
“en”, dat gewoonlĳk vertaald 
wordt met “in”. Wat ik eerder 
verteld heb naar aanleiding 
van Efeze 1 : 3 (blz. 4) is ook 
hier van toepassing. Als er 
staat “wĳ zĳn in Christus”, dan 
is de gedachte: wĳ hebben 
deel aan Christus, zĳn leden 
van Zĳn Lichaam. We zĳn 
één Plant met Hem. Dat is 
wat “in” betekent, althans in 
het Grieks. De Apostel predikt 
het Evangelie, de onnaspeur-
lĳke rĳkdom van Christus als 
“deelhebbend aan de heide-
nen”. Hĳ doet dat als heiden. 
Deze specifieke bediening 
van de apostel Paulus is hem 
niet als Jood gegeven, maar 
als heiden, als Romeins 
staatsburger. Als Paulus de 
Romein. 

https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1722/kjv/tr/0-1/
https://www.blueletterbible.org/lexicon/g1722/kjv/tr/0-1/
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baard heeft door Zĳn Geest. De term is deze keer uit 1 Korinthe. 

1 Korinthe 2 : 9, 10
9 Maar gelĳk geschreven is: Hetgeen het oog niet heeft gezien, 

en het oor niet heeft gehoord, en in het hart des mensen 
niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft dien, die 
Hem liefhebben.

10 Doch God heeft het ons geopenbaard door Zĳn Geest; want 
de Geest onderzoekt alle dingen, ook de diepten Gods.

De “onnaspeurlĳke rĳkdom van Christus” komt overeen met “wat geen 
oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord”. Wĳ zouden die dingen 
niet geweten hebben als God het niet had bekendgemaakt. Gemeen-
telĳke Waarheid ligt in het Oude Testament verborgen, maar ik ben er 
ook van overtuigd dat wĳ zonder het Nieuwe Testament die diepere 
dingen ook niet zouden vinden. Zonder het Woord van God zouden 
we het helemaal niet kunnen weten. Dan kunnen we hooguit komen 
tot kennis van God, de Schepper van hemel en aarde.

Efeze 3 : 9
9 En allen te verlichten, dat zĳ mogen verstaan, welke de 

gemeenschap (bedeling) der verborgenheid zĳ, die van alle
eeuwen verborgen is geweest in God, Welke alle dingen 
geschapen heeft door Jezus Christus;

“Verlichten” wil zeggen “licht brengen”, in overdrachtelĳke zin en dus 
prediken van het Woord Gods, oftewel “verlichting der kennis der 
heerlĳkheid Gods” in 2 Korinthe 4 : 6 en in vers 4: “... de verlichting 
van het Evangelie der heerlĳkheid van Christus, Die het Beeld Gods 
is.” Dat Licht schĳnt in onze harten als het goed is. 

“Gemeenschap der verborgenheid” berust op een misverstand. Wat 
vertaald is met “gemeenschap” is het Griekse “koinonia”, maar voor 
zover ik kan nagaan staat dat woord er niet. In de Codex Sinaïticus
staat “oikonomia” en als ik een keuze moet maken, kies ik voor 
“oikonomia”, het woord uit vers 2, namelĳk “bedeling”. Ik zou echt 
niet weten wat “gemeenschap der verborgenheid” is. Wel ken ik de  
“bedeling der verborgenheid”, een verborgen bedeling, en daar gaat 
het over. Dat zei Paulus in vers 2: “indien gĳ maar gehoord hebt van 
de bedeling der genade Gods”. Die bestaat uit verborgenheid, volgens 
het volgende vers. In vers 9 zegt hĳ het korter. Hĳ neemt de draad van 
vers 2 en 3 op en wĳst op “de verborgenheid, die van eeuwen 
verborgen is geweest in God”. D.w.z. het was er wel, maar in God. 

Johannes 1 : 1 zegt: “In den beginne was het Woord, en het Woord 
was bĳ God, en het Woord was God”. Als hier dus staat, het is 
verborgen van alle eeuwen, verborgen in God, dan stellen we vast dat 
deze dingen van tevoren bĳ God bekend waren en dat, als het in God 
verborgen was, het ook verborgen was in Zĳn Woord. De Bĳbel is de 
zelfopenbaring van God. Het Woord is Christus, want Christus is de 
zelfopenbaring van God. Christus is God zelf. Als deze dingen dus 
verborgen zĳn geweest in God, dan waren ze verborgen in het Woord. 
We vinden het in het Oude Testament, maar dan wel bedekt, bĳvoor-
beeld in de Bĳbelse typologie. Alle typologie is fundamenteel specifiek 
van toepassing op Christus, maar alles wat over Christus spreekt, 
spreekt ook over de Gemeente en je vindt het er dus in terug. Die 
dingen die  verborgen waren voor ons, zĳn met gemak, in het licht van 
het Nieuwe Testament, terug te vinden in het Oude Testament.

“In God, Welke alle dingen geschapen heeft door Jezus Christus”. Wat 
moet deze opmerking hier nou ineens? Dat is toch een vreemde 
uitspraak, waar je over moet struikelen. Het is toch in zĳn betoog niet 
de bedoeling van de Apostel om ons te vertellen dat God alle dingen 
geschapen heeft? Waarom zegt hĳ dit dan? Wel, makkelĳk genoeg, 
omdat in dat scheppingswerk van God Zelf álle dingen die hier 
genoemd worden uitgedrukt worden. God geeft uitdrukking aan Zĳn 
Wezen in álle dingen, want ook de schepping is de zelfopenbaring van 
de Godheid. Sommigen hebben moeite met deze zin, want als Jezus 
Christus pas geboren wordt 4.000 jaar na Adam, hoe kan Hĳ dan alle 
dingen geschapen hebben? Het antwoord is dat Degene die wĳ nu 
kennen als Jezus Christus, toen nog niet Jezus was en ook nog niet 
Christus. Degene door wie God toen alle dingen geschapen heeft is 
Degene die wĳ inmiddels na 4.000 jaar en inmiddels na 6.000 jaar 
kénnen als Jezus Christus. Dat was Jehovah maar wat hier dus gezegd 
wordt - dat staat in het Oude Testament ook uitgebreid - is dat Jehovah, 
de HEERE God niemand anders is dan Degene die wĳ nu kennen als 
de Here Jezus Christus. Als Hĳ het was door Wie dit scheppingswerk 
van God tot stand kwam, betekent het ook dat de kenmerken, de 
eigenschappen, van Jezus Christus al tot uitdrukking zĳn gekomen in 
Zĳn schepping. Wat dus eerst van God gezegd wordt, wordt daarna 
gezegd van Jezus Christus. God is Woord en daarna zeggen we Jezus 
Christus - de Here - is het Woord Gods.

Efeze 3 : 10
10 Opdat nu, door de Gemeente, bekend gemaakt worde aan 
 de overheden en de machten in den hemel de veelvuldige 
 Zie zĳlĳn 27 wĳsheid Gods;

Zĳlĳn 27

Niet veelvuldige maar 
“veelkleurige wĳsheid Gods”, 
want dat is de grondbete-
kenis van wat hier staat. 
“Veelvuldig” betekent “veel-
voudig”, maar meer nog “veel-
voudig in kleuren”. Veelkleu-
rige wĳsheid Gods staat er 
nog sterker. Het gaat over 
“bont zĳn”, over veelkleurig 
en dan met het woord “veel” 
ervoor. Veel bont. Dus dubbel 
op. Het gaat dus om uitdruk-
kelĳk “veelkleurige wĳsheid 
Gods”. Veelkleurig is de ver-
wĳzing naar een fatsoenlĳk 
geslepen edelsteen, als 
sieraad. Dit wĳst namelĳk op 
de facetten van de wĳsheid 
Gods. Een facet heeft iets met 
kleur te maken. Het is een 
vlak van een edelsteen. Edel-
stenen worden geslepen in 
allemaal vlakke kantjes. Een 
briljant, doorzichtig blank, en 
je kunt er gewoon doorheen 
kĳken, is de vorm waarin een 
edelsteen geslepen is. Door 
die vele kantjes breekt het 
invallende licht veelvuldig. 
Een briljant heeft 58 facetten 
in een regelmatige vorm-
hoogte. Dat levert de meest 
ideale lichtbreking op. 58 in 
de Bĳbel en in de getals-
symboliek staat dat voor een 
Nieuwe Schepping. 8 staat 
voor een Nieuwe Schepping 
en 50 ook. En dat is weer zo, 
omdat zowel de 50 als de 8 
voorbĳ de 7 gaan. Na de 7 
van deze wereld, kom je in de 
8. De opstanding van de Here 
Jezus was op de 8e dag, de 
eerste dag van de nieuwe 
week. In de muziek is de 
achtste toon de eerste van de 
nieuwe reeks. 

Vervolg zĳlĳn 27, blz. 39

https://www.perplexity.ai/search/wat-is-de-codex-sinaiticus-PN2MdjS2Qq6ijbp4ui1LnA
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De Apostel komt in dit vers bĳ de uiteindelĳke positie en roeping van 
de Gemeente. De korte zin is: “Opdat door de Gemeente bekend 
gemaakt worde de wĳsheid Gods”. Daarin heeft de Gemeente dus 
een priesterlĳke positie, want het bekend maken van de wĳsheid Gods 
is per definitie de priesterlĳke verantwoordelĳkheid. Ook in deze woor-
den vinden we, dat als de Bĳbel spreekt over de Christus als zodanig, 
het net zo goed gaat over de Gemeente, die aan Christus deel zou 
hebben en op die manier de “de veelvuldige wĳsheid Gods” zal 
bekendmaken. (Zie ook Efeze 2 : 7; blz. 22)

In dat verband, en met het oog op ”de overheden en de machten in 
den hemel”, is het belangrĳk om de Gemeentelĳke positie te verstaan, 
omdat de positie van de satan en zĳn personeel vacant wordt, als hĳ 
en zĳn engelen uit de hemel geworpen worden. (Openbaring 12) Die 
“vacature”, die open plaats, zal vervuld zou moeten worden en daar-
voor verzamelt Hĳ Zich de Gemeente in onze bedeling. De hier ge-
noemde “overheden en de machten” zĳn in ieder geval dezelfde als 
in Efeze 1 : 21, waarvan gezegd wordt dat Christus boven hen geplaatst 
is, en wĳ ook, want we zĳn met Christus opgewekt en gezet in de 
hemel. Ver bóven alle overheid en macht dus. Het zĳn dezelfde over-
heden en machten als in Efeze 6 : 12, maar daar komen we nog. Het 
punt is, dat wĳ sterker zĳn dan zĳ, om de eenvoudige reden dat, volgens 
1 Johannes 4, Degene die in ons is, sterker is dan die in de wereld is. 
Dat is een uitspraak over de Heilige Geest, Christus, in ons, tegenover 
de antichrist in de wereld. Nu nog in het verborgene, maar in de 
toekomst in het openbaar. 

Efeze 3 : 11
11 Naar het eeuwig voornemen, dat Hĳ gemaakt heeft in 

Christus Jezus, onzen Heere;

“Naar het plan der eeuwen” en dat betekent dat de roeping van de 
Gemeente in onze bedeling vanaf het begin, en van vóór de schepping 
van deze wereld, in dat Plan vast ligt. Van menselĳk standpunt uit zegt 
men: God had een plan met Israël, maar Israël wilde helaas niet tot 
geloof komen. Waarop God dan gezegd zou hebben: dan probeer ik 
dat later wel opnieuw, maar eerst ga ik iets anders doen. Dat wordt 
serieus zo geleerd. Van menselĳk standpunt uit bezien wordt de kruisi-
ging van de Here Jezus bezien als: helaas, men moest Hem niet en 
toen werd Hĳ gekruisd. Maar dat was dus allang onderdeel van Gods 
Plan, dat tot stand kwam uit de voorkennis van God. Het was onderdeel 
van “de raad Gods”, zegt Petrus in Handelingen 2 : 23: “Dezen, door 
den bepaalden raad en voorkennis Gods overgegeven zĳnde, hebt gĳ 

genomen, en door de handen der onrechtvaardigen aan het kruis
gehecht en gedood”. Dat was niet onvoorzien en dat geldt ook voor 
het ongeloof van het Joodse volk. Je kunt dus zeggen: onze bedeling 
is een onderbreking in de Heilsgeschiedenis van het Joodse volk, maar 
daarmee is het niet een onderbreking in het Werk Gods.

In vers 11 zegt Paulus dat al deze dingen onderdeel zĳn van het 
oorspronkelĳke plan Gods. Dus elke theorie die zegt dat er iets verkeerd 
ging ooit, is in strĳd met wat hier staat. Dat is de waarneming vanuit 
menselĳk standpunt, maar we zouden de dingen vanuit Gods standpunt 
bezien en dan is het onderdeel van Zĳn Plan. Naar het eeuwig voor-
nemen dat Hĳ gemaakt heeft in Christus Jezus onze Heer. Daarmee 
zĳn we eigenlĳk letterlĳk terug in Efeze 1 : 4, waar staat dat de 
Gemeente “uitverkoren is in Christus van vóór de nederwerping der 
wereld”. Gods van tevoren vastgestelde Plan met betrekking tot 
Christus Jezus is ook Gods Plan met betrekking tot de Gemeente. 

Efeze 3 : 12
12 In Denwelken wĳ hebben de vrĳmoedigheid, en den toegang 

met vertrouwen, door het geloof aan Hem.

Dit is de introductie naar de praktische toepassing van de voorgaande 
dingen. Wat wĳ daar in de praktĳk mee moeten, wordt pas uiteengezet 
vanaf hoofdstuk 4 : 1. Daar tussenin staat dit gebed van de apostel 
Paulus, als overgang tussen de betrekkelĳk theoretische uiteenzetting 
en de praktische consequenties daarvan.

“Door het geloof aan Hem” is in sommige Statenvertalingen een 
zetfout. Er moet staan “door het geloof van Hem”. Het vers lees ik zo: 
“In Denwelken wĳ hebben de vrĳmoedigheid en de toegang”. Want 
vrĳmoedigheid en toegang is bĳna een pleonasme. Deze twee woorden 
zeggen bĳna hetzelfde. In de Hebreeën-brief leer je wat de Apostel 
onder het woord “vrĳmoedigheid” verstaat. Wat voor betekenis en 
toepassingen hĳ aan het woord hangt, zodat je weet waar die vrĳ-
moedigheid voor dient. Daar staat dat wĳ zouden naderen, of toegaan, 
allebei wordt gebruikt, “met vrĳmoedigheid tot de Troon der genade”. 
(Hebreeën 4 : 16) Of dat we “met vrĳmoedigheid zouden ingaan in 
het heiligdom”. (Hebreeën 10 : 19) (Zie studie nr. 84 “Hebreeën”) Dat 
betekent dat wĳ, die kinderen Gods en priesters geworden zĳn. En 
waar wĳ tot deze erkenning komen, zouden wĳ de praktische conse-
quenties trekken en ons dus melden bĳ de Hogepriester met de 
mededeling: Heer, wat wilt U dat ik doen zal? We zouden ons melden 
voor de praktische dienst onder het Nieuwe Verbond.

Vervolg zĳlĳn 27

50 ligt net zo goed voor-
bĳ de 7, want als de 7 zichzelf 
vervuld heeft, dan heb je 49. 
De jaarkalender van Israël 
wordt gerekend in groepen 
van 49 jaar, dan wel 490 jaar. 
Na 49 jaar komt het jubileum, 
het vĳftigste jaar, een nieuw 
begin. Als het getal 58 nog 
groter wordt, dan wordt het 
358 en dat is het getal voor de 
Messias. 3 staat voor de belof-
te; 5 of 50 staat voor vervul-
ling van de belofte in gees-
telĳke zin; en 8 staat voor 
vervulling van de belofte in 
letterlĳke zin. Als je die getal-
len opschrĳft, kun je nog het 
verband zien tussen de 3, de 
5 en de 8. Een 3 is een 8, maar 
dan een niet helemaal dichte 
3. Hĳ is nog niet “vol”. De 3 
belooft een 8. Als die belofte 
vervuld wordt, dan ontstaat 
er een 8. De de 5 is iets moei-
lĳker. Als je het bovenstuk 
van de 3 een eindje verdraait, 
dan heb je een 5. Het brengt 
vervulling van belofte, maar 
slechts in geestelĳke zin. Nog 
niet volkomen en dan niet in 
de aardse zin.  De veelkleurige 
wĳsheid Gods kent dus vele 
facetten, vele aspecten, dan 
wel vele kleuren, vele zĳden. 
Als die vele facetten er niet 
zouden zĳn, was het gewoon 
wit. Het ligt allemaal opgeslo-
ten in het ene witte licht, dat 
genoemd wordt in vers 9: 
“allen te verlichten”.

Nog kort een ander 
aspect, zonder toelichting: de 
zeven kleuren van de regen-
boog lopen netjes parallel 
met de inhoud van de zeven 
verschillende bedelingen.

https://vlichthus.nl/hebreeen/


Bĳbelstudie - Efeze40

Wĳ hebben in Hem de toegang met vrĳmoedigheid en met vertrouwen, 
staat er. En dan: “door het geloof”. Dat is een eigenaardige constructie, 
omdat “vertrouwen” eigenlĳk hetzelfde woord is als “geloof”. In veel 
talen is daar niet eens een ander woord voor. Vertrouwen is geloof en 
geloof is vertrouwen. Of nog korter: “trouw”. Alleen omdat het woord 
twee keer hetzelfde woord is, vinden de vertalers, uit overwegingen 
van stĳl, dat er verschillende woorden horen te staan in het Nederlands. 
Niettemin staat er twee keer hetzelfde. De gedachte is, dat wĳ die 
geloven, met ons geloof, met vrĳmoedigheid, zouden toegaan. En 
vervolgens staat er “door het geloof ván Hem”. Bĳ voorkeur zou ik 
dan lezen: “Wĳ hebben de vrĳmoedigheid en de toegang met ver-
trouwen, door het vertrouwen van Hem”. Het geloof ván Jezus Christus, 
zoals het uitgebreid in de Galaten-brief, en in de Romeinen-brief aan 
de orde komt. Heel onze positie, onze zaligheid, is namelĳk voort-
gekomen uit het geloof ván Jezus Christus. Dat wĳ behouden kunnen 
worden, komt voort uit het feit dat de Here Jezus een gelovige was, 
is en ook zal blĳven. Als Hĳ Zich niet had onderworpen aan de Waarheid 
en geen waarachtig hart had gehad, dan zou Hĳ zĳn hemelse vader 
niet gediend hebben en ons niet tot God gebracht hebben via de weg 
van het kruis. Uit Zĳn geloof worden wĳ gerechtvaardigd. De Bĳbel 
leert dat vele malen. (o.a. Romeinen 2 : 22, 23)

De mogelĳkheid om tot Hem te gaan is er vanwege Zĳn trouw aan 
Degene die Hem tot de dienst gesteld heeft en daarom is Hĳ ook 
trouw aan ons, want dat is Zĳn opdracht. Hĳ zou ons bewaren, om ons 
niet te verliezen uit deze wereld, en om voor ons te zorgen, leert  
Johannes 17, dat wĳ kennen als “het Hogepriesterlĳk gebed”. 

De woorden “naderen tot”, “toegaan tot” of “ingaan tot”, worden alle 
drie beschouwd als de vertaling van het Hebreeuwse “korban”, wat 
normaal vertaald wordt met “offer”. Maar de oorspronkelĳke betekenis, 
is die van “naderen tot”, “naar iemand toegaan”, en eventueel “naar 
iemand iets brengen”. Vandaar dat het vertaald wordt met “offeren”. 
De uitdrukking “naderen tot” in het Hebreeuws is letterlĳk vertaald 
naar het Grieks. Aangezien wĳ Zĳn Lichaam zĳn, heeft Hĳ ons geofferd 
en dat is ook wat Hebreeën 10 stelt.

Efeze 3 : 13, 14
13 Daarom bid ik, dat gĳ niet vertraagt in mĳn verdrukkingen 

voor u, hetwelke is uw heerlĳkheid.
14 Om deze oorzaak buig ik mĳn knieën tot den Vader van 

onzen Heere Jezus Christus,

Zowel in vers 13 als in vers 14 gaat de Apostel in gebed. In de eerste 
plaats, in vers 13, bidt hĳ aan de Efeziërs. De enige denkbare verklaring 
van het vers is kennelĳk niet te ontlenen aan het vers zelf, maar wel 
aan de context. Want de uitdrukking, “ik bid u dat gĳ niet vertraagt in 
mĳn verdrukkingen voor u” wordt verklaarbaar in het volgende vers. 
De Apostel roept de Efeziërs in elk geval op om voor hem te bidden, 
want Paulus bevindt zich in “verdrukkingen”. In de eerste plaats 
natuurlĳk omdat hĳ zich in de gevangenis bevindt en betrokken was 
in een rechtszaak. Ook in die omstandigheden had de Apostel zĳn 
bediening, namelĳk het Woord Gods spreken aan degenen die daartoe 
tot hem kwamen. Op meerdere plaatsen, en ook in bĳzonder in deze 
Brief, in hoofdstuk 6, vraagt hĳ daarvoor gebed. Hĳ vraagt geen gebed 
om uit de gevangenis te komen, maar voor het feit dat hĳ in de 
gevangenis het Woord zou spreken. 

In Efeze 6 : 19 vraagt de Apostel het zo: “... opdat mĳ het woord 
gegeven worde in de opening mĳns monds met vrĳmoedigheid, om 
de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken”. Waarom moet 
daar speciaal voor gebeden worden? Omdat er ook mensen tot hem 
komen, weliswaar om wat van hem te horen, maar niet omdat ze zo 
werkelĳk geïnteresseerd zĳn in de Waarheid. Je kunt geen andere 
conclusie trekken. Als het alleen maar een “gewillig gehoor” is, dan is 
er helemaal geen gebed voor nodig, want dat gaat heus vanzelf. Maar 
het hele punt is, dat er zich ook mensen stellen onder het Woord Gods, 
die niet echt geïnteresseerd zĳn. Die alleen willen horen wat ze al 
weten. Die komen niet voor iets nieuws. Ze protesteren als ze wat 
nieuws horen, want ze willen graag bevestigd worden in wat ze al 
weten. Dan zĳn er nog mensen die komen alleen maar om wat er 
gezegd wordt te bestrĳden. Er zĳn ook mensen die komen zodat ze 
anderen weer wat nieuws te vertellen hebben. Het staat zo interessant 
dat je wat weet wat anderen niet weten. De Apostel wilde niet zozeer  
het Evangelie bekend maken, maar juist “de verborgenheid van het 
Evangelie”. In het algemeen houden die verborgenheden in dat wĳ 
met de wereld als zodanig helemaal niets te maken hebben. De oude 
mens wel, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over onze positie 
als Christenen, dat wĳ een hemelse roeping, een erfenis en een 
bĳzonder hemelse wandel hebben. Wĳ zĳn uit de wereld getrokken en 
als Christenen met verantwoordelĳkheid gezet in de hemel en juist  
niet in de wereld. Wĳ hebben deel aan het hemelse werk van de Here 
Jezus en daar komt protest tegen. Deze specifieke Gemeentelĳke 
Waarheid spreekt de natuurlĳke mens niet aan. Het probleem van de 
apostel Paulus is dus niet dat hĳ geen publiek heeft, maar dat men 
deze dingen niet wil horen.
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Efeze 3 : 15-19
15 Uit Welken al het geslacht in de hemelen en op de aarde 

genoemd wordt,
16 Opdat Hĳ u geve, naar den rĳkdom Zĳner heerlĳkheid, met kracht 

versterkt te worden door Zĳn Geest in den inwendigen mens;
17 Opdat Christus door het geloof in uw harten wone, en gĳ in 

de liefde geworteld en gegrond zĳt;
18 Opdat gĳ ten volle kondet begrĳpen met al de heiligen, 

welke de breedte, en lengte, en diepte, en hoogte zĳ,
19 En bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven 

gaat, opdat gĳ vervuld wordt tot al de volheid Gods.

Paulus zegt in feite: als jullie nou voor mĳ bidden, opdat ik met 
vrĳmoedigheid het woord zou spreken, ondanks de tegenstand die er 
is, dan bid ik voor jullie: “opdat Hĳ u geve, versterkt te worden door 
Zĳn Geest”. Vers 15 is een tussenzin. De hoofdzin van dit gedeelte is 
wat mĳ betreft: “Daarom bid ik, opdat gĳ vervuld wordt tot al de 
volheid Gods”. De Apostel bidt dat deze Efeziërs, en daarmee alle 
gelovigen, “met kracht versterkt” zouden worden door Zĳn Geest, en 
“vervuld zouden worden tot al de volheid Gods”. Normaal gesproken 
komt dit tot stand door het overbrengen (prediking) van het Woord 
Gods.

2 Timótheüs 3 : 16, 17
16 Al de Schrift is van God ingegeven, en is nuttig tot lering, tot 

wederlegging, tot verbetering, tot onderwĳzing, die in de 
rechtvaardigheid is;

17 Opdat de mens Gods volmaakt zĳ, tot alle goed werk 
volmaaktelĳk toegerust.

Wat nodig is, is dat iemand het Woord brengt en dat men dat Woord 
ontvangt. Dat men daarna luistert en zich daaronder stelt. Dat is het 
idee en moeilĳker is het niet. De Apostel zegt ook dat daarvoor toch 
heel wat weerstand moet worden overwonnen, om de eenvoudige 
reden, dat deze dingen een kwestie zĳn van “strĳden tegen overheden 
en machten en geestelĳke boosheden in de lucht”. (Efeze 6) Tegen de 
duivel, want die bemoeit zich ermee. 

Wat nodig is, is dat wĳ ons hart openstellen voor dat Woord Gods, om 
ons zo, vanuit die positie, door dat Woord te laten onderwĳzen. Ik 
denk, maar ik zeg het met enige terughoudendheid, dat het voor velen 
van ons nuttig is om alvorens de Bĳbel te openen, of naar het Woord 
te luisteren, zich in gebed te wenden tot de Heer, opdat Hĳ ons de 

kracht en de wĳsheid zal geven om te verstaan wat we horen. Niet als 
ritueel en voor iedereen ligt dit anders. Maar het beginsel is volstrekt 
Bĳbels. Dit alles is een geestelĳke kwestie. Het heeft alles van doen 
met onze gezindheid en met de Kracht die in ons werkzaam is. We 
zouden ons op voorhand onderwerpen aan het Werk Gods en daarom 
ook op voorhand het Woord Gods geloven. D.w.z. dat we het Woord 
Gods eerst aanvaarden, ook zonder dat we weten wat er dan eigenlĳk 
precies staat. Daarna stellen we ons op de hoogte van wat het Woord 
Gods ons zegt, om het dan zonder enige reserve te aanvaarden. Dan 
hoef je maar één keer je keuze te maken naar Wie je gaat en dan alleen 
nog maar trouw te zĳn, want daarover gaat het.

Vers 16: De “inwendige mens” heeft alles te maken met ons denken 
en daarmee met onze gezindheid en onze geestelĳke veerkracht. Onze 
stressbestendigheid. 

God wil ons gebruiken, opdat Hĳ Zichzelf in ons zou verwerkelĳken.  
Opdat het Leven van Christus in ons werkelĳkheid zou worden. Opdat 
Christus in ons gestalte zou krĳgen. Het staat hier zo hoor, want er 
staat in vers 17: “Opdat Christus door het geloof in uw harten wone”. 
Het is een kwestie van gezindheid. Zolang we onszelf belangrĳk vinden, 
zal er van het Leven van Christus in ons niks terechtkomen. Pas op het 
moment dat we Hem belangrĳk vinden, kan er wat van terechtkomen.
Let op dat er staat “opdat Christus door het geloof in uw harten wone”, 
want zonder geloof woont Christus niet in onze harten.

“In de liefde gegrond zĳn” spreekt altĳd over gemeenschap, waarmee 
wĳ dus gefundeerd zĳn, “geworteld” zĳn. Zo staan wĳ vast, zĳn wĳ 
standvastig. Op zo’n fundament kan gebouwd worden. Het probleem 
met de gelovigen door de eeuwen heen, tot op vandaag, is dat ze 
niet zo vast gefundeerd zĳn. Dat zĳ, als kinderen, door “de vloed 
bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer”. (Efeze 4 : 
14) “Leerstellig stromingen” noemen we dat en die komen volgens dit 
vers “door de bedriegerĳ de mensen, door arglistigheid”. 

Het doel daarvan wordt ook in dit vers genoemd: “om listiglĳk tot 
dwaling te brengen”. Dat is niet best dus. Als je meegaat met “alle 
wind van leer”, dan zwaai je zomaar de ene kant op en dan plotseling 
weer de andere kant op. Maar dat was niet de bedoeling. Wĳ zouden 
standvastig zĳn, onafhankelĳk zĳn van de wereld. Dan voelen we ons 
niet bedreigd door die wereld, omdat we gefundeerd zĳn in Christus 
en in dit Woord Gods. Wĳ zouden niet heen en weer bewogen worden. 
Dat is waar de Apostel zich in dit gebed op richt. 
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1 Korinthe 15 : 58
58 Zo dan, mĳn geliefde broeders! Zĳt standvastig, onbewegelĳk, 

altĳd overvloedig zĳnde in het werk des Heeren, als die weet, 
dat uw arbeid niet ĳdel is in den Heere.

De bedoeling is dat we volwassen gelovigen worden, die niet meer 
afhankelĳk zĳn van de omstandigheden. Dat we gewoon onze positie 
zouden kennen en trouw zouden blĳven aan de Heer. Standvastig en 
onbewegelĳk dus. Hoe doe je dat? Door “altĳd overvloedig te zĳn in 
het werk des Heeren”.

Vers 18 zegt: “Op dat gĳ ten volle kon grĳpen”, want dat is dan eigenlĳk 
het idee. “Begrĳpen” lĳkt me wat hoog genomen, want het gaat er 
gewoon om dat we het ons eigen zouden maken. Of we daarmee ook 
“inzicht hebben”, want dat is wat wĳ onder het Nederlandse begrip 
“begrĳpen”, verstaan, is nog maar de vraag. Het lĳkt mĳ een tamelĳk 
arrogante gedachte te denken dat wĳ het Werk Gods en het Wezen 
Gods zouden kunnen begrĳpen, in de zin van doorzien. Maar wĳ kunnen 
wel degelĳk de dingen die daaromtrent geopenbaard worden ons 
eigen maken. En dat is “grĳpen”.

1 Korinthe 2 : 14, 15a
14 Maar de natuurlĳke mens begrĳpt niet de dingen, die des 

Geestes Gods zĳn; want zĳ zĳn hem dwaasheid, en hĳ kan 
ze niet verstaan, omdat zĳ geestelĳk onderscheiden worden.

15a  Doch de geestelĳke mens onderscheidt wel alle dingen.

Het is geen kwestie van begrĳpen in de zin van doorzien en verstaan. 
Maar het is een kwestie van ontvangen. De natuurlĳke mens ontvangt 
of “grĳpt” niet. Dat is het idee. Hĳ pakt het niet. Je hoeft niet te 
doorzien om het toch eigen te kunnen maken. Je hoeft niet het Wezen 
van God te kunnen doorzien om uit de Kracht Gods te kunnen leven. 
Je hoeft het Wezen van de Here Jezus Christus niet te kunnen begrĳpen 
en verklaren om toch verbonden te zĳn met Hem.

Als je systematisch studeert, zet je die zinnetjes, die beginnen met 
“opdat” onder elkaar. Waartoe dient dit gebed? Wel, opdat ... In de 
praktĳk gaat het natuurlĳk al die keren om precies hetzelfde: opdat wĳ 
vervuld zouden worden “tot al de volheid Gods”. Dat gebed is dan 
gericht aan “de Vader van onze Heere Jezus Christus”, (Vers 14) in Wie 
wĳ “met elke geestelĳke zegening gezegend zĳn”. Uit die Vader wordt 
“al het geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd”. Hĳ heeft 
alle mensen, alle engelen, alles wat leeft, gemaakt.

Het probleem van dit vers is, dat per traditie de uitdrukking ”met al 
de heiligen” gebruikt wordt om de uitdrukking “ten volle begrĳpen” 
weer te ontkrachten. Het idee is dan: ik begrĳp een beetje en jĳ begrĳpt 
een beetje en we hebben nog een paar broeders die er ook een beetje 
van begrĳpen. Als je dat dan allemaal bĳ elkaar optelt, dan begrĳpen 
we samen “ten volle”. En ook: de een ziet het zo en de ander zo. Dat 
is “de veelkleurige wĳsheid Gods” en alles bĳ elkaar is dat juist een 
pracht van schakering. Dit alles is dus onzin. De bedoeling van deze 
woorden is, dat u ten volle zou grĳpen én dat ik ten volle zou grĳpen. 
Dat álle gelovigen ten volle zouden grĳpen, dan wel begrĳpen. 

De bedoeling is niet dat we ieder voor zich een beetje in het duister 
rond tasten. Dat we dat daarna bĳ elkaar optellen om te komen tot de 
volledige kennis van Christus. Die volledige kennis bestaat dan gewoon 
niet. De bedoeling is dat u en ik, ieder voor zich, maar allemaal met 
elkaar, ten volle zouden begrĳpen “de breedte, lengte, diepte en 
hoogte van de liefde van Christus, die ten kennis te boven gaat”.

Bĳ “de liefde van Christus” (Vers 19) zou men niet slechts moeten 
denken aan de emoties van de Here Jezus, maar aan de uitwerking 
van het leven van Christus en de identiteit van Christus in de schepping 
als zodanig. Dat wil zeggen, hoezeer de hoedanigheden van Christus 
een positieve invloed hebben op u en mĳ en op de volkeren en op 
de heilsgeschiedenis. De uitwerking daarvan in de schepping namelĳk. 
Het gaat om de consequenties van de Persoon van de Here Jezus en 
in het bĳzonder van Zĳn Werk. Dat alles zouden we leren verstaan. 

Waarna de Apostel plechtig afsluit. Daarmee bereikt hĳ het hoogtepunt 
van van dit gebed.

Efeze 3 : 20, 21
20 Hem nu, Die machtig is meer dan overvloediglĳk te doen, 

boven al wat wĳ bidden of denken, naar de kracht, die in 
ons werkt,

21 Hem, zeg ik, zĳ de heerlĳkheid in de Gemeente, door Christus 
Jezus, in alle geslachten, tot alle eeuwigheid. Amen.

De zin die begint met “Hem” wordt meteen afgebroken via het woordje 
“nu” en gaat pas weer door in vers 21, waar eerst het woordje “Hem” 
weer herhaald wordt: “Hem zĳ de heerlĳkheid”. Die Heerlĳkheid van 
Christus zou tot uitdrukking komen in u en mĳ. In de Gemeente. Efeze 
1 : 23 zei al dat Christus de vervulling is van de Gemeente en vervolgens 
is ook de Gemeente de Heerlĳkheid van Christus. Wanneer Christus 
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zal verschĳnen in Heerlĳkheid, verschĳnt Hĳ met de Gemeente, die zĳn 
Heerlĳkheid is. Voor zover de Gemeente, de vrouw, de heerlĳkheid is 
van de Man, is de Gemeente dus de heerlĳkheid van Christus. Zoals 
de man zĳn leven uitdrukt in de vrouw, zo zou Christus leven in de 
Gemeente Zĳn leven in ons tot uitdrukking brengen. In Jeremia 31, 
waar het Nieuwe Verbond wordt aangekondigd, wordt gezegd in vers 
22: “... Want de HEERE heeft wat nieuws op de aarde geschapen: de 
vrouw zal den man omvangen.” De Man zal dus leven in de vrouw. Via 
Efeze 5 wordt dit van toepassing gebracht Christus en de Gemeente. 
Om het misverstand te vermĳden zeg ik er maar direct achteraan dat 
niet gaat over bruidegom en bruid. Man en vrouw is dezelfde ver-
houding als Hoofd en lichaam. 

Hĳ zal komen met grote kracht en heerlĳkheid. Hĳ komt met de 
Gemeente en dat is 100% Bĳbels verantwoord. Maar hier staat het 
anders. Hier staat dat het de bedoeling is, “Hem zĳ”, dat is aan-
voegende wĳs. Het is een wens. Zo zou het moeten zĳn, namelĳk dat 
Christus tot uitdrukking komt in de Gemeente. Dat is de samenvatting 
van al het voorgaande. Dat was het doel van het gebed. Opdat Christus 
door het geloof in uw harte wone. Opdat zĳn Geest in u wone. Vrĳ 
naar vers 16. Opdat gĳ ten volle de liefde van Christus zou kunnen 
grĳpen, en bekennen de liefde van Christus. Vrĳ naar vers 18 en 19. 
Opdat gĳ vervuld wordt tot al de volheid Gods. Dat is toch allemaal 
precies hetzelfde. Opdat gĳ deel hebt aan Christus. Opdat die 
heerlĳkheid van Christus in ons tot uitdrukking zou komen.

Dat komt tot stand door Christus Jezus en dat zou voor altĳd moeten 
zĳn. Namelĳk “in alle geslachten”. Voor wie dat niet begrĳpt: “tot alle 
eeuwigheid”. Die toevoeging geeft aan dat het niet gaat om alle volken, 
of alle geslachten van Israël, maar dat het over tĳd gaat. In alle 
generaties achter elkaar, voor altĳd. In de “toekomende eeuwen”, zei 
Paulus al in hoofdstuk 2. 

In vers 20 zegt Paulus “... meer dan overvloedig te doen, boven al wat 
wĳ bidden of denken”. En dat in overeenstemming met de Kracht, die 
in ons werkt. Dat is die Geest. Dat is die Kracht waarmee wĳ versterkt 
zouden worden uit vers 16. Die God die bĳ machte is “meer dan 
overvloedig te doen”, zou heerlĳkheid ontvangen. Dat is een beetje 
een geraffineerde uitspraak van de Apostel. Want in deze tussenzin, 
waarin hĳ feitelĳk spreekt over God en volgens sommigen, eigenlĳk 
de zege uitspreekt over God, zegt hĳ: Nou ja, je kunt wel bidden om 
met kracht versterkt te worden. Je kunt wel bidden om Geest der 
wĳsheid en de openbaring in Zĳn kennis. Je kunt wel bidden “om 

verlichte ogen des verstands”, maar het zal je gedacht zĳn wat daar 
de consequenties van kunnen zĳn. Dat weet je niet van tevoren. We 
dienen er rekening mee te houden, dat wanneer we ons aan Hem 
onderwerpen, Hĳ wel eens dingen kan doen die we absoluut voor 
onmogelĳk gehouden hadden. Ver boven onze eigen verwachting en 
ook voorbĳ onze eigen wil. Voor sommigen is dat laatste een probleem, 
want ze hadden liever hun eigen leven in de hand gehouden. Maar 
dat gaat niet als we Gods hulp inroepen.

God is in staat om veel meer te doen dan wĳ vragen. Hĳ is namelĳk 
niet ons personeel. Zo van: we vragen wat en dan geeft hĳ het misschien 
of misschien niet. Maar je weet het niet zeker. Te denken: je vraagt wat 
en Hĳ geeft je wat, is niet zo. Soms wel en soms niet en dan kun je 
het nog niet bewĳzen of God het gedaan heeft of dat het toeval is. Ik 
geloof in toeval. (Zie studie “Leiding en lot”, nr. 73) Er zĳn te veel 
dingen waar ik om gebeden heb, die niet gebeurd zĳn. Daar begin ik 
niet meer aan en dat meen ik serieus. Waar het over gaat is namelĳk 
dat God heel wat meer doet. Dat heb ik nagevraagd aan Paulus. Die 
zei: ik was zwak en toen heb ik de Heer drie keer gebeden. Daarna is 
hĳ er mee opgehouden. (2 Korinthe 12) De Heer zei tot hem: blĳf maar 
gewoon zwak. In plaats daarvan deed de Heer wat veel groters. Hĳ 
maakte niet Paulus sterker, maar Hĳ gaf Zĳn eigen Kracht in Paulus. 
Paulus bleef op die manier net zo zwak, maar het Werk Gods kreeg zo  
gestalte door Paulus heen. Niet dat het werk van Paulus gestalte kreeg 
met een beetje hulp van de Heer, maar meer andersom. God deed 
“veel meer dan overvloedig” boven wat Paulus drie keer gebeden 
heeft. Drie keer was dus ook meer dan genoeg.

Ik blĳf van mening dat wĳ ons in gebed aan de Heer zouden onder-
werpen. Hoe dan ook en met welke woorden dan ook. Maar we zouden 
aan Hem tot uitdrukking brengen dat wĳ de dingen verwachten van 
Hem. Daarmee doen we een beroep op de beloften die Hĳ ons gedaan 
heeft. Maar ik ben ook van mening dat je de Heer niet moet voor-
schrĳven wat Hĳ zou moeten doen. Ik geloof niet dat het gunstig is 
dat wĳ onze plannen maken en dan vervolgens Hem vragen of Hĳ het 
alsjeblieft wil realiseren, omdat we het zelf niet kunnen.

Ik ken mensen die de Heer gevraagd hebben: wilt u alstublieft de 
zonde uit mĳn leven wegnemen. Dat is een heel voor de hand liggend 
gebed en het wordt verbazend veel gebeden. Het wordt ook verbazend 
weinig verhoord. Mede omdat het niet in overeenstemming is met 
Gods plan en zeker niet in overeenstemming met Zĳn beloften. Wat 
Hĳ ons geeft, is vergeving. Hĳ neemt niet de zonden weg. Als u denkt 

https://www.vlichthus.nl/de-bruid-en-de-bruidegom/
https://www.vlichthus.nl/leiding-en-lot/
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dat Hĳ ervoor zorgt dat wĳ niet meer zondigen, dan hebt u het niet 
begrepen. Hĳ neemt wel de schuld van die zonden weg. Hĳ neemt de 
consequenties ervan weg. Hĳ geeft vergeving. 

Als er staat dat we zouden leven uit genade, betekent het ook dat Hĳ 
de zonden niet wegneemt. Die blĳven. Daar heb ik in publiek heel wat 
discussies over gehad, maar dat is gewoon omdat mensen volhouden 
dat God uit hun leven de zonden, de ongerechtigheid, zou moeten 
wegnemen. Nou dat doet hĳ niet. Gewoonlĳk niet en in ieder geval 
dat is niet een van zĳn doelstellingen. 

Zĳn doelstelling is dat de effecten van de zonden worden weggenomen 
en dat wĳ ons bewust zouden zĳn en blĳven dat wĳ zondaren zĳn. 
Bewust zĳn dat al wat wĳ zullen zĳn, en al wat aan Gods werk door ons 
gedaan wordt, niet dankzĳ onze kracht is, maar ondanks onze zwakheid. 
Uit de genade Gods namelĳk en uit de Kracht Gods. Als je daar niet 
uit leven wil, dan kun je bidden zoveel je wil of de Heer je zonden uit 
je leven wil wegnemen, maar dat doet Hĳ niet. Hĳ zal ze alleen 
wegnemen waar het Zĳn werk in de weg staat, maar dat is niet snel 
het geval in de praktĳk. Want Hĳ vindt het helemaal niet erg dat 
gedemonstreerd wordt dat Zĳn genade sterker is dan onze zonden. 
Daar moet je mee leven en daar word je nooit hoogmoedig van. Daar 
word je alleen maar nederig van. 

Als je zegt: Heer neemt U alstublieft mĳn zonden weg, want zo kan ik 
u niet dienen, dan ben je verkeerd, want dat kan wel. Je kunt beter 
bidden: Heer ik wil u dienen. Wilt u mĳ gebruiken en doen wat u goed 
vindt, wat noodzakelĳk is, want ik ben zwak. Wat er dan gebeurt, weet 
ik niet. Dat kan ik niet voorspellen, maar ik weet wel dat wat er dan 
gebeurt in ieder geval boven is wat wĳ hadden kunnen bedenken. Dat 
is wat hier staat: “meer dan overvloediglĳk”. Misschien kunt u zich dat 
niet eens voorstellen, maar dat komt in de toekomst dan wel, wanneer 
Hĳ die heerlĳkheid, die Hĳ nu in ons bewerkstelligt, ook inderdaad zal 
openbaren. Niet alleen aan ons, maar zelfs aan de wereld. Want dat 
is de toekomst waarnaar we onderweg zĳn.

Als ik vers 20 en 21 weergeef in praktische taal, dan staat hier: als wĳ 
leven willen tot heerlĳkheid van Christus, dat wĳ dus willen dat Hĳ in 
onze levens verheerlĳkt zal worden, dan zal Hĳ in onze levens meer 
dan overvloedig doen. Boven al wat wĳ kunnen bedenken. Boven al 
wat wĳ bidden en boven onze verwachting. Daarmee zouden wĳ ons 
meteen realiseren, dat zelfs als wĳ bidden, wĳ niet weten wat wĳ bidden 
zullen “gelĳk het behoort”.

Romeinen 8 : 26
26 En desgelĳks komt ook de Geest onze zwakheden mede te 

hulp; want wĳ weten niet, wat wĳ bidden zullen, gelĳk het 
behoort, maar de Geest Zelf bidt voor ons met onuitspreke-
lĳke zuchtingen.

Dit zal ons overigens niet beletten om tot Hem te bidden en ons aan 
Hem te onderwerpen. Men bidt tot Degene die men hoger acht. Van 
Wie men hulp verwacht. Die men respecteert. Van wie men zich 
afhankelĳk weet  of stelt. Dat zou men doen. 
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4. Efeze 4

Efeze 4 : 1-21
1 Zo bid ik u dan, ik, de gevangene in den Heere, dat gĳ 

wandelt waardiglĳk der roeping, met welke gĳ geroepen zĳt;
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met 

lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door 

den band des vredes.
4 Een lichaam is het, en één Geest, gelĳkerwĳs gĳ ook 

geroepen zĳt tot één hoop uwer roeping;
5 Eén Heere, één geloof, één doop,
6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en 

door allen, en in u allen.
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de 

maat der gave van Christus.
8 Daarom zegt Hĳ: Als Hĳ opgevaren is in de hoogte, heeft Hĳ 

de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen 
gaven gegeven.

9 Nu dit: Hĳ is opgevaren; wat is het, dan dat Hĳ ook eerst is 
nedergedaald in de nederste delen der aarde?

10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre 
boven al de hemelen, opdat Hĳ alle dingen vervullen zou.

11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en 
sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en 
sommigen tot herders en leraars;

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot 
opbouwing des lichaams van Christus;

13 Totdat wĳ allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en 
der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot 
de mate van de grootte der volheid van Christus;

14 Opdat wĳ niet meer kinderen zouden zĳn, die als de vloed 
bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door 
de bedriegerĳ der mensen, door arglistigheid, om listiglĳk tot 
dwaling te brengen;

15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden 
opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelĳk Christus;

16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelĳk samengevoegd 
en samen vastgemaakt zĳnde, door alle voegselen der 
toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zĳn maat, 
den wasdom des lichaams bekomt, tot zĳns zelfs opbouwing 
in de liefde.

17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gĳ niet meer 
wandelt, gelĳk als de andere heidenen wandelen in de 
ĳdelheid huns gemoeds.

18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zĳnde van het leven 
Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de 
verharding huns harten;

19 Welke, ongevoelig geworden zĳnde, zichzelven hebben 
overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglĳk 
te bedrĳven.

20 Doch gĳ hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gĳ naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zĳt, 

gelĳk de waarheid in Jezus is;
22 Te weten dat gĳ zoudt afleggen, aangaande de vorige 

wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de 
begeerlĳkheden der verleiding;

23 En dat gĳ zoudt vernieuwd worden in den geest uws 
gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is 
in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder 
met zĳn naaste; want wĳ zĳn elkanders leden.

26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw 
toornigheid;

27 En geeft den duivel geen plaats.
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, 

werkende dat goed is met de handen, opdat hĳ hebbe mede 
te delen dengene, die nood heeft.

29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede 
rede is tot nuttige stichting, opdat zĳ genade geve dien, die 
dezelve horen.

30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gĳ 
verzegeld zĳt tot den dag der verlossing.

31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en 
lastering zĳ van u geweerd, met alle boosheid;

32 Maar zĳt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende 
elkander, gelĳkerwĳs ook God in Christus ulieden vergeven 
heeft.

Dit Schriftgedeelte spreekt over “de eenheid des geloofs”, zoals boven 
vers 1 staat, in mĳn Bĳbel althans. Het spreekt over de éénheid van 
de Gemeente als zodanig. Dat vloeit ook voort uit wat in de voorgaande 
hoofdstukken naar voren is gebracht. Waar gezegd wordt dat de 
Gemeente beschouwd moet worden als het Lichaam van Christus. 
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De Apostel herhaalt in feite in vers 1 wat hĳ in hoofdstuk 3 : 1 al zei: 
“... ik Paulus de gevangene van Christus Jezus”. Hier zegt hĳ “gevangene 
in de Heere”, want deze positie van de apostel Paulus komt overeen 
met de positie van de Gemeente als zodanig. Wĳ worden geacht 
“gevangenen van Christus” te zĳn; niet als strafmaatregel, dat was het 
bĳ de apostel Paulus ook niet. Hĳ zat uit vrĳe wil gevangen. Dat was 
de consequentie van zĳn eigen bewuste keuze. Zo is het met ons ook. 
De essentie van het gevangene zĳn, is niet dat men opgesloten zit, 
maar dat men onttrokken is aan de normale samenleving. Men is buiten 
de gemeenschap, de maatschappĳ, geplaatst. Van oudsher verloor men 
op dat moment zĳn burgerrechten, die een normaal mens in de 
samenleving heeft. Dat is ook de positie die wĳ als gelovigen hebben, 
althans van Gods standpunt uit bezien. 

In de voorgaande hoofdstukken is gesproken over de Gemeente als 
collectief. Vanaf hoofdstuk 4 wordt er gesproken over de individuele 
consequenties daarvan. D.w.z.: het is leuk te weten wat de Gemeente 
voor een “ding” is, maar wat moet ik ermee? Dat laatste komt dus 
vanaf hoofdstuk 4 aan de orde. We kunnen een ruwe indeling van de 
zes hoofdstukken in de Efeze-brief maken. Drie gaan over de Gemeente 
als zodanig en over dingen die voor elk gemeentelid gelden. In de 
laatste drie hoofdstukken wordt gesproken over de individuele verant-
woordelĳkheid van de gelovigen in die Gemeente. In de eerste plaats 
zouden wĳ wandelen, (Vers 1) want wandel heeft van alles van doen 
met ons praktische praktische leven en ook onze praktische dienst. In 
die gemeenschap, waar we nu met z'n allen deel van uitmaken, worden 
wĳ geacht te leven in overeenstemming met onze toekomstige roe-
ping, namelĳk dat wĳ zullen delen in het Koningschap en Priesterschap 
van Christus in de toekomst. Daar wachten we op, zoals Jozef in zĳn 
gevangenis wachtte, kennelĳk tot hĳ dertig jaar was, en waardig de 
roeping wandelde waarvoor hĳ geroepen was. 

“Roeping” is tot een bepaalde bestemming, vandaar dat roeping nogal 
synoniem is met de term “tevoren verordineren” uit hoofdstuk 1. Wĳ 
zouden niet wandelen opdat wĳ een roeping zouden ontvangen. Nee, 
het is andersom. Het is zoals het Nederlandse gezegde luidt: “adeldom 
verplicht”. Hoe zit zo'n wandel er uit? Gewoonlĳk krĳgen we geen 
uitgebreide instructies, maar enige trefwoorden die voldoende moeten 
zĳn om die wandel samen te vatten.

Efeze 4 : 2
2 Met alle ootmoedigheid en zachtmoedigheid, met 

lankmoedigheid, verdragende elkander in liefde;

Ootmoedigheid, zachtmoedigheid en lankmoedigheid hebben alle drie 
te maken met het gemoed en dus met het denken in de eerste plaats. 
Meteen daaraan verbonden heeft het van doen met gezindheid en dat 
hangt samen met onze wĳze van denken, onze gedachten. Maar 
“ootmoedigheid” wil zeggen “nederigheid”, “zachtmoedigheid” wil 
zeggen dat men “ontvankelĳk is”, dat men kan luisteren, dat men open 
staat voor van alles. Dat is een zacht gemoed. Zachtmoedigheid is in 
feite hetzelfde als gelovigheid. In de Bĳbel wordt dat redelĳk door 
elkaar gebruikt. Een zachtmoedige is geneigd te geloven, dingen te 
aanvaarden. Wĳ zouden het Woord van God met zachtmoedigheid in 
onze harten laten schrĳven. Of korter: we zouden het in ons zacht 
gemoed laten schrĳven. Als het hard is, zoals steen, dan zou het met 
geweld gegraveerd moeten worden. Dat gebeurt onder de wet, maar 
hier gaat het om de werking van het Nieuwe Verbond, waarbĳ het 
Woord Gods geschreven zou worden in een zacht gemoed, dat we 
hebben als wĳ tot geloof komen. De bedoeling vervolgens is dat wĳ 
wandelen in deze zelfde zachtmoedigheid. Dat staat er dus ook.

“Lankmoedigheid” is een prachtig woord, want het veronderstelt “een 
lange moed”. We zouden geduldig zĳn, dat kunnen wĳ ons permitteren, 
omdat we toch eeuwig leven hebben. Daarmee heeft het alles van te 
doen met het begrip “hoop”. 

“Elkander verdragen in de liefde” is de consequentie van ootmoedig-
heid, zachtmoedigheid en lankmoedigheid. Het is geduldig zĳn en dus 
vér dragen. Wĳ hebben elkaar niet uitgezocht. Wĳ hebben voor de 
Heer gekozen en nou zitten we met elkaar “opgescheept”. Er zit dus 
weinig anders op dan elkaar te verdragen en in de praktĳk dus ook te 
vergeven. De Heer verdraagt (vergeeft) ons ook zolang wĳ in het vlees 
zĳn. Dat is ons grote voorbeeld in het verdragen van elkaar. Het kan 
zĳn dat we dat nu juist moeten leren via onze omgang met elkaar.

“Liefde” is een ander woord voor “gemeenschap”, toegelicht in het 
volgende vers, waar het gaat om het bewaren van die eenheid.

Efeze 4 : 3
3 U benaarstigende te behouden de enigheid des Geestes door 

den band des vredes.

“Benaarstigende” is een nogal actief begrip. Zoiets kost wat moeite. 
“Er naar strevende” kun je ook zeggen. “Behouden” veronderstelt dat 
wĳ niet zelf tot eenheid zouden komen, maar daartoe gebrácht zĳn. 
Vervolgens zouden wĳ die eenheid bewaren en “beleven”.
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Johannes 17 : 21-23
21 Opdat zĳ allen één zĳn, gelĳkerwĳs Gĳ, Vader, in Mĳ, en Ik 

in U, dat ook zĳ in Ons één zĳn; opdat de wereld gelove, dat 
Gĳ Mĳ gezonden hebt.

22 En Ik heb hun de heerlĳkheid gegeven, die Gĳ Mĳ gegeven 
hebt; opdat zĳ één zĳn, gelĳk als Wĳ één zĳn;

23 Ik in hen, en Gĳ in Mĳ; opdat zĳ volmaakt zĳn in één, en 
opdat de wereld bekenne, dat Gĳ Mĳ gezonden hebt, en hen 
liefgehad hebt, gelĳk Gĳ Mĳ liefgehad hebt.

In het Hogepriesterlĳk gebed bidt de Here Jezus tot Zĳn hemelse Vader 
over die éénheid in de Gemeente. Uiteraard verhoorde de Vader van 
onze Here Jezus Christus dit gebed. Hĳ maakte ons tot één. Doordat 
wĳ één Geest hebben ontvangen, zĳn wĳ als gelovigen tot één Lichaam 
gemaakt. Wĳ kúnnen eenvoudigweg die eenheid niet tot stand brengen 
en dat zouden we ook niet proberen. Daarentegen kunnen we die 
eenheid wél bewaren, door ons bewust te zĳn dat die eenheid er is 
en daar ook naar te leven. Daarbĳ gaat het niet om eenheid des vleses, 
maar om “eenheid des geestes”. (1 Korinthe 12) 

De “band des vredes”, deze geestelĳke eenheid die wĳ zouden en 
ook kunnen bewaren, is tot stand gebracht door de Geest. ”Band des 
vredes” betekent “verbond des vredes”, want een “band” is een 
“verband”, een “verbond”. Dat houdt de dingen bĳ elkaar of aan 
verbindt dingen aan elkaar. Het Oude Verbond bracht degenen die 
eronder leefden onder de wet en bond hen zo samen. Het Nieuwe 
Verbond is eveneens een verbond dat alle gelovigen samenbrengt, 
maar dan onder de genade. Wat wĳ het Nieuwe Verbond noemen, dat 
heet in het Oude Testament in eerste plaats een “eeuwig verbond”, 
(o.a. Jesaja 55 : 3) want er is een verschil met het Oude Verbond. In 
Ezechiël 34 en 37 wordt, voor wat dan nog toekomst is, gezegd: “En 
Ik zal een verbond des vredes met hen maken”. Het Oude Verbond is 
per definitie een kwestie van strĳd. Met God, met zichzelf, met anderen 
en dus eventueel met broeders en zusters. Maar onder het “Nieuwe 
Verbond des vredes”, vindt men vrede met God. En daardoor ook 
vrede met degenen die eveneens onder dat Nieuwe Verbond leven.

Efeze 4 : 4-6
4 Een lichaam is het, en één Geest, gelĳkerwĳs gĳ ook 

geroepen zĳt tot één hoop uwer roeping;
5 Eén Heere, één geloof, één doop,
6 Eén God en Vader van allen, Die daar is boven allen, en 

door allen, en in u allen.

De apostel geeft een soort van opsomming, d.w.z. hĳ noemt heel veel 
woorden achter elkaar als voorbeeld van die éénheid. In 1 Korinthe 12 
: 13 formuleert hĳ het zo: “Want ook wĳ allen zĳn door één Geest tot 
één lichaam gedoopt”.

“De hoop uwer roeping” is onze hoop op zoonschap, erfrecht, dan 
wel eerstgeboorterecht. Daar hebben we allemaal deel aan, omdat de 
hele Gemeente in één hoop geroepen is tot dit zoonschap. Vanuit die 
ene toekomstverwachting hebben wĳ allen gezamenlĳk één Heer, die 
wĳ dienen. Dan geloven wĳ allemaal hetzelfde, want er is slechts één 
geloof. En ook één doop in Christus, want het gaat hier immers over 
onze verbondenheid met Christus. (Galaten 3 : 27) Dat heet “één 
Lichaam”. Er wordt gezegd “één God en Vader van allen”. Uit Hem 
hebben wĳ leven ontvangen. Hĳ is boven een ieder van ons, werkt 
door een ieder van ons en is ín een ieder van ons en op die wĳze in 
“u allen”. Dit is wat ons aan elkaar verbindt en wĳ zouden ons van 
deze dingen zeer bewust zĳn.

Alle gelovigen hebben in dat verband een individuele verantwoor-
delĳkheid naar hun Heer toe (Romeinen 14 : 4) en nooit een collectieve. 
Onze relatie met de Heer loopt niet via broeders en zusters, maar is 
rechtstreeks. Het probleem is dat bĳ gebrek aan een persoonlĳke en 
bewuste relatie met de Heer en Heiland men geneigd is heil te zoeken 
bĳ elkaar. Dan verwacht men steun van elkaar, maar aan de andere 
kant wil men elkaar op de een of andere manier toch ook opvoeden. 
Dat mag allemaal heel goed bedoeld zĳn, daar wil ik niet aan twĳfelen, 
maar het is volstrekt zinloos. Niet de kinderen voeden elkaar op, maar 
een vader zou zĳn kinderen opvoeden. De kinderen zouden zich daar 
buiten laten, want dat is een individuele aangelegenheid. Wĳ zouden 
respect hebben voor elkaar en voor de individuele positie die elk kind 
van God als zodanig inneemt. Dat staat ook in vers 7.

Efeze 4 : 7
7 Maar aan elkeen van ons is de genade gegeven, naar de 

maat der gave van Christus.

De genade wordt ons gegeven door God Zelf, dan wel door Christus 
Zelf, “aan elkeen van ons”. Uit het verband zouden wĳ meteen con-
cluderen dat het hier niet gaat over genade waardoor zondaars 
behouden worden, maar over de genade die gegeven wordt aan elk 
kind van God. Het begrip “genade” wordt onder verschillende omstan-
digheden, met betrekking tot verschillende mensen, toegepast. Hier  
gaat het om “gave”, en dat staat er ook.
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Gave komt altĳd vóór genade, anders is het geen gave. Beide woorden 
samen worden gebruikt om de nadruk te leggen op dat het hier om 
een gave van God gaat. Wat voor gaven dat zĳn, wordt iets verderop 
uitgewerkt. Aan elk een van ons is de genade gegeven en die genade, 
of die gave, is verschillend. Die kent verschillende “afmetingen”, want 
er staat “naar de maat der gave van Christus”.

Romeinen 12 : 1-6
1 Ik bid u dan, broeders, door de ontfermingen Gods, dat gĳ 

uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode 
welbehagelĳke offerande, welke is uw redelĳke godsdienst.

2 En wordt dezer wereld niet gelĳkvormig; maar wordt 
veranderd door de vernieuwing uws gemoeds, opdat gĳ 
moogt [be]proeven, welke de goede, en welbehagelĳke en 
volmaakte wil van God zĳ.

3 Want door de genade, die mĳ gegeven is, zeg ik een ieder, 
die onder u is, dat hĳ niet wĳs zĳ boven hetgeen men 
behoort wĳs te zĳn; maar dat hĳ wĳs zĳ tot matigheid, gelĳk 
als God een ieder de mate des geloofs gedeeld heeft.

4 Want gelĳk wĳ in één lichaam vele leden hebben, en de 
leden alle niet dezelfde werking hebben;

5 Alzo zĳn wĳ velen één lichaam in Christus, maar elkeen zĳn 
wĳ elkanders leden.

6 Hebbende nu verscheidene gaven, naar de genade, die ons 
gegeven is,

Eerst je lichaam ter beschikking stellen, dan volgt verandering van 
denken. Dan wordt ons hart veranderd doordat Gods Woord daarin 
geschreven wordt. Daarna beginnen we te beseffen wat de Heer van 
ons persoonlĳk wil en dat zal Hĳ ons doen “beleven”. De Heer dienen 
kan in heel praktische dingen, ook gewoon huishoudelĳke.

Sommigen raken nooit veranderd in hun denken, omdat ze nooit hun 
lichaam gesteld hebben tot “levend, heilig, Gode welbehagelĳk offer”. 
Je kunt de Bĳbel bestuderen wat je wil, maar je denken zal het nooit 
beïnvloeden, als je niet eerst je lichaam gesteld hebt tot de hier 
beschreven “redelĳke godsdienst”.

De verandering van denken heeft tot doel, staat hier: “opdat gĳ mocht 
proeven welke de goede en welbehagelĳke en volmaakte wil van God 
zĳ”. Als u toch niet bereid bent Hem te dienen met uw lichaam, waarom 
zal dan uw denken veranderd worden? Waarom zal de Heer moeite 
doen om u “in heel de Waarheid te leiden?” (Johannes 16 : 13)

Waaruit bestaat de genade (Vers 3) die aan Paulus betoond is? Dat is 
zĳn bediening, zĳn taak, zĳn grote verantwoordelĳkheid, die hem door 
Christus gegeven is. Hĳ zou dienen, nadat de Apostel zich beschikbaar 
had gesteld voor de dienst aan de Here Jezus Christus. Daartoe moest 
hĳ nederig zĳn en moest eerst zĳn denken veranderd worden en dat 
heeft enige jaren geduurd. Daarna werd langzamerhand duidelĳk wat 
zĳn bediening was.

Hoeveel verantwoordelĳkheid wĳ dragen, bepaalt God. Er wordt van 
gezegd dat dit op basis van geloof is. Als wĳ sterke gelovigen zĳn, dan 
krĳgen wĳ een grote verantwoordelĳkheid. Zĳn we zwakke gelovigen, 
dan hebben we maar een kleine verantwoordelĳkheid. Als ik voor 
“geloof” het woord “trouw” invul, dan is de gedachte: naar de mate 
waarin wĳ trouw zĳn, zal Hĳ ons verantwoordelĳkheid geven. Zo gaat 
het in de samenleving overigens ook. Mensen die in dienstbetrekking 
staan, krĳgen een grotere verantwoordelĳkheid naarmate ze trouw zĳn. 
Als ze niet erg betrouwbaar zĳn krĳgen ze minder verantwoordelĳkheid 
te dragen. Zo werkt het in de opvoeding en het onderwĳs van kinderen.
Je moet nu eenmaal te weten komen wat ze kunnen en hoeveel ze 
aankunnen. Dat is het beginsel en zo staat het hier ook: “men zou wĳs 
zĳn tot een bepaalde maat”. Men zou zich van die maat bewust zĳn. 
Men zou alleen verantwoordelĳkheid dragen die kennelĳk van de Heer 
ontvangen is. Men zou zich houden aan die maat “gelĳk als God een 
ieder de mate des geloofs gedeeld heeft”.

Het is nou eenmaal zo dat er verschillende gaven, verantwoordelĳk-
heden, zĳn in dat Lichaam van Christus. Zoals onze verschillende 
lichaamsdelen niet alle dezelfde functie hebben, zo hebben alle gelovi-
gen in het Lichaam van Christus ook niet allen dezelfde functie. Maar 
de functie die zĳ hebben, die hebben zĳ gekregen uit de genade Gods 
en die is in overeenstemming met ons geloof, namelĳk onze trouw, en 
ook op grond van ons vermogen. Wat wĳ aankunnen, wordt in belang-
rĳke mate bepaald door onze natuurlĳke aanleg. Als je snel depressief 
wordt en je moet grote verantwoordelĳkheid dragen, lukt dat niet. 
Onze oude natuur verandert niet, ons lichaam ook niet, op het moment 
dat wĳ kinderen Gods worden. Er komt alleen iets anders in wonen en 
dat zal gebruik moeten maken van het lichaam en dus van onze oude 
natuur. Zie zĳlĳn 28 Een ieder ontvangt dus gave naar zĳn vermogen, 
want dat is wat er staat in Mattheüs 25. Hĳ gaf de een zoveel “talenten” 
en de ander zoveel, en weer een ander maar “één talent”. Zie zĳlĳn 29  

Een ieder naar zĳn vermogen, betekent dat. Dat had niet te maken 
met sympathie of antipathie, maar wat iemand aan zou moeten kunnen, 
zoals we besproken hebben i.v.m. Efeze 3 : 7 (blz. 37).

Zĳlĳn 28

Ik ben heel verlegen 
en de Heer stuurt mĳ er niet 
op uit om langs de deuren te 
gaan om het Evangelie te ver-
kondigen. Aangezien ik geen 
flauw idee heb van hoe onge-
lovige mensen leven, werken, 
wonen, denken, ben ik dus 
niet de man die er specifiek 
op uitgezonden wordt om 
hen het Evangelie te brengen. 
Ik weet niet eens hoe en 
waarop ik ze moet aan-
spreken. Aangezien ik heel 
moeilĳk ben in persoonlĳke 
gesprekken, hoef ik gelukkig 
niet zoveel persoonlĳke ge-
sprekken te voeren. Dat kan 
ik niet. Ik kan het rustig 
zeggen, ik ben al 50, dus nu 
weet ik dat wel. Gelukkig mag 
ik u gewoon toespreken vanaf 
deze plaats. Omdat ik ben 
opgegroeid te midden van 
gelovigen, en midden in “het 
werk des Heren” en wat daar 
allemaal bĳ hoort, ligt mĳ dát 
wel. Daar kan ik wat mee 
aanvangen. 

Zĳlĳn 29

In de Nederlandse taal 
wordt het woord “talent” ge-
bruikt i.v.m. iemands natuur-
lĳke aanleg. Daar heeft hĳ of 
zĳ talent voor, wordt er dan 
gezegd. In de Bĳbel wordt dit 
woord in die betekenis niet 
gebruikt.
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Wĳ waren van nature onnut, (Romeinen 3 : 12) maar zĳn nu nuttig en 
bekwaam gemaakt. De bedoeling is dus dat wĳ nu God zouden dienen.
Aangezien het Werk Gods bestaat uit de opbouw van de Gemeente, 
zouden wĳ daaraan bĳdragen. Dat is precies wat van de leden van dit 
Lichaam gezegd wordt. In dat Lichaam hebben die leden dus een 
functie. Uit genade hebben ze die functie verkregen. Een aanstelling 
in een functie dus en niet het vermogen om iets specifieks te kunnen 
doen. Het gaat om de verantwoordelĳkheid óm het te doen. Het is 
leuk als je iets kunt, maar als je dat niet doet, dan heb je er niks aan.

Deze gedachte, dat God, dan wel Christus, aan een ieder lid van de 
Gemeente een gave of gaven gegeven geeft, is ontleend aan het Oude 
Testament. Dat is dan ook de strekking van vers 8,  9 en 10. Wat daar 
staat, is kennelĳk ter ondersteuning van wat in vers 7 staat en die 
gedachte wordt weer opgepakt in vers 11.

Efeze 4 : 8-10
8 Daarom zegt Hĳ: Als Hĳ opgevaren is in de hoogte, heeft Hĳ 

de gevangenis gevangen genomen, en heeft den mensen 
gaven gegeven.

9 Nu dit: Hĳ is opgevaren; wat is het, dan dat Hĳ ook eerst is 
nedergedaald in de nederste delen der aarde?

10 Die nedergedaald is, is Dezelfde ook, Die opgevaren is verre 
boven al de hemelen, opdat Hĳ alle dingen vervullen zou.

Dit komt uit Psalm 68 : 19 e.d., waar al over Gemeentelĳke Waarheid 
gesproken wordt. Het Nieuwe Testament zet uiteen hoe de waarheden 
van het Nieuwe Verbond, en in het bĳzonder ook van de Gemeente, 
in het Oude Testament gevonden kunnen worden. Deze waarheid, dat 
God aan de diverse leden van de Gemeente bepaalde verantwoor-
delĳkheden geeft, “geestelĳke gaven” is de vaste term, wordt ontleend 
aan Psalm 68 : 19. Dat vers spreekt over de Gemeente. 

Psalm 68 : 19
19 Gĳ zĳt opgevaren in de hoogte; Gĳ hebt de gevangenis 

gevankelĳk gevoerd; Gĳ hebt gaven genomen om uit te delen
onder de mensen; ja, ook de wederhorigen om bĳ U te 
wonen, o HEERE God!

De moeilĳkheid van het verhaal zit uiteindelĳk niet in “als Hĳ opgevaren 
is in de hoogte”. Dat spreekt over Zĳn verhoging vanuit de dood tot 
aan de rechterhand Gods, zoals in het Efeze 1 uitgebreid uiteengezet 
wordt. Hĳ is dus opgevaren in de hoogte. Hĳ heeft de mensen, ons 

namelĳk, gaven gegeven. Het enige wat overblĳft aan problematiek is 
de vraag: wat betekent “... heeft Hĳ de gevangenis gevangen geno-
men”. De gedachte is dat het hier niet gaat om een gevangenis in de 
zin van een gebouw. In de eerste plaats worden de gevangenen zelf 
bedoeld. Wĳ zĳn ”gevangenen in de Heere”, ontleend aan de verzen 
1 van dit hoofdstuk en van hoofdstuk 3. In vers 8 heeft hĳ het ineens 
over “de gevangenis”. Hĳ bedoelt dan “de gevangenen”, want niet 
alleen hĳ, maar ook wĳ zĳn gevangenen van Christus. Zitten wĳ dan 
opgesloten? Nee, want dat is niet het belangrĳkste idee bĳ begrippen 
als gevangenen en gevangenis. Zoals al eerder besproken is aan het 
begin van hoofdstuk 3 (blz. 31) gaat het over onttrokken zĳn aan de 
samenleving. In de Bĳbel althans. Of men in dat verband in balling-
schap is of in de gevangenis, is in het Hebreeuws volstrekt hetzelfde. 
De Britten overigens stuurden indertĳd hun gevangen allemaal naar 
Australië, de grootste gevangenis ter wereld toen. Dan waren ze in 
ieder geval ver weg ...

Sinds wĳ kinderen Gods geworden zĳn, zĳn wĳ onttrokken aan de 
wereld, aan de samenleving. Dat is helemaal geen populaire gedachte, 
want men denkt dat wĳ, nu wĳ Christenen zĳn, nog betere leden van 
de samenleving zĳn geworden. En dus richtte men een politieke partĳ 
op ... Maar daar zouden we het niet over hebben. 

Naar Gods standpunt zĳn wĳ gevangen gezet. Hĳ heeft ons onttrokken 
aan deze wereld. Om twee redenen, maar ik kan er meer bedenken. 

1: de wereld is nou eenmaal in duisternis en waar wĳ Gods kinderen 
zĳn, zouden wĳ niet in duisternis wandelen en dus worden wĳ ont-
trokken aan de duisternis. Ook omdat we niet onder dezelfde vloek 
en onder dezelfde toorn, dat is onder hetzelfde oordeel, dat over de 
wereld gekomen is, zouden leven. (Romeinen 1 : 18)

2: Opdat de zegeningen die wĳ hebben ontvangen niet meteen ook 
zegeningen zouden zĳn voor de wereld. Wat God ons geeft, heeft in 
de eerste plaats van doen met een heel andere samenleving, namelĳk 
in de gevangenis. Het heeft van doen met de Gemeente. Dat heb ik 
eens nagevraagd aan Jozef, want dat blĳf ik altĳd het mooiste beeld 
vinden in dit geval. Jozef kwam in de gevangenis terecht, waar ze dus 
samen één “huishouding” vormden. Het is een geweldig beeld van 
de Gemeente, waarbĳ Jozef uiteraard een type is van de Here Jezus, 
die in de Gemeente de lakens uitdeelt, en ik bedoel het respectvol. 
Jozef werd ogenblikkelĳk het hoofd van de gevangenis. Zoals Christus, 
de Zoon van Jozef, hoofd is van de Gemeente, die geacht wordt de 
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gevangenis te zĳn. Moeilĳker is het niet. Je zou achter dat begrip 
“gevangenis” in vers 8 dus niks anders zoeken dan de Gemeente.

Daarna kunnen we er nog dieper op ingaan en zeggen: ja maar er 
staat: “Hĳ heeft de gevangenis gevankelĳk weggevoerd”, want dat 
schĳnt een betere vertaling te zĳn van dit vers. M.a.w. wĳ zĳn dan 
misschien met Christus weggevoerd toen hĳ opvoer ten hemel. Het 
punt is echter, als “Hĳ opgevaren is in de hoogte” heeft God Hem aan 
Zĳn rechterhand gezet. Toen al had Hĳ “de gevangenis gevankelĳk 
weggevoerd”, want er staat in Efeze 1: “wĳ zĳn met Christus gezet in 
de hemel” en dus onttrokken aan een aardse samenleving. Dat is niet 
moeilĳk. Het enige moeilĳke in de constructie van die zin is, dat de 
Gemeente geacht werd al gevangene te zĳn vóórdat wĳ werden weg-
gevoerd. Want toen wĳ tot geloof kwamen, werden wĳ gevangenen 
van Christus, met Hem gezet in de hemel, wedergeboren en hemel-
burgers. Toen werden wĳ gevangenen. Maar wat hier staat is dat wĳ 
dat al wáren. Namelĳk sinds én op grond van de verhoging van de 
Here Jezus Christus Zelf zĳn wĳ gevangenen van Christus. Zo was het 
ook in Egypte, want in die gevangenis waren al gevangenen toen Jozef 
erbĳ werd gezet. Die gevangenen werden toen ineens gevangenen 
van Jozef, oftewel onder leiding van Jozef. Of gevangenen met Jozef, 
kan ook nog, maar ze waren al gevangenen. 

De uitspraken in Psalm 68 zĳn daar van toepassing op Israël. Het hele 
verhaal wordt vervolgens van toepassing gebracht op de Gemeente. 
Wĳ zĳn dan wellicht naar aardse maatstaven nog steeds “vreemd van 
het burgerschap Israëls”, maar niettemin, naar Gods maatstaven, 
hebben wĳ wel degelĳk deel aan Israël gekregen. Wĳ zĳn dus verzameld 
naar een vaderland, dat ons beloofd is. Alleen blĳkt dat in de hemel 
te zĳn.

Vers 9: “... Hĳ is opgevaren; wat is het, dan dat Hĳ ook eerst is 
nedergedaald in de nederste delen der aarde?” Wie is opgevaren in 
de hemel om daar tot Hogepriester gesteld te worden?

Johannes 3 : 13-15
13 En niemand is opgevaren in den hemel, dan Die uit den 

hemel nedergekomen is, namelĳk de Zoon des mensen, Die 
in den hemel is.

14 En gelĳk Mozes de slang in de woestĳn verhoogd heeft, alzo 
moet de Zoon des mensen verhoogd worden;

15 Opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verderve, maar het 
eeuwige leven hebbe.

“Die uit de hemel nedergekomen is”, is “de Zoon des mensen, Die in 
de hemel is”. Dáár heeft Hĳ een functie. Wat hier gezegd wordt, grĳpt 
vooruit op wat ten tĳde van de conversatie tussen de Here Jezus en 
Nicodémus binnen afzienbare tĳd tot stand zou komen. Deze woorden 
zĳn geschreven door Johannes na de hemelvaart, na de verhoging van 
Christus. Deze “Zoon des mensen” ís dan in de hemel. Hĳ is dan 
verhoogd “opdat een ieder, die in hem gelooft ... eeuwig leven hebbe”. 

Wat Paulus zegt in Efeze 4 : 9, zegt de Here Jezus tot Nicodémus.
Namelĳk dat Hĳ opgevaren is in de hoogte. Daarvoor moet Hĳ wel 
eerst zĳn nedergedaald. Het gaat hier om de vernedering en de 
uitermate verhoging (Filippenzen 2 : 9) van de Here Jezus. Zowel in 
Efeze 4 als in Johannes 3 is het een aanhaling uit Psalm 68. Hĳ is eerst 
uit de hemel nedergedaald naar “de nederste delen der aarde”. Hier 
gaat het dus slechts over aarde en hemel. Het dodenrĳk, dat ónder 
de aarde is, buiten de schepping (= hemelen en aarde) is daar niet bĳ 
betrokken. De aarde (droog land) is “de nederste delen der aarde”. 

Hier wordt eenvoudig gezegd, dat Hĳ uit de hemel is nedergedaald 
naar de aarde en vervolgens vanaf de aarde is opgevaren naar de 
hemel. Omdat Hĳ eerst op aarde is nedergedaald, heeft Hĳ bĳ Zĳn 
hemelvaart degenen die in ballingschap waren, officieel is dat Jozef 
of Efraïm, “gevankelĳk weggevoerd”. Dat is de start van de “bedeling 
der genade Gods” (Efeze 3 : 2) en het ontstaan van de Gemeente. 
Gelovigen in deze bedeling zĳn dus “met Christus gezet in de hemel”. 
Aldaar hebben wĳ gaven van Hem gekregen. Daar wonen wĳ bĳ Hem 
en daar woont Hĳ in het midden van ons. Dat is precies zoals Psalm 
68 het formuleert.

De grondgedachte in dit alles is, dat de mens sowieso niet geschikt is 
voor de hemel en niet kan “opvaren naar de hemel”. Dat kan alleen 
Degene die eerst uit de hemel is nedergedaald. Dat gaat dus over de 
“hemelse dingen” en daarover vertelt de Here Jezus, in het kader van 
het “Koninkrĳk Gods” (Vers 3, 5) aan Nicodémus, nadat hĳ eerst gezegd 
had dat de Joodse leidsman, én heel Israël, zich hier op aarde zouden 
bekeren. Vers 11: “Indien Ik ulieden de aardse dingen gezegd heb, en 
gĳ niet gelooft, hoe zult gĳ geloven, indien Ik ulieden de hemelse zou 
zeggen?” Na deze conclusie vertelt Hĳ vervolgens over die hemelse 
dingen, door Johannes opgeschreven in 3 : 13-15. De Here Jezus werd 
Mens en toen Hĳ Mens was, ging Hĳ naar de hemel, bĳ Zĳn opstanding. 
De volgende gedachte is dan: Sinds een Mens de hemel is binnen 
gegaan, is de hemel open voor de mens en zo zĳn we bĳ Gemeentelĳke 
Waarheid, over de Gemeente als “de gevangenis”. 
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Efeze 4 : 11, 12
11 En Dezelfde heeft gegeven sommigen tot apostelen, en 

sommigen tot profeten, en sommigen tot evangelisten, en 
sommigen tot herders en leraars;

12 Tot de volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot 
opbouwing des lichaams van Christus;

Hier wordt een betrekkelĳk korte opsomming gegeven, vergeleken 
met die in Romeinen 12 en 1 Korinthe 12. De Apostel zegt dat die 
verschillende functies, van de verschillende leden van de Gemeente, 
slechts één gezamenlĳk doel nastreven. Namelĳk “tot volmaking der 
heiligen”; opdat de heiligen zouden opgroeien en volwassen worden. 
De gaven zĳn er tot dienstwerk, “tot het werk der bediening”. Dat is 
tot opbouw (stichting) van het Lichaam van Christus. 1 Korinthe 14 : 
11: “Alzo ook gĳ, dewĳl gĳ ĳverig zĳt naar geestelĳke gaven, zo zoekt 
dat gĳ moogt overvloedig zĳn tot stichting der Gemeente”. Waar wĳ 
nuttig geworden zĳn, zĳn wĳ betrokken in dit enige Werk dat God doet 
in onze dagen.

Niet alle gaven, die er zo eventueel kunnen zĳn, worden genoemd. 
Het blĳft bĳ “sommigen”. De gaven worden in het algemeen niet 
gespecificeerd. Het gaat niet om een specifiek afgebakend gebied, 
maar om het doen van dingen die nou eenmaal nodig zĳn. Gewoonlĳk 
is dat afhankelĳk van omstandigheden, tĳd en plaats. Maar toch zĳn 
er enkele verantwoordelĳkheden, want daar gaat het over, die tamelĳk 
nauwkeurig te omschrĳven zĳn, omdat het specifieke verantwoordelĳk-
heden zĳn met betrekking tot de bediening van het Woord. Als het 
niet meer over het Woord gaat, dan wordt het ook niet meer gespeci-
ficeerd, want dan gaat het gewoon over gaven in het algemeen. 

Wat betreft de verantwoordelĳkheid om met het Woord te dienen 
gebruikt de Bĳbel een aantal synoniemen, want zoveel verschillende 
verantwoordelĳkheid bestaat er niet. Hier in Efeze 4 : 11 worden vier 
specifieke “ambten” genoemd: 1. apostelen 2. profeten 3. evange-
listen 4. herders en leraars. Dat zĳn er vier, want het is niet sommigen 
tot herders en sommigen tot leraars, maar “sommigen tot herders en 
leraars”. De “herder” is een type van “leraar”, anders zou hĳ niet 
passen in dit rĳtje. De functie van herder in de Gemeente is de functie 
van leraar. Het probleem is dat ook in onze kringen de term “herder” 
gebruikt wordt als Bĳbelse term, maar dan wel in een onbĳbelse 
betekenis. Wĳ hebben volgens de Bĳbel in de Gemeente niet herders 
zowel als leraars. Voor zover wĳ herders hebben, in de Bĳbelse zin van 
het woord, zĳn het leraars. Waar “herder” in het jargon gebruikt wordt 

voor een of andere ambt in de Gemeente, wordt er een verkeerde 
betekenis aan toegekend. Ook aan het woord als zodanig, want dan 
wordt het kennelĳk gebruikt in de betekenis van herdershond. In 
kerkelĳk verband wordt namelĳk gezegd dat het gaat om “de schaapjes 
bĳ elkaar houden”. Maar dat is dus niet de verantwoordelĳkheid van 
de herder, daar zĳn honden voor. De herder zou de schapen voorgaan 
naar “grazige weiden”. (Psalm 23 : 2) Naar het voedsel dus. De herder 
moet zorgen dat de kudde te eten heeft. 

“Apostelen en profeten” komt min of meer overeen met “evangelisten 
en leraars”. Apostelen, degenen die uitgezonden zĳn, Zie zĳlĳn 30 zĳn 
in ieder geval evangelisten. Zĳ prediken het Evangelie. Het gaat om 
de prediking van het Evangelie in de eerste plaats. Daarna om de 
prediking van het Woord in het algemeen. Een apostel, profeet, is 
uitgezonden onder de onwetenden, de ongelovigen. Een profeet was 
iemand die rechtstreeks het Woord van God sprak. Een apostel is 
daarom ook een profeet. Elke apostel was een profeet, maar niet elke 
profeet was een apostel. Vandaar dat de Bĳbel spreekt over apostelen 
en profeten. Dat is één categorie. We kwamen de uitdrukking al tegen 
in Efeze 2 : 20: “Gebouwd op het fundament der apostelen en 
profeten”.

De neiging bestaat tegenwoordig om het woord “profeten” toch te 
gebruiken, waarbĳ er een andere betekenis aan gegeven wordt. Maar 
in onze dagen, sinds dat er geen apostelen meer zĳn, zĳn er geen 
profeten meer. Niemand ontvangt van God rechtstreeks het Woord 
om het door te geven. Waarom niet? In de eerste plaats is het nergens 
voor nodig, want wĳ hebben de complete Bĳbel en daarmee Gods 
Woord op schrift. Daarnaast is het in strĳd met de aard van onze 
bedeling, waarin de Heer Zich verbergt. In het begin waren er daarom 
profeten, die de aard van onze bedeling uitlegden. Zĳ waren daarmee 
profeten, maar niet langer dan noodzakelĳk was. Want apostelen en 
profeten zĳn fundamentleggers. Dat is ook terug te vinden in 1 Korinthe 
3 : 10-12, waar Paulus zichzelf als apostel en fundamentlegger beschrĳft. 
Apostelen-profeten onthulden de dingen die in het Oude Testament 
verborgen waren. Aangezien er in het begin nog geen nieuwtestamen-
tische geschriften waren, waarmee die verborgenheden geopenbaard 
konden worden, waren er profeten nodig. Die apostelen-profeten 
hebben deze nieuwtestamentische Boeken geschreven. En sinds het 
opgeschreven is, is het niet meer nodig dat die profeten er nog zĳn. 
In dezelfde tĳd werd het fundament van de Gemeente gelegd. Als dat 
eenmaal gelegd is, heb je daar geen omkĳken meer naar. Dan heb je 
ook geen fundamentleggers meer nodig.

Zĳlĳn 30

“Apostel” betekent “uit-
gezondene”. Een zendeling, 
een missionaris, maar dan 
met de bĳzonderheid dat deze 
gezonden is door de Here 
Jezus persoonlĳk. Namelĳk 
de zichtbare Jezus. Vandaar 
dat de Here Jezus aan Paulus 
verschenen is. Als dat niet zo 
geweest zou zĳn, zou Paulus 
naar onze begrippen een 
zendeling geweest zĳn, naar 
Grieks begrip een “apostolos”, 
maar naar Bĳbelse begrippen 
geen apostel. Een apostel is 
dus door  Jezus gezonden. Ik 
zei met opzet niet Christus, 
want het gaat nadrukkelĳk 
om de persoon van de Here 
Jezus. 
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Omdat de Heer Zich in onze bedeling definitief verbergen zou, heeft 
Hĳ profeten-apostelen gezonden opdat de tegenwoordige Waarheid 
vastgelegd zou worden in de Schrift. Persoonlĳk ben ik van mening, 
dat het sowieso een wonder is, dat wĳ die Schrift nu nog hebben. Daar 
heeft Hĳ dus kennelĳk ook voor gezorgd. Hĳ heeft er voor gezorgd 
dat dit Woord Gods bewaard zou blĳven. Christus spreekt niet buiten 
Zĳn Woord om en dat staat er ook in de Bĳbel.

Openbaring 22 : 18, 19
18 Want ik betuig aan een ieder die de woorden der profetie 

dezes boeks hoort: Indien iemand tot deze dingen toedoet, 
God zal hem toedoen de plagen, die in dit boek geschreven 
zĳn.

19 En indien iemand afdoet van de woorden des boeks dezer 
profetie, God zal zĳn deel afdoen uit het boek des levens, en 
uit de heilige stad, en uit hetgeen in dit boek geschreven is.

De Bĳbel is af. Wat er te zeggen viel, is gezegd en daarom zwĳgt God. 
Wanneer wĳ aan de Heer vragen of Hĳ alsjeblieft ons bepaalde dingen 
wil duidelĳk maken, is het antwoord: lees Mĳn Boek maar. Hĳ maakt 
Zich niet bekend buiten Zĳn Woord om. Als dat wel zo zou zĳn, dan 
hebben we de Bĳbel niet meer nodig. En ik ken er maar één die er 
belang bĳ heeft, dat wĳ de Bĳbel niet meer nodig hebben. Die maakt 
ons dus ook wĳs dat er in onze dagen profeten zĳn, die rechtstreeks 
van God het Woord ontvangen. Zo simpel is het. Als iemand uit 
inspiratie zou kunnen zeggen: Alzo zegt de Here, dan heeft hĳ meteen 
zĳn Bĳbel dicht en ook nooit meer nodig. Als de Bĳbel leert dat God 
niet rechtstreeks tot hen spreekt, maar men dat toch glashard volhoudt, 
dan weten wĳ door wie er werkelĳk gesproken wordt...

Van de vier genoemde functies blĳven er in deze dagen dus twee over. 
Eén van de twee is gericht op de Gemeente “inwendig”, want de 
evangelist richt zich “uitwendig” om het Evangelie te prediken. Zo 
wordt de Gemeente gebouwd in kwantitatieve zin, doordat er mensen 
aan toegevoegd worden. Het ambt van de leraar richt zich op de 
Gemeente intern, namelĳk op diegenen die deel uitmaken van de 
Gemeente, omdat ze tot geloof zĳn gekomen. De leraar geeft onderwĳs 
in de Schrift en de bedoeling is dat al die gelovigen tot geloof komen 
in wat God gesproken heeft. En ook leven in de praktĳk uit dat geloof. 
Sommigen zĳn er bang voor en laten de Bĳbel dicht, want dan weet 
je niks en hoef je het ook niet te geloven. Het gaat er niet om dat we 
het Boek uit het hoofd kennen, maar dat wĳ Christus leren kennen, 
Degene namelĳk die ons in dat Boek wordt voorgehouden. Daar gaat 

het over in de Bĳbel, vandaar: Christus is het Woord Gods en andersom: 
het Woord Gods is Christus.

Efeze 4 : 13
13 Totdat wĳ allen zullen komen tot de enigheid des geloofs en 

der kennis van den Zoon Gods, tot een volkomen man, tot 
de mate van de grootte der volheid van Christus;

Hier wordt het doel van wat in de vorige verzen gezegd is aangegeven, 
namelĳk “éénheid des geloofs en der kennis van de Zoon Gods”. Dat 
is “één geloof” uit vers 5. Eén geloof in hetzelfde. Zie zĳlĳn 31 Of: Eén 
geloof in Hem. Dat zegt niks, zolang we Hem niet kennen. Als je niet 
weet wie of hoe Hĳ is, hoe zou je Hem dan geloven? Hetzelfde geldt 
voor de Bĳbel. Hoe zou je het Woord Gods geloven, als je het niet 
kent? Het doel hiervan is te komen tot “de kennis van de Zoon Gods”. 
Wĳ zouden komen tot praktische gemeenschap, zoals het heet, met 
de levende Christus. Naarmate wĳ met het verstand leren wie de Here 
Jezus Christus is, zal het onvermĳdelĳk tot gevolg hebben dat wĳ in 
ons denken en in ons praktische leven op Hem gaan lĳken. Dat kan 
niet anders. Als je je hier op aarde bezighoudt met iemand, zĳn of haar 
leven bestudeert, bĳvoorbeeld om een biografie te schrĳven, dan moet 
je binding hebben met zo iemand. Die wordt alleen maar sterker naar-
mate je daar meer mee bezig bent. Het is een kwestie van vereen-
zelvigen en dat is ook het Bĳbelse idee. Kinderen doen dat ook met 
de ouders. Ze nemen de manieren, de wĳze van spreken en het gedrag 
van de ouders over. Ze hebben voorbeelden nodig. Bĳ het kind komt 
dat het sterkste tot uitdrukking, maar bĳ mensen in het algemeen is 
dat zo.

“Een volkomen man”, enkelvoud. Dat gaat dus over de Gemeente en 
“volkomen” wil zeggen “volwassen”. Wĳ zouden individueel als 
gelovigen volwassen worden, opdat daarna er zo'n “volkomen man” 
zou zĳn, “het Lichaam van Christus”, in vers 12. Een organisme, vol-
groeid en volwassen “tot de mate van de grootte der volheid van 
Christus”. Hĳ is die Man. Waar we deze dingen beseffen, beseffen wĳ 
dus dat we leden zĳn van dit Organisme en dat van ons verwacht wordt 
dat we daarin onze positie kennen en onze verantwoordelĳkheid dragen. 
En dat “tot aan die maat”, waarin wĳ verantwoordelĳkheid gekregen 
hebben. Niet meer en ook niet minder. Die maat is dus onze per-
soonlĳke verantwoordelĳkheid. De Heer heeft ons iets gegeven en  
aan die maat zouden wĳ ons houden. We zouden dus leren in de 
praktĳk, als individuele gelovigen, onze bediening te kennen, te weten 
waar wĳ voor staan, en waarvoor de Heer ons gebruiken wil. 

Zĳlĳn 31

In de christelĳke kerken 
is het eigenlĳk geen punt wat 
je geloven wil. Dat mag je zelf 
weten, als je je maar onder-
werpt aan de kerkelĳke regels, 
daar komt het ongeveer op 
neer. Ik zag laatst een stukje 
van een discussie over het 
voorstel om kerkdiensten van 
een christelĳke kerk te hou-
den, samen met de moham-
medanen, waarbĳ de imam 
en de dominee achtereen-
volgens zouden voorgegaan. 
Na lang overleg zei de domi-
nee, dat hĳ er toch niet voor 
voelde, maar als er over de 
mogelĳkheid gediscussieerd 
wordt, dan weet u dat vroeg 
of laat dat dus toch wel dege-
lĳk zal gebeuren. Daar gaat 
het naartoe, want de anti-
christ heeft zĳn aandeel bĳ 
de vereniging van alle gods-
diensten onder één wereld-
regering, met Babel als hoofd-
stad.
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Efeze 4 : 14
14 Opdat wĳ niet meer kinderen zouden zĳn, die als de vloed 

bewogen en omgevoerd worden met allen wind der leer, door 
de bedriegerĳ der mensen, door arglistigheid, om listiglĳk tot 
dwaling te brengen;

Er wordt een werk gedaan aan individuele gelovigen, opdat zĳ niet 
meer kinderen zouden zĳn, in de zin van onvolwassenen, of letterlĳk 
“onmondigen”. Degene die nog niets hebben, niets te zeggen hebben. 
Kinderen hebben niet de dienst uit te maken, omdat er nog te weinig 
woord in zit. Onmondigen hebben nog geen recht van spreken, een-
voudig omdat zĳ niet voldoende en niet breed genoeg geïnformeerd 
zĳn. Ook als kinderen Gods moeten wĳ luisteren en niet eerst spreken. 
Als je wat leren wil, dan moet je niet praten, dan moet je goed luisteren 
en daarna nadenken. Wĳ zĳn geen onmondigen meer als wĳ tot kennis 
van de Zoon Gods, van het Woord Gods zĳn gekomen. Waar het woord 
van Christus rĳkelĳk in ons woont, hebben we recht van spreken. Dan 
is ons woord “te allen tĳde in aangenaamheid, met zout besprengd”. 
(Kolossenzen 4 : 6) Dan spreken wĳ weliswaar onze woorden, maar 
brengen eigenlĳk de gedachten Gods naar voren. 

Onmondig is iemand, omdat hĳ te weinig kennis heeft van het Woord. 
Daarom wordt men “als de vloed bewogen en omgevoerd”. Dan is 
men stuurloos en drĳft alle kanten op. Met alle stroming mee, maar 
hier is het vertaald met “wind”, wat normaal de vertaling is van het 
Griekse “pneuma”, dat ook met “geest” wordt vertaald. Het Griekse 
“anemos” zou je moeten vertalen met “stroming” en dan wordt het 
“stroming der leer”. Daar komt waarschĳnlĳk onze uitdrukking “leer-
stellige stroming” vandaan. Velen zĳn van mening dat je vooral met 
de stroom moet meegaan, want dat maakt het leven wat makkelĳker. 
Dan hou je toch wat meer vrienden over, omdat het minder verdeeld-
heid geeft. Vooral meedoen dus. Maar mĳn Bĳbel zegt: “Gĳ zult de 
menigte tot boze zaken niet volgen”. (Exodus 23 : 2) 

Dat geldt in het bĳzonder v.w.b. de filosofie van de mens en ook in 
allerlei “christelĳke overleggingen”, want daar gaat het hier over. 
Kinderen kun je alles wĳs kan. Het kind is “buigzaam” en te vormen. 
Zolang wĳ kinderen - onmondigen - zĳn, zĳn we vatbaar voor elke 
stroming waarin men ons krĳgen wil. Er staat niet voor niets “álle wind 
van leer”. Dat is ook wat in de praktĳk gebeurt als er protest klinkt 
tegen het bezig zĳn met de Schrift. Alle protest tegen Bĳbelstudie 
wordt altĳd beargumenteerd met de redenering dat dit zoveel ver-
deeldheid brengt. Ja, natuurlĳk brengt dat verdeeldheid, want zodra 

men zich met de Schrift bezighoudt, zal men niet meer met de stroom 
meedrĳven en dan heb je dus verdeeldheid. Dan zĳn we dus verbazend 
lastige mensen. Dat is niet het doel, maar het is wel gebruikelĳk. Dat 
heb ik eens nagevraagd aan Christus. Hĳ was met name voor de 
Farizeeën heel erg lastig en stond zodanig in de weg dat ze Hem 
vermoord hebben. Hĳ ging niet met de stroom van het Judaïsme mee, 
omdat Hĳ zich vasthield aan de Schriften. Daarmee hield hĳ “de 
stroom” tegen en vond men het beter om Hem dan maar uit de weg 
te ruimen. Hetgeen gebeurd is en vele van Zĳn navolgers is hetzelfde 
overkomen.

Vers 14 vertelt ook waar die “stroom” vandaan komt: namelĳk “door de 
bedriegerĳ Zie zĳlĳn 32 der mensen”. Die komt voort uit “arglistigheid”, 
en dat is weer bedoeld om “listiglĳk tot dwaling te brengen”. Er staat 
zelfs twee keer “arglistigheid”. “Listigheid” is een psychologisch 
spelletje. Iemand die “listig” is, is iemand die weliswaar slim is, maar 
het op een negatieve manier toepast. Dat is precies waar het hier om 
gaat. We zĳn dus gewaarschuwd om ons niet te laten meesleuren door 
mensen of door leerstellingen. Wĳ zouden blĳven staan in de Waarheid 
en in de Liefde en we zouden opwassen in Christus.

Efeze 4 : 15, 16
15 Maar de waarheid betrachtende in liefde, alleszins zouden 

opwassen in Hem, Die het Hoofd is, namelĳk Christus;
16 Uit Welken het gehele lichaam bekwamelĳk samengevoegd 

en samen vastgemaakt zĳnde, door alle voegselen der 
toebrenging, naar de werking van een ieder deel in zĳn maat, 
den wasdom des lichaams bekomt, tot zĳns zelfs opbouwing 
in de liefde.

Wĳ zouden niet meer onmondig zĳn, maar mondig worden, doordat 
wĳ onderwezen zĳn in het Woord. “De waarheid betrachtende” bete-
kent de Waarheid kennen, verstaan en geloven, maar ook praktiseren. 
Die waarheid zou onderdeel zĳn van onze levenswandel, van ons 
handelen.

Bĳ “Christus uit Welken”, moet je meteen herinnerd worden aan de 
uitdrukkingen in hoofdstuk 2 : 21, 22, waar gezegd wordt dat “Christus 
Jezus de uiterste Hoeksteen is, op Welken het gehele gebouw bekwa-
melĳk samengevoegd zĳnde opwast”. Deze uitdrukkingen worden hier 
opnieuw gebruikt, maar vers 16 heeft het over “het gehele lichaam”, 
dat “de wasdom (de groei) des lichaams bekomt”. De Tempel uit 
hoofdstuk 2 en dit Lichaam uit hoofdstuk 4 zĳn volstrekt hetzelfde.

Zĳlĳn 32

Wat hier vertaald is 
met “bedriegerĳ”, is afgeleid 
van het woord “kubus”, en 
daarmee van een dobbel-
steen in een dobbelspel en 
daarvan weet je nooit hoe het 
ding valt. In het algemeen 
zou men dit woord moeten 
vertalen met “toeval”. De ene 
keer vliegt het hele spul die 
kant op, en de andere keer 
stroomt alles weer de andere 
kant op. Zo bedacht men 
jaren terug dat wĳ ineens 
allemaal 24 uur moesten 
gaan bidden. Dat kun je niet 
volhouden en dus ging men 
estafette-bidden. De ene 
ploeg lost de andere dan af. 
Als ik zulke dingen hoor, 
denk ik: dat lĳkt wel op 
bidden tot Baäl. (1 Koningen 
18) Wat voor een idee heeft 
men daar eigenlĳk over ge-
had? Daarna kregen we een 
periode dat  we ons allemaal 
moesten verootmoedigen. In 
de praktĳk betekende dit, dat 
we voor elkaar op de knieën 
moesten vallen en elkaars 
zonden belĳden. Ik heb het 
nog niet eens over nog extre-
mere zaken, bĳvoorbeeld dat 
we ineens allemaal achter-
over moeten vallen als bewĳs 
dat we de Geest hebben ont-
vangen. En zo zĳn er nog vele 
voorbeelden te geven. Alle-
maal stromingen, kinder-
achtig gedoe, waar iedereen 
aan mee lĳkt te doen. Maar ja, 
kinderen zĳn nu eenmaal 
niet wĳzer... 
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Groei komt niet voort uit welke organisatie dan ook, of uit onszelf. Het 
komt alleen voort uit Christus. Naarmate wĳ in gemeenschap met Hem 
leven en Zĳn navolgers zĳn in de praktĳk, zullen wĳ volwassen worden. 
Dat is de bedoeling voor elk van ons, voor alle leden, voor al de 
heiligen. Zo is het “gehele Lichaam bekwamelĳk samengevoegd en 
samen vastgemaakt”. En ook dat is een uitdrukking om de eenheid 
van de Gemeente weer te geven.

“Toebrenging” wil zeggen “naar elkaar toebrengen” en dus “aan elkaar 
verbinden”. De gedachte is dat hier gesproken wordt over de wĳze 
waarop lichaamsdelen aan elkaar verbonden zĳn, namelĳk met spieren 
of “banden”. Het gaat erom dat alles op een geordende wĳze met 
elkaar verbonden is. Een hechte eenheid van gelovigen. Als het gaat 
over de Gemeente als Tempel, gebouwd uit levende stenen, die aan 
elkaar gevoegd worden, hebben we daar een voorbeeld van in het 
Oude Testament. Voor de tempel van Salomo werden de stenen in de 
steengroeven uit de rotsen uitgehouwen. Ze werden daar ter plekke 
op maat gemaakt, zodanig dat ze na vervoer naar Jeruzalem alleen 
maar aan elkaar gezet hoefden te worden. Het sloot op de bouwplaats 
prima in elkaar. Dat was “bekwamelĳk samengevoegd”. 

“Naar de werking van een ieder deel in [zĳn] maat”. Een ieders eigen 
verantwoordelĳkheid, zĳn bediening, kan dus gemeten worden. Zoals 
we eerder gezien hebben, is er in dat verband “verscheidenheid der 
gaven”, “bedieningen” of “werkingen”. (1 Korinthe 12 :  2, 3) In “God,
Die alles in allen werkt” (Vers 6) is dit alles samengevoegd tot een 
praktische eenheid. Elk lid van het Lichaam moet zĳn functie kennen 
en dan wordt het één geheel en werkt het ook als één geheel. Dat is 
“tot zĳns (de Gemeente) zelfs opbouwing in de liefde”. De term “in 
de liefde” betekent “in gemeenschap”, “in eenheid”, “in verband met 
elkaar”. Dat is wat liefde is, maar liefde veronderstelt tegelĳkertĳd 
dienstbaarheid, elkander dienen. Elkander liefhebben doet men in de 
praktĳk door elkander te dienen. In de Bĳbel wordt het bekende Griekse 
woord “agapè” gebruikt. Dat betekent niet dat men warme gevoelens 
voor elkaar heeft, maar dat men er consequenties uit trekt en elkander 
dient. Waar men elkander dient, heeft men elkander lief. 

Johannes 21 : 16
16 Hĳ zeide tot hem ten derden maal: Simon, zoon van Jonas, 

hebt gĳ Mĳ lief? Petrus werd bedroefd, omdat Hĳ ten derden 
maal tot hem zeide: Hebt gĳ Mĳ lief, en zeide tot Hem: 
Heere! Gĳ weet alle dingen, Gĳ weet, dat ik U liefheb. Jezus 
zeide tot hem: Weid Mĳn schapen.

Petrus zei: “Gĳ weet dat ik U liefheb” en toen zei de Here Jezus:  
“Weid mĳn schapen” oftewel: nou dan moet je Mĳ dienen, als dat zo 
is. Bĳ liefde staan de gevoelens, het abstracte, niet bovenaan, maar 
wel Hem ook echt dienen in de praktĳk, inclusief mogelĳke conse-
quenties. Dat maakt maakt het verschil tussen dienende gelovige 
kinderen Gods en gelovigen die volgens de beginselen van de wereld 
leven. Wedergeboren kinderen Gods, voor wie hun wedergeboorte 
geen enkele uitwerking heeft in hun praktische leven. Deze categorie, 
die wĳ heel goed kennen, kom je in de Bĳbel niet tegen, want die 
hoort eigenlĳk niet te bestaan.

Efeze 4 : 17
17 Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere, dat gĳ niet meer 

wandelt, gelĳk als de andere heidenen wandelen in de 
ĳdelheid huns gemoeds.

De Apostel gaat in op de persoonlĳke omstandigheden, de persoon-
lĳke levenswĳze en houding van de gelovigen. Hĳ vat in feite ook de 
dingen samen, die hĳ hiervoor gezegd heeft. Dat is de betekenis van 
“Ik zeg dan dit, en betuig het in den Heere.” Wat nu verder volgt, 
heeft hĳ in feite al gezegd, maar nu vertelt hĳ het op een andere en 
meer persoonlĳke wĳze. De natuurlĳke levenswandel van de mens komt 
voort uit zĳn denken, uit gedachten, die in hoge mate gevoed en 
gestuurd worden door het vlees. Het is “ĳdelheid des gemoeds”. 
Gedachten worden in hoge mate gestuurd en beïnvloed door “de god 
dezer eeuw”. (2 Korinthe 4 : 4) Zie zĳlĳn 33 In de Schrift is de gedachte, 
dat de satan de wereld, en daarmee de mensheid, beheerst via het 
vlees. Hĳ appelleert aan het vlees van de mens. In Jakobus 1 blĳkt dat 
de satan een beroep doet op de natuurlĳke verlangens van de mens 
en hem zo weet te misleiden. In ieder geval buiten het Woord weet 
te leiden en buiten de wil van God. Dat gaat via het denken. 

Ook onze levenswandel, als kinderen Gods, zou moeten voortkomen 
uit het hart, uit het denken, uit het gemoed. Dat is wat de Apostel 
zegt in deze verzen. Daartoe zou dat denken veranderd moeten worden, 
zodat wĳ niet “gelĳk als de andere heidenen wandelen in de ĳdelheid 
(= leegheid, nutteloosheid) huns gemoeds”. Zodat wĳ niet langer in 
de duisternis wandelen, maar in het Licht.

Efeze 4 : 18
18 Verduisterd in het verstand, vervreemd zĳnde van het leven 

Gods, door de onwetendheid, die in hen is, door de 
verharding huns harten;

Zĳlĳn 33

De uitdrukking “god” 
betekent dat de satan een 
religieuze positie inneemt. 
Als men de satan ergens zou 
zoeken, dan in is dat in de 
religieuze sfeer. Het officiële 
Christendom is daarvan 
absoluut niet uitgezonderd. 
integendeel dat lĳkt me ook 
logisch, want daar heeft de 
duivel het e.e.a. te winnen.  
Juist binnen het zogeheten 
Christendom zou je hem 
moeten verwachten. In het 
algemeen bewĳst de kerk-
geschiedenis dat. 
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Vers 18 stelt dat de natuurlĳke mens wandelt vanuit zĳn verduisterd 
verstand en onwetendheid t.g.v. de verharding van het hart. 

Romeinen 1 : 21-24
21 Omdat zĳ, God kennende, Hem als God niet hebben verheer-

lĳkt of gedankt; maar zĳn verĳdeld geworden in hun over-
leggingen en hun onverstandig hart is verduisterd geworden;

22 Zich uitgevende voor wĳzen, zĳn zĳ dwaas geworden;
23 En hebben de heerlĳkheid des onverderfelĳken Gods 

veranderd in de gelĳkenis eens beelds van een verderfelĳk 
mens, en van gevogelte, en van viervoetige en kruipende 
gedierten.

24 Daarom heeft God hen ook overgegeven in de 
begeerlĳkheden hunner harten tot onreinigheid, om hun 
lichamen onder elkander te onteren;

25 Als die de waarheid Gods veranderd hebben in de leugen, en 
het schepsel geëerd en gediend hebben boven den 
Schepper, Die te prĳzen is in der eeuwigheid, amen.

Waar men God niet erkent, in de vorm van dat men Hem verheerlĳkt 
of dankt en dient, hebben alle “overleggingen” geen enkele functie, 
want “hun onverstandig hart is verduisterd geworden”. Wat is er 
onverstandig aan hun hart en in hun overleggingen? Wel, dat zĳ zich 
niet aan God onderwerpen, want daar komt het in de praktĳk op neer. 
Oftewel: men gelooft niet in Hem. Als er op de televisie een natuurfilm 
is, valt mĳ altĳd op dat men gewoonlĳk volstrekt niet God, de Schepper, 
herkent en erkent. Men heeft het over dingen die in de plaats van God  
staan. Dan zegt men de natuur doet dit of dat, of de natuur heeft het 
zus en zo geregeld. De natuur houdt zichzelf in evenwicht e.d. Of de 
evolutie heeft het zo geregeld. Wat een onzin allemaal. In de praktĳk 
plaatst men de gang van zaken in de natuur, de evolutie, in de positie 
die volgens de Bĳbel ingenomen wordt door de Ware God. Maar hoe 
men het ook noemt, het is God die dit alles doet. Hĳ is de hoogste 
macht en kracht in deze wereld. Natuurlĳk gelooft men dat er op een 
of andere wĳze een samenhang in de schepping zit. Natuurlĳk kent de 
mens “een god”. Hĳ wil Hem alleen niet “God” noemen. Hĳ wil Hem 
niet als een denkend Wezen zien, want als God een denkend Wezen 
is, dan betekent het dat men, als schepselen, verantwoording ver-
schuldigd is aan de Schepper. En dat wil men kennelĳk niet. Dat is: 
“zich uitgevende voor wĳzen, zĳn zĳ dwaas geworden”. 

Daarmee hebben zĳ “de heerlĳkheid van de onverderfelĳke God 
vervangen (veranderd in), door een beeld van een verderfelĳk mens 

en van gevogelte en van viervoetige en kruipende gedierten”. Dat 
gaat wat mĳ betreft gewoon om de mens. Waar men God wegrede-
neert, heeft men ineens groot respect voor de mens, die als God zou 
moeten zĳn. Of voor de dierenwereld. Wĳ mensen staan tegenwoordig 
niet in dienst van God, maar in dienst van het milieu. Wĳ moeten 
zorgen dat dat in stand gehouden wordt. We moeten het milieu dienen, 
het “gevogelte en viervoetige en kruipende gedierten”. Dat heeft men 
in de plaats gesteld voor de mens. Dat is wat hier staat. Men heeft het 
schepsel geëerd boven de Schepper. Dat je de mens moet dienen 
wordt gewoon van de kansel gepredikt in christelĳke kerken. Men stelt 
de mens in de plaats van God. Men leert daar dat we in de mens  
moeten geloven, maar ik heb geen enkele reden om in de mens te 
geloven. Integendeel. Een paar duizend jaar menselĳke geschiedenis 
zal ons alle geloof in de mens ontroven. Wĳ zouden niet geloven in 
de mens, juist niet. Wĳ zouden geloven in God, Die gesproken heeft, 
in de beloften Gods en in het Werk Gods en dus in het Woord Gods. 
Niet het schepsel dienen, maar de Schepper dienen. Waar wĳ de 
schepping dienen, stellen we die - en onszelf - in de plaats van God. 
Dan is “Gods Waarheid veranderd in de leugen”. Maar die “eigen 
wĳsheid” is dwaasheid in Gods ogen. 

In Romeinen 1 wordt driemaal uitgebreid, en met grote nadruk, gezegd 
dat God de wereld, de mensheid als zodanig, heeft losgelaten 
(“overgegeven”). In die zin dat daarmee de mens vrĳ is en door God 
niet wordt tegengehouden om te doen wat hĳ wil. Zo komt de mens 
tot “begeerlĳkheden hunner harten tot onreinigheid”. Waartoe leidt 
dat? Waartoe leidt dat “verduisterd in hun verstand”, “hun onverstan-
dig hart”, “wandelen in de ĳdelheid huns gemoeds”, dat “vervreemd 
zĳnde van het leven (= de communicatie) Gods”?

Efeze 4 : 19
19 Welke, ongevoelig geworden zĳnde, zichzelven hebben 

overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglĳk 
te bedrĳven.

Dit is het gevolg en God houdt de mens niet meer tegen in deze 
bedeling. Het is ook de strekking van het Johannes-evangelie, waarin 
de Heer ons voorgesteld wordt als het Licht der wereld, maar waarbĳ 
tegelĳkertĳd bĳna op alle bladzĳden gezegd wordt dat dat Licht weer 
zou verdwĳnen en dat de wereld in duisternis achtergelaten zou wor-
den. Paulus heeft het hier ook over die dingen. “De wereld heeft Hem 
(Licht) niet gekend, de zĳnen hebben Hem (Licht) niet aangenomen” 
(Johannes 1 : 11, 12) en dus verdween het Licht uit de wereld. 
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“Verharding van het hart” (Vers 18) wil zeggen dat men niet meer voor 
argumenten vatbaar is. Die onwetendheid (Vers 18) onder de mensen 
komt voort uit hun ongeloof, uit het niet willen weten, uit het zich 
verharden, uit het niet bereid zĳn om de meest voor de hand liggende 
antwoorden te ontvangen op de meest voor de hand liggende vragen. 
Bestaat er een God? Als je wĳs bent, dan zeg je meteen ja, vanzelf-
sprekend. Als je onwĳs bent, dan zeg je nee, maar dat is gewoon alleen 
omdat de mens het niet weten wil Zie zĳlĳn 34 en niet van plan is om 
met God rekening te houden. Dan zeg hĳ dat, omdat hĳ van plan is 
zelf als god door het leven te gaan. Hĳ wil nu eenmaal zĳn eigen weg 
bepalen, de eigen gedachten proberen te realiseren. Daar komt niks 
van terecht, op termĳn zeker niet, maar dat is wat de mens dikwĳls 
doet. Daardoor wĳst hĳ elke verwĳzing naar God, naar Zĳn Woord, of 
een plan Gods af.

De mens wordt dus onwetend door de “verharding huns harten”. 
Verharding door ongeloof is een heel eenvoudig proces. Waar men 
namelĳk dingen afwĳst, wordt men ongevoelig voor precies diezelfde 
dingen. Waarom zou men wat er gepredikt wordt de tweede keer dan 
wel aanvaarden, als men het eerste keer al afgewezen heeft. De derde 
keer hoort men het niet eens meer. Men is er dan voor afgestompt. 
Het zegt hen niets meer. 

In de praktĳk komt het Evangelie heus alleen maar terecht op de juiste 
plaats, namelĳk daar waar men zoekt. Daar waar men er voor open 
staat. Daar waar het zaad in goede aarde valt. Want je kan het zaad 
om je heen smĳten, dan wel voorzichtig netjes systematisch strooien, 
maar als er geen “goede aarde” is, (Mattheüs 13) dan heeft het geen 
resultaat. Dan komt het niet eens op en draagt het uiteraard geen 
vrucht. Ik zeg niet dat we dus niet overal waar de gelegenheid zich 
voordoet het Evangelie zouden vertellen, dat zaad zouden strooien. Ik 
zeg alleen dat we er ons niet al te veel bĳ voor zouden stellen. Waarom 
is er zo weinig respons op de prediking van het Evangelie? Dat ligt 
aan de aarde waarin het valt. En dat hebben wĳ niet in de hand. 

Die mensen waarvan hun harten ongevoelig zĳn geworden hebben 
zichzelf “overgegeven tot ontuchtigheid, om alle onreinigheid gieriglĳk 
te bedrĳven”. Dat is op inhalige wĳze. Men richt zich op onreinigheid. 
Meestal denkt men aan alleen de seksuele misstanden, maar dat is 
natuurlĳk niet het enige waar het om gaat. Het gaat om heel het leven 
van de mens. Onrein, zinloos, gekenmerkt door ontrouw, enzovoorts. 
En gericht op al het andere dan op de Schepper zelf. 

Efeze 4 : 20, 21
20 Doch gĳ hebt Christus alzo niet geleerd;
21 Indien gĳ naar Hem gehoord hebt, en door Hem geleerd zĳt, 

gelĳk de waarheid in Jezus is;

De gedachte in vers 20 is dat de mens onderwezen zou zĳn door 
Christus. Hĳ is namelĳk het Woord Gods. Hĳ is het Licht der wereld. 
Hĳ is de Wĳsheid. Hĳ is degene in wie “al de schatten der wĳsheid en 
der kennis verborgen zĳn”. Kortom, wĳ zouden dus door Hem onder-
wezen moeten worden. En wĳ worden geacht door Hem onderwezen 
te zĳn, want dat is wat er staat. De Brief is natuurlĳk, zoals alle Brieven, 
geschreven aan gelovigen. Zĳ hebben het Evangelie gehoord en aan-
vaard en ze worden dus geacht te weten dat men inderdaad zich zou 
onderwerpen aan de Here Jezus Christus en Zĳn Woord. En dus zegt 
de Apostel: dat is jou geleerd en hĳ wĳst terug op wat ons geleerd is.

Vers 21 is eigenlĳk een zĳlĳn, als commentaar op dat wĳ door Christus 
zĳn onderwezen, in vers 20. In vers 21 zegt hĳ: nou ja, voor zover dat 
zo is, in de zin van, dat hangt er maar vanaf in welke mate wĳ door 
Hem onderwezen zĳn. Maar de bedoeling is dat wĳ naar Hem horen, 
dat wĳ door Hem geleerd zĳn. Want de waarheid die wĳ zouden leren, 
is in Jezus. Het merkwaardige daarbĳ is, dat er eerst staat, “gĳ hebt 
Christus alzo niet geleerd” en daarna staat er, dat “de waarheid in 
Jezus is”. Christus is per definitie degene die inmiddels “gezeten is 
aan de rechterhand Gods”. (o.a. Hebreeën 10 : 12) De term “Christus” 
duidt altĳd op het resultaat van Zĳn wandel, dan wel van Zĳn leven, 
van Zĳn bediening, van Zĳn dienst. Het duidt op het resultaat van Zĳn 
geloof. Als er daarna staat, “gelĳk de waarheid in Jezus is”, worden 
wĳ terugverwezen naar wie Christus wás, “in de dagen Zĳns vleses”.
(Hebreeën 5 : 17) Toen hĳ op aarde leefde, als mens, onder de 
menselĳke naam Jezus. De Naam die Hĳ bĳ Zĳn geboorte gekregen 
heeft. We zĳn door Christus onderwezen in de waarheid, die in Jezus 
is, namelĳk dat Jezus de Christus gewórden is. Dat de mens Jezus 
inmiddels gezeten is aan de rechterhand Gods in de hemel. Of zoals 
Petrus het zei in Handelingen 2 : 36: “Zo wete dan zekerlĳk het ganse 
huis Israëls, dat God Hem tot [een] Heere en Christus gemaakt heeft, 
namelĳk dezen Jezus, Dien gĳ gekruist hebt”. En ook het volgende 
onderwĳs krĳgen wĳ van Christus:

Efeze 4 : 22-24
22 Te weten dat gĳ zoudt afleggen, aangaande de vorige 

wandeling, den ouden mens, die verdorven wordt door de 
begeerlĳkheden der verleiding;

Zĳlĳn 34

Deze situatie geldt 
voor heel de wereld. Wellicht 
zĳn wĳ geneigd te denken 
dat velen, die het Evangelie 
nooit gehoord hebben, er op 
zitten te wachten om het te 
horen. Zo is het niet. De 
meeste mensen hebben er 
geen belang bĳ. Het Bĳbel-
boek Handelingen leert dat al 
meteen, in één generatie, het 
Evangelie gebracht is aan álle 
volken. (o.a. Kolossenzen 1 : 
23) Het is al lang geleden aan 
de wereld bekendgemaakt, 
maar de wereld wilde Hem 
niet accepteren. Het is wel 
gepredikt, zodat naar Gods 
standpunt de wereld sinds-
dien over het algemeen een 
afwĳzende en dus een onge-
lovige wereld is.
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23 En dat gĳ zoudt vernieuwd worden in den geest uws 
gemoeds,

24 En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is 
in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

Wĳ zouden de oude mens afleggen en de Nieuwe Mens aandoen. Dat 
is niet hetzelfde als wedergeboren worden. Tot op zekere hoogte 
dekken die begrippen elkaar, maar hier gaat het om de praktische 
uitwerking van die wedergeboorte. Het vervolg daarop en dat heeft 
wel degelĳk met het praktische leven te maken. Er staat dat die oude 
mens in zĳn leven verdorven wordt. Niet bĳ het sterven, maar zĳn leven 
lang. De sporen van iemands leven blĳven achter. Die kun je gewoon 
zien. Niet alleen lichamelĳke veroudering, maar ik bedoel gewoon alles 
wat de mens in zĳn leven doet, laat in dat leven sporen na en drukt 
zichzelf uit in het lichaam en in gedrag. 

Romeinen 6 : 23 zegt: “Want de bezoldiging der zonde is de dood ...”
Dat is geen uitspraak over dat een zondaar eenmaal zal sterven. Daar 
gaat Romeinen 6 niet over. Het spreekt over de praktische wandel van 
de gelovigen. Als je onder de wet en onder de zonde leeft, dan is het 
resultaat daarvan de dood. De dood werkt uit, ook terwĳl die mens 
nog leeft. Aan de andere kant staat “de genadegift Gods”, namelĳk 
“het eeuwige leven”. Dat is ook een heel praktisch begrip, want wĳ 
zouden in de praktĳk dat Leven leven. Als je verlost wil worden van de 
heerschappĳ van de wet, dan kan maar op één manier: door je te 
stellen onder de genade en daaruit te leven. Je kunt niet zomaar het 
oude weg doen. Daar moet het Nieuwe voor in de plaats komen en 
dat is ook wat hier staat via “den oude mens afleggen”, en “den 
nieuwen mens aandoen”.

Daar tussenin wordt gezegd: “... gĳ zoudt vernieuwd worden in de 
geest uws gemoeds”.. Via dat denken, via de verandering van onze 
gedachten en overleggingen, zouden deze dingen tot stand komen. 
Hoe kun je je gedachten veranderen? Hoe krĳgen wĳ een nieuw 
gemoed? Door je hart aan de Here Jezus te geven? Nee, daar gaat 
het niet om. Verandering van denken vindt pas daarná plaats, als het 
goed is, wanneer wĳ ons hart en onze gedachten vullen met het Woord 
Gods. Dat zal ook een ander richting aan onze “wandeling” geven. 
Echt de Nieuwe Mens aandoen, kan niet. Je kunt niet van de een op 
de andere dag zeggen: nou ben ik iemand anders. Je kunt wel veran-
derd worden in het denken. En zoals Romeinen 12 zegt, voor dat doel 
zou men moeten beginnen “met zichzelf te stellen tot levend, heilig, 
gode, welbehagelĳk offer”. Die verandering vraagt tĳd.

Filippenzen 3 : 12-14
12 Niet dat ik het alrede gekregen heb, of alrede volmaakt ben; 

maar ik jaag er naar, of ik het ook grĳpen mocht, waartoe ik 
van Christus Jezus ook gegrepen ben.

13 Broeders, ik acht niet, dat ik zelf het gegrepen heb.
14 Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en 

strekkende mĳ tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot 
den prĳs der roeping Gods, die van boven is in Christus 
Jezus.

Als Paulus dit zegt, zullen wĳ ons niks verbeelden op dit gebied. Waar 
het om gaat, is dat dit de enige manier is, waarbĳ onze lege harten, 
of verduisterde harten, gevuld worden met het Licht van het Woord 
Gods. Dat zou ons denken, en daarmee ons wezen, onze gezindheid, 
veranderen en vervolgens ons praktische leven. Op die wĳze leggen 
wĳ de oude mens af en doen we de Nieuwe Mens aan, waarvan gezegd 
wordt: “die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heilig-
heid”. Niet de oude mens, maar de Nieuwe Mens is “naar het beeld 
Gods geschapen” is en “beelddrager Gods”. Dat beweer ik al jaren 
op basis van andere Schriftgedeelten, maar hier staat het expliciet! De 
uitspraken hier over Christus, die het Beeld Gods is, worden gedaan  
over de Nieuwe Mens in het algemeen.

1 Korinthe 15 : 49
49 En gelĳkerwĳs wĳ het beeld des aardsen gedragen hebben, 

alzo zullen wĳ ook het beeld des Hemelsen dragen.

Bovendien staat van de natuurlĳke mens dat hĳ het beeld van de aardse 
mens draagt. Maar van de Nieuwe Mens wordt gezegd inderdaad dat 
wĳ als nieuwe mensen het beeld van Christus dragen. Vervolgens 
zouden wĳ wandelen waardig die positie en die roeping. Daarom staat 
er in vers 25 meteen:

Efeze 4 : 25
25 Daarom legt af de leugen, en spreekt de waarheid, een ieder 

met zĳn naaste; want wĳ zĳn elkanders leden.

Dat de Apostel daar het eerst aan denkt, is makkelĳk genoeg, want 
wĳ zouden de waarheid kennen, betrachten. Namelĳk de Waarheid die 
in Jezus is. En dus zouden wĳ de leugen afleggen. De leugen in het 
enkelvoud. “Daarom legt af de leugen”. Welke leugen? De leugen uit 
Romeinen 1, waar staat dat de natuurlĳke mens de waarheid veranderd 
heeft in de leugen en het schepsel dient in plaats van de Schepper. 
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Leg die leugen af. Wĳ dienen niet de schepping, noch het schepsel 
en ook niet de mens. Wĳ dienen de Waarheid en die is in Jezus.        
De waarheid is Christus. De leugen is al het andere en is uitgevonden 
door de duivel, die de Vader der leugen is. (Johannes 8 : 44)

Vers 25 zegt “spreekt de waarheid”. Als Christus de Waarheid is, dan 
zouden wĳ spreken over Christus. Daar komt het op neer. We zouden 
de waarheid tegen elkander spreken, staat er. Tegen onze “naaste”, 
met daaraan toegevoegd “want wĳ zĳn elkanders leden”. Wat men 
hier van gemaakt heeft in de loop der tĳd... We moeten onze naasten 
dienen en liefhebben, maar we hopen dat onze naaste zo ver mogelĳk 
bĳ ons vandaan woont. Ik geloof dat daarom de term “verre naaste” 
is uitgevonden. Wat een contradictio in terminis is. Zoiets bestaat niet, 
net zo min als droog water. Naasten zĳn degene die ons nabĳ zĳn. 
Degenen die ons het dichtst nabĳ zĳn, zĳn onze broeders en zusters. 
We zĳn zelfs elkanders leden van hetzelfde Lichaam.

Dit soort aanbevelingen hebben in het algemeen van doen met de 
verhouding tussen de gelovigen binnen de Gemeente. Het gaat namelĳk 
over één huis en één huishouding, waarvan Christus het Hoofd is. Hĳ 
is niet het Hoofd van de wereld, maar van de Gemeente. Dat gaat heel 
ver. In het overeenkomende Schriftgedeelte, in Romeinen 12, wordt 
zelfs gesproken over hoe we zouden handelen ten opzichte van onze 
vĳanden, (Vers 20) maar dan geldt nog precies hetzelfde verhaal. Die 
vĳanden in Romeinen 12 zĳn gewoon broeders en zusters, die zich als 
vĳanden gedragen.

Efeze 4 : 26, 27
26 Wordt toornig, en zondigt niet; de zon ga niet onder over uw 

toornigheid;
27 En geeft den duivel geen plaats.

Toornigheid is niet te vermĳden. Het heeft zelfs dikwĳls een belangrĳke 
functie. Maar toornigheid die blĳft, die beschadigt. Dat hoort in de 
Gemeente niet te zĳn. Toorn kan “ontsteken”, dat staat van de Here 
Jezus ook nog weleens. Dat zĳn toorn ontstak en dat hĳ in woede 
uitbarstte, maar niet op een ongecontroleerde manier. Dat is dan een 
functie. Dat is zelfs een vorm van communicatie, als het goed is. Dat 
is wat anders dan in woede uitvallen. Daarom staat er “wordt toornig”, 
niet in de zin dat het moet, maar dat kan dus bĳ gelegenheid. Maar 
zondig daarbĳ niet, in de zin van als die toorn blĳft, “mist die zĳn doel” 
en dat is de betekenis van het woord “zondigen”. En dan staat er: “en 
geeft de duivel geen plaats”. Men zou de duivel geen ruimte geven. 

Waar namelĳk toorn uit de hand loopt en overgaat in woede, in rancune 
en wraak en zoeken van eigen recht, geeft men plaats aan de duivel. 
De duivel loert wel degelĳk op een gelegenheid om de gelovige te 
pakken en wĳ zouden daarvoor waken.

1 Petrus 5 : 8 en Jakobus 4 : 7
8 Zĳt nuchteren, en waakt; want uw tegenpartĳ, de duivel, gaat 

om als een briesende leeuw, zoekende, wien hĳ zou mogen 
verslinden;

7 Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, en hĳ zal 
van u vlieden.

Hoe wederstaat men de duivel? Door zich aan God te onderwerpen, 
Hem te dienen in de praktĳk. Dat is de enige manier. Men onderwerpt 
zich aan God en daarmee wederstaat men de duivel. De duivel wil 
voorkomen dat wĳ ons aan God onderwerpen. Zie zĳlĳn 35 Dat doet hĳ 
namelĳk zelf niet. Waar wĳ ons wel aan God onderwerpen, onttrekken 
wĳ ons aan de autoriteit van de satan, de tegenstander.

Efeze 4 : 28
28 Die gestolen heeft, stele niet meer, maar arbeide liever, 

werkende dat goed is met de handen, opdat hĳ hebbe   
mede te delen dengene, die nood heeft.

Hĳ heeft het kennelĳk over degenen die stelen om in het levensonder-
houd te voorzien. Het is beter om te arbeiden, “werkende dat goed 
is met de handen”. Niet eens om het eigen onderhoud te kunnen 
voorzien, maar om “mede te delen aan degene die nood heeft”. Zodat 
degene die nood heeft niet uit stelen hoeft. Ik vind het pracht van een 
constructie. Degene die nood heeft, aan het eind van het vers, moet 
die dan niet werken om in zĳn eigen onderhoud te voorzien? Misschien 
kunnen die niet werken. Het is gewoon het punt niet hier. Dit soort 
aanwĳzingen worden niet gegeven aan onze broeders en zusters, maar 
aan ons individueel. De verantwoordelĳkheid om te werken, om aan 
de kost te komen, is niet de verantwoordelĳkheid van onze broeders  
of zusters. Als iemand tekort heeft, of “nood heeft”, dan zouden wĳ 
bĳ voorkeur in staat zĳn om in die nood te voorzien, ook in materiële 
dingen. En dat niet alleen t.b.v. voorgangers. We zouden eventueel 
voorzien in de nood van alle broeders en zusters. In Nederland ligt die 
verantwoordelĳkheid tegenwoordig bĳ de overheid. Persoonlĳk betreur 
ik wel eens, dat wĳ onze Christelĳke verantwoordelĳkheid afgeschoven 
hebben op de wereld als zodanig.

Zĳlĳn 35

De duivel is niet de 
tegenpartĳ van de wereld. Hĳ 
is niet uit op de ondergang 
van de wereld of van welke 
samenleving of cultuur dan 
ook. Hĳ is uit op de ver-
nietiging van gelovigen. Het 
is onze tegenpartĳ en wĳ 
hebben er dus mee te maken. 
Als de wereld zegt: wĳ ge-
loven niet in het bestaan van 
een duivel, dan is dat te 
begrĳpen. Ze komen hem 
niet tegen, want het is hun 
medestander. Ze zĳn aan 
hem ondergeschikt. 
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Efeze 4 : 29
29 Geen vuile rede ga uit uw mond, maar zo er enige goede 

rede is tot nuttige stichting, opdat zĳ genade geve dien, die 
dezelve horen.

In deze verzen gaat het om de praktische uitwerking van hetgeen in 
de voorgaande drie hoofdstukken beschreven is. Waar het over gaat 
in de praktĳk van het leven is, dat wat tot ons komt, het Woord Gods 
bĳ voorkeur, ook weer uit ons gaat. Het zou ons passeren. Er in en er 
uit. Beide dingen zouden plaatsvinden, want dat slechts heeft een 
uitwerking. Wat hier vertaald is met “vuil” wordt vertaald met “verrot”, 
“bedorven”, “vals corrupt”. Het is dus echt iets lelĳks, hoewel het 
begrip niet verder gespecificeerd wordt. Als daarna gesproken wordt 
over “goede rede”, het tegenovergestelde van de “vuile rede”, dan 
wordt wel degelĳk gezegd waar het over gaat.

“Enige goede rede” is tot “nuttige stichting”. Bestaat er dan ook 
onnuttige stichting? ik denk het niet en dus is dit een mooi voorbeeld 
van een pleonasme. Het is twee keer hetzelfde. Dat wat “sticht” is wat 
“nuttig” is en andersom. We hebben dat geleerd uit de eerste Korinthe-
brief, want daar wordt gezegd: “Alle dingen zĳn mĳ geoorloofd, maar 
alle dingen zĳn niet oorbaar; alle dingen zĳn mĳ geoorloofd, maar alle 
dingen stichten niet”. (1 Korinthe 10 : 23) “Stichten” heeft de betekenis 
van “bouwen”. Dat is de oude Nederlandse betekenis van de term en 
in de officiële taal wordt het zo nog steeds gebruikt. In de Bĳbel gaat 
het om de stichting, namelĳk de opbouw, van de Gemeente. In dezelf-
de eerste Korinthe-brief wordt de Gemeente uitgebreid voorgesteld 
als een bouwwerk. “Goede rede” bestaat dus uit woorden die op-
bouwend zĳn, tot opbouw van de Gemeente. Dat was al eerder gezegd 
in dit hoofdstuk, want daar wordt gezegd dat het gaat om “het werk 
der bediening, tot opbouwing des lichaams van Christus”, in vers 12. 
Wat zĳn dat voor woorden, die “enige goede rede” genoemd worden? 
Dat staat er direct achter: “opdat zĳ genade geven dien, die dezelfde 
horen”. “Goede rede” betreft dus altĳd woorden die spreken over 
genade, want we leven nu in de “bedeling der genade” (Efeze 3 : 2) 
waarin God de Gemeente uit Efeze 2 bouwt. Het zĳn woorden die 
genade spreken, verkondigen wellicht, maar het gaat altĳd om genade.  
Heel ons leven zou een toepassing zĳn van de genade. Op onszelf, 
dat moet wel in de eerste plaats, maar daarna op anderen uiteraard. 

Als “goede reden” genade geeft aan degene die die woorden horen, 
wat doet vuile reden dan? Ik kan geen andere conclusie trekken dan 
dat vuile reden bestaat uit het geven van wet aan degene die die 

woorden horen. Het is gewoon tegenovergesteld en op andere plaatsen 
wordt daar op dergelĳke wĳze over gesproken door de apostel Paulus. 
Die kan het nog sterker zeggen:

Filippenzen 3 : 6-9
6 Naar den ĳver een vervolger der Gemeente; naar de 

rechtvaardigheid, die in de wet is, zĳnde onberispelĳk.
7 Maar hetgeen mĳ gewin was, dat heb ik om Christus’ wil 

schade geacht.
8 Ja, gewisselĳk, ik acht ook alle dingen schade te zĳn, om de 

uitnemendheid der kennis van Christus Jezus, mĳn Heere; om 
Wiens wil ik al die dingen schade gerekend heb, en acht die 
drek te zĳn, opdat ik Christus moge gewinnen.

9 En in Hem gevonden worde, niet hebbende mĳn rechtvaar-
digheid, die uit de wet is, maar die door het geloof van 
Christus is, namelĳk de rechtvaardigheid, die uit God is door 
het geloof;

In Filippenzen gaat het over niks anders dan de wet, waaronder Paulus 
geleefd had. “Vuile reden” spreekt dus over het tegenovergestelde 
van de wet en niet over schunnige taal, of vloeken, of zoiets. Wat in 
Bĳbels verband erg is, dat wet gepredikt wordt, alsof het de bedoeling 
is dat we daaronder zouden leven.

Mattheüs 7 : 22, 23
22 Velen zullen te dien dage tot Mĳ zeggen: Heere, Heere! 

hebben wĳ niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam 
duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan?

23 En dan zal Ik hun openlĳk aanzeggen: Ik heb u nooit 
gekend; gaat weg van Mĳ, gĳ, die de ongerechtigheid werkt!

Tegen mensen die Gods Naam gebruikt hebben voor hun eigen werk, 
en wellicht zelfs voor het werk van de satan, want dat kan allemaal, 
wordt gezegd: “Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mĳ, gĳ, die de 
ongerechtigheid werkt!” In de naam Gods zĳn hele volk uitgeroeid met 
de uitspraak: “God wil het”. In de naam van God zĳn mensen onthoofd 
e.d., omdat ze niet tot aanvaarding wilden komen van wat hen voor-
gehouden werd. (Zie het boek “De Pelgrimskerk” van E. H. Broadbent) 
Dat is volstrekt in strĳd met de lankmoedigheid Gods en in strĳd met 
de aard van onze tegenwoordige bedeling, maar het is allemaal wel 
gebeurd in de Naam van de Here Jezus. In onze bedeling heerst de 
genade en is voor wet, en al wat daarbĳ hoort, zoals dwang, geen 
plaats. Er is dus geen plaats voor “vuile rede”.

https://boeken.vlichthus.nl/de-pelgrimskerk-e-h-broadbent/
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Efeze 4 : 30
30 En bedroeft den Heiligen Geest Gods niet, door Welken gĳ 

verzegeld zĳt tot den dag der verlossing.

Het is volkomen logisch dat dit meteen na vers 29 staat. Ik ben bĳna 
geneigd te zeggen dat “bedroeft de Heilige Geest Gods niet” onge-
veer hetzelfde betekent als “Geen vuile rede ga uit uw mond”, om de 
eenvoudige reden, dat de Heilige Geest de Woorden Gods heeft 
voortgebracht. Als die Geest in ons woont, dan zal die Geest ook onze 
mond gebruiken, om diezelfde woorden Gods voort te brengen. Waar 
wĳ onze mond voor dat doel weigeren te gebruiken, dat verhinderen, 
“bedroeven wĳ de Heilige Geest Gods”. Het gaat niet slechts om onze 
mond, of ons spreken, maar onze tong is nou eenmaal ons belangrĳkste 
lichaamsdeel in dit verband. Als er iets uit ons gaat, iets wat in ons 
woont naar buiten komt, komt het in ieder geval, en in de eerste plaats, 
naar buiten via het spreken en pas in tweede instantie via de handen 
en voeten. Als “het Woord van Christus rĳkelĳk in ons woont” 
(Kolossenzen 3 : 16) zou dat tot uitdrukking komen in het woord dat 
wĳ spreken. Dan bedroeven wĳ de Heilige Geest Gods niet.

1 Thessalonicenzen 5 : 19
19 Blust den Geest niet uit.

Dit heeft dezelfde betekenis als “bedroeft de Heilige Geest Gods niet”, 
alleen wordt hier de Heilige Geest voorgesteld als vuur. In allebei de 
gevallen geldt dus dit: “door Welken gĳ verzegeld zĳt tot den dag der 
verlossing”. Of we wel of niet de Heilige Geest bedroeven, wĳ blĳven 
door die Geest “verzegeld tot de dag der verlossing”. Dat thema 
hebben we aangehaald naar aanleiding van Efeze 1 : 13. “Verzegeling” 
wil zeggen dat het voor altĳd is, dat het een waarmerk is, dat het 
garantie geeft. Wĳ hebben van de Heer eeuwig leven ontvangen en 
eeuwig leven zou geen eeuwig leven zĳn als men het zou kunnen 
kwĳtraken. Als we wedergeboren zĳn, dan is dat voor altĳd. Als we de 
Geest hebben ontvangen, dan is dat voor altĳd.

“Verzegeld zĳn tot de dag der verlossing” wil zeggen dat het 
genoemde zegel op die “dag der verlossing” niet meer nodig is. “Het 
onderpand van de toekomende erfenis” (Efeze 1 : 14) is alleen nodig 
zolang wĳ nog in het lichaam zĳn en zolang wĳ nog blootstaan aan 
andere krachten. Het doel van de genade Gods en van onze weder-
geboorte is onze erfenis. Efeze 5 zegt het ook, want daar wordt 
gesproken over “erfenis hebben in het Koninkrĳk van Christus en van 
God”, maar daar hebben we het nog over.

Romeinen 8 zet uiteen dat het heersend beginsel in ons leven niet de 
zonde, niet de wet, maar de Geest zou zĳn. De inwonende Geest wel 
te verstaan, in overeenstemming met het Nieuwe Verbond en daarover 
wordt gesproken vanaf vers 8.

Romeinen 8 : 8-14
8 En die in het vlees zĳn, kunnen Gode niet behagen.
9 Doch gĳlieden zĳt niet in het vlees, maar in den Geest, zo 

anders de Geest Gods in u woont. Maar zo iemand den 
Geest van Christus niet heeft, die komt Hem niet toe.

10 En indien Christus in ulieden is, zo is wel het lichaam dood 
om der zonden wil; maar de geest is leven om der 
gerechtigheid wil.

11 En indien de Geest Desgenen, Die Jezus uit de doden 
opgewekt heeft, in u woont, zo zal Hĳ, Die Christus uit de 
doden opgewekt heeft, ook uw sterfelĳke lichamen levend 
maken, door Zĳn Geest, Die in u woont.

12 Zo dan, broeders, wĳ zĳn schuldenaars niet aan het vlees, 
om naar het vlees te leven.

13 Want indien gĳ naar het vlees leeft, zo zult gĳ sterven; maar 
indien gĳ door den Geest de werkingen des lichaams doodt, 
zo zult gĳ leven.

14 Want zovelen als er door den Geest Gods geleid worden, die 
zĳn kinderen (= “huios”; “zonen”) Gods.

De gedachte is dat wĳ voor God naar de oude mens dood zĳn, maar 
door de inwonende Geest weer levend geworden zĳn voor God. Ook 
het lichaam wordt geacht levend te zĳn, omdat de Geest Gods daarin 
woont. Voor zover die Geest in ons werkt, zou het zĳn om onze lichamen 
voor God te gebruiken. Daarmee onttrekken wĳ ons lichaam in de 
praktĳk aan de heerschappĳ van de zonde, want de bedoeling is dat 
de Geest in ons sterker zou zĳn dan de zonde. Als we door de Geest 
geleid worden in de praktĳk van ons leven, zĳn wĳ “zonen Gods”, 
erfgenamen Gods dus, zegt vers 14. De verzegeling (verzekering) in 
de Heilige Geest, die voltooid wordt met de verlossing van ons lichaam, 
is systematisch. Onze geest is verlost, onze ziel (= ons praktische leven, 
onze wandel) wordt verlost en ons lichaam zal verlost worden. Wĳ 
ontvangen dan een hemels en zelfs een verheerlĳkt lichaam, ter gele-
genheid van wat wĳ noemen “de opname van de Gemeente”. Bedenk 
wel dat het “uitblussen van de Geest”, waarmee wĳ verzegeld zĳn, 
consequenties voor ons meebrengt en zelfs voor eeuwig. Dat is wat 
de Schrift ervan leert en daar gaat het ook over in hoofdstuk 5. Hier 
gaat de Apostel er nog niet meteen verder over door.
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Efeze 4 : 31
31 Alle bitterheid, en toornigheid, en gramschap, en geroep, en 

lastering zĳ van u geweerd, met alle boosheid;

Als je het mĳ vraagt, is het alle keren hetzelfde. Het heeft alles met 
boosheid, met wraak, te maken. Met eigen recht zoeken, met zelf-
verwerkelĳking, dé activiteit van de oude mens. Dit echter zou “van u 
geweerd worden, met alle boosheid”, wat dat ook maar wezen mag. 
Daartegenover wordt in vers 32 gezet:

Efeze 4 : 32
32 Maar zĳt jegens elkander goedertieren, barmhartig, 

vergevende elkander, gelĳkerwĳs ook God in Christus    
ulieden vergeven heeft.

Er wordt niet eens gesproken over onze relatie tot of met ongelovigen, 
want dat komt pas in de laatste plaats. In de Bĳbel worden wĳ geacht 
in de eerste plaats om te gaan met gelovigen, met gelĳkdenkenden. 
Met broeders en zusters en bĳ voorkeur zelfs met die broeders en 
zusters, die ook hun lichamen “gesteld hebben tot levend heilig God 
en welbehaaglĳk offer”. (Romeinen 12 : 1) In de eerste plaats zouden 
wĳ dus “jegens elkander goedertieren, barmhartig en vergevings-
gezind zĳn”. Dan denk je toch meteen aan Galaten 5.

Galaten 5 : 22
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blĳdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid.

“Matigheid” is zelfbeheersing. Die is het moeilĳkste, zei mĳn vader, 
daarom staat die achteraan. Waar die “vrucht van de Geest” is, is er 
geen sprake van “het bedroeven van de Heilige Geest”. Andersom: 
waar de Heilige Geest bedroefd wordt, komt deze vrucht niet tot stand, 
want het is vrucht van de Geest. Het is niet doen alsof, geen rol spelen, 
maar het gaat om eerlĳk zĳn en het dient vanuit het hart te komen. 

Onze goede woorden zouden genade geven aan degene die dezelfde 
hoop hebben, “vergevende elkander, gelĳkerwĳs ook God in Christus 
ulieden vergeven heeft”. Het is niet zomaar een vergelĳking, maar het 
is tevens een sterk argument. De gedachte is dat daar waar wĳ zelf 
vergeving ontvangen hebben, waar wĳ zelf “de verlossing hebben door 
Zĳn bloed, naar de rĳkdom Zĳner genade”, (Efeze 1 : 7) zouden wĳ 
diezelfde vergeving en genade schenken aan anderen. 

Dat alles is als “vrucht”, de werking van de Geest. Wet kun je hier aan 
het einde van Efeze 4 met geen mogelĳkheid in passen. Dat wordt wel 
geprobeerd, want die korte zinnetjes worden door velen veel te 
gemakkelĳk uitgelegd als “doe dit en doe dat”, maar dat is het niet.  

Wet heeft nauwelĳks enige opvoedkundige waarde, eigenlĳk helemaal 
niks. Wet heeft alleen tot doel om eventuele schade te beperken om 
de dingen op orde te houden en is alleen bestemd voor mensen die 
geen verantwoordelĳkheid kunnen dragen. Die dus onvolwassen zĳn. 
Als kinderen Gods zouden wĳ volwassen kinderen Gods zĳn en niet 
leven onder de wet, maar inderdaad in vrĳheid. (Galaten 5 : 1) Voor-
beelden van gelovigen die ons voorgegaan zĳn, hebben een véél 
grotere opvoedkundige waarde dan wet. (Hebreeën 11; 12 : 1, 2)

Ons grote voorbeeld is God. Hem zouden wĳ navolgen, zegt de Apostel 
in vers 1 van het volgende hoofdstuk. God heeft Zich geopenbaard in 
Degene die “Die in de gestaltenis Gods zĳnde, geen roof geacht heeft 
Gode even gelĳk te zĳn”. (Filippenzen 2 : 6) Christus dus, “het uit-
gedrukte Beeld van Gods Wezen”.

Hebreeën 1 : 3
3 Dewelke, alzo Hĳ is het Afschĳnsel Zĳner heerlĳkheid, en het 

uitgedrukte Beeld Zĳner zelfstandigheid, en alle dingen draagt 
door het woord Zĳner kracht, nadat Hĳ de reinigmaking onzer 
zonden door Zichzelven te weeg gebracht heeft, is gezeten 
aan de rechter hand der Majesteit in de hoogste hemelen.
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5. Efeze 5

Efeze 5 : 1-33
1 Zĳt dan navolgers Gods, als geliefde kinderen;
2 En wandelt in de liefde, gelĳkerwĳs ook Christus ons 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven tot 
een offerande en een slachtoffer, Gode tot een welriekenden 
reuk.

3 Maar hoererĳ en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook 
onder u niet genoemd worden, gelĳkerwĳs het den heiligen 
betaamt,

4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernĳ, welke niet 
betamen; maar veelmeer dankzegging.

5 Want dit weet gĳ, dat geen hoereerder, of onreine, of 
gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het 
Koninkrĳk van Christus en van God.

6 Dat u niemand verleide met ĳdele woorden; want om deze 
dingen komt de toorn Gods over de kinderen der 
ongehoorzaamheid.

7 Zo zĳt dan hun medegenoten niet.
8 Want gĳ waart eertĳds duisternis, maar nu zĳt gĳ licht in 

den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
9 (Want de vrucht des Geestes is in alle goedigheid, en 

rechtvaardigheid, en waarheid),
10 Beproevende wat den Heere welbehagelĳk zĳ.
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der 

duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelĳk van hen geschiedt, is schandelĳk ook 

te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zĳnde, worden 

openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.
14 Daarom zegt Hĳ: Ontwaakt, gĳ, die slaapt, en staat op uit de 

doden; en Christus zal over u lichten.
15 Ziet dan, hoe gĳ voorzichtiglĳk wandelt, niet als onwĳzen, 

maar als wĳzen.
16 Den tĳd uitkopende, dewĳl de dagen boos zĳn.
17 Daarom zĳt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil 

des Heeren zĳ.
18 En wordt niet dronken in wĳn, waarin overdaad is, maar 

wordt vervuld met den Geest;
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en 

geestelĳke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw 
hart;

20 Dankende te allen tĳd over alle dingen God en den Vader, in 
den Naam van onzen Heere Jezus Christus;

21 Elkander onderdanig zĳnde in de vreze Gods.
22 Gĳ vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelĳk 

aan den Heere;
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelĳk ook Christus het 

Hoofd der Gemeente is; en Hĳ is de Behouder des lichaams.
24 Daarom, gelĳk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo 

ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.
25 Gĳ mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelĳk ook Christus 

de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft 
overgegeven;

26 Opdat Hĳ haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het 
bad des waters door het Woord;

27 Opdat Hĳ haar Zichzelven heerlĳk zou voorstellen, een 
Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelĳks, 
maar dat zĳ zou heilig zĳn en onberispelĳk.

28 Alzo zĳn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te 
hebben, gelĳk hun eigen lichamen. Die zĳn eigen vrouw 
liefheeft, die heeft zichzelven lief.

29 Want niemand heeft ooit zĳn eigen vlees gehaat, maar hĳ 
voedt het, en onderhoudt het, gelĳkerwĳs ook de Heere de 
Gemeente.

30 Want wĳ zĳn leden Zĳns lichaams, van Zĳn vlees en van 
Zĳn benen.

31 Daarom zal een mens zĳn vader en moeder verlaten, en zal 
zĳn vrouw aanhangen; en zĳ twee zullen tot één vlees 
wezen.

32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op 
Christus en op de Gemeente.

33 Zo dan ook gĳlieden, elk in het bĳzonder, een ieder hebbe 
zĳn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie, dat 
zĳ den man vreze.

“Navolgers Gods” zĳn, is volstrekt hetzelfde als navolgers zĳn van 
Christus. Wĳ zouden navolgers van God zĳn “als geliefde kinderen”. 
Kinderen worden geacht hun ouders, en in bĳzonder de Vader, na te 
volgen. Vers 1 zegt: “God is het voorbeeld” en vers 2 zegt: “Christus 
is het voorbeeld”. Waarin? “Gelĳkerwĳs ook Christus ons liefgehad 
heeft”. Wĳ zouden elkander liefhebben, precies zoals Christus ons 
liefgehad heeft en liefheeft. De apostel Petrus wĳst op dat “Christus 
ons een voorbeeld heeft nagelaten, opdat wĳ Zĳn voetstappen zouden 
navolgen”. Dat is in 1 Petrus 2 : 21. In vers 23 zegt hĳ waaruit het 
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voorbeeld bestaat. Hĳ wĳst daar op de Here Jezus: “Die, als Hĳ 
gescholden werd, niet wederschold, en als Hĳ leed, niet dreigde; maar 
gaf het over aan Dien, Die rechtvaardiglĳk oordeelt”. Dat is toch een 
heel mooi voorbeeld om na te volgen? Het zĳn in feite twee voor-
beelden.

Romeinen 5 : 8, 9
8 Maar God bevestigt Zĳn liefde jegens ons, dat Christus voor 

ons gestorven is, als wĳ nog zondaars waren.
9 Veel meer dan, zĳnde nu gerechtvaardigd door Zĳn bloed, 

zullen wĳ door Hem behouden worden van den toorn.

Tweemaal heeft God Zĳn liefde jegens ons bevestigt, staat hier. Eén-
maal door wat de Here Jezus voor ons gedaan heeft in het verleden 
en nu door wat Hĳ, de Christus, nu voor ons als gelovigen doet. Dat 
is ook wat naar voren wordt gebracht in vers 2.

Efeze 5 : 2
2 En wandelt in de liefde, gelĳkerwĳs ook Christus ons 

liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven
tot een offerande en een slachtoffer, Gode tot een 
welriekenden reuk.

Ik vrees dat dit een van de minst begrepen teksten is in heel de 
Efeze-brief, omdat het onterecht van toepassing wordt gebracht op 
de dood van de Here Jezus. In de voorgaande verzen ging het om de 
uitwerking van het leven van Christus in ons, om wat de Heer voor ons 
doet. Dat is nog steeds zo en daarom begint het vers ook met: “En 
wandelt in de liefde gelĳkerwĳs ook Christus ons lief gehad heeft”. 

Wie zĳn die “ons”? Dat zĳn wĳ gelovigen. Het is “ons”, meervoud, 
want de Apostel sluit daar de geadresseerden van deze Brief bĳ in. Er 
staat dus dat Christus Zich heeft overgegeven voor de Gemeente en 
niks anders dan dat. Zo past het precies in de context. 

Er staat hier wat typologie: “overgegeven tot een offerande en slacht-
offer, Gode tot een welriekende reuk”. Deze overgave van de Here 
Jezus wordt beschouwd als een offer en vervolgens wordt gezegd dat 
het een welriekend offer is. Zĳn er dan ook andere offers? Ja, want het 
schuld- en zondoffer waren helemaal niet “Gode tot een welriekende 
reuk”. Het dankoffer, het spĳsoffer en het brandoffer zĳn dat wel, 
volgens Leviticus. Zondoffer en het schuldoffer hebben van doen met 
het wegdoen van het oude; het wegdoen van de zonde en van de 

schuld. Aan de dood is niks welriekends aan. Die offers waren verplicht, 
maar brandoffer, spĳsoffer en dankoffer waren vrĳwillige offers. Juist 
daarom waren die offers “Gode tot een lieflĳke reuk”. De drie wel-
riekende offers spreken over het Nieuwe Leven, over opstanding en 
wat daar het uiteindelĳke resultaat van zal zĳn. Als Romeinen 12 : 1 
zegt: “dat gĳ uw lichamen stelt tot een levende, heilige en Gode 
welbehagelĳke offerande” gaat het over het opstandingsleven dat wĳ 
ontvangen hebben nog in dit oude lichaam. Wĳ offeren dan dit oude 
lichaam aan de Heer.

In de Bĳbel wil “offeren” zeggen dat het leven, of wat er geofferd 
wordt, in de dienst van God gesteld wordt. Het is hetzelfde als 
“offreren”, namelĳk “aanbieden”, “ter beschikking stellen”. Het is dus 
de bedoeling dat het offer leeft. Bĳ heel wat offers verdween eerst het 
oude leven. Niet op het altaar, want dieren worden niet op het altaar 
geslacht, maar op de slachtbank. Daarna wordt pas hun lichaam op 
het altaar gelegd en doet God er wat mee. Pas nadat wĳ dood zĳn, 
kunnen wĳ onszelf aan de Heer offeren en begint het offer. Die oude 
mens moet dood zĳn, althans naar Gods normen en daarna maakt Hĳ 
het levend en kan Hĳ het gebruiken. Als er in de Bĳbel gesproken 
wordt over een offer dat de Here Jezus Christus gebracht heeft, dan 
gaat het nooit over zĳn dood, Zie zĳlĳn 36 maar altĳd over Zĳn opstanding 
en wat er verder volgt. Dat leert ook de Hebreeën-brief. In hoofdstuk 
10 bĳvoorbeeld, waar de Hogepriester (Christus) blĳft, omdat Hĳ eeuwig 
leven heeft. Zĳn werk is o.a. dat Hĳ iets zou offeren en dat gaat dus 
totaal niet over Zĳn dood voorafgaand aan Zĳn aanstelling tot Hoge-
priester. Hĳ “offerde”, Hĳ stelde Zĳn Lichaam tot “levend, heilig, Gode 
welbehagelĳke offerande”. Dat Lichaam zĳn wĳ, leert Paulus zowel in 
Hebreeën als in Kolossenzen.

Romeinen 8 : 32
32 Die ook Zĳn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar heeft 

Hem voor ons allen overgegeven, hoe zal Hĳ ons ook met 
Hem niet alle dingen schenken?

Het gaat hier om die Zoon die God op de bekende "heden" gesteld 
of verwekt heeft, (Handelingen 13 : 33) de Opgewekte namelĳk, die 
Hĳ “gegeven” heeft. En vervolgens blĳkt dat God ons, met Christus, 
alle dingen schenken zal. Dat gaat dus over Zĳn Leven en niet over 
Zĳn dood. De opgestane Here Jezus geeft, of stelt, Zĳn Leven voor de 
schapen. Hĳ is de “goede Herder” en leidt Zĳn schapen naar grazige 
weiden. Het “Lam Gods” nam de zonden der wereld weg (Johannes 
1 : 29) en de Zoon van God is gegeven t.b.v. van Zĳn Lichaam.

Zĳlĳn 36

In Mattheüs 27 : 3 staat 
“Toen heeft Judas, die Hem 
verraden had ...”. Dat woord 
“verraden” is hetzelfde woord 
dat elders veelvuldig vertaald 
is met “overgeleverd”, in de 
toepassing dat anderen dat 
doen. Van de Here Jezus staat 
er nooit dat Hĳ Zichzelf “over-
gegeven” heeft, maar dat an-
deren Hem overgegeven, dan 
wel overgeleverd hebben. In 
Johannes 3 : 16 staat dat “God 
de wereld alzo liefheeft, dat Hĳ 
Zĳn eniggeboren Zoon gegeven 
heeft”. Dat “gegeven” is hetzelf-
de woord als “overgeleverd”. 
Hoewel dat wordt gedacht, 
wordt er  niet gesproken over 
Zĳn kruising. Dat blĳkt een-
voudig uit vers 14, want er 
staat: “En gelĳk Mozes de slang 
in de woestĳn verhoogd heeft, 
alzo moet de Zoon des mensen 
verhoogd worden”. Dat gaat over 
Zĳn hemelvaart, zo blĳkt uit 
de context.
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Efeze 5 : 3
3 Maar hoererĳ en alle onreinigheid, of gierigheid, laat ook 

onder u niet genoemd worden, gelĳkerwĳs het den heiligen 
betaamt,

Wĳ gelovigen zĳn geheiligd voor en tot de dienst aan God. Onder de 
heiligen behoort “hoererĳ”, “alle onreinigheid” of gierigheid” niet 
genoemd te worden. “Hoererĳ” en onreinigheid beschouwen wĳ als 
synoniem. Gierigheid hoort ook in het rĳtje thuis, want het gaat hier 
om een egocentrisch leven. Onreinigheid, hoererĳ en gierigheid heeft 
altĳd van doen met het zoeken van eigen belangen. Het is gericht op 
de bevrediging van de vleselĳke begeerten. Het is gericht op de mens 
zelf. In onze dienst aan de Heer zouden wĳ niet op onszelf gericht zĳn. 
De Here Jezus is dat namelĳk ook niet. Dus laat hoererĳ, onreinheid 
of gierigheid “onder u - de heiligen - niet genoemd worden”. Laat het 
onder u niet voorkomen. En dan wordt het rĳtje uitgebreid in vers 4. 

Efeze 5 : 4
4 Noch oneerbaarheid, noch zot geklap, of gekkernĳ, welke niet 

betamen; maar veelmeer dankzegging.

Dit soort “rĳtjes van ondeugden” spreken in de praktĳk altĳd over het 
zoeken van het zelf, het ego. De mens die zichzelf zoekt. Maar zo zou 
het niet zĳn. Integendeel, er zou “veelmeer dankzegging” zĳn. Waar-
mee wĳ niet onszelf zoeken, maar de eer van God.

Er staat niet “maar veel meer gebed”; dat je de Heer moet vragen om 
wat je nodig hebt. Strikt genomen is dat namelĳk ook een gericht zĳn 
op zichzelf. Het is, tot op zekere hoogte, dikwĳls ook een gebed ter 
bevrediging van de eigen begeerten. De gedachte is dat wie wĳ ook 
zĳn, wat wĳ ook hebben, wĳ geacht worden te leven uit genade. Al 
wat wĳ hebben, zou niet zo nodig aangevuld moeten worden, omdat 
we nog zoveel tekort komen. Alles wat wĳ hebben, hebben wĳ in ieder 
geval uit Zĳn genade en daarvoor zouden wĳ Hem danken. Het is beter 
de Heer te danken voor wat wĳ hebben, dan te bidden voor wat wĳ 
niet hebben. Ik zei niet dat het laatste niet goed, maar het komt echt 
pas na dankzegging. Bĳvoorbeeld voor het feit dat we God mogen 
dienen. Het wordt ons toegestaan om de goede werken (Efeze 2 : 10) 
te doen en dat uit Zĳn genade. “Want u is uit genade gegeven in de 
zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem 
te lĳden.” (Filippenzen 1 : 29) En: “... laat ons de genade vast houden, 
door dewelke wĳ welbehagelĳk Gode mogen dienen, met eerbied en 
godvruchtigheid”. (Hebreeën 12 : 28) 

Als je God niet dient, dan blĳven alleen je eigen werken over. Dat is 
niet meer dan “hout, hooi en stoppelen”, zegt de Statenvertaling in 1 
Korinthe 3 : 12, 13. Daar gaat de brand in. Dat spreekt niet over het 
oordeel over ongelovigen, maar over het oordeel over de werken naar 
het vlees van gelovigen. Ik zit er niet mee dat die verbrand worden. 
Als er maar voldoende andere dingen overblĳven. Als “hout, hooi en 
stro” verbranden, blĳven er vanzelf “goud, zilver en kostelĳke stenen” 
over. Als die er tenminste dan zĳn. 

Wat precies “oneerbaarheid, zot geklap, of gekkernĳ” is, weet ik niet. 
Ongeveer wel, want het zĳn namelĳk zinloze dingen. Dat is “zot geklap” 
in elk geval en “gekkernĳ” ook. Dat zou niet kenmerkend moeten zĳn 
voor onze wandel. Integendeel, want zegt vers 5:

Efeze 5 : 5
5 Want dit weet gĳ, dat geen hoereerder, of onreine, of 

gierigaard, die een afgodendienaar is, erfenis heeft in het 
Koninkrĳk van Christus en van God.

Dat zĳn de woorden uit vers 3, samengevat in het woord “afgoden-
dienaar”. De gedachte is dat deze geen “erfenis heeft in het Koninkrĳk 
van Christus en van God”. Kinderen Gods zĳn alreeds het verborgen 
Koninkrĳk binnengegaan. Maar het eerder aangehaalde Hebreeën 12 
: 28 spreekt over dat wĳ “een onbewegelĳk Koninkrĳk ontvangen”. 
Dat gaat over het heden. Wĳ zĳn namelĳk bezig een onbeweeglĳk 
Koninkrĳk te ontvangen. Dat is niet hetzelfde als ingaan. Waar wĳ de 
Heer nu dienen, aan hem trouw zĳn, zullen wĳ op grond van de 
gebleken trouw aan Hem, inderdaad met Hem erven. Want indien wĳ 
kinderen Gods zĳn, Romeinen 8 : 17, zĳn wĳ “erfgenamen van God en 
mede-erfgenamen van Christus”. Hebreeën 2 : 10: “... dat Hĳ, vele 
zonen tot de heerlĳkheid leidende”. Wĳ zĳn dus bezig heerlĳkheid te 
ontvangen. Wĳ zĳn bezig het Koninkrĳk te ontvangen. Dat zien wĳ ook 
niet, net zo min als dat we konden zien dat we het Koninkrĳk ingingen. 
“Bezig zĳn te ontvangen” zien wĳ ook niet. Tot op heden is het een 
onzienlĳk Koninkrĳk, maar niettemin zĳn wĳ daar mee bezig. Wĳ zĳn 
onderweg naar onze aanstelling tot zonen, want wĳ zouden met Hem 
dat Koninkrĳk erven. Dat is het belang van ons praktische leven als 
kinderen Gods.

In de Bĳbel staat nergens dat geen hoereerder het Koninkrĳk Gods zal 
binnengaan. Wanneer men eenmaal wedergeboren is, kan men dat 
leven niet meer kwĳtraken. Eeuwig leven ís eeuwig leven, namelĳk 
onvergankelĳk leven. Het gaat er om dat een gelovige met de beschre-
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ven levenswandel niet tot “zoon” (erfgenaam) zal worden gesteld. Die 
zal het Koninkrĳk niet erven. Als men “erfenis heeft in het Koninkrĳk”, 
dan erft men het Koninkrĳk. Dan is men medeverantwoordelĳk voor 
de gang van zaken in het Koninkrĳk. Die verantwoordelĳkheid, die 
heerlĳkheid, want zo wordt het genoemd, ontvangt men op grond van 
gebleken trouw. Met een ander woord: op grond van gebleken geloof. 
Op grond van leven uit geloof, in onderwerping en afhankelĳkheid aan 
en in dienst van God. Kinderen Gods kunnen dus hoereerders, onreinen, 
gierigaards, afgodendienaars zĳn, hoewel het niet zou moeten. Maar 
of men het Koninkrĳk dan ook erft, is nog maar zeer de vraag. 

1 Korinthe 6 : 10
10 Dwaalt niet; noch hoereerders, noch afgodendienaars, noch 

overspelers, noch ontuchtigen, noch die bĳ mannen liggen, 
noch dieven, noch gierigaards, noch dronkaards, geen 
lasteraars, geen rovers zullen het Koninkrĳk Gods beërven.

Zĳ zullen het wel Koninkrĳk wel ingaan. Dat heb ik eens nagevraagd 
aan een moordenaar. Die zei tegen de Here Jezus, die naast Hem aan 
een kruis hing: “Heere, gedenk mĳner, als Gĳ in Uw Koninkrĳk zult 
gekomen zĳn.” Waarop de Heer zei: “Voorwaar, zeg Ik u: Heden zult 
gĳ met Mĳ in het Paradĳs zĳn.” (Lukas 23 : 39-42) De man werd door 
geloof behouden. Zonder werken, want van werken kon überhaupt 
geen sprake zĳn onder die omstandigheden. Of hĳ een erfenis heeft 
in het Koninkrĳk, waag ik te betwĳfelen. De in dit vers genoemden 
zullen het Koninkrĳk Gods dus wel ingaan, maar niet beërven.

Galaten 5 : 19-21
19 De werken des vleses nu zĳn openbaar; welke zĳn overspel, 

hoererĳ, onreinigheid, ontuchtigheid,
20 Afgoderĳ, venĳngeving, vĳandschappen, twisten, 

afgunstigheden, toorn, gekĳf, tweedracht, ketterĳen,
21 Nĳd, moord, dronkenschappen, brasserĳen, en dergelĳke; van 

dewelke ik u te voren zeg, gelĳk ik ook te voren gezegd heb, 
dat die zulke dingen doen, het Koninkrĳk Gods niet zullen 
beërven.

Paulus schrĳft deze lĳst, die nooit compleet is, aan wedergeboren 
mensen. Hĳ zegt: denk erom, als dit je leven is, dan zul je niet erven. 
Je bent dat Koninkrĳk ingegaan en de bedoeling is dat je vrucht zou 
dragen voor God, om op grond daarvan erfenis te ontvangen. “Vrucht 
des Geestes” namelĳk (Galaten 5 : 22) en die worden direct daarna 
genoemd.

Hebreeën 6 : 10
10 Want God is niet onrechtvaardig dat Hĳ uw werk zou 

vergeten, en den arbeid der liefde, die gĳ aan Zĳn Naam 
bewezen hebt, als die de heiligen gediend hebt en nog dient.

Dat “uw werk” kan natuurlĳk nooit het werk van de natuurlĳke mens 
zĳn. Dit is het werk in de categorie “goede werken welke God voor-
bereid heeft”, (Efeze 2 : 10) waarin wĳ zouden wandelen. Díe werken 
zal Hĳ niet vergeten, de andere werken wel, gelukkig maar. Hĳ zal ze 
zelfs verbranden.

1 Petrus 1 : 3, 4
3 Geloofd zĳ de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, 

Die naar Zĳn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, 
tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus 
uit de doden.

4 Tot een onverderfelĳke, en onbevlekkelĳke, en onverwelke-
lĳke erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

Het doel van onze wedergeboorte is “een levende hoop”. Hoop is 
toekomstverwachting, maar als die hoop levend is, dan betekent dat 
dat die hoop een praktische functie vervult in ons dagelĳks bestaan, 
in onze wandel. Deze hoop is dan zelfs bepalend voor ons praktische 
leven en daarom heet het “een levende hoop”. Het is toekomst, een 
erfenis en dat dient ons leven te bepalen, sinds wĳ wedergeboren zĳn. 
Die erfenis wordt in de hemel voor ons bewaard. Of zoals Paulus het 
elders zegt: “voorts is mĳ weggelegd”, (2 Timótheüs 4 : 8) gereser-
veerd, dat ligt klaar. Die erfenis wordt voor ons bewaard en daarheen 
zĳn we onderweg.

Efeze 5 : 6, 7
6 Dat u niemand verleide met ĳdele woorden; want om deze 

dingen komt de toorn Gods over de kinderen (= “huios”, zonen, 
erfgenamen) der ongehoorzaamheid.

7 Zo zĳt dan hun medegenoten niet.

Om de dingen uit vers 5 “komt de toorn Gods over de zonen der 
ongehoorzaamheid”, Het maakt in de praktĳk niet uit wie dat zĳn, want 
de gedachte is, dat er zondermeer een oordeel komt over de werken 
van de natuurlĳke mens. Zowel de werken (de wandel) in het vlees van 
de ongelovigen als de gelovigen worden geoordeeld. Van zulke levens, 
(zo'n wandel), blĳft niks over. Er zĳn vele Schriftplaatsen die dat uitge-
breid toelichten. Daarom staat er: “Zo zĳt dan hun medegenoten niet”. 
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Dat komt overeen met wat Romeinen 12 : 2 zegt: “wordt deze wereld 
niet gelĳkvormig, maar wordt veranderd door de vernieuwing uws 
gemoeds”. Wĳ zouden niet meedoen, maar dat is nou net een van de 
merkwaardigste gewoonten van een mens. Als men het idee heeft dat 
iedereen ergens aan gaat meedoen, dan haast men zich om vooral 
niet de laatste te zĳn. Als kinderen Gods zouden wĳ niet overal aan 
meedoen. Ik denk dat wĳ als kinderen Gods die neiging niet zo sterk 
hebben, anders waren we geen kinderen Gods geworden, want als wĳ 
gewoon met iedereen zouden meedoen, dan zouden wĳ de Bĳbel in 
de hoek slingeren en ons niet over de waarheid bekommeren. Die kost 
namelĳk gewoonlĳk geld en, als het goed is, heel ons leven. 

Efeze 5 : 8-10
8 Want gĳ waart eertĳds duisternis, maar nu zĳt gĳ licht in 

den Heere; wandelt als kinderen des lichts.
9 (Want de vrucht des Geestes (= Lichts) is in alle goedigheid, 

en rechtvaardigheid, en waarheid),
10 [Be]proevende wat den Heere welbehagelĳk zĳ.

In vers 8 staat niet dat een gelovige een licht moet zĳn, maar dat hĳ 
“licht in den Heere” ís. De gedachte is namelĳk dat “licht” staat voor 
heel de Nieuwe Schepping en “duisternis” voor heel de oude schepping. 
Bovendien wordt de duisternis als synoniem gebruikt voor de duivel. 
Aan de andere kant wordt licht gebruikt ter aanduiding van God Zelf. 
God is licht en waar wĳ uit God geboren zĳn, zĳn wĳ dus lichten. God 
heet “de Vader der lichten”. (Jakobus 1 : 17) Vandaar dat het woord 
“licht” gebruikt wordt als synoniem voor “geest”, want beide termen 
duiden leven aan. Leven, licht, geest, zĳn in hoge mate synonieme 
begrippen. Dat is hier ook zo, want in vers 9 staat in werkelĳkheid ”de 
vrucht des Lichts is in alle goedigheid ...”. Het hele Schriftgedeelte 
spreekt namelĳk over licht, waarin wĳ zouden wandelen oftewel zouden 
leven. Wĳ zĳn licht en we zouden niet met de duisternis meedoen, is 
de gedachte. Het is overdrachtelĳk taalgebruik, maar niettemin vol-
strekt Bĳbels. Omdat wĳ licht zĳn, omdat we “in de Heere” zĳn, zouden 
wĳ ook als zonen des lichts, kinderen des lichts, wandelen. Dit is zo'n 
belangrĳke waarheid. Wĳ zĳn heilig en dáárom zouden we als heiligen 
wandelen. Wĳ zĳn kinderen Gods en op die grond zouden wĳ als 
kinderen Gods wandelen. Sommigen denken dat het andersom moet, 
dat je eerst als kinderen Gods moet wandelen en dan na verloop van 
tĳd krĳg je een diploma of zoiets. Als je het er goed afbrengt, dan 
slaag je en dan word je nog eens een kind van God. Je moet eerst 
net doen of je er een bent en zo gaan leven en dan word je het 
misschien nog eens een keer. Dat is een groot misverstand. 

In mĳn Bĳbel heeft men keurig een verwĳzing gedaan naar Galaten 5 
: 22 waar het om precies dezelfde dingen gaat. Waarbĳ ik er nog maar 
eens op wĳs dat in Galaten 5 : 19 “de werken van het vlees” tegenover 
de “vrucht van de Geest” gesteld worden. Het is een dubbele tegen-
stelling. In de eerste plaats tussen “vlees” en “Geest”, en vervolgens  
tussen “werken” en “vrucht”. Werken kost activiteit en moeite. Vrucht  
ontstaat vanzelf. Het kost zelfs moeite om dat tegen te houden. 

“De vrucht van de Geest” is niks anders dan “de vrucht van het Woord 
Gods” in ons.

Jakobus 1 : 21
21 Daarom, afgelegd hebbende alle vuiligheid en overvloed van 

boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het Woord, dat in u
geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken.

Zoals Jakobus het beschrĳft, gaat het, v.w.b. het “zaligmaken van uw 
zielen”, om de uitwerking van het Woord van God in onze harten. 
Daarmee wordt Romeinen 12 : 2 ook weer wat duidelĳker. Waar staat 
“vernieuwd worden in ons denken”, komt dat gewoon doordat we  
ons hart, onze gedachten vullen met het Woord Gods en daaruit zou 
men dan vervolgens wandelen. Daaruit zou men verstaan “welke de 
goede, en welbehagelĳke en volmaakte wil van God zĳ”. Daaruit zou 
men vervolgens leven. Dat heet hier in Efeze 5 : 10: “proevende wat 
den Heere welbehagelĳk zĳ”.

De vrucht van de Geest imiteren in de zin van: wat is de vrucht van de 
Geest ook alweer? O ja, wĳ moeten toch lief zĳn voor elkaar, want de 
vrucht van de Geest is liefde. Wĳ moeten toch blĳ zĳn. En dus zeggen 
Christenen met een stalen gezicht: ik ben zo blĳ dat ik een kind van 
God ben. We zĳn zo blĳmoediger geworden, want ja, het moet, en 
dan wordt er een glimlach op het gezicht getoond. 

Heel wat prediking in de praktĳk gaat over wat men zóu doen, namelĳk 
men zou lief zĳn voor elkaar, blĳ zĳn, vrede hebben, dan wel tevreden 
zĳn, lankmoedig zĳn, men zou goedertieren zĳn, matig zĳn, enzovoorts. 
Het enige wat daar mee bereikt wordt, is dat mensen gaan doen alsof. 
Het wordt immers van hen verwacht. Dan gaat men een rol spelen. 
Die vrucht van de Geest komt echter niet voort uit het vlees. Je kunt 
wel doen alsof, maar daarom is het er nog niet. Dan krĳg je het verhaal 
van de Farizeeën: “witgepleisterde graven”, prachtig aan de buiten-
kant, maar van binnen is het niet anders dan de dood. (Mattheüs 23 : 
27) Die Farizeeën deden ook alsof, maar van kinderen Gods wordt 
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verwacht dat zĳ hun harten laten vullen met het Woord Gods, d.w.z. 
met het Licht, opdat vervolgens dat Woord Gods, dat Woord van het 
Nieuwe Verbond, hun gedachten en hun beslissingen zou bepalen.

Door het Woord Gods in ons komt de Goddelĳke natuur in ons tot 
ontwikkeling en die zal vrucht dragen. Het is alleen onze eigen verant-
woordelĳkheid om ons met dat Woord te vullen. Al bid je drie weken 
lang of de Heer je hart wil vullen met Zĳn Geest, dat zal niet helpen. 
We hebben zelf de verantwoordelĳkheid om dat te doen, want de Heer 
bidt in dat verband juist tot ons en zegt: “wordt vervuld met de Geest”. 
(Vers 18) Het ligt niet aan Hem.

Efeze 5 : 11-13
11 En hebt geen gemeenschap met de onvruchtbare werken der 

duisternis, maar bestraft ze ook veeleer.
12 Want hetgeen heimelĳk van hen geschiedt, is schandelĳk ook 

te zeggen.
13 Maar al deze dingen, van het licht bestraft zĳnde, worden 

openbaar; want al wat openbaar maakt, is licht.

“Hebt geen gemeenschap met” is hetzelfde als “zĳt hun medegenoten 
niet”, uit vers 7. Wĳ weten of het gaat om “werken der duisternis” 
doordat wĳ leven in het licht van dat Woord van God. Daardoor worden 
die dingen openbaar. Dan wordt openbaar waar de duivel zich mee 
bezighoudt. Met name met infiltratie in het hart van de mens in het 
algemeen en in het bĳzonder van de gelovige, om hem af te leiden 
van het Woord van God. Opdat Zĳn Woord vooral geen uitwerking 
zou hebben. Hĳ is de grootste theoloog aller eeuwen, zodat je maar 
ziet dat theologie een gevaarlĳk vak is. Sorry, maar ik meen het voor  
honderd procent. Het is nou eenmaal zo. In dat soort dingen, in de 
filosofie, komt de werkzaamheid van de duivel tot uitdrukking. Het hele 
verhaal dat alle mensen gelĳk zĳn, is een volstrekt onbĳbelse gedachte. 
Die komt regelrecht van de duivel, want het verlamt elke activiteit van 
de mens. Alles doet er dan niks meer toe, want we zĳn toch allemaal 
gelĳk en hebben gelĳke rechten. De volgende stap is: en allen worden 
vanzelf wel behouden. Dat heet dan “alverzoening”. Zo ongeveer zit 
het, maar ik ga liever niet te diep in op “werken der duisternis”. Het 
punt is dat wĳ niet zouden weten wat verkeerd voor ons is, maar juist 
wel zouden weten wat goed voor ons is. In het licht van het Woord 
van God merken - proeven - wĳ vanzelf wat die werken der duisternis 
dan eventueel zĳn. Ze worden namelĳk, precies zoals het hier staat, 
“door het licht bestraft”. In het Licht worden ze als zodanig herkend 
en verdwĳnen ze vanzelf. Zie zĳlĳn 37

Men zou dat woord “bestraffen” in vers 11 niet moeten lezen in de 
gebruikelĳke tegenwoordige Nederlandse betekenis van de term. De 
bedoeling is namelĳk niet dat deze “werken der duisternis” bestreden 
zouden moeten worden. We zouden ze alleen als zodanig herkennen. 
Het woord “bestraffen”, in de zin van “straf uitdelen, komen we in de 
Bĳbel helemaal niet tegen. Wat het wel betekent, is niet zo moeilĳk. 
Er staat “van het licht bestraft zĳnde”, met direct als toelichting “want 
al wat openbaar maakt, is licht”. “Bestraffen” betekent niks anders dan 
“openbaar maken”, in dit geval van dingen die het daglicht niet kunnen 
verdragen. De gedachte hier is dus dat wĳ deze onvruchtbare werken 
der duisternis niet zouden doen. We zouden er geen gemeenschap 
aan hebben, maar wĳ zouden ze veeleer “bestraffen”. Dat betekent 
niet bestrĳden, niet vervolgen en ook niet strafmaatregelen treffen. 
Het betekent gewoon “aan het licht brengen”. Meer niet, want wĳ 
hebben nooit de opdracht gekregen om tegen welke zonde dan ook 
te strĳden, op één na dan: de zonde van ongeloof. 

Hebreeën 12 : 3, 4
3 Want aanmerkt Dezen, Die zodanig een tegenspreken van de 

zondaren tegen Zich heeft verdragen, opdat gĳ niet verflauwt 
en bezwĳkt in uw zielen.

4 Gĳ hebt nog tot den bloede toe niet tegengestaan, strĳdende 
tegen de zonde;

Waaruit bestond de zonde van deze zondaren? Uit “tegenspreken”. 
Spreken tégen het Woord van God uiteraard. Geloof is het aanvaarden 
van het Woord van God zoals het is, en ongeloof is het afwĳzen van 
het Woord van God. Dat heet tegenspreken en degenen die het doen 
worden hier zondaren genoemd. Alle mensen zĳn zondaren, maar hier 
wordt de term specifiek gebruikt voor die ene zonde van ongeloof. 
Daar zouden wĳ tegen strĳden. Daarna moet ik vaststellen dat het 
begrip “strĳden” toegelicht wordt, want het heet pas in tweede 
instantie strĳden. In eerste instantie heet het “tegenstaan”. Dat is het 
strĳden dat alleen tot doel heeft om zelf staande te blĳven. Uit zelf-
bescherming. Het is geen aanvallende, maar een defensieve strĳd. 
Daar krĳgen wĳ later in Efeze 6 mee te maken.

Christelĳk werk bestaat niet in de eerste plaats uit het bestrĳden van 
de zonden, maar uit het prediken van het Evangelie. Bestrĳden van de 
zonden is bestrĳden van een oude schepping. Prediken van het 
Evangelie is het bekendmaken van een Nieuwe Schepping, opdat men 
daarvoor zou kiezen. En wat de zonden in de oude wereld betreft, wĳ 
zouden ze volkomen negeren, voor dood houden.

Zĳlĳn 37

Op een bĳbelschool 
was een vergadering van lera-
ren en toen vonden ze dat de 
studenten toch wat meer on-
derwezen moesten worden 
in het mohammedanisme en 
het boeddhisme e.d. Iemand 
zei: wat weten onze jongeren 
nou van het mohammeda-
nisme? Toen stond mĳn oom 
op, ome Jo, en zei: “gelukkig 
niets”. Wat heb je er nou aan 
om te weten wat allemaal 
leugens zĳn en wat niet waar 
is? Wat schiet je daar nou 
mee op? Je moet weten wat 
de Waarheid is. In het licht 
van de Waarheid wordt een 
leugen meteen herkend, dat 
is helemaal geen probleem. 
Dat hoef je niet van tevoren 
allemaal te weten. Als je de 
leugen moet bestuderen, heb 
ik eens nagevraagd aan een 
filosoof, dan heb je er meteen 
een heleboel. Er bestaat niet 
zoiets als dé leugen. Het aan-
tal leugens, afwĳkingen van 
de waarheid, is per definitie 
oneindig. Er is namelĳk maar 
één Waarheid tegenover de 
vele leugens, hoewel de Bĳbel 
de leugens ook terugbrengt 
tot één, namelĳk het weg-
redeneren van God. Als je 
leugens moet gaan bestude-
ren, dan kom je nooit tot 
kennis van Waarheid. Als je 
de Waarheid kent, weet, er 
van overtuigd bent, dan kan 
niemand je meer wat doen. 
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Efeze 5 : 14
14 Daarom zegt Hĳ: Ontwaakt, gĳ, die slaapt, en staat op uit de 

doden; en Christus zal over u lichten.

Wie is die “Hĳ” die zegt? Het antwoord is: “God,” of de “Geest”, of 
het “Licht, want het ging eigenlĳk over licht. De volgende zin wordt 
aangehaald uit het Oude Testament en dit is wederom een voorbeeld  
dat Gemeentelĳke Waarheid, want dan gaat het hier over, ontleend 
wordt aan het Oude Testament. Alles wat in Efeze staat, is ontleend 
aan het Oude Testament. In dit geval wordt het aangehaald uit Jesaja 
60, maar dit citaat in Efeze is niet woord voor woord overgenomen, 
hoewel ik het niet echt nauwkeurig weet, want als het de bedoeling 
was om het letterlĳk te citeren, zou dat zĳn vanuit de Septuaginta, de 
Griekse vertaling van het Oude Testament, en die heb ik er niet bĳ 
geraadpleegd. Dus we hebben alleen de vergelĳking tussen onze beide 
Nederlandse vertalingen.

Jesaja 60 : 1
1 Maak u op, word verlicht, want uw Licht komt, en de 

heerlĳkheid des HEEREN gaat over u op.

“Maak u op”  is in Efeze 5 : 14 “ontwaakt”. Zich “opmaken” wil zeggen 
“opstaan, aankleden en aan het werk gaan”. Het gaat over “beginnen”. 
“Maak u op, word verlicht” is twee keer hetzelfde. Het wil zeggen: 
“kom tot het licht”. Slapen doet men gewoonlĳk in de duisternis. (1 
Thessalonicenzen 5 : 5-7) Dus Jesaja zegt: “Ga in het licht staan, want 
uw Licht komt en de heerlĳkheid des Heren gaat over u op”. Efeze 
vers 5 zegt dat dit opstaan, en tot het licht komen, betekent dat men 
uit de duisternis van de dood zou opstaan en zou komen tot het licht, 
namelĳk het leven. Want licht is ook leven. Licht is ook het Woord en 
het Woord is leven. En dat alles is weer Geest. Het is allemaal synoniem. 

De Apostel past het vers uitsluitend toe op onze dagen en zegt: “Staat 
op van “tussen de doden uit”. Wĳ zouden in praktische zin tot leven 
komen, waarmee achteraf wordt vastgesteld dat het in Jesaja 60 ook 
gaat over opstaan uit de dood. Het Licht in Jesaja 60 is het Licht van 
het Nieuwe Verbond. Dat is het Licht van de Here Jezus Christus, die 
immers de Middelaar is van het Nieuwe Verbond (1 Timótheüs 2 : 5) 
en die ook “het Licht der wereld” genoemd wordt. (Johannes 8 : 12) 
Dat Licht heet in Jesaja 60: “de heerlĳkheid des HEEREN” gaat over 
u op. De heerlĳkheid van Jehovah dus. Als er in de Bĳbel staat “de 
heerlĳkheid des HEEREN”, dan is dat Christus! En zo staat het ook in 
Efeze 5. En nou begrĳpen wĳ ineens waarom er niet gewoon onder  

vers 14 in Efeze 5 een verwĳzing staat naar Jesaja 60. Want de conclusie 
is dat Christus dezelfde is als Jehovah. Maar dat strookt niet met de 
algemene opvattingen inzake de drie-eenheid. Daar waagt men zich 
dus niet aan. Dus dan maar geen tekstverwĳzing, dan kan men zich 
daar ook geen buil aan vallen. Maar niettemin is het volstrekt Bĳbels, 
dat Christus wel degelĳk Jehovah is. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus, 
die dat gewoon zei op de pinksterdag.

Handelingen 2 : 36
36 Zo wete dan zekerlĳk het ganse huis Israëls, dat God Hem 

tot [een] Heere en Christus gemaakt heeft, namelĳk dezen 
Jezus, Dien gĳ gekruist hebt.

Christus is de Heere en de Heere is Christus. In Jesaja staat vele malen 
Wie de Verlosser is. Wie kennen wĳ als dé Verlosser? Christus, maar 
er staat steeds “Ik ben de HEERE (Jehovah), uw God, de Heilige 
Israëls”. (Jesaja 43 : 3) Hĳ is echt volstrekt dezelfde. Ik ga het nou niet 
verder uitleggen, maar stel dat gewoon vast. Jehovah is vernederd 
geworden. Hĳ werd namelĳk mens. Vervolgens leed en stierf Hĳ, maar 
daarna stond Hĳ uit de dood op en bĳ die gelegenheid werd Hĳ tot 
Christus gesteld, én ook en weer tot Heere of HEERE. Hĳ legde zĳn 
Godheid af, om die bĳ Zĳn opstanding weer “aan” te doen.

Efeze 5 : 15-17
15 Ziet dan, hoe gĳ voorzichtiglĳk wandelt, niet als onwĳzen, 

maar als wĳzen.
16 Den tĳd uitkopende, dewĳl de dagen boos zĳn.
17 Daarom zĳt niet onverstandig, maar verstaat, welke de wil 

des Heeren zĳ.

“Voorzichtiglĳk” veronderstelt “voorzicht”. Men zou namelĳk vooruit 
kunnen zien. We hebben immers licht, dus kunnen we vooruit zien, 
met een vooruitziende blik wandelen. “Onwĳzen” zĳn in de duisternis 
en “wĳzen” zĳn degenen die verlicht zĳn. En dat laat zich zien in “de 
tĳd uitkopende, terwĳl de dagen boos zĳn”. Wanneer wĳ tĳd willen 
gebruiken, gaat dat in de praktĳk altĳd ten koste van een deel van ons 
leven, maar bĳ voorkeur van heel ons leven. Wanneer we dat gebruiken 
willen voor de uitvoering van Zĳn welbehagelĳke wil, (Vers 10) dus om 
Hem te dienen of om “Gode vrucht te dragen”, dan zullen wĳ daartoe 
ons moeten onttrekken aan deze wereld. De “dagen zĳn boos”, maar 
wĳ worden daaraan onttrokken, als wĳ tenminste daar mee instemmen. 
Wat het ons ook kost, dat is “uitkopende”, wĳ zouden ons ter beschik-
king stellen van de Heer, is de gedachte. Dan zĳn wĳ “niet onverstandig”, 
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maar “verstaan welke de wil des Heeren zĳ”. Hoe men dat zou doen, 
hoe men die wil des Heren zou verstaan, wordt in het volgende vers 
gezegd.

Efeze 5 : 18
18 En wordt niet dronken in wĳn, waarin overdaad is, maar 

wordt vervuld met den Geest;

Dit vers heeft nogal te lĳden gehad onder het halve lezen van het vers, 
namelĳk, “wordt niet dronken in wĳn”. Dan zegt men: dat je niet dronken 
mag worden staat in de Bĳbel. Dan denk ik altĳd, waar moet ik anders 
dronken van worden? Van bier of iets anders? Maar hoe lees je nou 
zo'n vers? Eigenlĳk staat er dat men wel dronken zou worden van wĳn. 
Ja zeker wel. Wĳn is namelĳk, zeker in dit vers, een type van de Geest. 
Dáár zou men dronken van worden, uitgebeeld in wĳn. 

Spreuken 31 : 6
6 Geeft sterken drank dengene, die verloren gaat, en wĳn 

dengenen, die bitterlĳk bedroefd van ziel zĳn;

Geef wĳn, sterke drank, aan wie verloren gaat, in de hoop dat hĳ zĳn 
ellende vergeet. Dat is gewoon typologie. Geef wĳn, dat is eeuwig 
Nieuw Leven. Geef dat aan degenen die de weg kwĳt zĳn, want 
“verloren gaan” wil zeggen “de weg kwĳt zĳn”. Wel wandelen, wel op 
weg zĳn, maar niet weten waar naartoe. Wat de mens nodig heeft, is 
Nieuw Leven en als we dan wandelen in dat Licht en in dat Leven, 
vergeten wĳ onze ellende. Dan beheerst ons dat niet langer. Daarom 
is het een tamelĳk Bĳbels gegeven dat de mensen die zich in de 
problemen bevinden naar “de fles” grĳpen. Het is niet aan te bevelen, 
want het lost de problemen niet op, maar het is een Bĳbels gegeven, 
omdat sterke drank een beeld van het leven onder het Nieuwe Verbond 
is. Als men dan zegt: als mensen dronken zĳn dan heb je er verder 
niks aan, dan zeg ik, ja, dat is nou ook precies de bedoeling. De 
bedoeling is niet dat de wereld wat aan ons heeft. We zĳn er niet om 
een steentje bĳ te dragen aan de wereld. We hebben daar niet mee 
van doen, wĳ zĳn daar aan onttrokken. U weet toch waar je de waarheid 
kunt vinden? Bĳ kinderen en dronken mensen. Als je van iemand de 
waarheid wilt horen, dan moet je hem eerst dronken voeren. Dat kost 
wat natuurlĳk. Sterke drank bevordert de waarheid en dat is precies 
waar het over gaat. Wĳn is heel de Bĳbel door een beeld van het 
Woord van God, dat inderdaad dikwĳls misbruikt wordt. De Bĳbel is 
niet tegen sterke drank, maar de Bĳbel is tegen misbruik in het alge-
meen, dus ook van wĳn.

Markus 14 : 23-25
23 En Hĳ nam den drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun 

dien; en zĳ dronken allen uit denzelven.
24 En Hĳ zeide tot hen: Dat is Mĳn bloed, het bloed des 

Nieuwen Testaments, hetwelk voor velen vergoten wordt.
25 Voorwaar, Ik zeg u, dat Ik niet meer zal drinken van de 

vrucht des wĳnstoks, tot op dien dag, wanneer Ik dezelve 
nieuw zal drinken in het Koninkrĳk Gods.

De Here Jezus leerde dat de wĳn een type is van het bloed, het leven, 
van het Nieuwe Verbond. Hĳ zegt: ”Drinkt allen daaruit”. (Mattheüs 26 
: 27) Toen ze dat gedaan hadden, duurde het vĳftig dagen en toen 
pas dacht de hele wereld dat die lui dronken geworden waren. Op de 
pinksterdag werden zĳ in de praktĳk “vervuld met de Geest”, in de zin 
van dat de Geest rechtstreeks door hen werkte. Zie zĳlĳn 38 En dus 
begonnen zĳ te spreken, want als de Geest iets doet, dan is het wel 
spreken. (Handelingen 2 : 4) Als de Geest in ons werkt, dan komt het 
in eerste plaats tot uitdrukking via de mond, de keel, de tong, de lippen. 
En dus zouden wĳ daar mee gevuld worden, net als de discipelen op 
de pinksterdag. Zĳ werden vervuld daarmee en begonnen te spreken 
zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Wat was het commentaar van 
het publiek? Handelingen 2 : 13: “En anderen, spottende, zeiden: Zĳ 
zĳn vol zoeten wĳns”. Dat is toch prachtige symboliek? Toen zei Petrus, 
in vers 15: “Want deze zĳn niet dronken, gelĳk gĳ vermoedt; want het 
is eerst de derde ure van den dag”. Maar hoe vindt u die? “Maak u 
op, wordt verlicht”. (Jesaja 60 : 1) Dat gebeurde toch altĳd vroeg.

Wĳn is dus een beeld van de Geest en daarmee zouden wĳ vervuld 
worden. Het is onze opdracht. De verantwoordelĳkheid daarvoor ligt bĳ 
ons. Meteen wordt gezegd wat het resultaat zal zĳn: spreken namelĳk. 
Het is beeldspraak, maar niettemin is het een goede beschrĳving, 
omdat de Geest nu eenmaal Woord Waarheid en Licht voorbrengt. 
Waar wĳ gevuld worden, vervuld worden zelfs met de Geest, zullen wĳ 
spreken. Niet in “tongen”, zoals sommigen menen, maar:

Efeze 5 : 19
19 Sprekende onder elkander met psalmen, en lofzangen, en 

geestelĳke liederen, zingende en psalmende den Heere in uw 
hart;

Niet zozeer dat er meteen gezongen zou moeten worden, hoewel het 
natuurlĳk een heel goed gebruik is. Maar bovendien gaat het ook in 
het bĳzonder om de inhoud van die Psalmen, lofzangen, geestelĳke 

Zĳlĳn 38

“Vervuld” betekent hele-
maal 100% vol. Persoonlĳk 
heb ik het idee dat dit in de 
praktĳk niet gebeurt. Er zit 
namelĳk zoveel anders in 
ons, wat ook noodzakelĳk is, 
dat het eigenlĳk niet mogelĳk 
is om helemaal uitsluitend 
gevuld te zĳn met het Woord 
van God. De uitzondering is 
dat bĳ gelegenheid het kan 
dat wĳ alles vergeten, alles 
kwĳt zĳn, om met dat ene 
ding bezig te zĳn. Maar dat     
is incidenteel. Zoals op de 
pinksterdag. De discipelen 
ontvingen de Heilige Geest 
op de paasdag. “De Heer blies 
op hen en zei ontvang de 
Heilige Geest”. (Johannes 20 : 
22) Bovendien is “de Heilige 
Geest ontvangen” hetzelfde 
als “wedergeboren worden” 
en dat is op grond van de 
opstanding van Christus en 
niet op grond van Pinksteren. 
Pinksteren is niet zozeer dat 
de discipelen de Geest ont-
vingen, maar dat ze vervúld 
werden met de Geest. Ze be-
gonnen te spreken zoals die 
Geest hen gaf uit te spreken. 
Dat is een incidentele gebeur-
tenis.  
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liederen. In de Psalmen gaat het altĳd over de eer van God. Die zouden 
wĳ zoeken, met de tong en ook met het hele lichaam. In Kolossenzen 
zegt Paulus het zo:

Kolossenzen 3 : 16
16 Het woord van Christus wone rĳkelĳk in u, in alle wĳsheid; 

leert en vermaant elkander, met psalmen en lofzangen, en 
geestelĳke liederen, zingende den Heere met aangenaamheid 
in uw hart.

Efeze zegt: “sprekende onder elkander” en hier is het “vermaant 
elkander”. Het is niet alleen maar spreken, het is leren en vermanen. 
Het heeft te maken met onze samenhang als kinderen Gods. Die wordt 
ook uitgedrukt in de samenzang. Samen zingen heeft tot doel uit-
drukking te geven aan onze eenheid en de grootste eenheid die er 
bestaat is dat verschillende mensen precies hetzelfde zeggen. Daartoe 
krĳgen we ook allemaal een tekstboekje met dezelfde tekst daarin, 
zodat we allemaal hetzelfde zingen, liefst in dezelfde toon. Melodie 
en klank, ontstaan wanneer gelĳktĳdig uit verschillende kelen dezelfde 
dingen gezegd worden. Uit alle monden dezelfde tekst kan alleen als 
in alle harten dezelfde tekst zit, namelĳk het Woord van God. En zo 
zĳn die beide Schriftgedeelten samengevat. Wĳ zullen ons vullen met 
het Woord God en als wĳ dan beginnen te spreken zeggen we dezelfde 
dingen. Hier uitgedrukt als “zingende, psalmen, lofzangen, geestelĳke 
liederen”. Niettemin heet het “spreken” of zelfs “leren en vermanen”, 
maar in hoge mate op geestelĳk niveau. 

Efeze 5 : 20
20 Dankende te allen tĳd over alle dingen God en den Vader, in 

den Naam van onzen Heere Jezus Christus;

De eerste uitdrukking van “vervuld zĳn met de Geest”, (Vers 18) is dat 
men God dankt “te allen tĳd over alle dingen” en dus leeft uit de 
genade Gods. Het wil in de eerste plaats zeggen dat men zich bewust 
is wie en wat men in Christus geworden is, dan wel wat men van God 
ontvangen heeft, namelĳk álles. Wĳ waren de dood schuldig, wĳ waren 
van nature mensen en in die positie dood door de misdaad en de 
zonde. (Romeinen 5) Voor zover wĳ niettemin bestaan, ook in onze 
oude natuur, is dat te danken aan God, die lankmoedig is. Dat geldt 
net zo goed voor uw ongelovige buurman. Dat hĳ leeft, in wat voor 
omstandigheden dan ook, dat heeft hĳ te danken aan God. Aan de 
lankmoedigheid Gods, aan de genade Gods, zeker in onze bedeling 
van de genade. Zo iemand weet dat niet, maar wĳ worden geacht dat 

wel te weten. Daarom dank je God in álles. Niet alleen voor geestelĳke 
dingen, maar net zo goed voor de stoffelĳke dingen, die ons deel zĳn 
geworden. We hadden er geen recht op, niettemin we hebben ze en 
wĳ danken dus God. Dit is de meest voor de hand liggende manier 
om God eer te geven. Wĳ ontvangen de Geest om te weten wat ons 
van God geschonken is, en daarvoor zouden wĳ Hem danken. God de 
Vader namelĳk, in de Naam van ons Here Jezus Christus. Want God 
de Vader werkt via de Here Jezus Christus, “Die ons gezegend heeft 
met élke geestelĳke zegening in de hemel in Christus”. (Efeze 1 : 3)

Efeze 5 : 21
21 Elkander onderdanig zĳnde in de vreze Gods.

Dit vers is feitelĳk het opschrift van datgene wat nu volgt. Dat komt 
nadat wĳ in de eerste 20 verzen bepaald zĳn bĳ de gedachte dat we 
“navolgers Gods” zouden zĳn, en Hem, dan wel Christus, onderdanig, 
maar ook “elkander onderdanig” zouden zĳn. De gedachte is heus niet 
dat iedereen aan iedereen onderdanig zou zĳn. Zo werkt het in een 
leger ook niet. Als dat zo was, zou er geen oorlog meer gewonnen 
worden. De gedachte is wel deze: “de een acht de ander uitnemender 
dan zichzelf”. (Filippenzen 2 : 3) Het gaat er om dat er een rangorde 
is. Stel je voor dat ouders onderdanig zĳn aan kinderen. Wat denk je 
wat er van zo’n huishouden terecht komt? En van die kinderen? Niets 
dus. De volgende vraag is dan: aan wie zullen wĳ dan onderdanig  
zĳn? Dat komt in de volgende verzen aan de orde, te beginnen bĳ de 
vrouwen en beslaat de verzen 22-33.

Efeze 5 : 22
22 Gĳ vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig, gelĳk 

aan den Heere;

Dit Schriftgedeelte maakt deel uit van de uiteenzetting vanaf het begin 
van hoofdstuk 4 t/m 6, waarin gesproken wordt over de praktĳk van 
het leven van een kind van God en dat m.b.t. een soort van hiërarchie. 

1. “Gĳ vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig”. 
2. “Gĳ kinderen, zĳt u ouderen gehoorzaam”. 
3. “Gĳ dienstknechten zĳt gehoorzaam, [uw] heren naar het vlees”.

Hoewel wĳ als kinderen Gods fundamenteel gelĳk zĳn, neemt het niet 
weg dat, zolang wĳ nog in het vlees zĳn, wĳ wel degelĳk maatschap-
pelĳke en sociale verantwoordelĳkheid dragen. Dat begint zo dicht 
mogelĳk bĳ onszelf, namelĳk bĳ de meest voor de hand liggende relatie 
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die in het menselĳk leven nou eenmaal bestaat. Dat is die van het 
huwelĳk, waarna er staat ”gĳ vrouwen weest aan uw eigen mannen 
onderdanig”. Ik ga er niet meer uitgebreid op in, want dat heb ik de 
vorige keer gedaan, maar helaas is de bandopname toen niet gelukt.
Hetzelfde een tweede keer doen, lukt mĳ niet. 

Eerst maar even wat er niet staat: “gĳ vrouwen weest u eigen mannen 
gehoorzaam”. Dat zouden wĳ wellicht verwachten, omdat dit bĳ punt 
2 en 3 wel genoemd wordt en omdat het wel degelĳk de meest voor 
de hand liggende betekenis van “onderdanig” is. Er staat niet “gehoor-
zaam”, maar “onderdanig”. Dat is in zekere zin een iets zwakkere 
uitdrukking. Onderdanigheid duidt op de positie die men inneemt, 
met alle consequenties van dien. Dat er niet gehoorzamen staat, is om 
dat ook voor getrouwde vrouwen geldt dat zĳ meer gehoorzaam zouden 
zĳn aan de Heer dan aan hun eigen man. Maar het zoveel mogelĳk 
gehoorzaam zĳn van de vrouw aan de man, is “naar de wil van de 
Heer”. Dat is de normale gang van zaken. Daarna komen de mannen 
aan de beurt, maar zo begint het verhaal nou eenmaal. 

De apostel Paulus Zie zĳlĳn 39 geeft hier richtlĳnen met betrekking tot 
de verhouding van man en vrouw binnen het huwelĳk, maar in de 
praktĳk spreekt het nog meer over de verhouding tussen Christus en 
de Gemeente. De relatie tussen Christus en de Gemeente wordt tot 
voorbeeld gesteld voor de relatie tussen man en vrouw. Om te 
beginnen met onderdanig zĳn en dat is precies zoals de mens, de 
gelovige mens, onderdanig zou zĳn aan de menselĳke overheid. 
Hetzelfde woord wordt gebruik in Romeinen 13, waarbĳ ook vast- 
gesteld wordt dat men de Heer meer gehoorzaam zou zĳn dan de 
mens of de overheid. In de praktĳk blĳkt het zo te zĳn, dat iemand die 
onderdanig is aan de overheid, soms de overheid ongehoorzaam moet 
zĳn terwille van de Heer. Zo kan het ook gebeuren dat de vrouw haar 
man ongehoorzaam moet zĳn terwille van de Heer. Maar aan de andere 
kant, is het de Heer Zelf die de gelovige vrouw deze positie toewĳst. 
Wĳ kunnen dus niet afdingen op het feit dat de gelovige vrouw 
onderdanig zou zĳn aan de Heer. Een vrouw die zegt: ik wil wel de 
Heer dienen, maar niet mĳn man, dat kan dus niet. De eerste manier 
waarop de vrouw de Heer dient, is door haar man te dienen. Dat is 
regel 1. Daarna zien we verder.

De gelovige vrouw die weigert haar man onderdanig te zĳn, weigert 
dus de Heer onderdanig te zĳn. Zo zit dat gewoon. Er is niks aan af te 
dingen, dat is ook wat hier staat. Ik deel dat nu maar gewoon even 
mee... 

Efeze 5 : 23
23 Want de man is het hoofd der vrouw, gelĳk ook Christus het 

Hoofd der Gemeente is; en Hĳ is de Behouder des lichaams.

In mĳn Bĳbel staat een verwĳzing naar de eerste verzen van 1 Korinthe 
11. De gedachte is namelĳk dat God het Hoofd is van Christus.     
Christus is het Hoofd van de man en de man is het hoofd van de 
vrouw. Zo staat het daar, in die volgorde. Hier wordt het net zo 
aangehaald. De gedachte is niet dat de verhouding tussen man en 
vrouw in het huwelĳk de norm is voor de verhouding van Christus tot 
de Gemeente. Het is andersom. Dat wil zeggen dat de verhouding 
van Christus tot de Gemeente de norm is voor de verhouding tussen 
man en vrouw. Het ideaal voor ons huwelĳk is gelegen in de verhouding 
tussen Christus en de Gemeente. Dat is de norm waarnaar wĳ zouden 
leven. En als dat een keer vastgesteld is, volstaat het om vervolgens 
te spreken over Christus en de Gemeente. Dat is de maatstaf voor 
ons eigen huwelĳksleven, is het idee en dat wordt hier naar voren 
gebracht, meteen al aan het einde van vers 23: “Hĳ is de Behouder 
des lichaams”. 

De gedachte is namelĳk dat, als Christus de Behouder is van het 
Lichaam, dan is Hĳ degene die het Lichaam in stand houdt. Die voor 
het Lichaam zorgt. Christus houdt de Gemeente in stand. Zo zal de 
man inderdaad voor zĳn vrouw zorgen. Haar “het nodige verschaffen”, 
is zo ongeveer de officiële wettige uitdrukking. De vrouw zou de man 
onderdanig zĳn, en de man zou vervolgens voor de vrouw zorgen. Dat 
is de Bĳbelse wisselwerking. In onze relatie als Gemeente tot Christus, 
zĳ wĳ Hem onderdanig en Hĳ zou ons al het nodige verschaffen. Dat 
gaat om ons leven nu, over “de tĳd, die overig is in het vlees”. (1 
Petrus 4 : 2) Voor zover wĳ Hem dienen, zal hĳ ons geven wat Hĳ nodig 
vindt. Naar Zĳn norm namelĳk. Dat geldt binnen het huwelĳk ook zo. 
Ik zeg niet dat als de vrouw de man niet dient of onderdanig is, dat 
de man dan niet voor haar hoeft te zorgen. Maar de kans is groot dat 
de man het dan ook niet zal doen. Het gaat erom dat er sprake is van 
een verbintenis, waarbĳ beide partĳen een verschillende verantwoorde-
lĳkheid ten opzichte van elkaar dragen, om reden dat man en vrouw 
nou eenmaal verschillend zĳn. Onze verantwoordelĳkheid als Gemeente 
is dezelfde als die van de vrouw ten opzichte van haar man. Wĳ als 
Gemeente zouden Christus onderdanig zĳn.

Efeze 5 : 24
24 Daarom, gelĳk de Gemeente aan Christus onderdanig is, alzo 

ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles.

Zĳlĳn 39

Er zĳn er die zeggen: 
Paulus wist van het huwelĳk 
niet zoveel af. Ik ben echter 
van mening dat de Apostel 
dat wel degelĳk van binnen-
uit, uit eigen ervaring, wist 
hoe een huwelĳk is. Dat was 
kennelĳk nog voor zĳn be-
kering. Daar heb ik goede 
argumenten voor, ontleend 
aan de eerste Korinthe-brief 
in elk geval en aan de Joodse 
praktĳk. Iemand kan name-
lĳk niet Farizeeër zĳn en lid 
zĳn van de Raad zonder 
getrouwd te zĳn. Dat is altĳd 
zo geweest. Dat vind ik een 
sterk argument. Uit de woor-
den van de Apostel in de 
eerste Korinthe-brief blĳkt 
dat ook. Hĳ zegt het niet met 
zoveel woorden, maar hĳ zegt 
het wel. Het wordt in elk geval 
geïmpliceerd. Velen denken 
dat de apostel Paulus altĳd 
vrĳgezel geweest is. Ik geloof 
het absoluut niet. Ik geloof 
dat de man getrouwd was, 
vroeg weduwnaar geworden 
is en het daarbĳ gelaten heeft. 
Terwille van zĳn dienst aan 
de Heer.



Bĳbelstudie - Efeze72

De positie van de Gemeente is er een van onderworpenheid of onder-
danigheid aan Christus en dat wordt als voorbeeld genomen voor de 
vrouwen ten opzichte van haar eígen mannen. En daarbĳ staat zelfs 
“in alles”. Daar is dus op geen enkele wĳze op af te dingen. Vervolgens 
wordt er vanaf de andere kant geredeneerd.

Efeze 5 : 25
25 Gĳ mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelĳk ook Christus 

de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft 
overgegeven;

Het gaat hier niet om de verhouding tussen mannen en vrouwen in 
het algemeen, maar om de verhouding tussen man en vrouw binnen 
het huwelĳk. Het is heel lastig wat hier staat, om de eenvoudige reden 
dat hier sprake is van twee waarheden, die rechtstreeks met elkaar 
verbonden worden, en gewoonlĳk zĳn ze allebei onbekend. 

In de eerste plaats: “gĳ mannen, hebt u eigen vrouwen lief”. De 
gedachte is dan vervolgens dat het niet vanzelf gaat, maar dat het wel 
degelĳk wat kost. De andere gedachte is dat Christus de Gemeente 
lief gehad heeft, en lief heeft, maar dat kost Hem ook wat, en dat is 
eveneens gewoonlĳk onbekend. De Here Jezus heeft het een en ander  
moeten opgeven terwille van de Gemeente. De gebruikte term is die 
van “overgegeven”, en ook die van opofferen. Niet in de zin van sterven, 
maar in de zin van dat Hĳ zich wĳdt aan de Gemeente, ten koste van 
andere zaken. Dat voorbeeld wordt ook voorgehouden aan de man, 
met betrekking tot zĳn vrouw. Dat staat hier niet voor het eerst, want 
het wordt ontleend aan Efeze 5 : 2: “... gelĳkerwĳs ook Christus ons 
liefgehad heeft, en Zichzelven voor ons heeft overgegeven ...”

Christus wĳdt Zich aan de Gemeente en Hĳ doet dat ten koste van 
andere dingen, die Hĳ niet doet, maar eventueel wel zou kunnen doen. 
Dat betreft namelĳk de openbaring van Zĳn Koninkrĳk, dan wel de 
openbaring van Zĳn Heerlĳkheid aan de volkeren en aan de wereld in 
het algemeen. Ondanks dat Hĳ, in deze bedeling, “uitermate verhoogd 
is en gezeten is ver boven alle overheid en macht en kracht en heer-
schappĳ”, (Efeze 1 : 21) is het toch zo dat de Here Jezus Christus in 
de tegenwoordige wereld, ook nu na bĳna 2000 jaar, nog steeds de 
verworpene en de verachte is. Hĳ haalt Zĳn recht nog steeds niet. In 
plaats daarvan lĳdt Hĳ onrecht en smaadheid ten behoeve van Zĳn 
Gemeente, die Hĳ nu “behoudt”, met het woord uit vers 23, alvorens 
dat oordeel te zullen brengen. Na de voltooiing van de Gemeente zal 
Hĳ alsnog dat oordeel brengen over de levende mensheid, ten einde 

Zĳn Heerlĳkheid óver de volkeren en áán de volkeren te openbaren 
en zĳn Koninkrĳk over de volkeren te brengen. Hĳ wacht daar iets van 
2000 jaar mee alvorens dat Hĳ dat doet. In die tĳd verzamelt Hĳ Zich 
de Gemeente. Hĳ had zoveel meer kunnen doen, dat komt Hem ook 
rechtens toe, maar in plaats daarvan heeft Hĳ zich overgegeven voor 
of aan de Gemeente. Precies hetzelfde geldt ook voor de man. Hĳ zou 
van alles kunnen doen, maar aan veel dingen kan hĳ niet toekomen, 
omdat hĳ een andere verantwoordelĳkheid heeft. De man zou zich 
beperken, in de eerste plaats terwille van zĳn vrouw. Haar zou hĳ dienen 
in de eerste plaats. Voor haar zorgen. Dat kost wat, met name zĳn 
vrĳheid, want dat is wat mannen het eerst roepen. 

Efeze 5 : 26
26 Opdat Hĳ haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het 

bad des waters door het Woord;

Christus zou die Gemeente heiligen. Aangezien “heiligen” nogal een 
moeilĳk woord is, wordt het toegelicht in de vorm van een illustratie. 
“Haar reinigende”, (NBG’51) want het gaat over het tegenwoordige 
werk van Christus, “met het bad des waters des Woords”. Die termen 
komen we ook tegen in Titus 3.

Titus 3 : 5
5 Heeft Hĳ ons zalig gemaakt, niet uit de werken der 

rechtvaardigheid, die wĳ gedaan hadden, maar naar Zĳn 
barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en 
vernieuwing des Heiligen Geestes;

Het werk van de Geest aan ons wordt hier beschreven als een bad. 
Dat werk aan ons is een reinigend werk, een heiligend werk. Reiniging 
gebeurt door water, en dat is een beeld van de Geest. Titus 2 : 14 
zegt dat “Hĳ Zichzelf een eigen volk zou reinigen”. We leggen dat 
naast Efeze 5 en lezen dus niet alleen “een eigen volk”, maar ook “een 
eigen vrouw”, dan wel “een eigen lichaam”. Waarom? Opdat zĳ “ĳverig 
in goede werken” zou zĳn. Daartoe reinigt Christus de Gemeente in 
onze dagen. Hĳ doet dat door het Woord, want, “heel de Schrift is 
nuttig tot onderwĳzing die in de rechtvaardigheid is, opdat de mens 
Gods volmaakt zĳ tot alle goed werk volmaaktelĳk toegerust.” (2 
Timótheüs 3 : 16, 17) Het werk van Christus, waar Hĳ mee bezig is, is 
ons reinigen, ons heiligen, ons ontrukken aan de wereld als zodanig, 
of met de woorden van Galaten 1 : 4: “opdat Hĳ ons trekken zou uit 
deze tegenwoordige boze wereld” (= eeuw). Opdat wĳ geschikt zouden 
zĳn voor alle goede werken, namelĳk voor Zĳn dienst.
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Efeze 5 : 27
27 Opdat Hĳ haar Zichzelven heerlĳk zou voorstellen, een 

Gemeente, die geen vlek of rimpel heeft, of iets dergelĳks, 
maar dat zĳ zou heilig zĳn en onberispelĳk.

De Gemeente zou zonder tekortkomingen zĳn, ten opzichte van de 
Heer. Welke man zou niet graag zo'n vrouw willen hebben? De 
gedachte is dan, nou dan moet de man er wat voor doen. Zo ligt de 
situatie in de verhouding tussen Christus en de Gemeente. Christus, 
die een volkomen Gemeente wil hebben, zonder vlek of rimpel, doet 
daar alles aan. Waar het maar om gaat, is dat dit de normen zĳn volgens 
welke wĳ als Gemeente de Heer zouden dienen. En daarna volgens 
welke de vrouw de man zou dienen, en andersom. Dit zĳn de normen 
volgens welke de man zich zou overgeven aan de vrouw en haar lief 
zou hebben. Daarover gaat het hier en die conclusie trekt de apostel 
ook in vers 28. 

Efeze 5 : 28
28 Alzo zĳn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te 

hebben, gelĳk hun eigen lichamen. Die zĳn eigen vrouw 
liefheeft, die heeft zichzelven lief.

“Alzo” is niet hetzelfde als dus. In het populaire taalgebruik wel, maar 
in de Statenvertaling zeker niet. “Alzo” betekent “op deze manier”, 
of “aldus”, “naar deze beginselen”. Dit geldt voor de man. Daarna 
volgt er een argument waar helemaal niemand meer tegen op kan. Als 
een man zichzelf liefheeft, en zĳn eigen lichaam, dan zou hĳ zĳn vrouw 
moeten liefhebben, want dat is het beste voor hem. Natuurlĳk kost 
dat wat, maar zo ligt de situatie nou eenmaal. 

Efeze 5 : 29
29 Want niemand heeft ooit zĳn eigen vlees gehaat, maar hĳ 

voedt het, en onderhoudt het, gelĳkerwĳs ook de Heere de 
Gemeente.

Dat “onderhouden” vind ik een prachtige uitdrukking. Het heeft van 
doen met “in onderdanigheid houden” en tegelĳkertĳd met “voorzien 
in al het nodige”. De man is ten opzichte van zĳn vrouw onderhouds-
plichtig in onze samenleving. Maar net zo goed ónderhoudsplichtig. 
Dat wil zeggen, de vrouw zal onder hem staan. Waar de vrouw zich 
aan de man ónderhoudt, zal de man de vrouw onderhouden. Het leuke 
is dat het dus één woord is in het Nederlands voor één en dezelfde 
relatie, maar van twee kanten tegelĳk bezien. Zie zĳlĳn 40

Efeze 5 : 30
30 Want wĳ zĳn leden Zĳns lichaams, van Zĳn vlees en van 

Zĳn benen.

De verhouding tussen hoofd en lichaam, is die van mannelĳk staat tot 
vrouwelĳk. Dat wordt op de Heer en Zĳn Gemeente van toepassing 
gebracht. Per definitie staat het mannelĳke boven het vrouwelĳke. Ik 
bedoel niet man en vrouw, maar mannelĳk en vrouwelĳk. Ze staan 
namelĳk in relatie tot elkaar. De vrouw staat vrouwelĳk ten opzichte 
van de man. De man staat mannelĳk ten opzichte van de vrouw. Een 
stapje omhoog: de man staat vrouwelĳk ten opzichte van Christus en 
Christus staat mannelĳk ten opzichte van de man. Want de man zou 
Christus dienen. Hĳ staat dus in een vrouwelĳke, namelĳk onder-
geschikte, positie. De Gemeente staat vrouwelĳk ten opzichte van 
Christus en Christus staat mannelĳk ten opzichte van de Gemeente. 
Nog een fase hoger, die wordt nog moeilĳker: Christus staat vrouwelĳk 
ten opzichte van God en God staat mannelĳk ten opzichte van Christus. 
Want Christus is onderdanig aan God. Toen zei iemand: maar Christus 
is God. Toen zei ik: ja, maar de Gemeente is Christus. En toen zei 
Paulus hier: man en vrouw zĳn één. Want natuurlĳk spreken we over 
een eenheid. Maar binnen die eenheid is er tweeledigheid. Maar die 
ene eenheid bestaat juist, omdat er sprake is van minstens twee 
partĳen. Binnen die eenheid is het mannelĳke en het vrouwelĳke. In 
de schepping werkt het ook zo: de hemel is mannelĳk ten opzichte 
van de aarde, want de aarde is per definitie “moeder aarde” en 
vrouwelĳk ten opzichte van de hemel. En voor zover het vrouwelĳke 
wat voort zou brengen, komt dat vanwege de gemeenschap met het 
mannelĳke. Dan is het dus één. De schepping is één.

Het jodendom leert van oudsher het verhaal dat het mannelĳke sprak 
met het vrouwelĳke van God. Het mannelĳke van God zei: ik ga een 
schepping maken. Het vrouwelĳke van God zei toen: dat is goed, maar 
dan ga ik mee. Dat is de formulering, dus die geef ik nu ook maar zo 
door. De gedachte is dat God zelf meeging met “de vrouw”, namelĳk 
met de schepping en zelf deel van de schepping werd toen hĳ geboren 
werd in de persoon van de Here Jezus. En langs die weg werd het 
vrouwelĳke in gemeenschap gebracht met het mannelĳke. Zo werd de 
schepping, de wereld, met God verzoend. (2 Korinthe 5 : 19) Zo kwam 
er gemeenschap tot stand en daaruit wordt  een Nieuwe Schepping 
geboren. Voor het zover is, spreken wĳ over een wereld die zwanger 
is. Heel de schepping is in barensnood. (Romeinen 8 : 22) Het mannelĳke 
en vrouwelĳke zĳn twee partĳen die in een voorgeschreven relatie tot 
elkaar zouden staan en dat brengt vrucht voort. Ik heb het niet alleen 

Zĳlĳn 40

In een 375 jaar oud 
boek las ik dat een “huwelĳk” 
toentertĳd een "houwelĳk" 
genoemd werd. D.w.z. dat het 
om “houden” gaat. “Huwen” 
is volstrekt hetzelfde woord 
als “houden”. Het gaat om het 
in “een vaste relatie met el-
kaar brengen”. 
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over seksualiteit en voortplanting, maar over vrucht voortbrengen.     
Het zou resultaat moeten hebben, het zou iets moeten betekenen.  
Dat is met alles zo. Als het vrouwelĳke, de wereld, de schepping,    
zich op de juiste positie bevindt en de Schepper onderdanig is, is ze 
horig, gehoorzaam, luistert ze naar het Woord Gods en daardoor zal 
zĳ vrucht dragen. 

De uitdrukking “van Zĳn vlees en van Zĳn benen” staat in sommige 
handschriften wel en in in sommige niet. Het zou er dus niet moeten 
staan. Dat maakt mĳ niets uit, want de uitdrukking is ontleend aan 
Genesis 2 en daar staat het namelĳk wel. Dat we de vergelĳking zouden 
moeten maken met de uitspraken uit Genesis 2, blĳkt in vers 31.

Efeze 5 : 31
31 Daarom zal een mens zĳn vader en moeder verlaten, en   

zal zĳn vrouw aanhangen; en zĳ twee zullen tot één vlees  
(= lichaam) wezen.

Genesis 2 : 24 zegt: “Daarom zal de man zĳn vader en zĳn moeder 
verlaten, en zĳn vrouw aankleven; en zĳ zullen tot één vlees zĳn”. Maar 
in vers 23 stond al: “Toen zeide Adam: Deze is ditmaal been van mĳn 
benen, en vlees van mĳn vlees! Men zal haar Manninne heten, omdat 
zĳ uit den man genomen is”. 

Let op wat er staat: “deze is ditmaal been van mĳn benen”. De 
vergelĳking is niet met daarvoor, maar met daarna. D.w.z. voor deze 
ene allereerste keer is deze vrouw genomen uit het lichaam van de 
man. Zĳ is het lichaam van de man en dat was ze altĳd al, want dat is 
eigenlĳk wat je moet zeggen. Dat is deze keer zo, maar dat zal later 
niet meer zo zĳn. Deze eerste keer, uit Genesis 2 : 23, wordt aangehaald 
in Efeze 5 en zo zondermeer van toepassing gebracht op de 
Gemeente: “Want wĳ zĳn leden, Zĳn lichaams, van zĳn vlees en benen”. 
(Vers 30)

Efeze 5 : 32
32 Deze verborgenheid is groot; doch ik zeg dit, ziende op 

Christus en op de Gemeente.

De vertalers hebben woorden ingevoegd om het duidelĳker te maken. 
Hetgeen jammer is, want dat was nergens voor nodig. Men had slechts 
hoeven te vertalen met "doch ik spreek" in plaats van "doch ik zeg". 
Deze vertaling is van 350 jaar geleden en misschien was het in die tĳd 
wel goed, maar bleek het in de loop van de tĳd toch anders te moeten 

door de verandering in de taal. Dat kan ik niet beoordelen. Ik lees het 
vers zonder die schuingedrukte woorden en in plaats van "zeg" lees 
ik "spreek" en in plaats van "op" lees ik "over". Dat kan, zo blĳkt als 
we dingen lezen uit die tĳd. Het is gewoon echt volstrekt hetzelfde. 

Dus het wordt: “deze verborgenheid is groot, doch ik spreek over 
Christus en over de Gemeente”. Het betekent dat deze uitspraak uit 
Genesis 2, weliswaar naar aanleiding van Adam en Eva gedaan werd, 
maar het is een uitspraak over Christus en de Gemeente. Zie zĳlĳn 41

Ook de geschiedenis van hoe Eva genomen werd uit het lichaam van 
Adam (Genesis 2 : 22) heeft een profetische betekenis en heeft uitein-
delĳk in de hoogste instantie betrekking op de Gemeente. Christus en 
de Gemeente zĳn inderdaad één Vlees en dat is dus de norm. Het 
hoogste ideaal voor de gelovige man en vrouw. Dus in Genesis 2  
wordt er al over de Gemeente gesproken. Eigenlĳk al in Genesis 1, ter 
gelegenheid van de schepping van Adam, want Eva was in Adam.

Efeze 5 : 33
33 Zo dan ook gĳlieden, elk in het bĳzonder, een ieder hebbe 

zĳn eigen vrouw, alzo lief als zichzelven; en de vrouw zie,  
dat zĳ den man vreze.

De Apostel komt weer bĳ het dagelĳks leven terug en past het toe op 
“ieder voor zich”. Dat is tot eigen zegen, tot eigen heerlĳkheid. Paulus 
moet niet zo nodig uitgebreid stilstaan bĳ uw of mĳn huwelĳksleven, 
maar wel bĳ de werkelĳke relatie tussen Christus en de Gemeente.  

Wĳ leven niet onder de wet, maar zoeken wel redelĳk vaste normen; 
hoe de Heer het het liefst zou zien. Dat is een hele fase hoger. Dat 
vinden we hier.

Zĳlĳn 41

De uitspraken die van 
toepassing gebracht worden 
op Adam, Eva en zĳn in de 
eerste plaats uitspraken over 
Christus. En via Christus over 
de Gemeente. Als God zegt 
“laat Ons mens maken”, enkel-
voud, “naar Ons beeld en Onze 
gelĳkenis”, dan worden wĳ 
geacht te weten dat het een 
uitspraak is over Christus. 
Weliswaar bedekt, want het  
is een verborgenheid. In het 
Nieuwe Testament wordt 
open en bloot gezegd dat 
Jezus Christus de gelĳkenis 
Gods is en de uitdrukking 
van Gods heerlĳkheid, het 
afschĳnsel van Gods heer-
lĳkheid en het uitgedrukte 
Beeld van het Wezen Gods. 
(Hebreeën 1) Hĳ is het Beeld 
Gods. (2 Korinthe 4 : 4) Het-
geen alleen wat betekent als 
dat niet voor alle andere 
mensen ook het geval is. Als  
u en ik, en wie dan ook, 
beelddrager Gods zĳn, wat 
voor zin heeft dan om triom-
fantelĳk van de Here Jezus te 
zeggen dat Hĳ beelddrager 
Gods is. Sterker nog, dan zal 
daarmee alleen maar gezegd 
zĳn dat Hĳ een mens is, zoals 
een ieder ander. Het gaat er 
juist om dat Hĳ niet een mens 
is, zoals ieder ander. De uit-
spraken in Genesis zĳn uit-
spraken over Christus, alleen 
wat er eerst komt is Adam, 
van wie pas in het Nieuwe 
Testament staat dat “Hĳ een 
voorbeeld is Desgenen, Die komen 
zou”. Dus een type, een voor-
afschaduwing van Christus. 
Romeinen 5 : 14)
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6. Efeze 6

Efeze 6 : 1-24
1 Gĳ kinderen, zĳt uw ouderen gehoorzaam in den Heere; want 

dat is recht.
2 Eert uw vader en moeder (hetwelk het eerste gebod is met 

een belofte),
3 Opdat het u welga, en dat gĳ lang leeft op de aarde.
4 En gĳ vaders, verwekt uw kinderen niet tot toorn, maar voedt 

hen op in de lering en vermaning des Heeren.
5 Gĳ dienstknechten, zĳt gehoorzaam uw heren naar het vlees, 

met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelĳk als 
aan Christus;

6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als 
dienstknechten van Christus, doende den wil van God van 
harte;

7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;
8 Wetende, dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hĳ 

datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzĳ dienstknecht, 
hetzĳ vrĳe.

9 En gĳ heren, doet hetzelfde bĳ hen, nalatende de dreiging; 
als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en 
dat geen aanneming des persoons bĳ Hem is.

10 Voorts, mĳn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de 
sterkte Zĳner macht.

11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gĳ kunt staan 
tegen de listige omleidingen des duivels.

12 Want wĳ hebben den strĳd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelĳke boosheden in de lucht.

13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gĳ 
kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht 
hebbende, staande blĳven.

14 Staat dan, uw lenden omgord hebbende met de waarheid, en 
aangedaan hebbende het borstwapen der gerechtigheid;

15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het 
Evangelie des vredes;

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met 
hetwelk gĳ al de vurige pĳlen des bozen zult kunnen 
uitblussen.

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des Geestes, 
hetwelk is Gods Woord.

18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tĳd in den 
Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en 
smeking voor al de heiligen;

19 En voor mĳ, opdat mĳ het woord gegeven worde in de 
opening mĳns monds met vrĳmoedigheid, om de 
verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in 
hetzelve vrĳmoediglĳk moge spreken, gelĳk mĳ betaamt te 
spreken.

21 En opdat ook gĳ moogt weten hetgeen mĳ aangaat; en wat ik 
doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe 
dienaar in den Heere, bekend maken;

22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat 
gĳ onze zaken zoudt weten, en hĳ uw harten zou vertroosten.

23 Vrede zĳ den broederen, en liefde met geloof, van God den 
Vader, en den Heere Jezus Christus.

24 De genade zĳ met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus 
liefhebben in onverderfelĳkheid. Amen.

Waar wĳ God willen dienen, zal dat in de eerste plaats gebeuren in 
ons gewone leven, waarin wĳ gehuwd zĳn, wellicht kinderen hebben, 
en ook kinderen zĳn geweest. Vermoedelĳk zĳn wĳ “dienstknechten 
naar het vlees” en anders wellicht “heren naar het vlees”. Het gaat 
dus weliswaar om zaken die wĳ niet geneigd zĳn te rubriceren als 
geestelĳk, maar niettemin zĳn ze dat. Het zĳn tevens zaken die we niet 
zomaar plaatsen in de categorie van dienst aan God. En toch zĳn ze 
dat en zelfs in de eerste plaats. Daar begint dat nou eenmaal. De idee 
is gewoon dat de verandering in ons denken in de eerste plaats tot 
uitdrukking zou komen in ons gewone dagelĳks leven. Voor een ieder 
van ons zĳn op de een of andere wĳze deze uitspraken van toepassing. 
De bedoeling is zelfs dat eerst de normale menselĳke dingen op orde 
zĳn alvorens men wellicht voldoende bekwaam gemaakt is om ook op 
een ander terrein wellicht de Heer te dienen. In dat verband worden 
nu van 6 : 1-3 de kinderen toegesproken.

De apostel Paulus rekent de kinderen dus mee. Voor hen heeft hĳ ook 
een boodschap. Kinderen zĳn kinderen, omdat ze niet hun eigen 
verantwoordelĳkheid dragen. Ze vallen onder de verantwoordelĳkheid 
van de ouders. Ze worden geïdentificeerd met de ouders. Waar de 
ouders deel uit maken van de Gemeente worden de kinderen daar, 
zolang ze kinderen zĳn, ook bĳ gerekend. Ze worden hier zelfs aan-
geschreven en er wordt vanuit gegaan dat ze kinderen in de Here zĳn. 
Op wat voor wĳze dan ook.



Bĳbelstudie - Efeze76

Men mag aannemen dat kinderen van gelovige ouders gevoelig zĳn 
voor deze argumenten. Zoals: “zĳt u ouderen gehoorzaam in de Heere”. 
En als er staat: “want dat is recht”, dan is dat niet alleen recht in de 
wereld als zodanig, maar recht in de ogen des Heren. Dat dit zo is, 
moge blĳken uit de toevoeging: “Eert uw vader en moeder (hetwelk 
het eerste gebod is met een belofte)”. Zodat deze uitspraken meteen 
in verband gebracht worden met het Woord Gods als zodanig. En in 
dit geval zelfs met de Wet. Hetgeen vanzelfsprekend inhoudt dat deze 
uitspraak uit de Wet, inclusief de belofte die in vers 3 geformuleerd 
wordt: “dat het u wel gaat en gĳ lang leeft op de aarde”, dus op een 
of andere wĳze nog steeds van toepassing is. Ik trek in ieder geval de 
conclusie, dat als kinderen van gelovige ouders hun ouders gehoor-
zaam zĳn, dit gunstig is voor hun gezondheid.

Vers 4 heeft ook nog betrekking op de kinderen, maar daar worden 
hun vaders aangesproken. Die zĳn weliswaar de gezagsdragers, maar 
in die positie is het niet de bedoeling dat zĳ hun kinderen “tot toorn 
verwekken”, wat kennelĳk vrĳ eenvoudig kan gebeuren. Als dat wel 
het geval is, kun je de opvoeding wel vergeten, want die berust met 
name op respect. Dat kennen we ook van het onderwĳs. De ene leraar 
krĳgt dat respect wel en de andere niet. Er zĳn dus grenzen aan wat 
een vader in de praktĳk kan doen in de positie van opvoeder. “Voedt 
hen op” is ontleend aan 5 : 29. Het gaat om de verzorging van dat 
“eigen vlees”. Dat kan alleen via “de lering en vermaning des Heeren”. 
Daarmee wordt kinderen het nodige onderwĳs in het leven geboden. 
Zo leren ze het e.e.a. over eenvoudige maatschappelĳke sociale ver-
houdingen. Bĳvoorbeeld als werknemer, werkgever of vrĳe, waarop net 
zo goed Bĳbelse principes van toepassing zĳn.

Efeze 6 : 5-9
5 Gĳ dienstknechten, zĳt gehoorzaam uw heren naar het vlees, 

met vreze en beven, in eenvoudigheid uws harten, gelĳk als 
aan Christus;

6 Niet naar ogendienst, als mensenbehagers, maar als 
dienstknechten van Christus, doende den wil van God van 
harte;

7 Dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen;
8 Wetende, dat zo wat goed een ieder gedaan zal hebben, hĳ 

datzelve van den Heere zal ontvangen, hetzĳ dienstknecht, 
hetzĳ vrĳe.

9 En gĳ heren, doet hetzelfde bĳ hen, nalatende de dreiging; 
als die weet, dat ook uw eigen Heere in de hemelen is, en 
dat geen aanneming des persoons bĳ Hem is.

De dienstknechten (werknemers) worden uitgebreid vermaand, alvo-
rens dat wat korter gedaan wordt bĳ “de heren naar het vlees” (werk-
gevers). Die werkgevers leggen namelĳk verantwoording af aan hun 
“eigen Heere in de hemelen”. God ziet daarbĳ niet de buitenkant, (des 
persoons) maar hĳ ziet het hart aan, (1 Samuël 16 : 7) in dit geval van 
de “heren in het vlees”. Daar zouden de werkgevers zich van bewust 
zĳn in het omgaan met personeel, dat of een of andere wĳze voor hen 
aan het werk is. Met name wordt genoemd: “nalatende de dreiging”. 
De “heer naar het vlees” zou zich ook in dat verband rekening houden 
met de positie voor zĳn “eigen Heere in de hemelen”.

Het gaat in de verzen 5-9 dus eveneens om verantwoordelĳkheden, 
om hiërarchie, en bewust zĳn (vreze en beven) van de positie waarin 
wĳ in het dagelĳks leven gesteld zĳn. Daarbĳ wordt gezegd, dat alles 
wat we doen, dus ook als werknemer of werkgever, of “hetzĳ vrĳe”, 
we dat voor de Heer zouden doen. “Doende de wil van God van harte”. 
Uit het hart. Wĳ zĳn namelĳk “dienstknechten van Christus”. En dat in 
nederigheid, “in eenvoudigheids uws harten”, naar het voorbeeld van 
Christus. De Heer zal ons daarvoor belonen, al weten we niet wanneer 
dat zal zĳn, maar het zál gebeuren, staat hier. Dus wĳ zouden zĳn: 
“dienende met goedwilligheid den Heere, en niet de mensen”.

Uit de praktĳk heb ik de indruk, dat personeel zich dikwĳls niet bewust 
is dat het welzĳn van hun heren, het welzĳn van de baas, ook dient tot 
hun eigen welzĳn. Als het met het bedrĳf goed gaat, kan het ook goed 
gaan met het personeel. Men zou beide kanten bezien. Daarbĳ dienen 
wĳ ons te bedenken, dat wie wĳ ook zĳn hier op aarde, ons uiteindelĳk 
recht gedaan zal worden in de hemel. Dat betekent eventueel dat je 
dus je leven lang onrecht kunt lĳden.

Wĳ kinderen Gods zouden ons “eraan verwachten”, dat is voor de 
Vlamingen onder u, wĳ zouden erop rekenen dat wĳ onrecht zouden 
lĳden in ons leven. Onze Heer, die wĳ dienen, heeft hier in dit leven 
onrecht geleden. Hĳ heeft Zĳn verwachting gesteld op het recht dat 
zou worden voortgebracht in de opstanding. Hebreeën 12 : 2: “Ziende 
op den oversten Leidsman en Voleinder des geloofs, Jezus, Dewelke, 
voor de vreugde, die Hem voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, 
en schande veracht, en is gezeten aan de rechter hand des troons van 
God”. Waar wĳ navolgers van Christus zĳn, kunnen wĳ niet meer 
verwachten dan onze Heer kon verwachten. We zĳn dienstknechten en 
dus niet meer dan onze Heer. Het leert ons vertrouwen te stellen op 
de Here Jezus Christus en uit te zien naar de heerlĳkheid die zal 
geopenbaard worden. (Romeinen 8 : 18)
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Efeze 6 : 10
10 Voorts, mĳn broeders, wordt krachtig in den Heere, en in de 

sterkte Zĳner macht.

Vanaf dit vers komen we op een ander terrein terecht. In zeker opzicht 
is het hetzelfde, want ook nu gaat het wel degelĳk om de praktische 
levenswandel van de gelovigen. Maar niet meer zozeer op slechts het 
aardse niveau. Hier komen we op het geestelĳk niveau terecht en via 
het woordtje “voorts” wordt er op gewezen, dat wat nu volgt, het 
directe gevolg - min of meer als vanzelfsprekend - is van het vooraf-
gaande. Dat is minstens het gedeelte vanaf hoofdstuk 4 : 1, waar de 
praktische toepassing begint, volgend op de leerstellige uiteenzetting 
in hoofdstuk 1 t/m 3. In dit laatste gedeelte van de Efeze-brief spreekt 
de apostel Paulus over de geestelĳke strĳd waarmee wĳ rekening zouden 
houden. Dat is niet een strĳd die wĳ dienen te zoeken. Het is wel een 
strĳd waartoe wĳ krachtig zouden worden: ”wordt krachtig in den Heere 
en in de sterkte Zĳner macht”. Er is sprake van nog twee woorden voor 
“kracht”, namelĳk “sterkte” en “macht”. In hoofdstuk 1 : 19 kwamen 
wĳ diezelfde termen al tegen, plus de term “werking”. Die vier woorden 
duiden hetzelfde aan. Natuurlĳk zit er wat verschil tussen die woorden, 
maar in eerste instantie gaat het niet om het verschil, maar om de 
overeenkomst. Op deze wĳze wordt er grote nadruk gelegd op het 
onderwerp. In Efeze 1 is dat “de uitnemende grootheid Zĳner kracht 
aan ons”. Die kracht is in Christus. (Vers 20)

Efeze 6 : 11, 12
11 Doet aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gĳ kunt staan

tegen de listige omleidingen des duivels. Zie zĳlĳn 42

12 Want wĳ hebben den strĳd niet tegen vlees en bloed, maar 
tegen de overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers der wereld, der duisternis dezer eeuw, tegen 
de geestelĳke boosheden in de lucht.

Deze geestelĳke strĳd die wĳ hebben is niet “tegen vlees en bloed” 
en speelt zich dus niet slechts af op het aardse niveau, op het niveau 
van het zienlĳke, want dat is waar “vlees en bloed” hier voor staat. Het 
is een strĳd tegen “de overheden, tegen de machten, tegen de 
geweldhebbers deze wereld”. Die strĳd ontstaat als wĳ leven volgens 
de uiteenzetting in de voorafgaande hoofdstukken. Dan onttrekken wĳ 
ons feitelĳk aan de wereld als zodanig en dus aan de “geweldhebbers 
der wereld”, aan de “duisternis dezer eeuw”. Want dan stellen we ons 
onder de heerschappĳ, onder de leiding, van de Geest, dan wel van 
Christus.

De tegenwoordige wereld wordt beheerst door de duivel, de “overste 
van de macht der lucht” (Efeze 2 : 2) en daarmee door zĳn personeel, 
waaruit dat dan ook bestaan moge. Zie zĳlĳn 43 Dat zĳn in ieder geval 
geestelĳke machten. Wie gewoon in deze wereld leeft, volgens de 
beginselen en wetmatigheden van de oude schepping, volgens de 
regels van “de god dezer eeuw”, (2 Korinthe 4 : 4) krĳgt geen strĳd 
met die machten. Daar is dan geen enkele aanleiding toe. Waar wĳ de 
Here Jezus Christus erkennen als onze Heer en Hoofd en Hem zoeken 
te dienen, krĳgen wĳ ineens te maken met Zĳn tegenstander. Die wordt 
dan ook onze tegenstander. Dat klinkt alarmerend, maar dat zou het 
niet moeten zĳn in het licht van Efeze 1.

Efeze 1 : 19-23
19 En welke de uitnemende grootheid Zĳner kracht zĳ aan ons, 

die geloven, naar de werking der sterkte Zĳner macht,
20 Die Hĳ gewrocht heeft in Christus, als Hĳ Hem uit de doden 

heeft opgewekt; en heeft Hem gezet tot Zĳn rechter hand in 
den hemel;

21 Verre boven alle overheid, en macht, en kracht, en 
heerschappĳ, en allen naam, die genaamd wordt, niet alleen 
in deze wereld, maar ook in de toekomende;

22 En heeft alle dingen Zĳn voeten onderworpen, en heeft 
Hem der Gemeente gegeven tot een Hoofd boven alle dingen;

23 Welke Zĳn lichaam is, en de vervulling Desgenen, Die alles in 
allen vervult.

Dit blĳft natuurlĳk gewoon waar. Onze positie is in Christus, maar 
niettemin is die strĳd er wel. Het punt is echter dat fundamenteel deze 
strĳd al beslecht is, want dat is eigenlĳk het verhaal dat erachter steekt. 
Die strĳd is namelĳk door de Here Jezus Christus al lang beslecht, want 
Hĳ heeft de tegenstander definitief overwonnen. 

Kolossenzen 2 : 15
15 En de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft 

Hĳ die in het openbaar tentoongesteld, en heeft door hetzelve 
over hen getriomfeerd.

Die strĳd is in feite al gevoerd door de Here Jezus Zelf. Als wĳ deel 
hebben aan de Here Jezus Christus - in Hem zĳn - dan hebben wĳ in 
Hem eveneens diezelfde overwinning op deze overheden en machten. 
Romeinen 8 zegt: “Maar in dit alles zĳn wĳ meer dan overwinnaars, 
door Hem ...”. Het veronderstelt dat er strĳd is, want als er geen strĳd 
zou zĳn, dan zou men ook geen overwinnaar kunnen zĳn. 

Zĳlĳn 42

In Openbaring 12 wordt 
de duivel het meest uitge-
breid benoemd: “de draak”, 
inclusief zĳn engelen (Vers 7), 
“de grote draak”, “de oude 
slang”, “duivel” en “satanas”. 
(Vers 9) Draak en oude slang 
zĳn beeldspraak en duivel en 
satanas zĳn respectievelĳk 
de Griekse en Hebreeuwse 
termen. Hĳ is het  “die de gehele 
wereld verleidt” (Vers 9) en aan 
het hoofd van een menigte 
staat. “Ze worden “engelen” 
genoemd, “de macht der 
lucht” dus. (Efeze 2 : 2) en 
daarna wordt hĳ genoemd, in 
vers 10, “de verklager onze broe-
deren”. Dat betekent in elk 
geval dat hĳ onder de broe-
deren zĳn werk heeft, tekeer 
gaat zelfs als een “briesende 
leeuw”. (1 Petrus 5 : 8)

Zĳlĳn 43

Velen zĳn zich bewust 
dat wĳ een strĳd hebben 
tegen satan en zĳn personeel. 
Niet tegen “vlees en bloed”, 
maar tegen “overheden en 
machten” en dus gaan ze op 
zoek naar waar die over-
heden en machten zitten,   
om ze daarna te bestrĳden, 
bĳvoorbeeld door ze uit te 
drĳven. Dat moet dan door 
bidden en vasten; er schĳnt 
een Bĳbeltekst te zĳn waar 
iets dergelĳks, maar zo steekt 
het niet in elkaar. Wĳ zouden 
ons aan God onderwerpen 
en ons van de rest niks aan-
trekken, dan zĳn we immuun 
voor “de vurige pĳlen van de 
boze”. (Vers 16)
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Wĳ zĳn kwetsbaar wat betreft de duivel als wĳ niet “krachtig zĳn in de 
Here”. Krachtig worden doen wĳ door de gehele wapenrusting Gods 
aan te doen. Alleen door de kracht van de Heer kunnen wĳ stand-
houden; “staan tegen de listige omleidingen des duivels”. Dan weder-
staan wĳ. Die listige omleidingen zĳn vaak zeer geraffineerd. Wĳ 
hebben dat ook niet altĳd meteen door. Het is echter goed dat wĳ 
deze dingen beseffen en weten dat wĳ een zeer machtige vĳand 
hebben. En daarom:

Efeze 6 : 13
13 Daarom neemt aan de gehele wapenrusting Gods, opdat gĳ 

kunt wederstaan in den bozen dag, en alles verricht 
hebbende, staande blĳven. Zie zĳlĳn 44

Overdrachtelĳk doen we een wapenrusting aan. Die blĳkt in de praktĳk 
te bestaan uit kleding. In deze verzen 22-24 van hoofdstuk 4 gaat het 
over het afleggen, het uitdoen, van de oude mens en het aandoen 
van de Nieuwe Mens en dat is hier in vers 11 en 13 het aandoen, of 
het aannemen, van “de gehele wapenrusting Gods”. We zouden de 
Nieuwe Mens aandoen en dat is “den Heere” uit vers 10. Hĳ is onze 
wapenrusting. Willem van Oranje zei eens, bĳ monde van Marnix van 
Aldegonde: ”Mĳn schild ende betrouwen zĳt Gĳ, o God mĳn Heer, op 
U zo wil ik bouwen.” Hieruit blĳkt dat het schild een fundament is. De 
Heer is het fundament. De Heer staat op dat fundament en wĳ zouden 
dat ook doen. In de laatste verzen van Romeinen 13 vind je deze 
Gemeentelĳke waarheden terug.

Romeinen 13 : 11-14
11 En dit zeg ik te meer, dewĳl wĳ de gelegenheid des tĳds weten, 

dat het de ure is, dat wĳ nu uit den slaap opwaken; want 
de zaligheid is ons nu nader, dan toen wĳ eerst geloofd 
hebben.

12 De nacht is voorbĳgegaan, en de dag is nabĳ gekomen. Laat 
ons dan afleggen de werken der duisternis, en aandoen de 
wapenen des lichts.

13 Laat ons, als in den dag, eerlĳk wandelen; niet in brasserĳen 
en dronkenschappen, niet in slaapkameren en 
ontuchtigheden, niet in twist en nĳdigheid;

14 Maar doet aan den Heere Jezus Christus, en verzorgt het 
vlees niet tot begeerlĳkheden.

De gedachte is dat het Nieuwe Verbond aangebroken is, dat het licht 
is geworden, dat de zon is opgegaan. De zaligheid is heel wat nader 

gekomen Jesaja 60 : 1: “Maak u op, word verlicht, want uw Licht    
komt, en de heerlĳkheid des HEEREN gaat over u op”. Efeze 5 : 14: 
“Ontwaakt, gĳ, die slaapt, en staat op uit de doden; en Christus zal 
over u lichten”. Efeze 5 vervolgt met: “wordt vervuld met den Geest” 
en dan komt het verhaal van het aandoen van de gehele wapenrusting.

In Romeinen 13 is dat het “aandoen de wapenen des lichts” en in 
Efeze 5 : 9 “de vrucht des lichts”. In de Statenvertaling vind je het  
niet terug, maar in de grondtekst wel. In Romeinen wordt bĳna niet 
gesproken over de strĳd waarin de gelovigen zou terechtkomen, maar 
via dat woord “wapenen” komt het aan de orde. Normaal gesproken 
had er moeten staan ”aandoen het kleed des lichts” of zoiets. Of:      
“de nieuwe mens aandoen”, maar er staat “wapenen des lichts“. De 
wapenen waarmee men in het licht zou treden. Wapenen dienen maar 
voor één ding, voor de strĳd namelĳk. Uit de vergelĳking met Efeze 5 
en 6 lĳkt me dat duidelĳk genoeg. Het “aandoen van de wapenen des 
lichts” komt overeen met “doet aan de Here Jezus Christus”. Gevolgd 
door: “en verzorgt het vlees niet tot begeerlĳkheden”. Dat behoort 
namelĳk bĳ de oude mens en zolang wĳ ons oriënteren op het vlees, 
als dat het belangrĳkste is in ons leven, zĳn we zeer kwetsbaar voor 
de duivel. Die zal ons dan verhinderen om God te dienen. Wanneer 
wĳ “met Christus bekleed zĳn” zĳn wĳ onkwetsbaar.

Mattheüs 14 : 28-32
28 En Petrus antwoordde Hem, en zeide: Heere! indien Gĳ het 

zĳt, zo gebied mĳ tot U te komen op het water.
29 En Hĳ zeide: Kom. En Petrus klom neder van het schip, en 

wandelde op het water, om tot Jezus te komen.
30 Maar ziende den sterken wind, werd hĳ bevreesd, en als hĳ 

begon neder te zinken, riep hĳ, zeggende: Heere, behoud mĳ!
31 En Jezus, terstond de hand uitstekende, greep hem aan, en 

zeide tot hem: Gĳ kleingelovige! waarom hebt gĳ gewankeld?
32 En als zĳ in het schip geklommen waren, stilde de wind.

Waar wĳ in ons leven zien op omstandigheden, menselĳke maatstaven 
aanleggen, ons eigen leven - en dat van anderen - meten met mense-
lĳke principes, dan gaan we er absoluut aan onderdoor en worden we 
onbruikbaar voor de Heer. Dat is wat de duivel wil bereiken. Het beeld 
van de wapenrusting is ontleend aan de oudtestamentische schriften; 
in het bĳzonder uit Jesaja 59, waar staat dat de waarheid ontbreekt, 
want men liegt tegen de HEERE. Er zĳn zelfs vele overtredingen. De 
HEERE zag de erbarmelĳke toestand van de wereld in het algemeen, 
en van Israël in het bĳzonder, en doet er wat aan.

Zĳlĳn 44

De uitdrukking “de boze” 
komen we tegen in Mattheüs 
6. In het “Onze Vader”: “En 
leid ons niet in verzoeking, 
maar verlos ons van den 
boze”. En zo hebben meteen 
twee termen ter aanduiding 
van deze tegenstander. Hĳ is 
de verzoeker, want God ver-
zoekt niemand. (Jakobus 1 : 
13) “Uit den boze” (Mattheüs 
5 : 37) wil zeggen “uit satan”, 
het komt bĳ hem vandaan. 
De Here Jezus ondervond dat 
tĳdens de verzoeking door de 
boze in de woestĳn. Via het 
Woord Gods, “er is geschre-
ven”, bleef de Here Jezus 
staande. (Mattheüs 4 : 1-11) 

“In den boze dag” 
betekent dat onder bepaalde 
omstandigheden, op bepaal-
de tĳdstippen, de duivel zĳn 
aanval waagt. Hĳ gaat im-
mers “om als een briesende 
leeuw, zoekende, wien hĳ zou 
mogen verslinden”. (1 Petrus 5 : 
8) Een van de commentaren 
op de term “de boze dag”, 
luidt dat het altĳd de boze 
dag is, want dat stond al in 
Efeze 5 : 16: “Den tĳd uitkopen-
de, dewĳl de dagen boos zĳn”.   
De “boze dag” is dan de tĳd 
die geregeerd wordt door de 
boze en dat is de duivel. Dus 
alle dagen zĳn boos, maar 
mede vanwege de context, 
houd ik het er op dat die boze 
dag de dag is, de tĳd is, waar-
in die rondgaande briesende 
leeuw ineens toeslaat. Daar-
na verdwĳnt de verzoeking, 
om later weer terug te komen. 
Dat gaat met vlagen. De “boze 
dag” gaat over perioden waar-
in men juist dan, door het 
Woord Gods, staande zou 
blĳven.
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Jesaja 59 : 15-17
15 Ja, de waarheid ontbreekt er, en wie van het boze wĳkt, stelt 

zich tot een roof; en de HEERE zag het, en het was kwaad in 
Zĳn ogen, dat er geen recht was.

16 Dewĳl Hĳ zag, dat er niemand was, zo ontzette Hĳ Zich, 
omdat er geen voorbidder was; daarom bracht Hem Zĳn arm 
heil aan, en Zĳn gerechtigheid ondersteunde Hem.

17 Want Hĳ trok gerechtigheid aan als een pantser, en den helm 
des heils zette Hĳ op Zĳn hoofd, en de klederen der wraak 
trok Hĳ aan tot kleding, en Hĳ deed den ĳver aan als een 
mantel.

De Heer gaf Zĳn oorspronkelĳke positie in de hemel op en liet zich 
vernederen toen Hĳ Mens werd. Daarover gaat het hier. Christus als 
de Hogepriester van het Nieuwe Verbond (“Voorbidder”) brengt “heil 
aan”. Christus trekt als eerst die wapenrusting aan. In het Nieuwe 
Testament ís Hĳ inmiddels die wapenrusting. 

2 Korinthe 10 : 3, 4
3 Want wandelende in het vlees, voeren wĳ den krĳg niet naar 

het vlees; Zie zĳlĳn 45

4 Want de wapenen van onzen krĳg zĳn niet vleselĳk, maar 
krachtig door God, tot nederwerping der sterkten;

Hier staat hetzelfde als ”niet strĳden tegen vlees en bloed”. Maar de 
gedachte daarbĳ is wel degelĳk dat die overheden en machten zich 
bedienen van vlees en bloed. Het zĳn hun “wapenen”. Die strĳd komt 
tot ons via vlees en bloed. De kans bestaat zelfs dat het via een van 
onze broeders of zusters komt. “Vĳanden des kruises van Christus” is 
een Bĳbelse term (Filippenzen 3 : 18) die gebruikt wordt voor gelo-
vigen, wedergeboren mensen. Ze zĳn vĳanden en tegenstanders van 
Christus. Wĳ zouden ons realiseren dat, voor zover wĳ zulke mensen 
tegenkomen, zĳ in de praktĳk gebruikt worden door “dé tegenstander”, 
“dé satan”, want dat is “de tegenstander” in het Hebreeuws. 

In het Nieuwe Testament heet hĳ “de duivel”, (Grieks: “diabolos”, 
“dooreenwerper”) hoewel de Here Jezus in Mattheüs 16 : 23 nadrukkelĳk 
de Hebreeuwse naam gebruikt: “Ga weg achter Mĳ, satanas!” De satan 
werkt namelĳk via mensen en als hĳ de kans krĳgt bĳ voorkeur via 
broeders en zusters. Het spĳt me dat te moeten zeggen, maar het is 
nou eenmaal zo. Daarom zegt de Apostel dat de werkelĳke tegen-
stander niet die man of vrouw of die broeder of zuster is, maar degene 
die daar achter zit. Met excuses aan Petrus is het een illustratie van de 

gedachte in Efeze 6 : 12. Het was Petrus die zich opstelde tegen de 
Here Jezus. Zo zag het er niet uit, maar de Heer wist dat dit het geval 
was. Het ging daar in de praktĳk ook niet over een strĳd tegen vlees 
en bloed. In werkelĳkheid ging het om de duivel, de satanas zelf. Die 
gebruikt van alles, en bĳ voorkeur de mensen die ons het meest naast 
staan, want die hebben de grootste invloed op ons. Dat wordt 
geïllustreerd in de woorden tussen de Here Jezus en Petrus.

Als wĳ ons realiseren dat de natuurlĳke mens in het algemeen onder 
controle of heerschappĳ staat van satan, dan weten wĳ dat andere 
mensen worden gebruikt en ook u en ik gebruikt kunnen worden door 
de tegenstander. We zouden daar dus op bedacht zĳn. Bĳvoorbeeld 
door te beseffen dat heel wat reacties onzerzĳds niet door gezond 
verstand ook niet door het Woord van God ingegeven worden, maar 
gewoon door onze eigen emoties. De kans is groot dat juist die dingen, 
die onze natuurlĳke mens aangaan, gebruikt worden door de tegen-
stander. Wĳ dienen ons bewust te zĳn dat wĳ als kinderen Gods, en 
zelfs als Gemeente, in beginsel blootstaan aan de sterke werkzaamheid 
van deze tegenstander en daarom zegt de Apostel: “wordt krachtig in 
den Heere, en in de sterkte Zĳner macht”. (vers 10) en “doet aan de 
gehele wapenrusting Gods, opdat gĳ kunt staan tegen de listige 
omleidingen des duivels”. (Vers 11)

Voor zover die strĳd in ons denken terecht komt, is dat omdat wĳ via 
vlees en bloed wat gehoord hebben of ons iets hebben laten aanpraten, 
ons hebben laten beïnvloeden en heen en weer laten bewegen. Wĳ 
kunnen ons aan vlees en bloed als zodanig niet onttrekken, want  wĳ 
zĳn nog naar de oude mens vlees en bloed. We worden evenwel 
opgeroepen om dat vlees en bloed niet als norm te hanteren. Want  
aan de andere kant zĳn we wedergeboren kinderen Gods. We hebben 
Nieuw Leven ontvangen en zouden die normen aanleggen en leven 
als kinderen Gods. Dan zĳn we onkwetsbaar voor de duivel. De Kracht 
van God is “tot nederwerping der sterkten”. 

Ik krĳg altĳd kippenvel als ik de duivel voor van alles de schuld hoor 
krĳgen. Dat kun je als gelovige niet maken. De verantwoordelĳkheid 
voor alles wat er misgaat, ligt niet bĳ de duivel, want die is overwonnen. 
Die ligt bĳ ons. Wĳ zouden namelĳk trouw aan het Woord Gods en 
trouw aan Christus zĳn. Ons geloof behouden dus.

2 Timótheüs 4 : 7, 8
7 Ik heb den goeden strĳd gestreden, ik heb den loop 

geëindigd, ik heb het geloof behouden;

Zĳlĳn 45

We hebben nog altĳd 
van doen met de oude mens. 
Onze wandel is in het vlees, 
met al zĳn tekortkomingen, 
maar voor zover wĳ de Heer 
dienen en daarmee ook te-
rechtkomen in deze strĳd en 
te maken krĳgen met deze 
tegenpartĳ, zouden wĳ ons 
bewust zĳn dat die strĳd niet 
gevoerd wordt naar het vlees. 
D.w.z. het wordt niet gevoerd 
via vleselĳke redeneringen. 
Het wordt niet gevoerd vol-
gens het inzicht dat wĳ van 
nature hebben. Dat is de te-
genstrĳdigheid in ons leven, 
waar we steeds opnieuw mee 
te maken krĳgen. Wĳ zĳn in 
het vlees, maar dat neemt 
niet weg dat wĳ zouden   
wandelen naar de Geest. Zo 
staat het op vele plaatsen. We 
zouden ons leven niet be-
oordelen naar menselĳke 
normen, of ons onderwerpen 
aan ons zogeheten vleselĳk 
verstand, maar ons realiseren 
dat wĳ als kinderen Gods 
ander leven, Nieuw Leven in 
Christus, in ons hebben ont-
vangen. Die Geest heeft zo z’n 
eigen methode en plannen, 
die zich volkomen onttrek-
ken aan onze natuurlĳke over-
leggingen. (2 Korinthe 10 : 5) 
Daarom zouden wĳ als ge-
lovigen afleren om ons leven 
in te richten volgens de be-
ginselen die wellicht in de 
algemene maatschappĳ ge-
hanteerd worden. Gelovigen  
zouden ten volle bewust zĳn 
dat zĳ geleid zouden worden 
door de Heilige Geest en dat 
wĳ trouw zouden zĳn aan 
Bĳbelse beginselen.
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8 Voorts is mĳ weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, 
welke mĳ de Heere, de rechtvaardige Rechter, in dien dag 
geven zal; en niet alleen mĳ, maar ook allen, die Zĳn 
verschĳning liefgehad hebben.

Die “goede strĳd”, die “gestreden” is, bestaat uit “de loop” en die  
is “geëindigd”. Dat is beeldspraak, maar dat wordt meteen gevolgd 
door klare taal: “ik heb het geloof behouden”. Dat gaat natuurlĳk om 
het leven uit geloof, het vertrouwen op de Heer, vertrouwen dat Hĳ 
zorgt en ons bewaart. Vertrouwen dat Hĳ beschermt tegen “die listige 
omleidingen”. (Vers 11) En vooral vertrouwen op de beloften die Hĳ 
ons gedaan heeft. Het gevolg van het behouden van het geloof komt 
na het woordje “voorts”. Allen die de Heer liefhebben, en Hem dus 
dienen, want ”Hem liefhebben” wil zeggen “Hem dienen”, zullen van 
Hem een kroon ontvangen.

Efeze 6 : 14-17
14 Staat dan, uw lenden omgord Zie zĳlĳn 46 hebbende met de 

waarheid, en aangedaan hebbende het borstwapen der 
gerechtigheid;

15 En de voeten geschoeid hebbende met bereidheid van het 
Evangelie des vredes;

16 Bovenal aangenomen hebbende het schild des geloofs, met 
hetwelk gĳ al de vurige pĳlen des bozen zult kunnen 
uitblussen.

17 En neemt den helm der zaligheid, en het zwaard des 
Geestes, hetwelk is Gods Woord.

Er is maar één manier om staande te blĳven, namelĳk door gehoorzaam 
te blĳven, trouw te blĳven, aan de Here Jezus Christus en daarmee 
aan de Gemeente. “Zo onderwerpt u dan Gode; wederstaat den duivel, 
en hĳ zal van u vlieden”. (Jakobus 4 : 7) Onze verantwoordelĳkheid is 
niet dat anderen blĳven staan, maar dat wĳ zelf in een persoonlĳke 
relatie tot de Heer blĳven staan. 

Vers 14 zegt: ”blĳf gewoon staan”. Dat is niet prettig als je je bewust 
bent dat de vĳand dichtbĳ is, maar niettemin staat er dat. Meteen 
gevolgd door “uw lenden omgord hebbende met de waarheid”. Dat 
is volstrekte symboliek, want wĳ zouden niet aandacht geven aan de 
gordel, het borstwapen, het schoeisel, het schild, de helm of het 
zwaard, die allemaal genoemd worden, maar aan de andere termen 
die ernaast staan: waarheid, gerechtigheid, Evangelie, vrede, geloof, 
zaligheid, Geest (Woord). Dát zĳn namelĳk de begrippen die ons 

beschermen tegen de aanvallen met de vurige pĳlen door “de boze”.
Let op wat eerst genoemd wordt: “waarheid”. De Waarheid is het 
Woord Gods, de Waarheid is Christus. Voor die Waarheid hebben we 
liefde, want we wilden als ongelovigen, en nu als gelovigen, gewoon 
de waarheid weten. Wellicht op grond van onze eigen tekortkomingen 
waren we op zoek naar waarheid, die in Christus gevonden werd. Als 
Waarheid ons voorgehouden wordt, en wĳ herkennen het als zodanig, 
zouden wĳ dat zondermeer aanvaarden en er vervolgens trouw aan zĳn.

De leugen is in de wereld. Alles in de wereld is onbetrouwbaar. Je kunt 
er nooit van op aan. Als er dus iets is wat wel betrouwbaar is, moet 
het de waarheid zĳn. Als we bewust zĳn van de eigen onbetrouw-
baarheid, gaan we op zoek, maar wĳ mensen vinden die waarheid niet. 
De Waarheid vindt eigenlĳk ons. Het Woord Gods, Christus, open- 
baart Zich aan een ieder die waarheid zoekt. De Here Jezus zelf zegt: 
“Ik ben de Weg, en de Waarheid, en het Leven”. (Johannes 14 : 6) En: 
”.. zo zĳt gĳ waarlĳk Mĳn discipelen; En zult de waarheid verstaan, en 
de waarheid zal u vrĳmaken”. (Johannes 8 : 31, 32) Op het moment 
dat die Waarheid door ons niet meer van belang geacht wordt, gaat 
het met ons geestelĳk leven fout. Op het moment dat wĳ de Waarheid 
loslaten, zĳn we een prooi voor de leugenaar. Kan niet missen. 

Dan “gerechtigheid”. We zouden ons onderwerpen aan het recht Gods. 
Dat houdt in dat we niet onder de wet staan, maar in de vrĳheid 
geplaatst zĳn en verantwoordelĳkheid dragen voor onze dienst aan de 
Heer. Dat is gerechtigheid. Wĳ dienen de gerechtigheid en wĳ dienen 
de genade, zegt Romeinen 6 en dat zouden we blĳven doen. “Recht-
vaardigheid”, dat hetzelfde is als “gerechtigheid”, is buiten de wet om 
geopenbaard.

Romeinen 3 : 21, 22
21 Maar nu is de rechtvaardigheid Gods geopenbaard geworden 

zonder de wet, hebbende getuigenis van de wet en de 
profeten:

22 Namelĳk de rechtvaardigheid Gods door het geloof van 
Jezus Christus, tot allen, en over allen, die geloven; want er 
is geen onderscheid.

Omdat het over onze praktische levenswandel gaat, komen we in 
Romeinen 6 terecht. Daar blĳkt dat wĳ van nature de zonde dienden, 
maar nu wĳ een nieuwe natuur hebben ontvangen, zouden we niet 
langer de zonde, maar het tegenovergestelde dienen, namelĳk de 
gerechtigheid. Ons daar aan onderwerpen. Zie zĳlĳn 47

Zĳlĳn 46

In Exodus 12 worden 
instructies gegeven m.b.t. de 
eerste paasviering t.g.v. de 
uittocht uit Egypte. Op de 
avond van de 14e moest men 
staande paaslam eten, met de 
lendenen omgord. Want de 
andere dag, ’s morgens vroeg, 
zou men uittrekken uit de 
slavernĳ. Dat begint met 
“staan en de lendenen om-
gord”. Dat heeft alles van doen 
met bereid zĳn. Gereed zĳn 
om op stap (wandelen) te 
gaan. Als de lendenen om-
gord zĳn, draagt men een 
gordel, waarmee men in de 
eerste plaats de kleding om-
hoog houdt, zodat men 
daarover niet zou struikelen. 
In de gordel kun je van alles 
meenemen voor onderweg. 

Zĳlĳn 47

Als wĳ ons in water 
laten dopen, worden wĳ 
geacht daarmee God te recht-
vaardigen. Dan stemmen we 
in met het recht Gods en 
accepteren we dat we daar-
onder leven. Dat is van 
elementair belang voor ons 
praktische geloofsleven. Dan 
weten we waar we staan, 
namelĳk in de genade, in de 
gerechtigheid dus. Romeinen 
5 : 2: “Door Welken wĳ ook de 
toeleiding hebben door het geloof 
tot deze genade, in welke wĳ 
staan, en roemen in de hoop der 
heerlĳkheid Gods.”
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Romeinen 6 : 13
13 En stelt uwe leden niet der zonde tot wapenen der ongerech-

tigheid; maar stelt uzelven Gode, als uit de doden levende 
geworden zĳnde, en stelt uw leden Gode tot wapenen der 
gerechtigheid.

Onze lichaamsleden, en daarmee onze lichamen zouden wĳ stellen tot 
wapenen der gerechtigheid. Wĳ zouden de gerechtigheid leren. Als 
we dat niet doen, stellen we ons min of meer vanzelfsprekend onder 
de wet en dat is een “bediening des doods”. (2 Korinthe 3 : 7) De wet 
wordt gehanteerd door de duivel. Dat leren we al in Genesis 2, waar 
over “den boom der kennis des goeds en des kwaads” wordt gespro-
ken. De duivel wil daar dat Adam en Eva van die boom eten, terwĳl 
God nadrukkelĳk gezegd had dat dit enige boom was waarvan ze juist 
niet moesten eten. “Hebbende het borstwapen der gerechtigheid” wil 
zeggen dat wĳ onder het Nieuwe Verbond zouden leven. 

Dan het “Evangelie”. Bĳ die “blĳde boodschap des vredes” zouden 
we ons houden. Net als bĳ “geloof” en “Gods Woord”. De gedachte 
is, dat we bereid zouden zĳn, dus gereed zĳn, beschikbaar zĳn, om dat 
“Evangelie des vredes” bekend te maken. Daarbĳ worden ook voeten 
genoemd. Soms moet men daarvoor de deur uit. Dat is een volstrekt 
Bĳbelse gedachte en hoort bĳ de aard van onze bedeling. Het 
Evangelie is zo tot ons gebracht. Het kwam uit Jeruzalem.

Romeinen 10 : 13-15
13 Want een ieder, die den Naam des Heeren zal aanroepen, zal 

zalig worden.
14 Hoe zullen zĳ dan Hem aanroepen, in Welken zĳ niet geloofd 

hebben? En hoe zullen zĳ in Hem geloven, van Welken zĳ 
niet gehoord hebben? En hoe zullen zĳ horen, zonder die 
hun predikt?

15 En hoe zullen zĳ prediken, indien zĳ niet gezonden worden? 
Gelĳk geschreven is: Hoe liefelĳk zĳn de voeten dergenen, 
die vrede verkondigen, dergenen, die het goede verkondigen!

Het citaat komt uit Jesaja 52 : 7. Daar staat “desgenen”. Als het er 
één is, dan gaat het over de Heer Zelf en als het meervoud is, dan 
gaat het over degenen die door de Heer gezonden zĳn. Het Evangelie 
zou gebracht worden uit Jeruzalem, en zelfs buiten Israël dus, naar de 
heidenen. Naar de verre landen, de “eilanden der zee”. Het idee is 
dat die voeten nou eenmaal de mond ergens brengen. Onze voeten 
moeten dus, bĳ wĳze van spreken, altĳd “geschoeid zĳn”. Ze moeten 

namelĳk altĳd bereid zĳn om ons te brengen waar het Evangelie, het 
Woord Gods, gebracht zou moeten worden. Wĳ zouden daarbĳ ook 
denken aan het brengen van de blĳde boodschap aan wedergeboren 
mensen. Dat is wat de Apostel zelf ook deed. Niet iedereen wordt 
gezonden. Dat is ook wat Romeinen 10 zegt. Degenen die wel 
prediken, worden gezonden. Dat is een specifieke bediening, maar de 
gedachte is dat ieder van ons daar in principe toe bereid zou moeten 
zĳn. Hetgeen dus betekent dat we allemaal de kans lopen er een keer 
op uit te moeten. 

1 Petrus 3 : 15
15 Maar heiligt God, den Heere, in uw harten; en zĳt altĳd 

bereid tot verantwoording aan een ieder, die u rekenschap 
afeist van de hoop, die in u is, met zachtmoedigheid en 
vreze.

We zouden altĳd bereid zĳn terwille van het “Evangelie des vredes”. 
Terwille van onze dienst onder het Nieuwe Verbond. Want daar komt 
het in de praktĳk op neer, want een blĳde boodschap, Evangelie, heeft 
altĳd van doen met het Nieuwe Verbond. Niet alleen voor degenen 
die het niet kennen, maar ook voor degenen die daaronder leven of 
daarop gewezen zouden worden. 

“Het schild des geloofs” is een bewegelĳk - actief - onderdeel van 
deze wapenrusting. Kenmerkend en essentieel voor deze geestelĳke 
strĳd, deze geestelĳke wandel, is geloof. Trouw aan de Waarheid 
namelĳk. Zo wordt “het schild des geloofs” tot middel waarmee wĳ 
“al de vurige pĳlen des bozen zult kunnen uitblussen”. Hoe de tegen-
stander ook werkt, wat hĳ ook doet, het is altĳd een kwestie van geloof. 
Elke pĳl wordt altĳd gepareerd met geloof. 

Het gaat altĳd om trouw aan de Heer. De tegenstander is namelĳk uit 
op onze ontrouw. Dat wĳ niet langer de Heer zouden dienen of minder 
trouw zĳn. Van nature waren wĳ aan de tegenstander ondergeschikt, 
maar werden wĳ aan hem onttrokken. Hĳ probeert ons dus weer terug 
in het gareel te krĳgen. Waar wĳ 100% toegewĳd zĳn aan het Woord 
Gods, dan wel aan Christus, en dat, of Hem, vasthouden, kan er niks 
mis gaan. Maar dat had de Heer Zelf al gezegd, toen Hĳ zei:

Mattheüs 6 : 33
33 Maar zoekt eerst het Koninkrĳk Gods en Zĳn gerechtigheid, 

en al deze dingen zullen u toegeworpen worden.
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De apostel Paulus herhaalt dat in:

Kolossenzen 3 : 1
1 Indien gĳ dan met Christus opgewekt zĳt, zo zoekt de 

dingen, die boven zĳn, waar Christus is, zittende aan de 
rechter hand Gods.

Trouw aan, en geloof in, het Woord Gods is het enige waarmee we de 
overwinning kunnen behalen. Dat schild, dat ons op het hoogste niveau 
plaatst, dienen we daarom aan te nemen, zoals het staat in vers 16, 
om “al de vurige pĳlen des bozen te kunnen uitblussen”.

De “helm der zaligheid”, in vers 17, vinden we ook in:

 1 Thessalonicenzen 5 : 8
8 Maar wĳ, die des daags zĳn, laat ons nuchteren zĳn, 

aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der 
liefde, en tot een helm, de hoop der zaligheid. Zie zĳlĳn 48

Het heet hier “de hoop der zaligheid”, want het gaat bĳ het begrip 
“zaligheid” niet om het heden, maar om de toekomst. De zaligheid 
die wĳ in de toekomst zullen ontvangen. Het gaat om het loon dat wĳ 
uiteindelĳk zullen ontvangen. Waar we in de strĳd trouw blĳven aan de 
Heer, zullen wĳ van de Heer “de kroon der gerechtigheid” ontvangen. 

“Neemt de helm der zaligheid” wil zeggen: richt je gedachten op de 
toekomst. Op de verwachting - de hoop - die wĳ van de Heer hebben. 
Bĳ een helm zouden wĳ in het bĳzonder denken aan bescherming, niet 
alleen voor op het hoofd, maar ook van het aangezicht. Als men zo'n 
ding draagt, dan zĳn ook de ogen beschermd. Tegelĳkertĳd is het 
blikveld beperkt. Men kan niet meer goed om zich heen kĳken. Men 
kan alleen nog naar voren kĳken en dat is natuurlĳk de bedoeling. 

Hebreeën 11 : 1 en 10 : 38
1 Het geloof nu is een vaste grond der dingen, die men hoopt, 

en een bewĳs der zaken, die men niet ziet.

38 Maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven; en zo iemand
zich onttrekt, Mĳn ziel heeft in hem geen behagen.

Geloof is de vaste grond voor de dingen die men nu nog niet ziet, 
maar wel degelĳk in de toekomst. “De rechtvaardige” is trouw aan de 
Heer en leeft zĳn praktische leven uit dit geloof en deze hoop.

God spreekt over de toekomst. Hĳ kent en openbaart de toekomst. 
(Jesaja 45) Alleen de enige echte God kan de toekomst van tevoren  
aankondigen. Hĳ doet dat ook daadwerkelĳk en gelooft men dus in 
de Woorden Gods, dan gelooft men in wat God gesproken heeft over 
de toekomst. Geloof en hoop horen dus bĳ elkaar. Het is niet hetzelfde, 
maar in de Bĳbelse praktĳk zĳn ze synoniem. Geen geloof zonder hoop 
en hoop hebben wĳ vanwege geloof, namelĳk vertrouwen op het Woord 
Gods, met name wat betreft onze toekomstverwachting.

Veel gelovigen hebben helaas geen echte toekomstverwachting. Daar 
willen willen ze zelf niks over horen. Ze zeggen: nou ja, dat zien we 
dan wel. Ze kĳken het liefst niet naar toekomst, omdat ze bang zĳn dat 
het tegenvalt en dat komt voor een belangrĳk deel voort uit onkunde. 
Maar tegelĳkertĳd uit ongeloof. Men vertrouwt God niet op Zĳn Woord 
en men neemt niet eens de moeite zich daarvan op de hoogte te 
stellen. En dus heeft men geen verwachting van de wederkomst van 
Christus, van “de opname van de Gemeente”, van heerlĳkheid die 
geopenbaard wordt, en van heel wat dingen meer.

Waar wĳ ons wel bewust zĳn van onze toekomst, heeft dat een uit-
werking op ons leven. Het is niet voor niks dat Petrus zegt:

1 Petrus 1 : 3-9
3 Geloofd zĳ de God en Vader van onzen Heere Jezus Christus, 

Die naar Zĳn grote barmhartigheid ons heeft wedergeboren, 
tot een levende hoop, door de opstanding van Jezus Christus 
uit de doden.

4 Tot een onverderfelĳke, en onbevlekkelĳke, en onverwelkelĳke 
erfenis, die in de hemelen bewaard is voor u.

5 Die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot de 
zaligheid, die bereid is, om geopenbaard te worden in den 
laatsten tĳd.

6 In welke gĳ u verheugt, nu een weinig tĳds (zo het nodig is) 
bedroefd zĳnde door menigerlei verzoekingen;

7 Opdat de beproeving uws geloofs, die veel kostelĳker is dan 
van het goud, hetwelk vergaat en door het vuur beproefd 
wordt, bevonden worde te zĳn tot lof, en eer, en heerlĳkheid, 
in de openbaring van Jezus Christus;

8 Denwelken gĳ niet gezien hebt, en nochtans liefhebt, in 
Denwelken gĳ nu, hoewel Hem niet ziende, maar gelovende, u 
verheugt met een onuitsprekelĳke en heerlĳke vreugde;

9 Verkrĳgende het einde (= het doel) uws geloofs, namelĳk de 
zaligheid der zielen.

Zĳlĳn 48

“Zaligheid” wordt in de 
Bĳbel gebruikt voor alles wat 
God aan goede dingen geeft, 
zál geven of al  gegeven heeft. 
Onze wedergeboorte, dat wĳ 
kinderen Gods geworden zĳn, 
wordt als zaligheid gezien. 
Dat geldt ook voor het loon, 
“een onverderfelĳke, en onbevlek-
kelĳke, en onverwelkelĳke erfenis, 
die in de hemelen bewaard is 
voor u”.  (1 Petrus 1 : 4) Van-
daar dat in Filippenzen 2 : 12 
gezegd kan worden: “... werkt 
uws zelfs zaligheid met vreze en 
beven”. Als men zaligheid daar 
slechts ziet als wedergeboren 
zĳn, dan klopt het vers niet. 
Men kan zĳn eigen wederge-
boorte niet bewerkstelligen. 
Maar men heeft het wel zelf 
in de hand of men die erfenis 
wel of niet zal ontvangen. 
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“Een levende hoop” wil zeggen, een hoop die elke dag van ons leven 
bepaalt. Dat is ook een van de grote verschillen tussen gelovigen en 
ongelovigen of van gelovigen, die niet uit geloof leven. Hun leven 
wordt in hoge mate bepaald door het verleden. Door hoe het allemaal 
zo gekomen is. Terwĳl het leven van de degenen die uit geloof en 
hoop leven bepaald wordt door de toekomst.

Filippenzen 3 : 14
14 Maar één ding doe ik, vergetende, hetgeen achter is, en 

strekkende mĳ tot hetgeen voor is, jaag ik naar het wit, tot 
den prĳs der roeping Gods, die van boven is in Christus 
Jezus.

Dat kan de ongelovige mens niet zeggen, want die kent de toekomst 
niet. Voor zover hĳ zegt dat hĳ dat wel doet, neem ik hem niet serieus.

Wĳ leven in een samenleving die met sneltempo zich spoedt naar de 
toekomst. Vooral moet alles wat er was veranderd worden. We zĳn wel 
“onderweg naar morgen”, maar weten niet wat morgen brengen zal. 
Wat een dwaasheid is dat. Ik kan die dingen niet begrĳpen en dat 
noemen ze dan conservatief... Dat ben ik niet, ik beweer alleen dat wĳ 
de toekomst kennen, omdat God tot ons gesproken heeft over toe-
komende dingen. God heeft ons belofte gedaan over zaken die nog 
niet gezien worden en wĳ geloven daarin. Daar strekken we ons naar 
uit en dat is een Christelĳk levensbeginsel.

Ik ben van mening, dat waar wĳ de Heer dienen, hebben wĳ belang-
stelling voor de toekomst en dus voor het profetisch Woord. (2 Petrus 
1 : 19) Dat heeft alleen zin als we bereid zĳn om ons tegenwoordige 
leven aan Hem te wĳden. Ik ben er stellig van overtuigd, dat waar 
zoveel gelovigen zich in meerdere of mindere mate onder de wet 
stellen, dat automatisch tot gevolg geeft dat men geen belangstelling 
heeft voor het profetische Woord. 

Vers 17 besluit met het “zwaard des geestes”. Die geestelĳke machten 
kunnen alleen op geestelĳke wĳze bestreden worden en alleen door 
de Geest van Christus, namelĳk de Heilige Geest. Die Geest heeft de 
Bĳbel voortgebracht. Van dat “zwaard des Geestes” zouden we ons 
bedienen. Wat dat “geestelĳk zwaard”, want daar komt het toch op 
neer, is, staat er direct achter. Dat is namelĳk het Woord Gods. Dat is 
dus het meest dynamische, het meest bewegelĳke, onderdeel van deze 
hele wapenrusting. Het is geen aanvallend wapen, maar een defensief 
wapen, want het gaat in deze verzen nog steeds over de verdediging 

tegen “de listige omleidingen des duivels”. (Vers 11) Dit “zwaard des 
geestes” wordt gebruikt voor het afweren van slagen van het zwaard 
van de tegenstander. Het Woord Gods, Waarheid, zou nu eenmaal 
gebuikt  worden tegen het woord van de tegenstander, “de leugenaar 
van de beginne”. (Johannes 8 : 44)

De Here Jezus gebruikte dit zwaard in Zĳn verdediging tegen de duivel, 
toen Hĳ 4 x achter elkaar zei: “Er is geschreven”. (Mattheüs 4 : 1-11) 
Het zwaard wordt ook in Hebreeën genoemd. 

Hebreeën 4 : 11, 12
11 Laat ons dan ons benaarstigen, om in die rust in te gaan; 

opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid 
valle.

12 Want het Woord Gods is levend en krachtig, en scherp-
snĳdender dan enig tweesnĳdend zwaard, en gaat door tot 
de verdeling der ziel, en des geestes, en der samenvoegselen, 
en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der 
overleggingen des harten.

“Hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid” gaat over ongeloof. In dit 
geval in de geschiedenis van Israël, waarbĳ we weten dat de wet 
ongeloof in de hand werkt. We zouden niet in dat voorbeeld vallen, 
maar “ons benaarstigen, om in die rust in te gaan”. Vanzelfsprekend 
door geloof in het Woord Gods, dat vanwege het enkelvoud als één 
geheel beschouwd wordt. Zie zĳlĳn 49

En ongelovigheid is het afwĳzen van het Woord Gods. Wĳ zouden dus 
het begrip geloof dan ook nooit gebruiken ter aanduiding van religie. 
Dat wordt wel steeds gedaan, zelfs onder Christenen. Zo van” de een 
heeft zo z'n geloof en de ander zo. Dat is niet geloof, dat is ongeloof! 
Je kunt in dat geval beter zeggen: De een heeft zo z'n ongeloof en 
de ander zo. Het is namelĳk afwĳzing van het Woord van God. Dat 
doet men op totaal verschillende wĳze en dus er is verschil tussen het 
ene ongeloof en het andere ongeloof. 

Het Woord Gods, “scherpsnĳdender dan enig tweesnĳdend zwaard” 
ontleed de dingen in “leden” en dus in “delen”. Het Woord Gods 
maakt onderscheid, omdat wĳ het onderscheid niet kennen of niet zelf 
kunnen maken. Het maken van onderscheid is van belang om dingen 
te kunnen onderscheiden. We zien dan dat het een niet hetzelfde is 
als het ander. We leren verschillen verstaan. “Opdat gĳ proeft de dingen, 
die verschillen”, zegt Paulus in Filippenzen 1 : 10.

Zĳlĳn 49

Men zou respect hebben 
voor het Woord Gods, voor 
de Schrift. Dat is vind ik niet 
echt terug in de “belĳdenis-
geschriften”. In de praktĳk 
worden die namelĳk dikwĳls 
met veel groter respect ge-
hanteerd dan de Bĳbel zelf. 
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Het zwaard wordt hier genoemd, maar wat beschreven wordt is het 
ontleedmes, het scalpel, om de dingen te kunnen onderscheiden. Wĳ 
zouden in ieder geval onderscheid maken tussen geest en ziel, zoals 
het hier ook staat. Waarbĳ in dit geval “ziel” staat voor “zienlĳke dingen” 
en “geest” voor “onzienlĳke dingen”. Het gaat in ieder geval om het 
verschil tussen de oude mens en de Nieuwe Mens. Tussen het Oude 
Verbond en het Nieuwe Verbond, want in de Hebreeën-brief gaat het 
daarover. In de wat smallere betekenis is “ziel”, de “wandel” oftewel 
“het praktische leven van de mens”. 

Wĳ zouden het onderscheid leren verstaan tussen hoe iemands leven 
eruit ziet, dat is de ziel, en hoe hĳ dat beleeft. Dat laatste is een 
geestelĳke kwestie. Dat is onzienlĳk. "Beleven” is echt leven, want 
leven wordt niet bepaald door wat men doet, maar door het waarom 
men de dingen doet en eventueel met welk doel. De Schrift leert 
daarom dat wĳ niet zouden oordelen, of aanzien, wat voor ogen is. 
We zouden het hart, de geestelĳk dingen, aanzien. Dat doet God ook. 

Efeze 6 : 18
18 Met alle bidding en smeking, biddende te allen tĳd in den 

Geest, en tot hetzelve wakende met alle gedurigheid en 
smeking voor al de heiligen;

Gebed wordt als laatste punt genoemd, omdat het de inleiding is tot 
“de uitleiding”. De aanloop naar de afsluiting van de Brief. Want over  
dat gebed wordt gesproken t/m vers 20. Ik geloof dat het gebed net 
zo goed onderdeel is van deze wapenrusting. Voor de zekerheid heb 
ik de onderdelen van deze “persoonlĳke standaard uitrusting” geteld. 
Als je gebed meerekent, dan zĳn het er precies 7. De zevende van de 
reeks is afwĳkend van de voorgaande zes en is er meestal de climax 
van. Dat is hier ook het geval.

Bidden en smeken zĳn synoniem, want “bidden” betekent “vragen”. 
Smeking heeft zelfs de betekenis van met grote nadruk vragen. Niette-
min zĳn het verschillende begrippen, want dat “bidding” heeft de 
betekenis van “spreken met”. Als men spreekt met God, kan het ook 
zĳn dat God wat vraagt. Gebed kan dus zelfs een antwoord zĳn op 
een vraag van God. Gebed kan ook een vraag van de mens aan God 
zĳn. Het gaat gewoon over een onderling gesprek. Over communi-
catie. De essentie van het begrip bidden is, dat men zich met God 
verbonden weet. Anders zou men niet tot Hem spreken. Dat men God 
inderdaad als God erkent, respecteert en zich aan Hem onderwerpt. 
Anders is er geen basis voor dat gesprek.

Als wĳ God antwoorden, onszelf aan Hem overgeven, doen we dat in 
het gebed. In de eerste plaats met onze mond, bĳ voorkeur hardop 
sprekend. Niet omdat dat moet, maar het is symboliek. Daarvoor moet 
je namelĳk ademhalen. Daarvoor moet je leven. Als je tot God spreekt, 
breng je dus je adem, je leven, tot God. De enige reden waarom je 
het niet hardop zou doen, is omdat er andere mensen bĳ zĳn en je 
niet wilt dat iedereen het hoort. Beter is dat men zich zodanig terug-
trekt, dat er geen anderen bĳ zĳn en men dus wel degelĳk hardop kan 
spreken.

Mattheüs 6 : 6
6 Maar gĳ, wanneer gĳ bidt, gaat in uw binnenkamer, en uw 

deur gesloten hebbende, bidt uw Vader, Die in het verborgen 
is; en uw Vader, Die in het verborgen ziet, zal het u in het 
openbaar vergelden.

Waarom zou men zich terugtrekken voor het gebed? Zodat men hardop 
tot God kan spreken. Dat is moeilĳker dan maar even wat gedachten 
door je hoofd laten spoken. Breng dat nou eens onder woorden. Het 
is van belang dat wĳ weten te formuleren wat wĳ bedoelen. Al was het 
maar omdat we dan zelf onze woorden horen. 

Bĳ het begrip “smeking” ligt de nadruk op onze persoonlĳke nood. 
Dan komen we met problemen. Dan hebben we iets nodig om die 
persoonlĳke zaken te kunnen oplossen. Dat smeken en vragen aan 
God zou men doen. “Werpt al uw bekommernis op Hem, want Hĳ 
zorgt voor u”, aldus 1 Petrus 5 : 7. En Filippenzen 4 : 6: “Weest in 
geen ding bezorgd; maar laat uw begeerten in alles, door bidden en 
smeken, met dankzegging bekend worden bĳ God”. Smeken en dank-
zegging zĳn tegenstellingen, maar ze vallen samen. Ze vormen één 
geheel in het begrip “bidden” of “bidding”.

Dus “biddende te allen tĳd in den Geest”. De bedoeling is dat wĳ tot 
God spreken. In sommige kringen verstaat men eronder: spreken in 
tongen, maar dan tot God. Ik zie de zin er niet van in en ik ben het in 
de Bĳbel ook nooit tegengekomen. Sommigen verstaan er onder, dat 
men wel bidt, maar de woorden niet hardop uitspreekt. Maar ook dat 
is het niet. “Bidden in de Geest” is hetzelfde als “leven in de Geest”. 
Leven vanuit de geestelĳke dingen. Het doel is “tot hetzelve wakende”. 
Wakker zĳnde dus en dat “met alle gedurigheid en smeking voor al 
de heiligen”. Men zou waken op dezelfde manier als eerder in Efeze 
genoemd wordt, en ook op andere plaatsen, zoals  1 Thessalonicenzen 
5 : 5, 6. Het gaat om ons bewustzĳn en dat betekent ook dat we niet 

Zĳlĳn 50

“Zaligheid” wordt in de 
Bĳbel gebruikt voor alles wat 
God aan goede dingen geeft, 
zál geven of al  gegeven heeft. 
Onze wedergeboorte, dat wĳ 
kinderen Gods geworden zĳn, 
wordt als zaligheid gezien. 
Dat geldt ook voor het loon, 
“een onverderfelĳke, en onbevlek-
kelĳke, en onverwelkelĳke erfenis, 
die in de hemelen bewaard is 
voor u”.  (1 Petrus 1 : 4) Van-
daar dat in Filippenzen 2 : 12 
gezegd kan worden: “... werkt 
uws zelfs zaligheid met vreze en 
beven”. Als men zaligheid daar 
slechts ziet als wedergeboren 
zĳn, dan klopt het vers niet. 
Men kan zĳn eigen weder-
geboorte niet bewerkstelli-
gen. Maar men heeft het wel 
zelf in de hand of men die 
erfenis wel of niet zal ont-
vangen. 
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met onbenulligheden tot de Heer zouden gaan. Wĳ zouden ons 
sowieso niet bezighouden met onbenulligheden, maar met belangrĳke 
zaken. Met Zĳn dienst namelĳk. Daarvoor dienen wĳ wakker te zĳn. 
Ons bewust zĳn van de dag waarin wĳ leven. Dus leven in het licht  
van het Nieuwe Verbond, onder de leiding van de Geest en waken 
vanwege die strĳd die wĳ hebben. D.w.z. opletten dat wĳ trouw zĳn 
aan de Heer. Niet ons mee laten slepen met van alles en nog wat. 

“Met alle gedurigheid” wil zeggen “dat blĳft gewoon zo”. Het betekent 
dat dit onze levenshouding is en als je dan toch de Heer wat vraagt, 
vraag het dan “voor al de heiligen”. Niet omdat het moet en ook niet 
omdat je denkt dat het anders niet goed komt met de heiligen. 
Sommigen denken echt: als ik er niet voor bid, dan komt er niks van 
terecht. Dat zou betekenen, dat als ik het probleem niet voor God 
neerleg, Hĳ niks doet. Dan vergeet Hĳ ons. Als ik voor de ander niet 
bid, dan vergeet God de ander. Dat is natuurlĳk niet zo. Waar is het 
dan voor nodig?

Als kinderen Gods leven wĳ niet voor onszelf. Wĳ maken deel uit van 
een grote gemeenschap en voor zover wĳ zorgen hebben, zĳn het 
zorgen van de hele Gemeente als zodanig. Ik bedoel weer niet de 
plaatselĳke gemeente. Wĳ zĳn leden van dat Lichaam van Christus. Die 
zorgen zou men bĳ de Heer brengen. Niet omdat er anders niks 
gebeurt, maar het bevordert de eenheid. Het bepaalt ons wellicht ook 
bĳ onze toewĳding. Bĳ Wie wĳ eigenlĳk dienen. 

Sommigen denken: Je hoeft je nergens zorg over te maken. Dat hoeft 
misschien niet, maar wĳ doen dat toch. Wĳ dragen namelĳk bepaalde 
verantwoordelĳkheden. “En hetzĳ dat één lid lĳdt, zo lĳden al de leden 
mede”. (1 Korinthe 12 : 26) Dan hebben we iets om met de Heer over 
te spreken. En dat maakt het lĳden ongetwĳfeld ook dragelĳker. En 
ook dan is het doel van het gebed heus niet om God tot actie aan te 
zetten. Absoluut niet. Het doel is inderdaad om onze onderdanigheid, 
onderworpenheid aan de Heer te benadrukken. 

Hebreeën 4 : 16
16 Laat ons dan met vrĳmoedigheid toegaan tot den troon der 

genade, opdat wĳ barmhartigheid mogen verkrĳgen, en 
genade vinden, om geholpen te worden ter bekwamer tĳd.

De belofte dat God “genade, barmhartigheid, hulp te bekwamer tĳd” 
geeft, wordt gedaan aan degenen die naderen tot de “Troon der 
genade”. Daar heeft men van gemaakt dat bidden voortaan naderen 

tot de Troon der genade is. Daarmee zĳn ineens de voorwaarden, die 
daar genoemd werden om dat te kunnen doen, verdwenen. “Toegaan 
tot den Troon der genade” is niet in gebed tot de Heer gaan, dat staat 
hier ook niet. Er staat niet laat ons dan bidden, opdat wĳ hulp zouden 
krĳgen. Het wil zeggen, dat men zĳn leven, zĳn lichaam, stelt tot een 
“levend, heilig, Gode, welbehaaglĳk offer”. (Romeinen 12 : 2) Dat men 
met heel zĳn leven zich onderwerpt aan Degene die op de Troon zit, 
is “naderen tot de Troon der genade”. Het gaat er om dat wĳ die 
“onderlinge bĳeenkomst”, want zo heet het ook, niet zouden nalaten. 
(Hebreeën 10 : 24, 25)

God zal ons hulp bieden “ter bekwamer tĳd”, (Zie studie nr. 89 “Hulp 
ter bekwamer tĳd”) niet wanneer wĳ bidden, maar wanneer wĳ Hem 
dienen. Toen zei iemand: maar als hĳ het beloofd heeft, hoef ik het 
toch niet meer te vragen? Nee, dat hoeft ook niet, maar aan de andere 
kant zeg ik, waar wĳ geneigd zĳn om de omstandigheden waarin wĳ 
verkeren onder woorden te brengen, zouden we dat op deze wĳze 
doen. Bĳ de Heer brengen is de normale Bĳbelse gedachte. Verder 
blĳft het een moeilĳk onderwerp. Er zĳn mensen die kunnen niet zonder 
gebed en maken er een gewoonte van. Er zĳn mensen die kunnen heel 
goed zonder en die hebben dat niet zo nodig voor zichzelf. Dat hangt 
in belangrĳke mate af van onze eigen natuur, van ons karakter. Maar 
voor een ieder van ons geldt dat wĳ zouden vertrouwen op de Heer.

1 Thessalonicenzen 5 : 17
17 Bidt zonder ophouden.

De enige conclusie die ik daar uit trek, is dat heel ons leven feitelĳk 
een gebed zou zĳn. De term “bidden” wordt in een veel bredere 
betekenis gebruikt in de Bĳbel. Waar wĳ in een gebed onze afhanke-
lĳkheid van de Heer betuigen, daar betekent dit “gebed zonder 
ophouden”. Dat heel ons leven geleefd zou worden in afhankelĳkheid 
van Hem. Dat we ons altĳd bewust zĳn van dat Hĳ voor ons zal zorgen.

Wĳ bidden altĳd voor een bĳeenkomst als deze, maar waarom doen 
we dat? We vragen of de Heer in ons midden wil zĳn, toch niet omdat 
wĳ denken dat Hĳ anders niet in ons midden is? Dat weten we toch 
dat Hĳ dat is? We vragen dat om uit te drukken dat we ons dat bewust 
zĳn. Om Hem te vertellen dat wĳ inderdaad erop rekenen dat Hĳ in 
ons midden is, omdat Hĳ het beloofd heeft. Het is in de eerste plaats 
om onze eigen gedachten te bepalen; waar we mee bezig zĳn, en 
verder drukken wĳ zo onze afhankelĳkheid van Hem uit. Als wĳ vragen 
of Hĳ voor ons zorgen wil, is dat niet omdat we denken dat Hĳ het 
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anders niet doet. We hebben Zĳn belofte. Hĳ zorgt voor u. Niet op 
grond van ons gebed, maar op grond van onze onderwerping aan Hem 
en aan Zĳn Woord. Voor de mens is het goed dat hĳ soms kan vertellen 
hoe hĳ ervoor staat, hoe het met hem is en wat er in hem omgaat. Als 
hĳ anderen deelgenoot maakt van z’n ellende, zitten die anderen er 
ook mee. In dat soort omstandigheden is het zinniger om de Heer 
deelgenoot te maken van de dingen die spelen. Hĳ is de enige die 
ons werkelĳk kan helpen en die ook beloofd heeft om dat bĳ gelegen-
heid te zullen doen, wanneer wĳ tenminste met vrĳmoedigheid ingaan. 
Dus niet wanneer wĳ bidden, maar wanneer wĳ Hem willen dienen.

Efeze 6 : 19
19 En voor mĳ, opdat mĳ het woord gegeven worde in de 

opening mĳns monds met vrĳmoedigheid, om de 
verborgenheid van het Evangelie bekend te maken;

Waar gaat het dus over bĳ “bidding en smeking voor al de heiligen 
en voor mĳ”? Niet zozeer over levensomstandigheden als zodanig 
v.w.b. de aardse mens, maar over die van kinderen Gods. Het gaat 
over dienst aan de Heer. Van al die andere heiligen (= gelovigen) weten 
we dat niet echt, maar van Paulus persoonlĳk wel, want hĳ geeft er 
ook inhoud aan, zo blĳkt uit dit vers. Hem is een taak gegeven, namelĳk 
“de verborgenheid van het Evangelie bekend te maken”. Dat wil hĳ 
met “vrĳmoedigheid” doen en daarvoor bidt hĳ. Zie zĳlĳn 51

In Romeinen 10 bidt Paulus dat de Joden behouden mogen worden. 
Wat God daar aan kon doen, in beginsel, had Hĳ echter al gedaan. 
Wat is dan het ene wat God er alsnog aan doen kan? Zorgen dat die 
mensen het Evangelie horen. Iemand zenden, zoals verderop in het 
hoofdstuk wordt gezegd. Als Paulus bidt voor de zaligheid van de 
Joden, dan bidt hĳ dus feitelĳk of God iemand wil zenden. Paulus 
beschouwt zich als apostel der heidenen, die wel degelĳk gezonden 
wordt aan de Joden. Hĳ beschouwt dat zelfs als de heerlĳkheid van 
zĳn bediening. Vers 13: “Want ik spreek tot u, heidenen, voor zoveel 
ik der heidenen apostel ben; ik maak mĳn bediening heerlĳk”. Paulus 
laat hier zien, dat voor de verhoring van een gebed men in de eerste 
plaats zelf bereid moet zĳn om God te dienen, hoe, wanneer en waar 
dan ook.

Als in vers 18 staat, “bidding en smeking voor al de heiligen”, kun je 
wel voor je broeders en zusters bidden, maar als je hen zelf niet dient, 
is dat nogal hypocriet. Als broeders en zusters wat nodig hebben, dan 
geef je het ze toch? Dat is punt 1. En als je dat niet kunt, kun je altĳd 

nog aan de Heer vragen of Hĳ geven wil. Maar het is niet zo eerlĳk 
om de Heer te vragen of hĳ iemand wat geven wil, als wĳ het ook 
zouden kunnen geven, maar wĳ doen het niet. Daar is gebed niet voor.

Als Paulus bidt voor de zaligheid van het Joodse volk, dan kan hĳ het 
niet maken dat hĳ zelf niet beschikbaar is om dat Evangelie inderdaad 
aan de Joden te brengen. Want een andere mogelĳkheid om dat gebed 
te verhoren is er in feite niet. Of het moet zĳn door verdrukking, want 
in de verdrukking wil de mens nog wel eens op zoek gaan naar de 
waarheid, dan wel naar God.

Als wĳ bidden voor de zaligheid van anderen, betekent dat in eerste 
plaats dat wĳ de verantwoordelĳkheid hebben om hen dat Woord Gods 
te brengen. Het heeft geen zin te bidden voor al de heiligen, als wĳ 
zelf de heiligen niet dienen. Ik denk zelfs dat we niet eens het recht 
hebben om dat te doen. Ook in de voorgaande hoofdstukken gaat 
het erom dat wĳ als gelovigen eenmaal de Gemeente zouden dienen 
en bĳdragen aan de opbouw van de Gemeente in elk opzicht, in elke 
betekenis van de uitdrukking. Pas als dat gezegd is, komt helemaal 
aan het einde, dat men ook zou bidden voor de heiligen.

De apostel Paulus voegt in vers 20 nog wat toe i.v..m. het waarom en 
waarvoor er voor hem gebeden kan worden. 

Efeze 6 : 20
20 Waarover ik een gezant ben in een keten, opdat ik in 

hetzelve vrĳmoediglĳk moge spreken, gelĳk mĳ betaamt te 
spreken.

Hĳ is gezant van “het Evangelie” (Vers 19) in die zin was hĳ “in een 
keten”, dat is een stĳlfiguur voor “gevangene”. En waar vraagt hĳ in 
die positie om? Niet om bevrĳd te mogen worden uit deze keten, dan 
wel uit deze gevangenis. Hĳ bidt “opdat mĳ het woord gegeven worden 
in de opening mĳns monds”. (Vers 19) Het is dus een hoogst particuliere 
aangelegenheid waar het hier over gaat. Hĳ vraagt in het bĳzonder 
gebed vanwege dat hĳ vrĳmoedigheid nodig heeft “om de verborgen-
heid van het Evangelie bekend te maken”. Zĳn probleem was dat het 
zo moeilĳk was voor hemzelf om de dingen te prediken die hĳ moest 
prediken. Niet dat er geen mensen waren om het aan te horen, maar 
de mensen wilden het over het algemeen niet horen. Maar hĳ móest 
het wel spreken en het is heel moeilĳk spreken tot mensen die niet 
horen willen en het niet willen aannemen. Wat moet je dan zeggen? 
Dat maakt je volstrekt machteloos. Het heeft ook weinig zin hoe je het 

Zĳlĳn 51

De Heer is niet iemand 
die wĳ voor alles en nog wat  
kunnen oproepen en zeggen: 
Heer doe dit of doe dat. En 
dan ook nog: niet uit ver-
dienste, maar uit genade. Wat 
voor Godsbeeld hebben 
mensen die zo bidden? Wat 
denken ze eigenlĳk wel wie 
God is? Hĳ is niet ons per-
soneel! Die uitgezonden 
wordt als wĳ Hem uitzen-
den, en die tot ons komt als 
wĳ Hem roepen. Die wat doet 
als wĳ Hem opdracht geven. 
Nee, het is volledig anders-
om! Wĳ zouden uitgaan als 
Hĳ ons zendt. Wĳ zouden tot 
Hem komen als Hĳ ons 
vraagt. Wĳ zouden doen als 
Hĳ ons wat te doen geeft. In 
die positie zouden wĳ het 
contact met de Heer onder-
houden. 

In deze tĳd wordt er 
verteld wat men precies aan 
de Heer moet vragen, omdat 
men bang is dat Hĳ niet weet 
wat er precies moet gebeuren. 
Wĳ weten dat wel en daarom 
vertellen we het Hem. Ik zeg 
het echt niet om er grappen 
over te maken, maar het is zo. 
Daar kun je cursussen in vol-
gen. Iemand die zo'n cursus 
gevolgd had zei, dat als je een 
fiets wilde hebben en je vroeg 
dat aan de Heer, dan moest je 
er wel bĳ vertellen of die met 
handrem of terugtraprem 
moest zĳn en - eerlĳk waar - 
hoeveel versnellingen. Vele 
denken ook echt, ook zonder 
dat ze die cursus gevolgd 
hebben, dat het zo moet. Ik 
zeg niet dat het niet mag, dat 
is wat anders. Maar het is een 
beetje dwaas om te denken 
dat het zo moet.
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zegt. Dat maakt niks uit. Ze willen het toch niet horen. Dat is het 
probleem waar we dikwĳls mee geconfronteerd worden in verband 
met allerlei kerken en kringen. 

Want ik hoor toch nog wel eens de vraag: waarom horen wĳ dat dan 
nooit? Waarom leren ze dat bĳ ons niet? Tsja..., dat moet je daar gaan 
vragen, niet bĳ mĳ. Dan neemt men de voorgangers, de predikanten 
kwalĳk dat ze over bepaalde Bĳbelse Waarheid nooit spreken. Ik zeg 
niet dat dit ten onrechte is, maar ik bekĳk het nu van de andere kant. 
Dan blĳkt dat de voorganger het recht heeft, tot op zekere hoogte 
althans, om zĳn toehouders te verwĳten dat ze niet horen willen. Allebei 
komt voor namelĳk. Wat oorzaak en gevolg is, weet ik niet. Wat de 
gemeente niet wil horen, zal de predikant niet vertellen. Waarom zou 
hĳ? Je kunt het wel zeggen, maar wat voor zin heeft het? Niet zoveel. 
Aangezien het gewoonlĳk wel allerlei nadelen oplevert, het kan de 
man zĳn baan kosten, is het waarschĳnlĳk beter om er toch maar over 
te zwĳgen. Wiens schuld is het dan dat er niet gezegd kan worden wat 
gezegd moet worden? Dat is moeilĳk uit te maken, maar het ligt aan 
de opstelling van beide zĳden. 

De apostel spreekt over zĳn zĳde, want er is toch wel wat moed voor 
nodig, “vrĳe moed”, heet het dan, om bepaalde Bĳbelse Waarheid 
onder de mensen te brengen, om die te spreken. U zult het wellicht 
wel ervaren hebben. Als je bepaalde dingen aan de mensen vertelt, 
dan reageren ze zo verschrikkelĳk afwĳzend en dikwĳls vĳandig, dat 
het moeite kost om de dingen te zeggen. En dikwĳls betreft dat dan 
alleen nog maar het gewone Evangelie. Maar daar heeft de Apostel 
het niet eens over. Daar had hĳ al eens van gezegd: “Ik schaam mĳ 
des Evangelies van Christus niet, want het is kracht Gods tot zaligheid”.
(Romeinen 1 : 16) Kennelĳk had Paulus geen moeite om daarover te 
spreken. 

Het gaat echter om de bekendmaking van “de verborgenheid van het 
Evangelie”, waarbĳ de nadruk ligt op “verborgenheid”. Dat gaat over  
Gemeentelĳke Waarheid en die is alleen voor gelovigen bestemd. Die 
zegt dat wĳ met Christus gezet zĳn in de hemel. Zie zĳlĳn 52 Die zegt 
dat onze wandel in de hemel is. Die zegt dat wĳ deel hebben aan een 
hemelse roeping. Of: ”... der roeping Gods, die van boven is in Christus 
Jezus”. (Filippenzen 3 : 14) Die zegt: “Bedenkt de dingen, die boven 
zĳn, niet die op de aarde zĳn”. (Kolossenzen 3 : 2). Dat is in geen geval 
een boodschap naar de mens. Dat is het Evangelie zelf ook niet, maar 
deze verborgenheid van de Evangelie al helemaal niet. 

Twee keer in twee verzen vraagt de Apostel of hĳ vrĳmoedig mag 
spreken over de verborgenheid en daarmee zegt hĳ dus dat het niet 
altĳd zo gebeurt. Of op zĳn minst dat het moeite kost. Paulus maakt 
zĳn lezers deelgenoot van zĳn probleem, dat het hem, notabene als 
“gezant”, de officiële vertegenwoordiger het Koninkrĳk Gods, zoveel 
moeite kost om die dingen te zeggen. Dat blĳkt in ieder geval uit de 
Brieven aan de Korinthiërs. 

1 Korinthe 2 : 1, 2
1 En ik, broeders, als ik tot u ben gekomen, ben niet gekomen 

met uitnemendheid van woorden, of van wĳsheid, u 
verkondigende de getuigenis van God.

2 Want ik heb niet voorgenomen iets te weten onder u, dan 
Jezus Christus, en Dien gekruisigd.

Men denkt dikwĳls dat het zo hoort, maar Paulus zegt: zo hoort het 
niet! Wĳ zouden Jezus Christus prediken, Die opgewekt en gezeten is 
aan de rechterhand Gods. (o.a. Hebreeën 1 : 3) Maar Paulus kon dit 
alles niet kwĳt aan de gelovigen te Korinthe en dat spĳt hem. Hĳ had 
op dit gebied niet alleen problemen met de Korinthiërs. Later schrĳft 
hĳ vanuit de gevangenis dat hĳ in geen enkele plaats meer welkom is. 
Dat wil zeggen, overal waar hĳ vroeger gepredikt had, waar gemeenten 
zĳn ontstaan door zĳn evangelisatie-arbeid, wilden ze hem niet meer 
hebben vanwege deze boodschap. Het is een kwestie van onbereid-
willig zĳn om te horen door degenen die het horen moeten.

In het laatste deel van de tweede Korinthe-brief beklaagt de Apostel 
zich dat hĳ, die “opgetrokken geweest is tot in de derde hemel, in het 
paradĳs”(2 Korinthe 12 : 2-4), al waar hĳ “gehoord heeft onuit-
sprekelĳke woorden, die het een mens niet geoorloofd is te spreken”. 
Dit zĳn over het algemeen zeer onbegrepen verzen. De gedachte is 
dat het “die mens” - Paulus - niet geoorloofd was te spreken over die 
dingen die de Heer hem daar had laten zien. De Korinthiërs lieten dat 
gewoon niet toe. God hield hem uiteraard niet tegen, want Paulus 
heeft die dingen gezien en gehoord, juist opdat hĳ ze van Godswege 
spreken zou.

Dat hĳ de Gemeentelĳke Waarheden niet kon vertellen, benoemt hĳ 
in vers 7 als “een scherpe doorn in het vlees, [namelĳk] een engel des 
satans, dat hĳ mĳ met vuisten slaan zou, opdat ik mĳ niet zou verheffen”. 
Dat gaat over niets anders dan de Korinthiërs. Bĳ hen kan hĳ zĳn woord 
niet kwĳt. Zĳ “steken” hem. Door hen wordt hĳ “geslagen”. Daar steekt 
de duivel achter en dat is dus een probleem. Daarna zegt hĳ:

Zĳlĳn 52

Ik sprak eens ergens 
en zei dat we met Christus 
gezet waren in de hemel. De 
menigte barstte meteen in 
lachen uit. Er waren studen-
ten van Ichthus Christelĳke 
Studentenvereniging bĳ. Ik 
zal het nooit vergeten. Ze 
zeiden: Waar heb je die onzin 
vandaan? Eh..., dat staat in 
Efeze ... Maar ja, wat moet je 
met een Bĳbel. Bidden moet 
je, dan helpt de Heer je wel, 
maar een Bĳbel ...
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2 Korinthe 12 : 8
8 Hierover heb ik den Heere driemaal gebeden, opdat hĳ van 

mĳ zou wĳken.

Drie keer richt hĳ een specifiek gebed tot de Heer, dat de satan hem, 
via de Korinthiërs als “engel (= boodschapper) van satan”, niet langer 
zouden tegenstaan. Drie gebeden om toch maar de verborgenheid 
van wat hĳ in de hemel had gezien bekend te kunnen maken. “Opdat 
mĳ het woord gegeven worde in de opening mĳns monds met vrĳ-
moedigheid”. En dan zegt hĳ:

2 Korinthe 12 : 9, 10
9 En Hĳ heeft tot mĳ gezegd: Mĳn genade is u genoeg; want 

Mĳn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel 
liever roemen in mĳn zwakheden, opdat de kracht van 
Christus in mĳ wone.

10 Daarom heb ik een welbehagen in zwakheden, in smaad-
heden, in noden, in vervolgingen, in benauwdheden, om 
Christus’ wil; want als ik zwak ben, dan ben ik machtig.

Dan lezen we verder in vers 14: “Ziet, ik ben ten derden male gereed, 
om tot u te komen”. En dan in hoofdstuk 13 : 1: ”Dit is de derde maal, 
[dat] ik tot u kom”. Op dezelfde bladzĳde in de Bĳbel staat twee keer 
dat Paulus een derde poging ondernam om naar Korinthe te gaan. En 
op diezelfde bladzĳde staat, dat hĳ drie maal heeft gebeden om “die 
engel van satan” te laten wĳken. Dat kan toch geen toeval zĳn. Boven-
dien wordt aan het begin van 2 Korinthe duidelĳk dat hĳ naar Korinthe 
zou gaan, maar daar niet meer geweest is. De tweede keer is hĳ niet 
geweest. 

Als er staat dat hĳ driemaal gebeden heeft, dan moet toch duidelĳk 
zĳn welke drie gelegenheden dat waren. Elke gelegenheid dat hĳ weer 
gereed was om naar Korinthe te gaan, want daar verwacht hĳ deze 
“engel van satan” weer te ontmoeten, zodat zĳn bezoek aan Korinthe 
dan vergeefs zou zĳn. Waarom wilde hĳ naar Korinthe? Om die verbor-
genheid bekend te maken. Dat was al gebeurd, anders was die 
Gemeente daar niet. Paulus wilde spreken over de opstanding van 
Christus en alle consequenties van dien voor ons in onze tegenwoor-
dige bedeling. Daar was dat gebed voor. Hier ook in Efeze en eigenlĳk 
in de hele tweede Korinthe-brief. Maar ook in de eerste Brief. Daarin 
blĳkt de aarzeling van de Apostel om deze dingen inderdaad vrĳmoedig 
te spreken. Zĳn grootste probleem was dat hĳ weliswaar kon spreken, 
maar niet zoals het hem betaamde te spreken. Daar was hĳ voor zichzelf 

kennelĳk niet al te zeer van overtuigd, want hĳ deelt dat hier de Efeziërs 
mee en zegt er dan bĳ: “Breng het bĳ de Heer”. Bid daarvoor, want 
dit is waar het om gaat.

Nu komen wĳ bĳ het allerlaatste deel van de Brief. De hartelĳke groeten 
van Paulus, want daar komt het op neer. Het zĳn persoonlĳke mede-
delingen. Het idee dat erachter steekt, is dat de Efeziërs, en daarmee 
de gelovigen in het algemeen, geacht worden geïnteresseerd te zĳn 
in wat de apostel Paulus doet, met name wat betreft de Gemeente als 
één Lichaam. Hoe het hem vergaat. Paulus schrĳft niet echt over zĳn 
persoonlĳke omstandigheden, al komt er toch af en toe wat door.

Efeze 6 : 21, 22
21 En opdat ook gĳ moogt weten hetgeen mĳ aangaat; en wat ik 

doe, dat alles zal u Tychikus, de geliefde broeder en getrouwe 
dienaar in den Heere, bekend maken;

22 Denwelken ik tot datzelfde einde tot u gezonden heb, opdat 
gĳ onze zaken zoudt weten, en hĳ uw harten zou vertroosten.

Tychicus heeft min of meer de opdracht om aan de Efeziërs uiteen te 
zetten hoe het met de apostel gaat. Wat zĳn plannen zĳn, enzovoorts. 
Daar horen wĳ verder niet zoveel van. Maar kennelĳk vindt de apostel 
het in die dagen wel belangrĳk dat men weet hoe het ermee staat. 
Dergelĳke dingen vinden we in andere Brieven net zo goed terug.

De apostel Paulus heeft altĳd reisgenoten. Zĳ zĳn geen dienstknechten, 
maar ze dienen hem wel. Tychicus is een van hen. Hĳ wordt ook prompt 
“getrouwe dienaar in den Heere” genoemd. Hĳ is dus betrokken in  
de dienst aan de Heer. Een onderdeel van zĳn dienst is kennelĳk het 
bezorgen van de Brief en het doen van nadere mededelingen m.b.t. 
de praktische omstandigheden. De kans is bovendien groot dat 
Tychicus in het gezelschap van Onésimus was. Omdat we dat lezen in 
de Kolossenzen-brief. In Kolossenzen 4 : 7-9 staan net zulke uitspraak 
als hier in Efeze 6 : 21 en 22.

Kolossenzen 4 : 7-9
7 Al mĳn zaken zal u bekend maken Tychikus, de geliefde 

broeder, en getrouwe dienaar, en mededienstknecht in den 
Heere;

8 Denwelken ik tot hetzelfde einde tot u gezonden heb, opdat 
hĳ uw zaken wete, en uw harten vertrooste;

9 Met Onésimus, den getrouwen en geliefden broeder, dewelke 
uit de uwen is; zĳ zullen u alles bekend maken, wat hier is.
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Tychicus, die al de zaken van Paulus bekend zou maken aan de Efeziërs, 
wordt hier “mededienstknecht in de Heere” genoemd. Dus niet slaaf 
of dienstknecht van Paulus, maar samen met Paulus dienstknecht van 
Christus. Niet alleen de Efeze-brief, maar ook de Kolossenzen-brief, 
zĳn kennelĳk door Tychicus bezorgd op deze reis. Efeze en Kolosse 
lagen niet zo ver van elkaar. Het betekent ook dat deze Brieven, Efeze 
en Kolossenzen, min of meer gelĳktĳdig geschreven zĳn. Vandaar dat 
de uiteenzetting in beide Brieven sterk overeenkomt. Het onderwerp 
is in het algemeen hetzelfde. Zelfs de volgorde waarin het besproken 
wordt is in hoge mate gelĳk. In Kolossenzen (Zie studie nr. 95 
“Kolossenzen”) vinden we een toespeling op de omstandigheden in 
de Gemeente te Kolosse en in Efeze vinden we dat helemaal niet.

Er staat in Kolossenzen 4 : 8 “Opdat hĳ uw zaken wete”, maar gewoon-
lĳk wordt dat gecorrigeerd naar “omdat hĳ mĳn zaken weet”. Dat wilde 
Paulus bekendmaken en daarmee de lezers bemoedigen, want 
“vertroosten” heeft hier de betekenis van “bemoedigen”. 

In vers 9 wordt “Onésimus, de getrouwe en geliefde broeder, dewelke 
uit de uwen is”, verbonden aan Tychikus. Samen zouden zĳ “u alles 
bekendmaken, wat hier is”. Dat is m.b.t. de positie van Paulus natuurlĳk.
Onésimus kennen we uit de Brief aan Filémon. Hĳ was de weggelopen 
slaaf, die op een of andere wĳze in Rome in contact kwam met Paulus 
en daardoor tot geloof kwam. Vervolgens wordt hĳ door Paulus terug-
gezonden naar zĳn heer, Filémon namelĳk, inclusief een begeleidend 
schrĳven: de Brief aan Filémon. (Zie studie nr. 26 “De brief aan Filémon”) 
Zodat in een klap deze drie Brieven bĳ elkaar horen en op één en 
dezelfde reis bezorgd werden.

Die drie brieven worden daardoor aan elkaar gekoppeld en dat is wel 
interessant, maar ik kan het slechts in een paar woorden zeggen. Het 
betekent dat daardoor de inhoud van die Brief aan Filémon op een of 
andere wĳze in verband gebracht wordt met de Brieven aan Efeze en 
Kolosse. Omdat ze bĳ elkaar gegeven en bezorgd werden. De Brief 
aan Filémon is echter historisch voor ons van geen enkel belang. Want 
wat maakt het uit of een slaaf wegloopt, in Rome bĳ Paulus tot geloof 
komt en teruggezonden wordt naar zĳn oorspronkelĳke positie als slaaf? 
De aardigheid is, dat die hele gedachte een typologische betekenis 
heeft. Wat met Onésimus gebeurde, gebeurde op een ander niveau 
met Efraïm. Dat is het verhaal van het tien stammenrĳk, zoals dat in 
de genoemde studie uitgewerkt wordt. Ik denk niet dat het toevallig 
is dat het zo bĳ elkaar in de Bĳbel terecht gekomen is, met zo'n 
duidelĳke verbinding. Mede omdat zowel in Efeze als in Kolossenzen 

bedekte verwĳzingen daar naar teruggevonden worden. In Efeze 2 
lazen we in elk geval over heidenen “vervreemd van het burgerschap 
Israëls, en vreemdelingen van de verbonden der belofte”. Dat zĳn 
heidenen die vroeger Israëlieten waren, maar die “weggelopen zĳn” 
van God. Zĳ zĳn tot geloof gekomen en weer teruggebracht in de 
oorspronkelĳke positie, die van Israël namelĳk. 

Efeze 6 : 23, 24
23 Vrede zĳ den broederen, en liefde met geloof, van God den 

Vader, en den Heere Jezus Christus.
24 De genade zĳ met al degenen, die onzen Heere Jezus Christus 

liefhebben in onverderfelĳkheid. Amen.

Deze zegenwens komt in sterke mate overeen met de aanhef van de 
Brief. Vers 2: “Genade zĳ u en vrede van God, onzen Vader, en den 
Heere Jezus Christus”. Daar ging het over genade en vrede en hier 
gaat het over vrede en genade. Beide begrippen krĳgen een toelichting 
mee. Zoals we al bĳ de bespreking van Efeze 1 gezien hebben, is vrede 
de gebruikelĳke Joodse groet en genade de Griekse groet. Binnen 
Bĳbels verband zĳn genade en vrede dé kenmerken van het Nieuwe 
Verbond en van de daarbĳ behorende zegeningen. Het “Verbond des 
Vredes” (Ezechiël 24 : 25; 37 : 26; Efeze 4 : 3) heet het “Nieuwe 
Verbond”.

Paulus wenst in vers 23 “den broederen”, vrede toe, maar meteen 
“ook liefde en geloof”. In vers 24 is dat “de genade” en wordt er 
verder niks aan toegevoegd. Behalve dan de toelichting. Die genade 
wordt namelĳk toegewenst aan al degenen “die onze Heere Jezus 
Christus liefhebben in onverderfelĳkheid”. Die twee verzen zitten dus 
min of meer dezelfde wĳze in elkaar. Vers 23: “Vrede zĳ den broederen” 
en vers 24: “genade aan degene die onze Here Jezus Christus lief-
hebben in onverderfelĳkheid”. 

Als ik vers 23 lees, “vrede zĳ de broederen”, dan struikel ik over het 
woord “broederen”. Niet omdat het niet te begrĳpen is wat hĳ nou 
zegt, maar omdat het wat onbegrĳpelĳk is dat hĳ precies dát woord 
gebruikt. Heel de Brief is immers geschreven aan broederen, in de 
normale betekenis van de term, aan kinderen Gods namelĳk. Dat stond 
al in vers 1 van de Brief. Een normale afsluiting zou dan geweest zĳn: 
“genade zĳ u”, want de adressering is allang geweest. Het valt dan 
toch op dat er hier aan het eind van de Brief alsnog een soort van 
adressering bĳ staat: “Vrede zĳ de broederen”. Zodat je daarna vraagt 
of het woord “broederen “niet een wat andere betekenis heeft dan 
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de gebruikelĳke algemene. In de eerste plaats wordt de term gebruikt 
ter aanduiding van alle gelovigen. Vervolgens ook wel degelĳk ter 
aanduiding van alle Joden. “Mĳn broederen”, zegt Paulus dan. En 
soms daarbĳ: “naar het vlees”, (Romeinen 9 : 3) maar niet eens altĳd.
Een aantal malen noemt hĳ iemand bĳ name in combinatie met “de 
broeder”. Uit alle verband blĳkt dat het gaat over een gelovige, maar 
waarom heet iemand dan specifiek “de broeder”? Omdat daar de term 
in een wat hogere betekenis en smallere betekenis gebruikt wordt.
Paulus noemt iemand “de broeder” om aan te geven dat die broeder 
hem bĳstaat in zĳn dienst. Ze zĳn allebei met hetzelfde werk bezig. Dat 
is eigenlĳk de echte betekenis van broeder. Het woord “zoon” betekent 
“erfgenaam” en het woord “broer”, “broeder”, betekent mede-
erfgenaam. Die is dus niet alleen betrokken in dezelfde familie, maar 
in dezelfde dingen, dezelfde omstandigheden, dezelfde werkbediening 
eventueel ook. Dat is ook een van de redenen waarom gelovigen als 
broeders worden aangeduid. Ze zĳn samen erfgenamen van één en 
dezelfde Vader, maar meer nog staan ze samen in dezelfde bediening. 

Ik heb het sterke vermoeden dat de apostel onder “broederen” in dit 
geval niet alle gelovigen verstaat, maar juist die gelovigen die actief 
zĳn in de dienst aan de Heer. En waarom ook niet? Daar ging het 
laatste deel van de Brief in elk geval over. Over praktische levenswandel 
namelĳk en uiteindelĳk over de strĳd des geloofs waarin wĳ staan.

Als vers 24 spreekt over “degenen die onze Heere Jezus Christus 
liefhebben in onverderfelĳkheid”, worden daar toch niet alle gelovigen 
mee bedoeld. De bedoeling is uiteraard dat het wel op alle gelovigen 
van toepassing zou zĳn. Maar dat is nou eenmaal niet zo. “Liefhebben” 
betekent in de praktĳk gewoon “dienen”. Het is niet hetzelfde, de 
woorden betekenen niet hetzelfde, maar in Bĳbels verband betekenen 
ze gewoonlĳk wel hetzelfde. De gedachte is namelĳk dat liefhebben 
als activiteit bestaat uit dienen. “God liefhebben” wil zeggen “God 
dienen”. Je “naaste liefhebben” wil zeggen “je naaste dienen”. Wie 
u ook liefhebt, maakt me niet uit wie, het zal tot uitdrukking komen in 
dienst. Liefhebben is dienst. Zo wordt het in de Bĳbel gebruikt. 

Bĳ liefhebben zouden wĳ niet meteen denken aan een warm gevoel 
hebben voor iemand. Dat zou het kunnen zĳn, maar in de grondtekst 
is daar een andere term voor. Dit woord “liefhebben” betekent in de 
grondtekst, als ik het strikt zeg, dat men “in de juiste relatie tot die 
ander” staat. Waar het gaat om God liefhebben, betekent het dus 
altĳd dat men zich aan Hem onderwerpt en Hem in praktische zin dient.
Dan begrĳp je ook wat “liefhebben in onverderfelĳkheid” betekent. 

Vul maar in: “dienen in onverderfelĳkheid”. De gedachte is namelĳk 
dat “al wat gedaan wordt”, met de woorden van broeder Johannes 
de Heer, “uit liefde tot Jezus, dat houdt zĳn waarde en zal blĳven 
bestaan”. (Zie lied 166 “Grĳp toch de kansen”) Dat blĳft. Dat is “goud, 
zilver en kostelĳke stenen”, uit 1 Korinthe 3. Dat gaat wel door het 
vuur, maar dat blĳft, dat is onverderfelĳk.

Dienen in onverderfelĳkheid is een dienst met belang en waarde voor 
de eeuwigheid. Dat is een dienst waarvan de uitwerking eeuwig is. 
Helaas kun je dat niet van alle gelovigen zeggen. Zodat deze groet 
helemaal aan het eind van deze Brief niet de groet is aan de gelovigen 
in het algemeen, maar specifiek aan hen die actief in deze strĳd staan. 

Vrede in de zin van, dat men vrede heeft met het bestaande leven als 
zodanig, is heus alleen weggelegd voor wie die de Heer dient. Dat 
geldt ook voor de mensheid universeel. Vrede in het bestaan als 
zodanig en dus rust daarin en daarmee, vindt men alleen in de dienst 
aan de Heer. Er is niet anders. Al het andere kan geen bevrediging 
geven, kan niet gelukkig maken. 

Geld maakt niet gelukkig en traditioneel zeg ik er altĳd achteraan: 
“maar het is wel goed voor de zenuwen”, want dat heb ik van een 
Jood geleerd. Maar vrede geeft het niet. Niets kan bevrediging 
schenken hier in dit leven, in deze wereld, en dat komt gewoon omdat 
de mens nou eenmaal gemaakt is om God te dienen. Hĳ vindt dus 
vrede waar hĳ dat kan en mag doen. Dat is niet zomaar een filosofie, 
dat is de realiteit en daar gaat het nou juist over in deze laatste 
hoofdstukken.

Wĳ hebben de genade allang aangepakt toen wĳ tot geloof kwamen, 
maar het gaat over wat daarna volgt. De genade namelĳk om hem te 
dienen en daarmee inderdaad vrede, dan wel bevrediging, te vinden 
in dit leven als gelovigen hier op aarde. Het enige wat bevrediging 
aan de mens schenkt is de Heer dienen. Niet eens alleen op het 
moment zelf, want dat bedoel ik niet, maar gewoon zo in het algemeen. 
Dus als je eens terugkĳkt naar waar je mee bezig geweest bent. Bĳ 
alle ellende, die ons als gelovigen overkomt, zeker wanneer wĳ in de 
hier beschreven strĳd staan, geeft het toch vrede en rust. En dat is op 
zich genade. In vers 23 worden vrede, geloof en liefde bĳ elkaar 
genoemd. “Liefde met geloof” veronderstelt het lopen van de “loop-
baan des geloofs”. (Hebreeën 12 : 1, 2) Dat is in de praktĳk Hem 
liefhebben, namelĳk Hem dienen. In 1 Korinthe 13 : 13 komt er nog 
één begrip bĳ: hoop.
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1 Korinthe 13 : 13
13 En nu blĳft geloof, hoop en liefde, deze drie; doch de 

meeste van deze is de liefde.

“Hoop” wordt hier uitgedrukt in de laatste woorden van deze Brief, in 
vers 24. Namelĳk in het woord “onverderfelĳkheid”. Want waar men 
nu de Heer dient, zal men in de toekomst geconfronteerd worden met 
het resultaat daarvan. Dat is de hoop die we hebben. Dat is de hoop 
die al ons leed moet verzachten, zoals lied 342 uit de bundel van Joh. 
de Heer zegt.

Dat is Bĳbelse waarheid en feitelĳk ook afsluiting en climax van de 
Brief. De laatste verzen zĳn niet maar een formaliteit. Ze vormen een 
heel concrete mededeling, die de goede verstaander zou moeten 
begrĳpen. 

Een specifieke wens, die niet gericht is aan gelovigen in het algemeen, 
maar die in het bĳzonder gericht is aan hen die gehoor geven aan het 
woord van deze Brief. Die zich bewust zĳn dat ze gekozen zĳn uit deze 
wereld. Die zich bewust zĳn dat zĳ tevoren verordineerd zĳn tot zoon-
stelling. Kortom, die zich bewust zĳn dat zĳ gezegend zĳn met elke 
geestelĳke zegening in de hemel in Christus, en dat is niet niks. Voor 
degenen die daar de consequenties uit trekken is er in elk geval vrede 
en genade.

Aan de andere kant is het bestemd voor allen. Want hoe dan ook, alle 
gelovigen zouden zich onderwerpen aan het Woord, zoals we dat in 
deze hele Brief zĳn tegengekomen. 

De gelovige die “wandelt waardiglĳk der roeping, met welke gĳ 
geroepen zĳt”, (Efeze 4 : 1) krĳgt helemaal aan het einde van de Brief 
“vrede en genade” toegezegd. Die is er voor degenen die inderdaad 
zich het eigendom des Heren weten en bereid zĳn te zoeken de dingen 
die boven zĳn. (Kolossenzen 3 : 1)

Amen
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