
De Ware Wĳnstok

Heel de Schrift is door God
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lering voor diegene die in
de Rechtvaardigheid is.

Opdat de mens Gods volwassen zal
zĳn, toegerust tot elk goed werk.

(vrĳ naar 2 Timótheüs 3 : 16, 17)
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Johannes 15 : 1-5
1 Ik ben de ware Wĳnstok, en Mĳn Vader is de Landman.
2 Alle rank, die in Mĳ geen vrucht draagt, die neemt Hĳ weg; en al wie vrucht draagt, die reinigt 

Hĳ, opdat zĳ meer vrucht drage.
3  Gĳlieden zĳt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken heb.
4 Blĳft in Mĳ, en Ik in u. Gelĳkerwĳs de rank geen vrucht kan dragen van zichzelve, zo zĳ niet in 

den wĳnstok blĳft; alzo ook gĳ niet, zo gĳ in Mĳ niet blĳft.
5 Ik ben de Wĳnstok, en gĳ de ranken; die in Mĳ blĳft, en Ik in hem, die draagt veel vrucht; want 

zonder Mĳ kunt gĳ niets doen.

Wĳ gelovigen hebben onszelf éénmaal overgegeven in de hand van de Heer, die de Landman is. Als wĳ 
onszelf beschouwen als Zĳn eigendom, dan moeten we het ook van Hem verwachten dat Hĳ ons leven zo 
inricht zoals het Hem goeddunkt en dat Hĳ uit ons leven wegneemt wat Hĳ weg wil hebben, maar boven 
alles dat Hĳ ons leven vrucht doet dragen. Dat principe wordt uitgebeeld in de woorden van de Here Jezus 
op de avond dat hĳ aan Zĳn discipelen “brood en beker” gaf als teken van Zĳn opstanding. Brood en beker 
(Avondmaal) zĳn de uitdrukking van de eenheid die er is tussen de opgewekte Christus en degenen die in 
Hem zĳn, de gelovigen. Ze zĳn een uitdrukking van het leven onder het Nieuwe Verbond en van het Lichaam 
van Christus, waarvan wĳ door genade en door geloof deel uitmaken. 

De Here Jezus noemt Zich de Ware Wĳnstok, waaraan de “ranken”, de gelovigen in Hem, verbonden zĳn. 
Alleen zo is leven in Christus mogelĳk. Wat van ons verwacht wordt, is enkel dat wĳ ons openstellen voor de 
Heer. Meer niet. Wat wĳ zouden doen, is dat wĳ onze eigen plannenmakerĳ, onze eigen ambities, aan de 
kant schuiven. Dat betekent dat we dingen uit ons leven, die we er zelf in gebracht hebben, weg zouden 
moeten doen. Wĳ, die het eigendom zĳn van Hem die ons eeuwig leven gegeven heeft en die ons bovendien 
gepredestineerd heeft voor een “aanstelling als zonen”, (Efeze 1 : 4) zouden ons moeten overgeven aan Zĳn 
predestinatie, aan Zĳn plan met ons leven. Hĳ heeft voorheen in Christus onze bestemming bepaald en Hĳ 
wil met ons leven doen wat Hem goeddunkt. Wat wĳ moeten doen, is ons daaraan overgeven.

Wĳ zĳn dienaren van het Nieuwe Verbond en zĳn daartoe bekwaam gemaakt door God zelf. Niet wĳ hebben 
onszelf daartoe geroepen of bekwaam gemaakt, maar God heeft dat gedaan en doet dat nog steeds. Dat is 
de betekenis van deze gelĳkenis van de Ware Wĳnstok.
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1. Johannes 15 : 1-12

Johannes 15 : 1-12 *
1 Ik ben de ware Wĳnstok, en Mĳn Vader is de Landman.
2 Alle rank, die in Mĳ geen vrucht draagt, die neemt Hĳ weg; 

en al wie vrucht draagt, die reinigt Hĳ, opdat zĳ meer vrucht 
drage.

3 Gĳlieden zĳt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken 
heb.

4 Blĳft in Mĳ, en Ik in u. Gelĳkerwĳs de rank geen vrucht kan 
dragen van zichzelve, zo zĳ niet in den wĳnstok blĳft; alzo 
ook gĳ niet, zo gĳ in Mĳ niet blĳft.

5 Ik ben de Wĳnstok, en gĳ de ranken; die in Mĳ blĳft, en Ik 
in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mĳ kunt gĳ niets 
doen.

6 Zo iemand in Mĳ niet blĳft, die is buiten geworpen, 
gelĳkerwĳs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, 
en men werpt ze in het vuur, en zĳ worden verbrand.

7 Indien gĳ in Mĳ blĳft, en Mĳn woorden in u blĳven, zo wat 
gĳ wilt, zult gĳ begeren, en het zal u geschieden.

8 Hierin is Mĳn Vader verheerlĳkt, dat gĳ veel vrucht draagt; en 
gĳ zult Mĳn discipelen zĳn.

9 Gelĳkerwĳs de Vader Mĳ liefgehad heeft, heb Ik ook u 
liefgehad; blĳft in deze Mĳn liefde.

10 Indien gĳ Mĳn geboden bewaart, zo zult gĳ in Mĳn liefde 
blĳven; gelĳkerwĳs Ik de geboden Mĳns Vaders bewaard heb, 
en blĳf in Zĳn liefde.

11 Deze dingen heb Ik tot u gesproken, opdat Mĳn blĳdschap in 
u blĳve, en uw blĳdschap vervuld worde.

12 Dit is Mĳn gebod, dat gĳ elkander liefhebt, gelĳkerwĳs Ik u 
liefgehad heb.

Dit hoofdstuk maakt onderdeel uit van één geheel, namelĳk hoofdstuk 
13 t/m 17, dat over het “Hogepriesterlĳk gebed” gaat. 

Deze woorden worden gesproken in de opperzaal. Dat is de zaal waarin 
de discipelen en de Here Jezus vergaderd waren om daar het Pascha 
te vieren. (Johannes 13) Het eigenaardige is dat we dezelfde geschie-
denis tegenkomen in Mattheüs, Markus en Lukas en daarbĳ ook de 
“instelling van het Avondmaal” vinden. In het Johannes-evangelie komt 
deze instelling echter niet voor. Daar vinden we een veel uitgebreidere 
beschrĳving van de gebeurtenissen zelf. Het zal blĳken dat deze uit-
gebreidere beschrĳving van de gebeurtenissen van die avond, volledig 

in overeenstemming is met de betekenis van het Avondmaal, met 
“brood en beker”. Brood en beker zĳn de uitdrukking van de eenheid 
die er is tussen de opgewekte Christus en degenen die in Hem zĳn, 
de gelovigen. Ze zĳn een uitdrukking van het leven onder het Nieuwe 
Verbond en van het Lichaam van Christus, waarvan wĳ door genade 
en door geloof deel uitmaken. 

Die eenheid wordt uitgebreid beschreven in Johannes 13 t/m 17, omdat 
daar de woorden vermeld staan die de Here Jezus en zĳn discipelen 
met elkaar gewisseld hebben. Het was voornamelĳk een monoloog 
van de Here Jezus, waarbĳ op deze plaats niet vermeld wordt dat Hĳ 
ná het eten van de maaltĳd het brood nam, de wĳn nam, ervoor dankte 
en het aan Zĳn discipelen uitreikte. Wĳ vinden hier in Johannes wel de 
verklaring van deze dingen. In plaats van slechts het teken staat hier 
de uitgebreide uiteenzetting en verklaring van deze tekenen. 

Brood en beker teken van Zĳn opstanding

Men is geneigd brood en beker traditioneel te zien als tekenen van 
lĳden en sterven. Het is echter juist een teken van de opstanding van 
de Here Jezus. Het bloed van het paaslam is het beeld van Zĳn lĳden 
en sterven, maar brood en beker zĳn een beeld van Zĳn opstanding. 
(Zie brochure Brood en Beker en Avondmaal) Dat wordt vermeld in 
Johannes 13 t/m 17, waar de inzetting van het heilig Avondmaal niet 
eens vermeld wordt, maar in plaats daarvan wordt ons een uitgebreide 
verklaring van de tekenen gegeven. 

Daarbĳ wordt uitdrukkelĳk gewezen op de eenheid die er is tussen de 
opgewekte Christus en de gelovigen. Dat begint met de woorden in 
Johannes 13 over de geschiedenis van de voetwassing, die immers 
een beeld is van de Hogepriesterlĳke taak van de Here Jezus Christus, 
nu in de hemel. Hĳ die onze voeten wast, is Hĳ die onze dagelĳkse 
zonden vergeeft. In deze hoofdstukken vinden we ook de belofte van 
de uitstorting van de Heilige Geest, door wie wĳ verbonden zĳn met 
de levende Christus en dus met de levende God. De Heilige Geest, 
die elders in de Schrift “de Goddelĳke natuur” genoemd wordt, (2 
Petrus 1 : 4) hebben wĳ op grond van geloof ontvangen en daarom 
komen wĳ Hem toe. (Romeinen 8) Daarna volgt de eerste helft van 
Johannes 15, waar we in deze studie op in zullen gaan. 

In de tweede helft van Johannes 15 wordt gesproken over de scheiding 
die er is tussen de wereld en de gelovigen. Dat hangt direct samen 
met de eenheid die er is tussen Christus en de gelovigen. Dat sluit aan 

* Tenzĳ anders vermeld, komen 
de aangehaalde Bĳbelteksten uit 
de Statenvertaling.

https://vlichthus.nl/brood-en-beker-en-avondmaal/
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bĳ de eerste Brief van Johannes, waarin uitdrukkelĳk gezegd wordt dat 
de wereld ons niet kent, omdat zĳ Christus niet kent. Onze verbon-
denheid met Christus is verantwoordelĳk voor het feit dat de wereld 
ons haat. Vervolgens wordt er gesproken over het werk van de Heilige 
Geest in de gelovige, dat de Here Jezus Christus de Overwinnaar is 
over deze wereld en over de oude schepping. Daarna volgt het “Hoge-
priesterlĳk gebed” en begint het lĳden en sterven van de Here Jezus, 
wat uitloopt in Zĳn opstanding.

We weten uit Hebreeën 12 dat Hĳ vanwege “de vreugde, die Hem 
voorgesteld was, het kruis heeft verdragen, en schande veracht”, en 
daarom de dood inging, wetend dat Hĳ daaruit zou opstaan en daar-
door de Overwinnaar zou worden over de oude schepping. Bovendien 
zou de Heer daardoor ook ons allen tot zich trekken. Dat is wat Hem 
voor ogen heeft gestaan en dat van tevoren gepredikt werd. Het wordt 
ook in het type van brood en beker bekend gemaakt, evenals in de 
woorden die de Heer spreekt, terwĳl de beker en het brood op tafel 
staan. In de opperzaal, die zelf een type is van de hemel, zegt de Heer: 
“Ik ben de Ware Wĳnstok”. De aanleiding om het beeld van de wĳnstok 
te gebruiken, is de wĳn die op tafel staat. De Heer sprak over de vrucht 
van de wĳnstok. Hĳ schonk de wĳn uit en gaf het aan Zĳn discipelen 
en zei: “Drinkt allen daaruit.” (Mattheüs 26 : 27) Daarna zei de Here 
Jezus dat Hĳ niet meer van de vrucht van de wĳnstok zou drinken, 
totdat Hĳ in Zĳn Koninkrĳk gekomen zou zĳn. Hierin zien we meteen 
het verband tussen de wĳnstok en de heerschappĳ van Christus in ons 
leven, maar ook in de wereld in de toekomst. Sprekend over de wĳnstok 
en over de vrucht van de wĳnstok, zegt de Heer:

Wĳn en het leven onder het Nieuwe Verbond

Johannes 15 : 1
1 Ik ben de ware Wĳnstok, en Mĳn Vader is de Landman.

Van de vrucht van de wĳnstok zelf, de wĳn, werd al gezegd dat het 
een beeld is van het leven van Christus onder het Nieuwe Verbond. 
Hier spreekt de Heer in veel bredere termen over deze dingen en zegt: 
“Ik ben de ware Wĳnstok.” Hĳ is daarom ook Degene die de vrucht 
van de wĳnstok voortbrengt. Hĳ is Degene die het leven van het Nieuwe 
Verbond voortbrengt. Het gaat om het opstandingsleven van Christus, 
waarover alle apostelen spreken en waarvan zĳ in hun Brieven schrĳven 
dat wĳ er deel aan hebben gekregen. Hĳ zegt niet zomaar: Ik ben de 
Wĳnstok. Van het brood zei Hĳ: “Dat is mĳn lichaam.” (Mattheüs 26 : 
26) Van de wĳn zei Hĳ: “Dat is mĳn bloed.” (vers 28) 

Door de uitspraak “Ik ben de ware Wĳnstok” worden wĳ bepaald bĳ 
de gedachte dat er in de Schrift ook nog anderen zĳn die een wĳnstok 
genoemd worden. In hetzelfde Johannes-evangelie zegt de Heer: “Ik 
ben de goede Herder.” (Johannes 10 : 11, 14) Er waren immers ook 
andere herders. Hĳ was ook “het ware Brood”. (Johannes 6 : 32) Hĳ 
was het Brood des levens dat uit de hemel is nedergedaald. (Johannes 
6 : 31, 32, 48, 51) Niet het manna, hoewel dat ook brood was en ook 
uit de hemel nederdaalde, (Johannes 6 : 31, 49, 58) maar het ware 
Brood des levens. (Johannes 6 : 35) Iets dergelĳks vinden we hier. 

De wĳnstok en de wĳn in de Bĳbel

Wĳ kennen de wĳnstok in de Bĳbel al van heel vroeg, bĳ Noach 
namelĳk. Na de zondvloed begon hĳ meteen met het bouwen van een 
wĳngaard. De positieve betekenis daarvan is heel duidelĳk: Noach 
kwam als het ware op een nieuwe wereld. Hĳ was degene die de oude 
wereld overwon en die een erfgenaam werd van een nieuwe wereld. 
Hĳ werd gered door de wateren van de zondvloed, terwĳl anderen 
door diezelfde wateren geoordeeld werden. Die nieuwe wereld is een 
beeld van de uiteindelĳke Nieuwe Schepping. Het eerste wat Noach 
doet, is dat hĳ zorgt dat hĳ deel krĳgt aan de vrucht van de wĳnstok. 
(Genesis 9) Hĳ werd ermee vervuld en werd alzo “vol van wĳn, waarin 
overdaad is”.

Efeze 5 : 18 
18 En wordt niet dronken in wĳn, waarin overdaad is, maar 

wordt vervuld met den Geest;

Dit is een beeld van het vervuld worden met de Heilige Geest. Aan-
gezien de Heilige Geest niet anders is dan de Geest van Christus en 
daarom het leven van een Nieuwe Schepping, het opstandingsleven 
van Christus, is de geschiedenis van de dronkenschap van Noach niet 
iets wat hem wordt aangerekend. Integendeel, het wordt zelfs als 
positief uitgelegd. Maar het wordt zĳn zoon Cham aangerekend dat 
hĳ van de omstandigheden misbruik maakt. Noach werd het niet kwalĳk 
genomen dat hĳ dronken in zĳn tent lag. Wat het Nieuwe Testament  
ons leert, is dat wĳ niet vervuld zouden worden met wĳn, niet omdat 
wĳn slecht is, maar we zouden vervuld moeten worden met dat waarvan 
de wĳn een type is. Wĳ zouden vervuld moeten worden met de Geest. 
Iets dergelĳks lezen wĳ van Johannes de doper. Hĳ zou geen wĳn 
drinken. (Lukas 7 : 33) Dikwĳls zegt men dan, dat hĳ een “Nazireër” 
was, net als Simson. (Richteren 13 : 5, 7; 16 : 17) Dat kan echter niet, 
want van Johannes de doper staat niet dat hĳ niet naar de kapper 
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ging. Het gaat er niet om dat hĳ geen wĳn dronk, maar in plaats daarvan 
zou hĳ vol zĳn van de Heilige Geest. Niet met wĳn, maar met de Geest 
zou hĳ vervuld zĳn, met dat Dat waarvan wĳn een beeld is.

De vrucht van de wĳnstok

Die wĳnstok vinden we dus al heel vroeg in de Bĳbel. Van oudsher is 
het een beeld van het nieuwe leven dat tot stand zou komen. Het is 
interessant om te zien dat de vrucht van de wĳnstok geen druivensap 
is, maar wĳn. Aan de wĳnstok groeit immers geen wĳn, maar groeien 
druiven. De bedoeling van de vrucht van de wĳnstok is dat er wĳn van 
gemaakt wordt. Wĳn is een beeld van nieuw leven. Het gaat niet om 
het oude leven, om druiven, maar om dat wat er in tweede instantie 
van terechtkomt, wat ervan gemaakt wordt. Het gaat niet om druiven-
sap, maar om dat wat tot stand komt nádat druivensap een bepaald 
proces heeft ondergaan. 

Dat is een proces van verdrukking, van lĳden, van dood en duisternis. 
De druiven worden na de pluk met voeten vertreden. Dat spreekt     
in de Bĳbel over vernedering. Vervolgens wordt het sap opgesloten  
in eikenhouten vaten. Eikenhout is in de Bĳbel een beeld van Gods 
eedzwering met betrekking tot het verbond met Abraham. Vervolgens 
worden de vaten opgeborgen in een kelder, wat in feite een graf is. 
Meestal nog bĳ een kasteel ook, want het heeft iets met heerschappĳ 
te maken. Wat later uit het vat komt, is niet meer druivensap, maar het 
is wĳn geworden. Dat is het beeld van Nieuw Leven, dat er is door 
opstanding, door wedergeboorte. Dat is wat door wĳn gesymboliseerd 
wordt. Vandaar dat de wĳnstok in de Bĳbel in verband gebracht wordt 
met Noach en later met Abraham, die door God geroepen werd als 
gelovige en wiens geloof gerekend wordt tot rechtvaardigheid. 

Abraham is de wĳnstok en Christus de Ware Wĳnstok

De wĳnstok is een beeld van de derde bedeling en daarom van het 
verbond met Abraham. Overal waar over het verbond met Abraham 
gesproken wordt, wordt gesproken over de wĳnstok. In die zin is 
Abraham de wĳnstok, aan wie dat nieuwe leven beloofd is. Abraham, 
die erfgenaam der wereld zou zĳn en die geloofde in wedergeboorte, 
die ooit tot stand zou komen. Abraham, die het verwachtte van het 
leven uit de dood, die kinderen kreeg terwĳl hĳ al “verstorven” was 
(Romeinen 4 : 19) en die in tweede instantie Izak, bĳ wĳze van spreken, 
uit de dood wedergekregen heeft, (Hebreeën 11 : 17-19) wordt in 
verband gebracht met de wĳnstok. Die wĳnstok is daarom een type 

van Abraham, het verbond met Abraham en daarom ook van het Zaad 
van Abraham, namelĳk Christus. Abraham is de wĳnstok en Christus is 
de ware Wĳnstok. De belofte werd gedaan aan Abraham, maar het is 
het Zaad van Abraham aan wie de belofte vervuld wordt. Dat wat aan 
Abraham beloofd werd, werd gegeven aan zĳn Zaad, namelĳk Christus. 
Abraham was ongetwĳfeld een herder, maar de Goede Herder is 
Christus.

In de Bĳbel lezen we ook dat Israël een wĳnstok was, maar doorgaans 
wordt daarover in negatieve zin gesproken. Dat wat aan Israël beloofd 
was via Abraham, en dus via de wĳnstok, komt terecht bĳ Christus die 
de ware Wĳnstok is. Aan Hem worden de beloften, die ook aan Israël 
en aan Abraham gedaan waren, vervuld. Hĳ is de ware Wĳnstok, de 
ware Bron van eeuwig leven, want daar is de wĳnstok een beeld van. 

Witte wĳn en rode wĳn

Er zĳn twee soorten wĳn: de witte wĳn als beeld van eeuwig leven met 
een hemelse bestemming en de rode wĳn als beeld van eeuwig leven 
met een aardse bestemming. Als de schil in de druivensap blĳft zitten, 
ontstaat er rode wĳn en als de schil er uitgehaald wordt, ontstaat er 
witte wĳn. De schil is een beeld van de lichamelĳke verschĳning. 
Vandaar dat het rode te maken heeft met de schil en het leven hier 
op aarde. We kennen inderdaad eeuwig leven voor hen, voor Israël 
met name en de volkeren die in de toekomst wedergeboren zullen 
worden, die de eeuwigheid op een nieuwe aarde zullen doorbrengen. 
Dit wordt uitgebeeld in de rode wĳn, terwĳl wĳ, gelovigen in deze 
vĳfde bedeling, eeuwig leven kennen met een hemelse bestemming, 
een hemelse roeping en erfenis, hetgeen wordt uitgebeeld in de witte 
wĳn. De oorsprong van het eeuwige leven, met welke bestemming 
dan ook, is de wĳnstok waarvan gezegd wordt door de Here Jezus: “Ik 
ben de ware Wĳnstok.” 

De Landman plant en verzorgt de Wĳnstok

“Degene die de Wĳnstok geplaatst heeft en verzorgt, is Mĳn Vader”. 
Dat is de vaste uitdrukking in het Johannes-evangelie, waar gesproken 
wordt over de verhouding tussen de Zoon en de Vader. De Zoon wordt 
vergeleken met de Wĳnstok en de Vader, God Zelf dus, is de Landman.

Johannes 15 : 2
2 Alle rank, die in Mĳ geen vrucht draagt, die neemt Hĳ weg; en 

al wie vrucht draagt, die reinigt Hĳ, opdat zĳ meer vrucht drage.
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In vers 5 van Johannes 15 wordt gezegd dat de gelovigen die ranken 
zĳn aan de wĳnstok. De wĳnstok zelf, de stam van de plant, wordt 
beschouwd als een type van Christus, maar de takken, de ranken aan 
deze Wĳnstok, worden vergeleken met de individuele gelovige. De 
ranken zĳn niet een beeld van de individuele mens, van een zondaar, 
maar van iemand die wedergeboren is, die deel heeft gekregen aan 
de Wĳnstok. Het wordt hier toegepast op de discipelen in de eerste 
plaats, maar vervolgens ook op alle gelovigen.

De rank is in de wĳnstok. Die is verbonden met de wĳnstok. De rank 
heeft geen leven in zichzelf en kan in zichzelf ook geen vrucht dragen. 
De rank ontvangt het leven van de wĳnstok, het ontleent zĳn leven aan 
de stam. Zo’n rank is dus niet zelfstandig, maar afhankelĳk van de 
wĳnstok. Zo is het ook met elke gelovige. Dat is van groot belang. Wĳ 
als gelovigen hebben weliswaar onze eigen persoonlĳke verantwoor-
delĳkheid, maar wĳ zĳn niet zelfstandig, maar geheel afhankelĳk van 
Degene die ons in het verleden het leven gegeven heeft. Wĳ zĳn 
afhankelĳk van Degene met wie wĳ verbonden zĳn. Wĳ zĳn afhankelĳk 
van dat wat de Wĳnstok ons geeft. Bovendien zĳn we afhankelĳk van 
verzorging door de Landman. De rank maakt zichzelf niet schoon, hĳ 
is afhankelĳk van de Landman. De Landman neemt weg wat Hĳ weg 
wil nemen. Als Hĳ het niet wegneemt, hoeven wĳ dat zelf ook niet te 
doen, afgezien van het feit dat we dat toch niet kunnen. Dit is een 
troostvolle gedachte. Er wordt weliswaar wat van ons verwacht, alleen 
niet in onze eigen kracht, maar in de kracht van Degene die ons die 
kracht geeft. De kracht van Hem die ons met Christus uit de dood 
heeft opgewekt en gezet heeft aan Zĳn rechterhand. (Efeze 2 : 6) Die 
kracht werkt in ons en daarvan zĳn wĳ afhankelĳk.

Ranken die geen vrucht dragen worden gereinigd of weggenomen

De Landman neemt ranken weg, die geen vrucht dragen, zegt vers 2. 
“Al wie vrucht draagt, reinigt Hĳ opdat hĳ meer vrucht draagt”. Bĳ alle 
ranken is dus sprake van reiniging en die bestaat uit het wegnemen 
van onreinheid.

Het gaat daarbĳ niet om het wegnemen van de onreinheid van de 
zondaar in het algemeen, maar over het wegnemen van de onreinheid 
van een gelovige, iemand die al leeft vanuit de verlossing en vergeving 
van zonden.

Hoewel wĳ rein zĳn, en hoewel wĳ leven vanuit de vergeving van 
zonden, blĳkt het noodzakelĳk te zĳn dat wĳ toch gereinigd worden. 

Dat is het verhaal van Johannes 13, de geschiedenis van de voetwassing
waar de Here Jezus zei: Gĳ zĳt geheel rein en daarom hebt gĳ slechts 
van node dat uw voeten gewassen worden. (Johannes 13 : 10) Het 
hele lichaam is rein, maar door de wandel hier op aarde (daar spreken 
de voeten over), door onze verbinding met de oude wereld, door het 
feit dat wĳ werkelĳk met twee voeten hier op de grond staan, worden 
wĳ verontreinigd. De Heer Zelf is Degene die zorgt dat wĳ gereinigd 
worden van die onreinheid. Daar leven wĳ uit. Hĳ is Degene die ons 
eenmaal helemaal gereinigd heeft en daarna is Hĳ Degene die ons 
ook rein houdt en eventuele opgedane onreinheden wegneemt. Dat 
is wat Hĳ doet en beloofd heeft te zullen doen. 

Dit betekent dat, wanneer wĳ aanstalten maken om dat in Zĳn plaats 
te doen, wĳ in feite Zĳn belofte ontkennen. Dat kan moeilĳk verklaard 
worden als een daad van geloof. Hĳ is Degene die de onreinheden 
wegneemt van de gelovigen. Maar dat wordt een “gevaarlĳke leer” 
genoemd, omdat mensen die deze dingen geloven, moeilĳk nog aan 
het werk te zetten zĳn of aan te spreken zĳn op hun geweten. Wĳ 
geloven namelĳk dat Hĳ Degene is “die onze gewetens reinigt”. 
(Hebreeën 10 : 22) Daar leven wĳ uit. 

Als gelovigen zĳn wĳ verbonden met Hem die ons het eeuwig leven 
geeft. Dat is zo, opdat wĳ als rank ook vruchten zouden dragen. Ranken 
die geen vrucht dragen, worden weggesneden, omdat ze dan toch de 
levenssappen aan de wĳnstok onttrekken en andere ranken in de weg 
zitten. Hetzelfde verhaal wordt ook verteld over de vĳgenboom. Deze 
was overigens in een wĳngaard geplant, zodat het verschil tussen een 
wĳnstok en een vĳgenboom niet zo groot is. Van de vĳgenboom wordt 
gezegd dat hĳ drie jaar gestaan had en geen vrucht gedragen had. Bĳ 
de gratie Gods mocht hĳ nog één jaar blĳven staan en zou hĳ extra 
verzorgd worden. Als hĳ daarna geen vrucht zou dragen, zou hĳ 
afgehouwen worden. Op dezelfde plek van de onvruchtbare vĳgen-
boom zou een andere vĳgenboom kunnen staan. En waar de vĳgen-
boom het zonlicht wegneemt voor anderen, staat hĳ anderen in de 
weg. Zo is het met de ranken aan de wĳnstok net zo goed. Takken die 
geen vrucht dragen, worden weggesneden. 

Het wegnemen van onreinheid is positief

Van ranken die wel vrucht dragen, worden de delen weggesneden die 
geen vrucht dragen, opdat op dezelfde plaats nieuwe loten zouden 
groeien, waaraan weer wel vrucht zou komen. Dit proces van het weg-
nemen van de onreinheid ervaren wĳ van nature als negatief. Het gaat 
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echter om iets positiefs, namelĳk om het reinigen. Het gaat om het 
wegnemen van dat wat ons verhindert om vrucht te dragen. Als wĳ 
werkelĳk helemaal geen vrucht dragen of willen dragen, worden we 
helemaal weggenomen ten behoeve van de andere ranken die wel 
vrucht wensen te dragen. Het begint met de waarheid dat de onrein-
heden van de ranken worden weggesneden, “opdat zĳ meer vrucht 
drage”. Het proces van het wegnemen van onreinheden komt in feite 
over elke gelovige. Het is geen daad van sancties, ook niet van straf, 
maar het is opdat wĳ méér vrucht zouden kunnen dragen. 

Uit de Bĳbel weten wĳ dat degene die veel vrucht draagt, daarvoor 
veel loon zal ontvangen in de hemel. Wĳ hebben dus baat bĳ deze 
verzorging. Als er helemaal niemand zou zĳn om de wĳngaard te 
verzorgen, werd het al gauw een woestenĳ. De onreinheden dienen 
te worden weggenomen en dat naar het oordeel van de Landman, niet 
naar het oordeel van de andere ranken.

Johannes 15 : 3
3  Gĳlieden zĳt nu rein om het woord, dat Ik tot u gesproken 

heb.

Dat is precies wat de Heer al zei in Johannes 13 : 10. Daar zegt de 
Heer dat wie gewassen is, geheel rein is en slechts het wassen van de 
voeten van node heeft. Iemand die op zĳn voeten na rein is, is tóch 
geheel rein! Juist omdat iemand geheel rein is, is het noodzakelĳk dat 
zĳn voeten gereinigd worden. Deze woorden worden weer aangehaald 
hier in Johannes 15. Onze reiniging vindt plaats door het Woord. Wĳ 
worden eerst eenmaal geheel gereinigd door het Woord. Wĳ worden 
gereinigd doordat wĳ geloven in het Woord dat ons gepredikt is. Als 
we gehoor geven aan het Woord, worden we daardoor gereinigd. Het 
geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het Woord Gods. Wie 
gelooft, “wordt zĳn geloof gerekend tot rechtvaardigheid” (Romeinen 
4 : 3, 5) en hĳ wordt daardoor dus gereinigd. 

Reiniging door het bad der wedergeboorte

Bovendien is duidelĳk dat het Woord in de Bĳbel altĳd in verband 
gebracht wordt met water. Later staat er ook van de Here Jezus dat 
Hĳ de Gemeente reinigt (Efeze 5 : 26) door “het bad des waters, door 
het Woord”. Op een andere plaats spreekt dezelfde Apostel over “het 
bad der wedergeboorte”. (Titus 3 : 5) Het bad der wedergeboorte is 
het Woord waaruit wĳ wedergeboren zĳn. Petrus, die wat minder 
typologie hanteert, zegt het letterlĳk zo:

1 Petrus 1 : 23
23 Gĳ, die wedergeboren zĳt, niet uit vergankelĳk, maar uit

onvergankelĳk zaad, door het levende en eeuwig blĳvende 
Woord van God.

Water is een beeld van het Woord Gods en door het water worden wĳ 
gereinigd. Van nature worden wĳ uit letterlĳk water geboren en in 
tweede instantie gebeurt dat uit Geestelĳk water. (Johannes 3 : 3-8) 
Men moet geboren worden uit Water, namelĳk uit Geest, namelĳk      
uit het Woord. Door het Woord van God worden wĳ wedergeboren 
en zĳn wĳ geheel rein. Vervolgens worden wĳ door datzelfde woord 
gereinigd. Het eigenaardige is dat onze omgang met het Woord van 
God, de oorzaak is van onze reiniging. Dat is de wĳze waarop de Heer 
ons reinigt.

Er zĳn veel gelovigen die zichzelf niet beschouwen als rein en die het 
als hun grootste taak zien om hun eigen leven te reinigen. Het tragische 
misverstand is echter dat een gelovige niet op een andere wĳze dan 
door de omgang met het Woord van God gereinigd wordt. Wat van 
elke gelovige verwacht wordt, is dat hĳ omgaat met dat Water. Het 
Woord waarin hĳ gelooft, dat hem tot Christus gebracht heeft, zĳn 
leven bepaalt en zĳn toekomst heeft geopenbaard. In het voorbĳgaan 
worden wĳ daardoor gereinigd. Ook als je zuiver uit interesse omgaat 
met de Bĳbel en wilt weten wat de Schrift zegt, dan zal blĳken dat je 
daardoor gereinigd wordt. Door de omgang met het Woord van God, 
wordt het leven veranderd. Dat woord geeft ons Nieuw Leven en reinigt 
ons. Dat is de wĳze waarop God ons reinigt, al was het alleen maar 
omdat we uit dit Woord leren dat er Iemand is die ons reinigt.

In dit Woord wordt ons geopenbaard dat wĳ Iemand hebben die ons 
gereinigd heeft en die ons nog reinigt. Het vertrouwen daarin heeft 
tot gevolg dat wĳ onszelf inderdaad zullen beschouwen zoals God ons 
ziet, namelĳk rein. Als we onszelf niet zo zien, als we onszelf niet kennen 
als rein voor God, betekent het tegelĳkertĳd dat wĳ niet in staat zĳn 
om de levende God te dienen. (Hebreeën 9 : 14) Het één is nodig 
voor het ander. Als we simpelweg beginnen met het bestuderen van 
de Schrift, het lezen van de Bĳbel, het tot ons nemen van het Woord 
van God, zal blĳken dat het ons Nieuw Leven geeft, dat het onze levens 
verandert, dat het ons reinigt en dat het ons bovendien geschikt maakt 
om God te dienen. Voor we er erg in hebben, zĳn we daar mee bezig. 
Dat is ook waar het hier om gaat met de wĳnstok. Wĳ zĳn ranken 
geworden van de Wĳnstok, wĳ zĳn leden geworden van het Lichaam 
van Christus. Wĳ hebben deel gekregen aan het leven van de Wĳnstok, 
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aan de Heilige Geest. (Johannes 14) Het resultaat daarvan zal zĳn, dat 
wĳ vrucht dragen. Als er onreinheid in ons leven is, wat het vrucht 
dragen in de weg staat, hebben wĳ een Landman die uit ons leven 
wegneemt wat er niet in hoort.

Wĳ zĳn eigendom van de Landman

Mocht het zo zĳn dat wĳ vinden dat er onreinheid in ons leven is, die 
de Heer niet wegneemt, is het kennelĳk zo dat de Heer het zodanig 
beoordeelt, dat die onreinheden ons vrucht dragen niet in de weg 
staan. Wĳ hebben onszelf éénmaal overgegeven in de hand van de 
Heer, die de Landman is. Als wĳ onszelf beschouwen als Zĳn eigen-
dom, dan moeten we ook van Hem verwachten dat Hĳ ons leven zo 
inricht zoals het Hem goeddunkt en dat Hĳ uit ons leven wegneemt 
wat Hĳ weg wil hebben, maar boven alles dat Hĳ ons leven vrucht 
doet dragen.

Wat van ons verwacht wordt, is enkel dat wĳ ons openstellen voor de 
Heer. Meer niet. Wat wĳ zouden doen, is dat wĳ onze eigen plannen-
makerĳ, onze eigen ambities, aan de kant schuiven. Dat betekent dat 
we dingen uit ons leven, die we er zelf in gebracht hebben, weg zouden 
moeten doen. Wĳ, die het eigendom zĳn van Hem die ons eeuwig 
leven gegeven heeft en die ons bovendien gepredestineerd heeft voor 
een “aanstelling als zonen”, (Efeze 1 : 4) zouden ons moeten overgeven 
aan Zĳn predestinatie, aan Zĳn plan met ons leven. Hĳ heeft voorheen 
onze bestemming in Christus bepaald en wil met ons leven doen wat 
Hem goeddunkt. Wat wĳ moeten doen, is ons daaraan overgeven. 

We kennen allemaal de geschiedenis van de apostel Paulus, die 
geroepen werd op de weg naar Damascus. (Handelingen 9) Het was 
een duidelĳke roeping, die bevestigd werd in Damascus zelf. Het heeft 
echter jaren geduurd voordat de Apostel in overeenstemming wan-
delde met die roeping. Hĳ werd door de Heer eerst volledig op een 
zĳspoor gezet. Het wachtte op Gods tĳd.

Zo vinden we het in het leven van Mozes nog veel sterker. Hĳ was 
ongetwĳfeld van tevoren geroepen en bestemd om de verlosser van 
Israël te zĳn in die dagen, maar het duurde tot zĳn 81ste levensjaar 
voordat het zover was. Hĳ had zich maar over te geven aan de leiding 
van God. Mozes zei nog wel dat er wellicht iemand beter was dan hĳ, 
maar de Heer wilde Mozes gebruiken. Ezechiël had ook wel iemand 
anders kunnen bedenken, die het werk van een profeet wellicht beter 
kon doen dan hĳ, maar de Heer wilde hem gebruiken. 

De verheerlĳking van de Heer in ons leven komt in de eerste plaats 
tot uitdrukking in het feit dat onze lippen, die van nature gebruikt 
werden om God te vloeken, gebruikt worden om Hem te loven. Het 
belangrĳkste offer dat wĳ in ons leven kunnen brengen, is de vrucht 
van onze lippen; “de vrucht der lippen, die Zĳn Naam belĳden”. 
(Hebreeën 13 : 15) Dat kan alleen als wĳ Zĳn Woord tot ons nemen. 
Uit het leven van de profeet, uit ons leven en uit onze adem, zouden 
de woorden Gods gesproken worden. Of men ernaar luistert, is niet 
het belangrĳkste. Het belangrĳkste is dat onze lippen die woorden 
spreken en dat ons hart vol is met dat Woord van God, wat er dan 
vervolgens ook weer uitkomt. Als wĳ ons vullen met het Woord van 
God, zal dat waar ons hart vol van is, ook uit onze mond naar buiten 
komen. (Romeinen 10 : 10)

Gode vruchten dragen

De Heer gebruikt ons, opdat wĳ Gode (= voor God) vruchten zouden 
dragen. Er zĳn veel Schriftplaatsen die zeggen dat wĳ Nieuw Leven 
hebben ontvangen, opdat wĳ voortaan Hem zouden dienen. Dat we 
met Christus zĳn opgewekt, opdat voortaan “tot de heerlĳkheid des 
Vaders, alzo ook wĳ in nieuwigheid des levens wandelen zouden”. 
(Romeinen 6 : 4) Wĳ hebben leven ontvangen, opdat “degenen, die 
leven, niet meer zichzelven zouden leven, maar Dien, Die voor hen 
gestorven en opgewekt is”. (2 Korinthe 5 : 15) Daartoe worden wĳ 
door God zelf onderhouden. We worden door Hem geschikt gemaakt 
om dat te doen.

Wĳ zĳn dienaren van het Nieuwe Verbond en zĳn daartoe bekwaam 
gemaakt door God zelf. Niet wĳ hebben onszelf daartoe geroepen    
of bekwaam gemaakt, maar God heeft dat gedaan en doet dat nog 
steeds. Dat is de betekenis van deze gelĳkenis van de wĳnstok. Het 
blĳft natuurlĳk zo dat een gelovige wel degelĳk kan kiezen om geen 
vrucht te dragen. Men kan, zoals de ontrouwe dienstknecht in de 
gelĳkenis van de ponden, (Lukas 19) zeggen: ik heb het vermogen om 
vrucht te dragen, ik heb het leven wel ontvangen, maar ik ga er niks 
mee doen. Die ontrouwe dienstknecht werd behouden. (Zie studie 
“Ponden en/of talenten”) Zĳn pond werd hem echter afgenomen en 
werd gegeven aan degene die tien ponden had. Zo is het met ons 
ook. Het kan zĳn dat wĳ blĳ zĳn met het ontvangen leven, maar geen 
vrucht willen dragen. Dat kan, maar het risico is dat wĳ ons zo overgeven 
aan het mes van de Landman. De onreinheid wordt dan weggesneden. 
Wanneer wĳ geen vrucht dragen, zĳn wĳ feitelĳk in het geheel onrein. 
Wat er dan gebeurt, is dat de hele rank wordt afgesneden.

https://vlichthus.nl/ponden-en-talenten/
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Johannes 15 : 4, 5
4 Blĳft in Mĳ, en Ik in u. Gelĳkerwĳs de rank geen vrucht kan 

dragen van zichzelve, zo zĳ niet in den wĳnstok blĳft; alzo 
ook gĳ niet, zo gĳ in Mĳ niet blĳft.

5 Ik ben de Wĳnstok, en gĳ de ranken; die in Mĳ blĳft, en Ik 
in hem, die draagt veel vrucht; want zonder Mĳ kunt gĳ niets 
doen.

Er staat niet: “Draagt veel vrucht”, “Ik wil dat gĳ veel vrucht draagt” 
of “zorg dat gĳ veel vrucht draagt”. Dat kan namelĳk helemaal niet. 
Wat van belang is, is dat wĳ verbonden blĳven met de levende Christus, 
met de Wĳnstok zelf. Die verbinding kan niet tot stand komen doordat 
wĳ Hem letterlĳk een hand geven. De enige manier waarop wĳ in 
verbinding blĳven met die Bron des levens, met die Wĳnstok, is via 
het Woord van God. Door dat Woord geeft Hĳ ons leven, reinigt Hĳ 
ons en geeft Hĳ ons de mogelĳkheid om vrucht te dragen. Het enige 
wat van ons verwacht wordt, is in Hem te blĳven. Wĳ hoeven ons geen 
zorgen te maken of we wel vrucht dragen, we kunnen ons beter zorgen 
maken of we wel in Hem blíjven. Wĳ blĳven in Hem door te leven uit 
Zĳn Woord. Dat is de eerste, belangrĳkste en hoogste verantwoor-
delĳkheid van de gelovige. Het is onmogelĳk om los van de Schrift, 
los van het Woord van God, Gode vruchten te dragen. 

Het is wel mogelĳk om los van het Woord jezelf een beetje te ver-
beteren, maar dat doen ongelovigen ook. “Gode vruchten dragen” 
gaat niet om vruchten van een oude schepping, maar om vruchten van 
een Nieuwe Schepping, vruchten van de Wĳnstok. Wanneer wĳ in Hem 
blĳven, zullen wĳ eveneens vrucht dragen. Dan hebben wĳ immers het 
leven uit die Wĳnstok. Hebreeën 12 : 11 zegt dat “elke kastĳding als 
die tegenwoordig is, schĳnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid 
te zĳn”, maar achteraf is het dat wel, vanwege het positieve resultaat: 
”doch daarna geeft zĳ van zich een vreedzame vrucht der gerechtig-
heid dengenen, die door dezelve geoefend zĳn”.

De sterkste waarschuwing in dit gedeelte is:

Johannes 15 : 6, 7
6 Zo iemand in Mĳ niet blĳft, die is buiten geworpen, 

gelĳkerwĳs de rank, en is verdord; en men vergadert dezelve, 
en men werpt ze in het vuur, en zĳ worden verbrand.

7 Indien gĳ in Mĳ blĳft, en Mĳn woorden in u blĳven, zo wat 
gĳ wilt, zult gĳ begeren, en het zal u geschieden.

De mogelĳkheid om vrucht te dragen ontnomen

Hier worden zwart-wit de beide uitersten naar voren gebracht. In vers 
6 wordt gesproken over een rank die niet alleen maar wat onreinheid 
draagt, maar die helemaal geen vrucht draagt. Zo’n gelovige wordt 
afgesneden. Dat betekent niet dat hĳ alsnog zĳn eeuwige leven kwĳt-
raakt of ophoudt een kind van God te zĳn, of verloren gaat, in de 
absolute betekenis van het woord. Wĳ zĳn er immers van verzekerd 
dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods. (Romeinen 8 : 38, 39) 
Dat hangt niet van af of wĳ wel of niet vrucht dragen, maar van of we 
wedergeboren zĳn. Hier gaat het dan ook niet om of wĳ al of niet ons 
eeuwig leven vasthouden. We hebben dat Nieuwe Leven eenmalig 
gekregen en het ligt vast, niet in onze vrucht, maar in het verzoenings-
werk dat de Here Jezus Christus voor ons volbracht heeft. 

Waarover hier gesproken wordt, is over onze mogelĳkheid om vrucht 
te dragen. De rank die afgesneden wordt, is een uitbeelding van de 
gelovige die de mogelĳkheid om vrucht te dragen ontnomen wordt. 
Het betekent dat degene die weliswaar wedergeboren is, maar daarna 
niet dienovereenkomstig leeft, het risico loopt, afgesneden en buiten-
geworpen te worden. Let wel: er staat wat er met de ranken gebeurt, 
niet wat er in zo’n geval met de gelovige gebeurt. Van de gelovige 
staat dat hĳ “buiten geworpen” wordt. De verdorde ranken worden 
vergaderd en in het vuur geworpen. Gelovigen lopen het risico, wan-
neer zĳ geen vrucht dragen en dus niet in de Wĳnstok blĳven, niet in 
Zĳn woorden blĳven, dat zĳ afgesneden en buiten geworpen worden. 
Dat betekent dat ze geen vrucht meer kúnnen dragen.

In Zĳn Woord spreekt God tot ons

Als iemand pas tot geloof gekomen is, heeft hĳ honger naar het Woord 
van God. Als hĳ daarmee ophoudt en de Bĳbel dicht laat, wordt het 
gevaarlĳk. Wanneer wĳ met het Woord van God bezig zĳn, is God 
bezig met ons. Als wĳ het Woord van God tot ons nemen, spreekt God 
tot ons. Wanneer wĳ het Woord van God dicht laten, spreekt Hĳ niet 
tot ons en dat betekent dat Gods werk in ons leven stil staat. God is 
actief bezig in het leven van de gelovige. Hĳ heeft een plan met ons. 
Wĳ zĳn Zĳn eigendom en daar zorgt Hĳ voor. Hĳ heeft ons getrokken 
uit de tegenwoordige wereld, (Kolossenzen 1 :13) opdat Hĳ met ons 
een bepaald doel zou bereiken. Als wĳ dat doel niet willen bereiken 
en liever de beschikking houden over ons eigen leven, wat denkt     
u dan dat God doet? Dan worden wĳ afgesneden. Dat deed Hĳ ook 
met Israël, dat Gode geen vruchten wilde dragen. Hĳ stuurde hen in 
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ballingschap. De beloofde zegeningen, die God aan Israël gaf, zou 
Israël ontvangen in het land Kanaän, maar God zette hen eruit. Als 
iemand niet wil luisteren naar wat God zegt, de reinigende werking 
van het Woord van God niet accepteert, laat God zo iemand los. Het 
is óf een leven uit de hand van de Heer óf een leven uit eigen werken 
en uit eigen kracht.

Brood en beker en de praktĳk van het leven

1 Korinthe 11 : 29
29 Want die onwaardiglĳk eet en drinkt, die eet en drinkt 

zichzelven een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des 
Heeren.

De gedachte is dat een gelovige die deelneemt aan brood en beker, 
uitdrukking geeft aan zĳn verbondenheid met de levende Christus, als 
een rank aan de Wĳnstok. Iemand die “waardiglĳk eet en drinkt”, leeft 
uit die gemeenschap met de Heer. Iemand die “onwaardiglĳk eet en 
drinkt”, leeft niet uit die gemeenschap. Hĳ belĳdt dan in de typen van 
brood en beker dingen die in de praktĳk van zĳn leven geen realiteit 
hebben en “onderscheidt daarmee dat Lichaam des Heren niet”.

1 Korinthe 11 : 30
30 Daarom zĳn onder u vele zwakken en kranken, en velen 

slapen.

Velen zĳn zwak, velen zĳn nog zwakker, namelĳk ziek en velen zĳn nog 
zwakker en zieker, namelĳk gestorven, staat hier. Dat betekent dat 
God uit de gemeenschap van gelovigen zelfs mensen wegneemt. Hĳ 
maakt ze zwak, opdat ze een niet al te grote inbreng zouden hebben 
in de gemeenschap van gelovigen. Of Hĳ maakt ze ziek, zodat ze hun 
handen vol hebben aan hun eigen gezondheid en zich niet bemoeien 
met de andere gelovigen, die wel leven uit het Woord van God. 
Sommigen zĳn onverbeterlĳk en worden door de Heer weggenomen. 
Hĳ doet dat uit liefde voor degenen die Hem willen gehoorzamen en 
ook volgen.

1 Korinthe 11 : 18, 19
18 Want eerstelĳk, als gĳ samenkomt in de Gemeente, zo hoor 

ik, dat er scheuringen zĳn onder u; en ik geloof het ten dele;
19 Want er moeten ook ketterĳen onder u zĳn, opdat degenen, 

die oprecht zĳn, openbaar mogen worden onder u.

De gedachte is dat er af en toe wat onenigheid moet zĳn, af en toe 
wat scheuringen moeten zĳn, al was het maar opdat degenen die 
verkeerd willen, buiten de deur komen te staan. Zo’n scheuring is 
bĳvoorbeeld al een wĳze van het wegnemen van de onreinheid. Soms 
kan dat erg nuttig zĳn. Luther spĳkerde 95 stellingen op de deur van 
de kerk in Wittenberg. Hĳ deed dat niet omdat hĳ de Rooms-Katholieke 
Kerk als zodanig weg wilde hebben of dat hĳ zo graag een eigen kerk 
wilde stichten. Hĳ deed dat omdat hĳ de Bĳbel bestudeerde en zag 
dat bepaalde praktĳken in zĳn kerk in strĳd waren met de Schrift. Hĳ 
wilde dat graag veranderd hebben, maar het resultaat was een kerk-
scheuring. Er gebeurden toen dingen die Luther zelf ook niet gezocht 
heeft, maar ze gebeurden wel. 

Dit gebeurt in het heden en het gebeurde ook onder de Korinthiërs. 
Er zĳn veel manieren waarop God onreinheid wegneemt en soms  
neemt Hĳ een hele rank weg. Dat gebeurt, en in vele gevallen is het 
noodzakelĳk. We dienen ons te realiseren dat dit een normaal ver-
schĳnsel is, dat te maken heeft met het werk van God in ons privé, 
maar vervolgens ook in de Gemeente. Juist als er onenigheid is, kon 
het weleens zĳn dat de Heer zorgt dat de onenigheid niet geconti-
nueerd kan worden, door de ruziënde partĳen uit elkaar te zetten. 
Of Hĳ geeft hen wat anders om handen, waar ze geen kwaad mee 
kunnen doen. Er zĳn mensen, die vroeger gelovigen waren, maar   
nu bezig zĳn om de wereld te veranderen. Wĳ hebben een andere 
weg of loopbaan voor ons, laten ze ons daar vooral niet bĳ hinderen. 
Onze taak is niet de wereld te veranderen, maar onze verantwoor-
delĳkheid te kennen binnen een Nieuwe Wereld, waarvan wĳ nu al 
deel uitmaken.

Zo komen er heel wat mensen op zĳsporen terecht. Dat is tragisch, 
maar de andere kant van het verhaal is dat zĳ op zo’n zĳspoor ons 
hopelĳk niet al te veel meer voor de voeten lopen. Dat is niet wat 
wĳ vinden of willen, dat is wat de Heer doet. Wĳ zĳn er voorstander 
van dat alle gelovigen zonder enige beperking met elkaar samen-
komen, met elkaar omgaan en elkaar aanvaarden in Christus. Dat 
neemt niet weg dat er wel degelĳk verschillen ontstaan en dat er 
vervolgens scheidingen plaatsvinden. Wĳ kunnen blĳ zĳn dat wĳ 
kunnen samenkomen en kunnen leven zoals wĳ dat willen, in afhanke-
lĳkheid van het Woord, zonder dat er mensen zĳn die ons dat 
volkomen verhinderen. Er zĳn mensen die het ons kwalĳk nemen, 
maar dit betekent dat we ons eens te meer dienen te realiseren   
waar we mee bezig zĳn en wat onze verantwoordelĳkheden zĳn als 
gelovigen, als ranken van de Wĳnstok.
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Johannes 15 : 7
7 Indien gĳ in Mĳ blĳft, en Mĳn woorden in u blĳven, zo wat 

gĳ wilt, zult gĳ begeren, en het zal u geschieden.

Dit is de weg van de gelovige die in Christus blĳft. Die gelovige zal 
bepaalde begeerten krĳgen en van daaruit wil hĳ Gode vruchten 
dragen. Het zal blĳken dat dit vervolgens zal geschieden. Dit staat ook 
in Psalm 1.

Psalm 1 : 1-6
1 Welgelukzalig is de man, die niet wandelt in den raad der 

goddelozen, noch staat op den weg der zondaren, noch zit in 
het gestoelte der spotters;

2 Maar zĳn lust is in des HEEREN wet, en hĳ overdenkt Zĳn 
wet dag en nacht.

3 Want hĳ zal zĳn als een boom, geplant aan waterbeken, die 
zĳn vrucht geeft op zĳn tĳd, en welks blad niet afvalt; en al 
wat hĳ doet, zal wel gelukken.

4 Alzo zĳn de goddelozen niet, maar als het kaf, dat de wind 
henendrĳft.

5 Daarom zullen de goddelozen niet bestaan in het gericht, 
noch de zondaars in de vergadering der rechtvaardigen.

6 Want de HEERE kent den weg der rechtvaardigen; maar de 
weg der goddelozen zal vergaan.

“Welgelukzalig is de man” ..., gaat weliswaar over Christus, maar als 
wĳ gericht zĳn op Christus, op het leven dat Hĳ ons geeft en op Zĳn 
wil, wanneer wĳ Gode vruchten willen dragen, zal blĳken dat dit 
inderdaad “wel zal gelukken”.

Johannes 15 : 8
8 Hierin is Mĳn Vader verheerlĳkt, dat gĳ veel vrucht draagt; en 

gĳ zult Mĳn discipelen zĳn.

Wie Gode vruchten draagt, zal discipel van de Here Jezus Christus  
zĳn. Het ene alternatief voor de gelovige is, om zĳn leven afhankelĳk 
te stellen van de Heer, Die dan zĳn leven overneemt en hem vrucht    
doet dragen. Het andere alternatief is, dat de Heer het een en ander 
wegsnĳdt en ons zelfs eventueel buiten werpt. Dat betekent niet dat 
we het eeuwig leven kwĳtraken, maar het betekent wel dat uiteindelĳk 
de mogelĳkheid ontnomen wordt om nog vruchten te dragen voor de 
eeuwigheid. Op welke wĳze dat gebeurt, doet er niet toe. Het gaat 
erom dat het gebeurt.

De vruchten van de Wĳnstok

Tot slot: de vruchten waarover gesproken wordt zĳn de vruchten van 
de Wĳnstok en de Wĳnstok is een beeld van de Heilige Geest, oftewel 
het leven van Christus. De “vrucht van de Geest” is volgens de apostel 
Paulus:

Galaten 5 : 22
22 Maar de vrucht des Geestes is liefde, blĳdschap, vrede, 

lankmoedigheid, goedertierenheid, goedheid, geloof, 
zachtmoedigheid, matigheid.

In de eerste plaats zĳn dit veranderingen in ons persoonlĳk leven, 
veranderingen zelfs in onze aard, in ons karakter, in ons wezen. Die 
komen tot uitdrukking in de dingen waar wĳ mee bezig zĳn. 

Als eerste liefde. Niet elkaar verketteren, maar elkaar tot zich trekken. 
Dat is het kenmerk van de gelovige, de vrucht van de Geest. Eén van 
de kenmerken van de Ware Wĳnstok is dat de ranken in de Wĳnstok 
zĳn. Zĳ worden tot één. De eerste vrucht van het leven van die Wĳnstok 
is inderdaad liefde.

Daar volgt blĳdschap op. Dat is wat ons onderscheidt van de wereld. 
Als we op de wereld om ons heen zien, zĳn we bedroefd om alles wat 
er verkeerd gaat. Maar in het licht van Gods Woord weten wĳ dat    
er helemaal niet zoveel verkeerd gaat. Het gaat namelĳk volgens Zĳn 
Plan. Daaruit weten dat de geschiedenis van deze wereld, en van deze 
oude schepping, een happy end heeft en zondermeer zal eindigen in 
een Nieuwe Schepping, waarvan wĳ nu al reeds deel uitmaken, die in 
de toekomst geopenbaard zal worden. 

Wanneer dat realiteit voor ons is, zullen wĳ in Hem blíjven en Zĳn 
woorden bewaren.

Amen
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