Mattheus 24 en 25
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III. Oudtestamentische profetieén - deel 2

Mattheliis 24:15-36

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniel , den profeet, staande in de heilige plaats; (die
[het] leest, die merke daarop!)

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, viieden op de bergen;

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg
te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden [vrouwen] in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een
sabbat.

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest
van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort
worden.




23 Alsdan, zo iemand tot ulieden zal zeggen: Ziet, hier is de Christus, of
daar, gelooft het niet.

24 Want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan, en zullen
grote tekenen en wonderheden doen, alzo dat zij (indien het mogelijk
ware) ook de uitverkorenen zouden verleiden.

25 Ziet, Ik heb [het] u voorzegd!

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet
uit; Ziet, [hij] [is] in de binnenkameren; gelooft het niet.

27 Want gelijk de bliksem uitgaat van het oosten, en schijnt tot het
westen, alzo zal ook de toekomst van den Zoon des mensen wezen.

28 Want alwaar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden
vergaderd worden.

29 En terstond na de verdrukking dier dagen, zal de zon verduisterd
worden, en de maan zal haar schijnsel niet geven, en de sterren zullen
van den hemel vallen, en de krachten der hemelen zullen bewogen
worden.

30 En alsdan zal in den hemel verschijnen het teken van den Zoon des
mensen; en dan zullen al de geslachten der aarde wenen, en zullen den
Zoon des mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote
kracht en heerlijkheid.

31 En Hij zal Zijn engelen uitzenden met een bazuin van groot geluid,
en zij zullen Zijn uitverkorenen bijeenvergaderen uit de vier winden, van
[het] [ene] uiterste der hemelen tot het [andere] uiterste derzelve.




32 En leert van den vijgeboom deze gelijkenis: wanneer zijn tak nu
teder wordt, en de bladeren uitspruiten, zo weet gij, dat de zomer nabij
is.

33 Alzo ook gijlieden, wanneer gij al deze dingen zult zien, zo weet, dat
[het] nabij is, voor de deur.

34 Voorwaar, Ik zeg u: Dit geslacht zal geenszins voorbijgaan, totdat al
deze dingen zullen geschied zijn.

35 De hemel en de aarde zullen voorbijgaan, maar Mijn woorden zullen
geenszins voorbijgaan.

36 Doch van dien dag en die ure weet niemand, ook niet de engelen der
hemelen, dan Mijn Vader alleen.




Gods tijd in relatie tot Israél

Er is wel tijd, maar de tijd van God in relatie tot Israél, die loopt niet, die is
onderbroken. En er blijft dus een periode over van zeven jaar, een periode van één
week, voor de toekomst. En die zal verlopen na de opname van de Gemeente.

Daniél 9:27

27 En hij zal velen het verbond versterken een week; en [in] de helft
der week zal hij het slachtoffer en het spijsoffer doen ophouden, en over
den gruwelijken vileugel zal een verwoester zijn, ook tot de voleinding
toe, die vastelijk besloten zijnde, zal uitgestort worden over den
verwoeste.

Wat hier gezegd wordt, is dat er een periode van zeven jaar nu nog steeds te gaan is
voor Israél. Zeven jaren scheiden Israél van het Messiaanse rijk, van de wederkomst
van Christus. Dat is al bijna 2000 jaar lang zo, dat Israél maar zeven jaar verwijderd
is van het Messiaanse rijk. Dat is Gods methode van rekenen en die moeten wij ons
gewoon aanleren. Want als je dat niet doet, geloof je ook nooit dat je verlost bent. Dat
moet je leren. Dat kun je alleen geloven, als je gelooft dat God op een andere wijze
rekent dan wij. Dat God geloof rekent tot rechtvaardigheid. Diezelfde God die zo goed
rekent, rekent deze tijd voor Israél niet mee. En dat is het antwoord op al die vragen
die altijd gesteld worden in verband met de historie van het Joodse volk gedurende de
afgelopen 2000 jaar: God rekent er niet mee.

Een vredesverbond

Zeven jaar zijn er voor Israél te gaan tot aan het Messiaanse rijk, zeven jaar tot aan
hun bekering. Alleen die zeven jaren beginnen niet vandaag te tellen, maar die
beginnen te tellen na de opname van de Gemeente. En in ieder geval, zoals Daniél
9:27 zegt: Wanneer de velen, de velen van Israél, een sterk verbond maken of een
verbond sterk maken met een andere vorst die komen zal.



In de toekomst zullen de velen van Israél, niet heel Israél, maar de Joodse staat, hun
verbond sterk maken, bevestigen, met een vorst van een of ander volk, een vorst over
de wereld van die dagen. Israél sluit een verbond met een heidense mogendheid, met
een andere vorst die in de wereld de lakens uitdeelt, in de hoop op die wijze vrede te

krijgen. En uiteindelijk probeert Israél dat natuurlijk al tientallen jaren.

Alleen is er nog steeds niemand die er zich voor leent.
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Maar die dag komt, dat Israél zo'n verbond zal sluiten met een Arabische leider, in de
wetenschap dat ze dan vrede zullen hebben, als tenminste die Arabische leider zich
ook inderdaad aan zijn verbond houdt.

In Daniél 9:27 staat dat dit verbond gesloten zal worden en bevestigd zal worden. Het
gaat om een periode van zeven jaar die begint met een verbond waardoor Israél
inderdaad vrede heeft. En de bedoeling is dat het een verbond is voor zeven jaar. En
in feite is dat dus precies die zeven jaar die we nog missen in de hele tijdrekening in
Daniél 9. Maar er staat dat in het midden van die week het verbond verbroken wordt.
En dat er geen vrede meer is en zelfs dat er oorlog komt tot het einde aan toe.

Vrede en zonder gevaar

In de eindtijd komt er een vorst die al de volkeren der aarde overheerst, het laatste
wereldrijk, en sommigen noemen die leider daarvan de antichrist. Israél sluit met die
man een verbond, zoals alle volkeren in feite een verbond met die man hebben, en
heeft dan vrede. Maar, zegt de apostel:



1 Thessalonicenzen 5:3

3 Want wanneer zij zullen zeggen: Het is vrede, en zonder gevaar; dan
zal een haastig verderf hun overkomen, gelijk de barensnood een
bevruchte [vrouw]; en zij zullen het geenszins ontvlieden;

En dat is een commentaar op Daniél 9:27. Een vredesverbond? Ongetwijfeld, maar het
houdt niet lang stand, want er zijn anderen die er zich mee zullen bemoeien in die
dagen. En dan worden de politieke bakens gewoon verzet. En dat betekent dat in het
midden van die week, dus precies na 3,5 jaar en tegelijkertijd met nog 3,5 jaar te
gaan tot aan de bekering van Israél en de wederkomst van Christus, er oorlog
uitbreekt.

Verwoesting tot het einde

Vervolging, verwoesting, en dat eindigt met de verwoesting van Jeruzalem en het
restant van de Israélieten die er dan nog zijn in die Joodse staat. Die zullen de Here
aanroepen en dan zal Hij verschijnen, niet in Jeruzalem, maar buiten Jeruzalem, op de
Olijfberg. En dan zullen ze het land uit kunnen viluchten, want het hele land zal
verwoest worden. De Heer vernietigt altijd alle eigen werk van mensen, en de mensen
moeten accepteren dat hun eigen streven, hun eigen wezen zelfs, uitgedelgd moet
worden, opdat Hij vervolgens ander leven, nieuw leven zal kunnen geven. Dat geldt
voor een individueel mens en voor een zondaar dus. En het geldt ook voor een volk,
een staat. En wat met de Joodse staat gebeurt, is precies hetzelfde als wat met mij
gebeurd is. Gestorven, begraven en vervolgens opgewekt.

Het teken van Jona

Dat is in de eerste plaats wat met de Heer gebeurd is. Het teken van Jona werd
aangekondigd over Israél. Ze zouden niet anders krijgen dan het teken van Jona, de
profeet, en de Heer past vervolgens dat teken op Zichzelf toe en zegt:



Mattheiis 12:40

40 Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van
den walvis, alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten
wezen in het hart der aarde.

Datzelfde teken wordt van toepassing gebracht op Israél, dat inderdaad zal sterven en
in het graf zijn en opstaan. En tot op zekere hoogte is het gestorven en het is in het
graf en het blijft dood tot op het moment dat de Heer Zelf het nieuwe leven zal geven
op de wijze die Hij van tevoren Zelf heeft aangekondigd. (Ezechiél 37)

In de helft der week

In Daniél 9:27 staat dat in het midden van die week, "in de helft der week", hij, die
vorst dus, het slachtoffer en het spijsoffer zal doen ophouden en over de gruwelijke
vleugel een verwoester zal zijn. Nu is het zo dat die gruwelijke vleugel, waarover een
verwoesting komt, precies hetzelfde is als de gruwel der verwoesting die genoemd
wordt in MattheUls 24.

Deze woorden van Daniél hebben deels hun vervulling gekregen in het jaar 168 voor
Christus. Maar de Here Jezus zou deze woorden niet wederom aanhalen als de
profetieén van Daniél in zijn geheel al vervuld waren. Dat betekent dat weliswaar in
168 v.Chr. de gebeurtenissen die overeenkomen met de 70¢ week, namelijk de
oprichting van een "gruwel der verwoesting" in de tempel te Jeruzalem, zijn vervuld,
maar dat de 70¢ week zéIf nog NIET vervuld is. En in die 70¢ week, die dus volgens de
Bijbelse profetie nog moet komen, zal er wederom een gruwel der verwoesting
rechtop worden gezet in de heilige plaats.

In 168 v.Chr. was de "gruwel der verwoesting" een
afgodsbeeld, die door Antiochus Epiphanes in de Joodse
tempel werd geplaatst. Antiochus Epiphanes is onder
andere daarom een voorafschaduwing van de komende
vorst van een volk, die in de Bijbel ook de namen krijgt

"het beest uit de aarde" en "de antichrist".



Het woord gruwel houdt in de Bijbel altijd verband met afgoderij. Dat wat de Here
een gruwel is, is afgoderij, niets anders.

Deuteronomium 7:25

25 De gesneden beelden van hun goden zult gij met vuur verbranden;
het zilver en goud, dat daaraan is, zult gij niet begeren, noch voor u
nemen, opdat gij daardoor niet verstrikt wordt; want dat is den HEERE,
uw God, een gruwel.

Een afgodsbeeld wordt zelf een gruwel genoemd. Een afgodsbeeldje is dan een
gruweltje.

2 Kronieken 33:34

34 Josia dan deed alle gruwelen weg uit alle landen, die der kinderen
Israels waren, en maakte allen, die in Israel gevonden werden, te
dienen; te dienen den HEERE, hun God, al zijn dagen weken zij niet af
van den HEERE, den God hunner vaderen, na te volgen.

En het woord vieugel is niet de aanduiding van een onderdeel van een vogel of
eventueel van een engel, maar een vileugel is de aanduiding van bescherming, van
beschermende kracht. En daarom gebruiken vogels hun vleugels ook op die manier.
Op de dag van de intocht in Jeruzalem, op de laatste dag van de eerste 69 weken van
Daniél, zei de Heer:

Lukas 13:34

34 Jeruzalem, Jeruzalem! gij, die de profeten doodt, en stenigt, die tot u
gezonden zijn, hoe menigmaal heb Ik uw kinderen willen
bijeenvergaderen, gelijkerwijs een hen haar kiekens onder de vleugelen
[vergadert]; en gijlieden hebt niet gewild?

De Here had zijn vleugels over Israél willen uitspreiden.



Maar hier in Daniél 9:27 wordt niet gesproken over de vleugels van de Heer, maar
over een gruwelijke vleugel, namelijk over de vleugels van een afgod. De bescherming
dus van een afgod. En in plaats dat Israél bescherming zoekt bij haar Heer, bij haar
God, de God van Israél, zoekt zij bescherming bij een andere God, namelijk de God
van de Arabieren. Bij wijze van spreken dan. Maar in ieder geval de God van dat volk,
met wie ze immers dat verbond sluiten. Ze zoeken ergens anders bescherming dan bij
hun eigen Heer. Dat is het oude thema van het Oude Testament waar de Heer altijd
over klaagt. Want ze gaan naar iedereen toe, ze sluiten met iedereen verbonden, ze
zoeken overal bescherming, behalve bij Mij. En Ik ben de enige Die het ze geven kan
en zelfs wil.

Gruwelijke vieugel
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Een gruwelijke vleugel is dus duidelijk een afgod, of zelfs een afgodsbeeld, waarbij
Israél bescherming zoekt. En Openbaring 13, maar ook Daniél 8 bijvoorbeeld, geven al
aan dat inderdaad in het midden van deze week, in het midden van die zeven jaar,
een gruwelijke vleugel, een afgodsbeeld, wordt opgericht in Jeruzalem en wel op het
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tempelplein op de heilige plaats. Niet in de tempel, want dat staat er zo niet, maar er
staat wel: op de heilige plaats. En in plaats van dat op de heilige plaats offers ge-
bracht worden, gewijd aan Jehova, wordt daar een beeld opgericht ter ere van satan,
want daar komt het op neer. Of van de antichrist, want dat hangt er ook mee samen.
En in plaats van dat Christus gediend wordt, wordt de antichrist daar gediend. Maar
het resultaat ervan is dat er verwoesting komt over het land, tot het eind aan toe.

Ook blijkt dat deze gruwel der verwoesting een geest krijgt, zodat het gaat spreken.

Openbaring 13:14,15

14 En verleidt degenen, die op de aarde wonen, door de tekenen, die
aan hetzelve toe doen gegeven zijn in de tegenwoordigheid van het
beest; zeggende tot degenen, die op de aarde wonen, dat zij het beest,
dat de wond des zwaards had, en [weder] leefde, een beeld zouden
maken.

11



15 En hetzelve werd [macht] gegeven om het beeld van het beest een
geest te geven, opdat het beeld van het beest ook zou spreken, en

maken, dat allen, die het beeld van het beest niet zouden aanbidden,
gedood zouden worden.
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De voleinding der eeuw

En daarmee zijn we terug in Matthels 24. Want daar werd gesproken over de
voleinding. In ieder geval de voleinding der eeuw, en dus ook de voleinding der eeuw
in verband met Israél. En dan wordt er gezegd:

Mattheiis 24:15

15 Wanneer gij dan zult zien den gruwel der verwoesting, waarvan
gesproken is door Daniel , den profeet, staande in de heilige plaats; (die
[het] leest, die merke daarop!)

Dat betekent dus dat die gruwel der verwoesting in de heilige plaats staat, want dat is
precies de plek waar het afgodsbeeld zal worden opgericht. En dat kan iedereen zien
dan.

13



Wanneer gij dan zult zien

Niet nu, want nu gebeurt het niet. Wat gebeurt er dan?

Mattheliis 24:16

16 Dat alsdan, die in Judea zijn, vlieden op de bergen;

Judea is de Bijbelse naam voor de Joodse staat, het gebied waar de stammen Juda en
Benjamin wonen, namelijk de twee stammen van Israél. Dit vers slaat op een ieder
die dan in de staat Israél is. Dus wie dan in de staat Israél is, zou moeten vluchten als
dat beeld wordt opgericht. Dat geldt ook voor de volgende verzen.

Mattheiis 24:17-20

17 Die op het dak is, kome niet af, om iets uit zijn huis weg te nemen;

18 En die op den akker is, kere niet weder terug, om zijn klederen weg
te nemen.

19 Maar wee den bevruchten, en den zogenden [vrouwen] in die dagen!

20 Doch bidt, dat uw vlucht niet geschiede des winters, noch op een
sabbat.

Israél is het enige land ter wereld waar de sabbat onderhouden wordt, daarom mogen
ook deze verzen worden toegepast op degenen die "in Judea zijn". Het gaat over een
Joodse natie, maar een ongelovige. De reden is dat de Heer nog altijd bezig is met
Zijn zijsprong over de 70e week van Daniél, die gezien moet worden als een
belangrijke tijdsperiode, die eigenlijk buiten de drie punten van de vraag van de
discipelen valt.
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Als men op het dak is van een huis in Judea, dan is de Bijbelse gedachte erachter dat
men via de trap die buiten langs het huis loopt, naar beneden gaat, om vervolgens
dan door de deur het huis binnen te gaan. De indeling van zo’n huis verschilt in dat
opzicht met een Nederlands huis. Daarbij komt dat velen een puntdak hebben en daar
hebben wij bijna nooit iets te zoeken. Maar de idee achter dit vers is, dat wanneer
men de trap is afgegaan, men de korte tijd, die men anders zou gebruiken om in zijn
huis iets weg te nemen, zou gebruiken, om te vluchten. Met andere woorden: "benut
elke seconde!" En niet nog even gauw je smartphone ophalen ®. Wat de Here Jezus
hiermee demonstreert is dat de tijd om dan te vliuchten zeer gering is. En dat men
daar acht op zou slaan, zodat men geen extra tijd verspeelt aan onbelangrijke zaken,
maar elke seconde zou gebruiken om te viuchten.

Viuchten!

Degenen die geloven, degenen die de Messias verwachten, worden opgeroepen te
vluchten, het land uit. Niet naar het land toe, maar het land uit. Op sommige plekken
wordt gepredikt dat als we een Gode welbehagelijk werk willen doen, we vooral de
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Joden moeten opwekken om naar Israél te gaan. Maar er zal gepredikt worden in
Israél dat de gelovigen in Israél het land moeten verlaten. Dat is andersom dus.

Mattheiis 24:21

21 Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet is geweest
van het begin der wereld tot nu toe, en ook niet zijn zal.

De grote verdrukking

Dan pas krijgen we de term "grote verdrukking". De Here Jezus heeft een aantal
verzen gebruikt ter aanloop van het gebruik van deze term, zodat de grote verdrukking
niet alléén in dit vers als een climax wordt voorgesteld, maar ook door al het
voorafgaande.

De Here Jezus zegt dat de grote verdrukking een ongekend begrip is, omdat nog nooit
iemand, sinds dat de "kosmos" bestaat, zoiets heeft meegemaakt. Dat wil dus zeggen,
dat hoe erg ook alle voorgaande oorlogen en rampen zijn geweest, dat niet vergelijk-
baar is met de periode die dan zal aanvangen. De tweede wereldoorlog, hoe erg die
ook is geweest, is kinderspel vergeleken bij de toekomstige grote verdrukking.

De grote verdrukking is in het Grieks "Megas Thlipsis". Ilemand met een klein beetje
taalgevoel haalt uit dat Griekse woord "Megas", ons woordje "mega". "Thlipsis"
betekent "druk", zoals in "iets onder druk zetten" en "de druk opvoeren". En niet van
"ik heb het zo druk". Die "druk," of "Thlipsis", wordt in de vertalingen gebruikt voor
"ellende, verdrukking, vervolging, lijden, benauwdheid".

Grote verdrukking zou je kunnen vergelijken met een zeer strak zittend korset. Je
kent vast wel van die films waarin een vrouw vastgesnoerd wordt in een korset.
Daardoor komt er veel druk op de borstkas en wordt het ademhalen bemoeilijkt. Dat
is die druk, waardoor je in benauwdheid komt. Je probeert adem te halen, maar dat
lukt bijna niet. Wat je ook probeert, je snakt naar lucht en die krijg je pas als dat
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korset wordt losgemaakt. Iemand met een ingeklapte long of zware astma zal
begrijpen wat benauwdheid is.

In de grote verdrukking is men dan ook op zoek naar een beetje lucht, zodat men
weer op adem kan komen. Dat komt doordat de grote verdrukking zware vervolging
met zich meebrengt. Het mooie in deze vergelijking is, dat het Griekse woord lucht of
adem, waar naar men op zoek is - "pneuma" - hetzelfde woord is voor "geest". Er is
maar één Geest Die hen dan kan helpen. En dat lezen we in de enige Schriftverwijzing
van dit vers.

Daniél 12:1

1 En te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst, die voor de
kinderen uws volks staat, als het [zulk] een tijd der benauwdheid zijn
zal, als er niet geweest is, sinds dat er een volk geweest is, tot op
dienzelven tijd toe; en te dier tijd zal uw volk verlost worden, al wie
gevonden wordt geschreven te zijn in het boek.
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Michaél is de eerste engel, dat is namelijk de
betekenis van het begrip "aartsengel".

Judas:9

9 Maar Michael, de archangel, toen hij met
den duivel twistte, en handelde van het
lichaam van Mozes, durfde geen oordeel van
lastering tegen [hem] voortbrengen, maar
zeide: De Heere bestraffe u!

Een engel is een gedienstige geest.

Hebreeén 1:7

7 En tot de engelen zegt Hij wel: Die Zijn engelen maakt geesten, en

Zijn dienaars een vlam des vuurs.

En geest is pneuma. Waardoor Daniél 12:1 uitlegt dat "de kinderen van uw volk", dat
zijn exact dezelfden als "uw volk en uw heilige stad", uit Daniél 9, op adem komen
door Michaél. Dat maakt Michaél de aartsengel op zijn minst een type van Christus,
maar zelf heb ik er geen moeite mee om te zeggen dat Christus de eerste, namelijk de
hoogste engel des Heren is.

De grootste verdrukking aller tijden zal dan beginnen, voor Israél althans. We praten
alleen nog maar over Israél in het midden van de zeventigste week. Dan zal die
verdrukking zijn. Daar zal verwoesting zijn, zei Daniél 9:27, tot het einde aan toe.
Maar het einde van alle zeventig weken is uiteraard precies 3,5 jaar verder. Hetgeen
betekent dat die verdrukking over Israél niet langer duurt dan 3,5 jaar.

Verdrukking over de wereld

Vanuit Daniél 9, over de 70 weken en hier in Matthels 24, wordt niet meteen duidelijk
dat de grote verdrukking over de hele wereld zal komen. Toch is dat wél het geval. Er
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staat: "..hoedanige niet is geweest van het begin der wereld." Niet van het begin van
Israél, maar vanaf het begin der wereld.

Openbaring 3:10

10 Omdat gij het woord Mijner lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal Ik ook
u bewaren uit de ure der verzoeking, die over de gehele wereld komen
zal, om te verzoeken, die op de aarde wonen.

De "ure der verzoeking" is hetzelfde als de "tijdsperiode van de verzoeker". Deze
verzoeker zal over de gehele wereld komen en zal volgens Openbaring 12:9-12 grote
toorn hebben, omdat hij weet dat hij maar een kleine tijd heeft, om hen, die de aarde

en de zee bewonen, te verzoeken.

Openbaring 12:12

12 Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij, die daarin woont! Wee
dengenen, die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u
afgekomen, en heeft groten toorn, wetende, dat hij een kleinen tijd
heeft.

Het betekent dat de verdrukking komt over de wereld en die begint hier. De volkeren-
wereld begint altijd bij Israél. Israél is het voornaamste volk. Alle dingen beginnen bij
Israél. Als verdrukking komt over de volkeren der aarde, begint dit dus bij Israél. En
als verdrukking komt over de wereld, dan begint het in Jeruzalem. Het begint en het

zal komen over de wereld.

Dagen voor Israél verkort

Mattheliis 24:22

22 En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden
worden; maar om der uitverkorenen wil zullen die dagen verkort

worden.
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Dus als de Here Jezus verder gaat, over die grote verdrukking, zegt Hij dat "zo die
dagen niet verkort werden", "geen vilees behouden zou worden". Waarover spreekt de
Here dan? De Here spreekt over het behoud van het vlees van de uitverkorenen. Want
voor de uitverkorenen alléén zullen de dagen van de grote verdrukking verkort
worden. Wat betekent dat dan voor de niet-uitverkorenen? Voor hen gaat de grote
verdrukking dus gewoon door! Want de lengte van de grote verdrukking voor de
uitverkorenen is 1260 dagen.

Openbaring 12:6

6 En de vrouw viuchtte in de woestijn, alwaar zij een plaats had, [haar]
van God bereid, opdat zij haar aldaar zouden voeden duizend
tweehonderd zestig dagen.

Hier wordt gesproken over de vrouw die de woestijn in viucht, gedurende de eerste
helft van de 70e week en waar zij, gedurende de tweede helft van de 70 week "een
plaats had, van God bereid". De 70¢ week is namelijk een periode van 7 profetische
jaren van 360 dagen elk. Dus rekenen we uit: 7 x 360 dagen = 2520 dagen. Dat is
ook wat de Heer met Zijn hand op de wand schreef:

Daniél 5:25

25 Dit nu is het schrift, dat daar getekend is: MENE, MENE, TEKEL,
UPHARSIN.

Mene is 1000, tekel is 500 en Upharsin is 20.
Mene wordt 2 x genoemd, waardoor je krijgt,
dus tel op: mene, 1000, mene, 1000, tekel,
500, upharsin 20 = 2520. 2520 dagen, de
laatste profetische jaarweek, zijn de totale
lengte, niet van de grote verdrukking voor de
hele wereld, maar:
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Daniél 9:24

24 Zeventig weken zijn bestemd over uw volk, en over uw heilige stad,

[1]om de overtreding te sluiten, [2]en om de zonden te verzegelen,
[3]en om de ongerechtigheid te verzoenen, [4]en om een eeuwige
gerechtigheid aan te brengen, [5]en om het gezicht, en den profeet te
verzegelen, [6]en om de heiligheid der heiligheden te zalven.

Ook Daniél zegt dat het niet gaat om de hele wereld, maar beperkt zelfs nog meer dan
ieder ander deze toepassing op de twee stammen. Terwijl, in de profetie van Johannes,
de vrouw die naar de woestijn vlucht, de uitbeelding is van alle twaalf de stammen
Israéls.

Dat gaat over twee helften van de 70¢ week. Dus rekenen we die ook uit: 2520 dagen
zijn 1 profetische jaarweek. 2520 dagen gedeeld door twee helften is (2520 : 2 =)
1260 dagen.

Concluderend zouden we moeten vaststellen dat direct na de oprichting van de gruwel
der verwoesting de landsgrenzen dichtgaan en zij als ratten in de val zitten, met
excuses voor deze vergelijking. Het einde van de grote verdrukking zal een uitkomst,
een vluchtweg, bieden voor hen die dan nog levend in de stad Jeruzalem zijn. Deze

groep noemt de Bijbel "een gelovig overblijfsel”, maar dit zijn ook dezelfden die hier
de uitverkorenen worden genoemd. In Zacharia 14 lezen we hoe die uitvlucht er

uitziet.

Wat Israél zelf betreft is het dus na 3,5 jaar al afgelopen. Want na 3,5 jaar komt men
tot bekering en roept men de Naam des Heeren aan en dan zal de Heer hen uitleiden

uit hun verdrukking en Hij zal hen bewaren in de woestijn. De reden waarom de grote
verdrukking stopt, is om de eenvoudige reden dat het land Israél verwoest is. En alles
wat daarin is, dood is.
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Jesaja 24:6

6 Daarom verteert de vioek het land, en die daarin wonen, zullen
verwoest worden,; daarom zullen de inwoners des lands verbrand
worden, en er zullen weinig mensen overblijven.

Jeremia 4:7,8

7 De leeuw is opgekomen uit zijn haag, en de verderver der heidenen is
opgetrokken, hij is uitgegaan uit zijn plaats, om uw land te stellen in
verwoesting, uw steden zullen verstoord worden, dat er niemand in
wone.

8 Hierom, gordt zakken aan, bedrijft misbaar en huilt; want de
hittigheid van des HEEREN toorn is niet van ons afgekeerd.

Jeremia 7:33,34

33 En de dode lichamen dezes volks zullen het gevogelte des hemels,
en het gedierte der aarde tot spijze zijn, en niemand zal ze afschrikken.
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34 En Ik zal uit de steden van Juda en uit de straten van Jeruzalem
doen ophouden de stem der vrolijkheid en de stem der vreugde, de
stem des bruidegoms en de stem der bruid; want het land zal tot een
verwoesting worden.

De verdrukking die over de volken komt, heeft onder andere ten doel om de volkeren
tot geloof te brengen. En zodra een volk tot geloof gekomen is, houdt de verdrukking
op. Dan redt de Heer hen weer uit de verdrukking. Er wordt in de volgende verzen
gesproken over verdrukking over de uitverkorenen en 66k over degenen die dan niet
uitverkoren zijn, blijkbaar.

Vrede?

Er resten zeven jaar voor Israél. Na de opname van de Gemeente zullen ze de eerste
3,5 jaar vrede hebben. Dan krijgen al die Iui die zo nodig moesten protesteren hun
zin. Moet je je voorstellen, vrede. Maar als zij zullen zeggen vrede en geen gevaar,
dan zal een haastig verderf hen overkomen. Natuurlijk zijn wij voor vrede. Maar dan
wel vrede onder de Vredevorst, en we krijgen vrede van de Vredevorst wanneer wij
die Vredevorst accepteren. En een volk krijgt vrede van die Vredevorst als het volk de
Messias accepteert.

Daarom heeft het zo weinig zin om te demonstreren voor vrede. Want stel nu dat de
mens vrede teweegbrengt. Wat hebben we dan bereikt? Niks. Dat er een haastig
verderf zal komen. Die vrede zal bereikt worden. Dat is het lugubere. Dat weten die
mensen niet, maar dat weten wij, dat die vrede komt. Alleen het is een zeer tijdelijke
en daarom ook een schijnvrede, omdat de Heer zal komen om het zwaard te brengen
op aarde.

Mattheliis 10:34

34 Meent niet, dat Ik gekomen ben, om vrede te brengen op de aarde;
Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard.
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Hij is gekomen om het zwaard te brengen op de aarde, om de mensheid te verdelen,
om zelfs families, zelfs broers tegen elkaar op te zetten. Dat zegt de Schrift. En dat
gaat ook inderdaad gebeuren. Nog veel nadrukkelijker dan het in de afgelopen 2000
jaar gebeurd is. Omdat het in de toekomst gaat over echt aardse zaken, de oprichting,
de openbaring, van het Koninkrijk van Christus op aarde. Maar voorlopig blijft het zo
dat dit het vooruitzicht is: vrede.

Maar zodra die vrede aanbreekt, gaan wij van de aarde weg. Dat hangt met elkaar
samen. Je kunt ook andersom zeggen, dat klinkt vriendelijker. Als wij van de aarde
weg zijn, wordt het eindelijk vrede op aarde. Maar een vrede van satan. Sommige
mensen denken dat satan er op uit is om de wereld in het verderf, in de oorlog te
storten. Dat is niet waar. Satan regeert over deze wereld. Hij heeft belang bij vrede in
deze wereld. Zijn vrede namelijk, een vrede buiten Christus. Een vrede zonder de
Vredevorst. Als je dat bereiken kan, dan heeft hij daarmee iets teweeggebracht wat
Christus tot op heden niet bereikt heeft. Maar hij bereikt het niet. Het mag er dan
misschien op lijken, maar hij bereikt het niet.

Haastig verderf

Wanneer die vrede komt, dan zal een haastig verderf hen overkomen. En let wel, de
tijdstippen zijn van tevoren vastgelegd. De Heer zegt: Kijk, zo doe ik dat. Dat is niet
twijfelachtig. Dat gaat precies volgens het draaiboek. Er is geen reden om ongerust te
zijn. Het gaat precies volgens de weg die hier in deze Schriftplaats is uiteengezet. De
Heer heeft Zich duidelijk genoeg geopenbaard. Wat er staat is dat als Israél dat zal
zien, dan is er ontzettende haast. Als ze die gruwel der verwoesting zullen zien na 3,5
jaar vrede dan hebben ze geen seconde - letterlijk - te verliezen om te viuchten.
Letterlijk, want die op het dak is, kome niet af om uit zijn huis weg te nemen. Het is
een kwestie van seconden, want binnen de kortste keren gaan de grenzen dicht en
dan zitten ze opgesloten. En dan staat er achteraan in de volgende verzen:

Mattheliis 24:26

26 Zo zij dan tot u zullen zeggen: Ziet, hij is in de woestijn; gaat niet
uit; Ziet, [hij] [is] in de binnenkameren,; gelooft het niet.
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Er blijft dus niets anders over dan op de plek zitten en te wachten en zich over te
geven aan die verdrukking die over het land komt. Want de eerstvolgende gelegenheid
om te vluchten is volgens deze dienstregeling na 3,5 jaar stipt. Na 3,5 jaar, als de
Heer komt op de Olijfberg. Als de Olijfberg scheurt, dan zal men weer kunnen
vluchten. En vandaar deze nadrukkelijke oproep om Israél te verlaten.

Twee getuigen

In deze zelfde eerste 3,5 jaar zijn er twee mannen die in Jeruzalem, in de heilige stad,
getuigen. Die twee getuigen uit Openbaring 11 zijn dat en die zullen optreden in de
eerste helft van deze zeventigste week van Daniél.
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Aan het eind van hun 3,5-jarige bediening worden zij gedood en hun lichamen liggen
dan nog drie dagen op de straten van de stad. Dan lijkt het alsof er inderdaad geen
gelovigen zijn. Alsof 3,5 jaar lang niemand is ingegaan op de prediking van die twee
getuigen. Maar er zijn er wel die ingegaan zijn op de prediking van die twee getuigen
en daarom vind je ze niet. Want die hebben keurig op tijd hun biezen gepakt en zijn
vertrokken, het land uit, naar de woestijn. En gedurende die 3,5 jaar, vanaf de
opname van de Gemeente, kunnen zij vluchten. Het begint met onze vlucht uit deze
wereld. De Heer grist ons weg voor de naderende draak, zegt Openbaring 12. Maar
vanaf dat moment kan Israél, wanneer het dan ten minste tot geloof komt, het land
uit vluchten. 3,5 jaar lang, in een positie van vrede. Het is genade van God, dat die
vrede er is, dat Hij dat nog toestaat. 3,5 jaar lang een verbond met de grootste vijand
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van God zelf. Maar Hij geeft hun de gelegenheid om daar gebruik van te maken. Men
vlucht het land uit.

Hij zet Mozes en Elia in Jeruzalem om dat te prediken. En in het midden van de week,
wanneer die gruwel der verwoesting wordt opgericht, dan wordt hier gezegd: Wie er
nog is, maak dat je wegkomt. De enige twee die niet wegvluchten zijn deze twee
getuigen, want die worden op diezelfde dag gedood. In diezelfde samenhang bij het
oprichten van die gruwel der verwoesting, het afgodsbeeld. Diezelfde dag worden
Mozes en Elia, de twee getuigen, gedood. Er wordt tot de andere gelovigen gezegd:
Eruit, wegwezen! Uitgaan buiten de legerplaats, om met Christus smaadheid te
dragen, buiten de legerplaats, in de woestijn.

Hebreeén 13:13

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn
smaadheid dragende.

Uitgaan buiten de legerplaats

Voor gelovigen in deze bedeling geldt hetzelfde, maar dan in geestelijke zin: uitgaan
buiten de legerplaats om met Christus smaadheid te dragen en om te wachten op het
moment waarop de Heer de leiding overneemt en ons voorgaat om Zijn Koninkrijk te
openbaren, wanneer Hij ons voorgaat de hemel in en wanneer Hij Israél voorgaat, het
beloofde land in. Het is allemaal dezelfde waarheid, alleen ze worden toegepast op
verschillende punten.

7 + 33 jaar

Aan het begin van de zeven jaar vindt de opname van de Gemeente plaats. Christus
openbaart Zijn Koninkrijk aan de Gemeente en Hij doet dat daar waar dat hoort,
namelijk in de lucht, in de hemel, want dat is ons thuis. Zeven jaar later openbaart Hij
Zich op de Olijfberg aan Israél en het is dus op Israélitisch grondgebied in hun beloof-
de land. En aan het eind van de periode van 33 jaar, die daarop volgt, openbaart de
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Heer Zich officieel aan de volkeren als de Koning over de volkeren, niet alleen over
Israél, maar ook over al die andere volkeren.

De volkeren zijn 33 jaar in verdrukking. Juist voor hen is de verdrukking na zeven jaar
niet afgelopen. Voor Israél is het afgelopen, voor de volkeren nog niet. In feite begint
het dan pas goed voor de volkeren.

Hoezo 33 jaar?

David is een type van de Here Jezus Christus bij de oprichting van Zijn rijk. David was
degene die dat Israélitische rijk opgebouwd heeft. Saul was de eerste koning, maar er
kwam niet zo gek veel van terecht. Maar David was de gezalfde. De Gezalfde des
Heren, die wel degelijk dit koninkrijk oprichtte. En Salomo is ook een type van
Christus in Zijn Koninkrijk, maar niet tijdens de oprichting, maar tijdens dat het
Koninkrijk al gevestigd is. Salomo heeft ook nooit de legers hoeven aanvoeren of nooit
hoeven te vechten. Het koninkrijk was er al. Zijn vader had het opgericht en zijn
zoons hebben het te gronde gericht. Zo ligt het ongeveer, want na zijn dood werd het
koninkrijk verdeeld.

Salomo is dus een type van Christus in het Koninkrijk en dus van wat wij dan noemen
"het duizendjarig rijk". Salomo met zijn duizend vrouwen is een beeld van het
duizendjarig rijk.

Maar David is een type van de oprichting van het Koninkrijk van Christus en die
oprichting vindt plaats in deze periode. Op verscheidene plaatsen lezen we van David
dat hij veertig jaar geregeerd heeft. Het staat er vele malen, maar meerdere malen
wordt dat nog eens een keer weer onderverdeeld. Er staat namelijk dat hij zeven jaar
heeft geregeerd te Hebron over de twee stammen van Israél. Over Juda en Benjamin.
En pas na zeven jaar werd hij koning over heel Israél en veroverde hij Jeruzalem. En
daarna heeft hij dus nog 33 jaar geregeerd. Te Jeruzalem, over heel Israél. Het hele
patroon is hier te vinden.

Zeven jaar in Hebron, over twee stammen. Zeven jaar waarin Christus zich bemoeit
met diezelfde twee stammen nog steeds, want de Joden bestaan uit de stammen Juda
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en Benjamin. Daarna, na zeven jaar, veroverde David Jeruzalem en hij deed dat nadat
een delegatie van alle twaalf stammen van Israél weer bij hem gekomen waren om te
vragen of hij asjeblieft koning over hen wilde zijn, over alle twaalf stammen. En toen
veroverde hij Jebus en hij noemde dat vervolgens Jeruzalem. En sindsdien heet
Jeruzalem dus ook "de stad Davids" en de stad van het Davidische koningshuis.

En precies wat er gebeurt na zeven jaar, straks in de toekomst, is dat Jeruzalem
veroverd zal worden. Precies hetzelfde. En zal de Heer Zijn Koningschap vestigen in
Jeruzalem.

Wat David deed was Jeruzalem innemen. En daarna het opbouwen en zijn troon
vestigen. En dat is precies wat de Heer ook zal doen in de toekomst. Na zeven jaar zal
Hij Jeruzalem innemen en vervolgens herbouwen en Zijn troon vestigen.

En daarna regeerde David nog 33 jaar en Christus ook.
De volgende vraag is nu: Maar er staat toch ook van David op een andere plek weer
dat hij 7,5 jaar en 33 jaar geregeerd heeft? Dat is ook waar, want hier, na deze zeven

jaar, komt weer een periode van een half jaar, maar die speelt weer geen rol in Daniél
9 en ook niet in Mattheus 24. Het verhaal is nog lang niet af ...
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