Mattheus 24 en 25

uitgewerkt naar een studie van A. Klein Haneveld, B014

I. Inleiding en context

Mattheiis 24:1-14

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen
kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? VVoorwaar zeg
Ik: Hier zal niet [een] steen op den [anderen] steen gelaten worden,
die niet afgebroken zal worden.

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot
Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en
welk [zal] het teken [zijn] van Uw toekomst, en van de voleinding
der wereld?

4 En Jezus, antwoordende, zeide tot hen: Ziet toe, dat u niemand
verleide.

5 Want velen zullen komen onder Mijn Naam, zeggende: Ik ben de
Christus; en zij zullen velen verleiden.

6 En gij zult horen van oorlogen, en geruchten van oorlogen; ziet
toe, wordt niet verschrikt; want al [die] dingen moeten geschieden,
maar nog is het einde niet.

7 Want het [ene] volk zal tegen het [andere] volk opstaan, en het
[ene] koninkrijk tegen het [andere] koninkrijk; en er zullen zijn
hongersnoden, en pestilentién, en aardbevingen in verscheidene
plaatsen.




8 Doch al die dingen [zijn] [maar] een beginsel der smarten.

9 Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking, en zullen u doden,
en gij zult gehaat worden van alle volken, om Mijns Naams wil.

10 En dan zullen er velen geergerd worden, en zullen elkander
overleveren, en elkander haten.

11 En vele valse profeten zullen opstaan, en zullen er velen
verleiden.

12 En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal
de liefde van velen verkouden.

13 Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden.

14 En dit Evangelie des Koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt
worden tot een getuigenis allen volken; en dan zal het einde komen.

Historische achtergrond

Dit is het begin van een redevoering die de Here Jezus uitsprak, enige dagen voor
Zijn kruisiging. Het was in dezelfde week van Zijn kruisiging. Het is niet helemaal
zeker op welke dag deze rede werd uitgesproken, waarschijnlijk één dag na de
zogenaamde intocht in Jeruzalem. Op de maandag voorafgaand aan de vrijdag
waarop hij gekruisigd werd. Eén dag na de tocht over de Olijfberg naar Jeruzalem
toe. Dat is een belangrijke zaak. We komen daar later nog op terug, eenvoudig
omdat dit hoofdstuk zelf en deze redevoering zelf nog op dat verschijnsel
terugkomt.



De verborgenheden en vervulling van het Koninkrijk

Het Koninkrijk der Hemelen

Het is een bijzondere aangelegenheid waarmee we hier te maken hebben. We
hebben eerst gesproken over Matthels 13, over de verborgenheden van het
Koninkrijk der hemelen. We hebben toen gezien dat de verborgenheden van dat
Koninkrijk verband houden met alles wat er gebeurt en alles wat God of de Heer
doet in deze tegenwoordige tijd, in de tijd tussen Zijn komst in vernedering en Zijn
komst in heerlijkheid. De verborgenheid van het Koninkrijk houdt verband met de
tijd waarin het Koninkrijk en waarin de Koning verborgen is. Beiden zijn verborgen,
Koninkrijk en Koning. Maar de Here Jezus is wel degelijk die Koning. Hem is
gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dat wordt door Hemzelf gezegd na
Zijn opstanding.

Mattheiis 28:18

18 En Jezus, bij hen komende, sprak tot hen, zeggende: Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde.

Vervulling van de Oudtestamentische profetieén

Door Zijn opstanding heeft Hij de oudtestamentische profetieén met betrekking tot
de Messias vervuld. Dat wil zeggen dat Hij door Zijn opstanding krachtig bewezen is
te zijn de Zoon van God.

Romeinen 1:4

4 Die krachtelijk bewezen is te zijn de Zoon van God, naar den Geest
der heiligmaking, uit de opstanding der doden [namelijk] Jezus
Christus, onzen Heere.

Door Zijn opstanding bewees Hij dat Hij degene was die in het Oude Testament
beloofd was, Degene die zou komen als de Zoon des mensen, als de Zoon van
Abraham, als de Zoon van David en als de Zoon van God uiteraard, om in deze
oude wereld Zijn Koninkrijk op te richten.

De Zoon des Mensen en Zijn missie



Christus als tweede Adam

Het belangrijke feit is nog steeds, niet alleen dat er een nieuwe hemel en een
nieuwe aarde komt ter vervanging van deze hemel en deze aarde, maar dat de
mens oorspronkelijk op deze aarde en in deze wereld gezet is om die wereld te
onderwerpen en daarover te heersen. Of nog anders gezegd, dat de mens Adam op
deze aarde werd gezet om deze aarde, deze (mensen)wereld, te brengen in
gemeenschap met God. En we weten allemaal dat Adam dat niet kon en daar
schrikken wij nog steeds van en we vinden dat bijzonder teleurstellend. Maar dat
neemt niet weg dat de Schrift daar meteen aan toevoegt dat deze opdracht, die aan
de mens, aan Adam, gegeven was, zal worden volbracht door de zoon van Adam,
ook wel genoemd de Zoon des Mensen, namelijk Christus. En de opdracht die God
oorspronkelijk gaf aan Adam, die zou worden uitgevoerd door de Christus, of in het
Hebreeuws, door de Messias. Waar het om gaat is dit: dat deze oude wereld door
de mens terug zou worden gebracht tot God. Of nog anders, dat deze oude aarde
beheerst zou worden door de mens en deze mens blijkt te zijn, in overeenstemming
met de Schriften en de profetieén, Jezus van Nazareth.

Het Koninkrijk op aarde

Deze mens kon wel uitvoeren wat Adam niet kon uitvoeren, omdat deze mens niet
alleen de Zoon van Adam is, maar bovendien de Zoon van God. Hij is beide. Zo was
Christus de Zoon van de Mens, de Zoon van Adam, en degene die zou volbrengen
wat Adam zou volbrengen. Maar Hij is aan de andere kant ook de Zoon van God en
Hij volbrengt daarom ook de wil van God. En die twee dingen, hoewel er nog meer
zijn, komen samen in deze ene persoon. En deze persoon, Jezus van Nazareth, was
degene die de aarde zou onderwerpen en daarover heersen.

Psalm 2:9

9 Gij zult hen verpletteren met een ijzeren scepter; Gij zult hen in
stukken slaan als een pottenbakkersvat.

In deze zelfde Psalm wordt tot Hem of over Hem gezegd: "Gij zijt mijn zoon, heden
heb ik u gegenereerd." (Psalm 2:7) En die Zoon, die God gegenereerd heeft, zou de
heidenen hoeden met een ijzeren roede. Die macht is aan de Here Jezus Christus
gegeven in verband met Zijn opstanding. Het was ook daarna dat Hij zei: "Mij is
gegeven alle macht in hemel en op aarde." (Matt. 28:18)



Hij is gesteld tot een Erfgenaam, tot een Zoon, en Hij is dus ook gesteld tot een
Koning over deze wereld en heeft er alle rechten toe. In de eerste plaats vanwege
dat hij de directe erfgenaam is van Adam, de eerste mens, maar bovendien omdat
Hij degene is die door God Zelf beloofd was.

De Koning en Zijn verborgenheid

De verborgen Koning

De Koning die beloofd was, is ook inderdaad verschenen. Deze Koning werd niet
geaccepteerd door Israél, maar in feite werd Hij door de gehele wereld niet
geaccepteerd.

Johannes 1:10,11

10 Hij was in de wereld, en de wereld is door Hem gemaakt; en de
wereld heeft Hem niet gekend.

11 Hij is gekomen tot het Zijne, en de Zijnen hebben Hem niet

aangenomen.

Hij werd verworpen door alle volkeren, inclusief Israél. En mede in dat verband,
heeft deze Koning, deze Messias, deze Christus, Zich teruggetrokken, Zich
verborgen op de plaats waar Hij wel degelijk thuishoort, namelijk in de “schuilplaats
des Allerhoogsten.”

Psalm 91:1

1 Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal
vernachten in de schaduw des Almachtigen.

Deze psalm spreekt in de eerste plaats over Christus. Hier staat "schuilplaats,"
maar in werkelijkheid staat er de "verborgen plaats," de verborgenheid. “In de
verborgenheid des Allerhoogsten” is in de eerste plaats in de hemel, maar verder
heeft het nog een andere toepassing: dat Hij Zich verbergt. Het is een verborgen
plaats. En wij zijn met Christus gezeten in de hemel, als wij gelovigen zijn
tenminste.

Efeze 2:6




6 En heeft [ons] mede opgewekt, en heeft [ons] mede gezet in den

hemel in Christus Jezus;

Dat is waarom wij het recht hebben om die psalm ook inderdaad op ons toe te
passen. Ook wij zijn gezeten in “de schuilplaats des Allerhoogsten.” Maar dat is zo
omdat Christus daar gezeten is, op een verborgen plaats, verborgen in de hemel,
want onze levens zijn in Christus verborgen bij God.

Kolossenzen 3:3

3 Want gij zijt gestorven, en uw leven is met Christus verborgen in
God.

Ons leven is in Christus verborgen bij God, in een schuilplaats, in de verborgenheid
des Allerhoogsten. Want daar is de Koning, daar is onze Hogepriester, onze Koning
en Hogepriester naar de ordening van Melchizedek. En daarom zijn wij daar, want
Hij vertegenwoordigt ons daar.

De toekomst van openbaring

Deze situatie zal niet voor altijd voortduren. Het is niet zo dat de beloften met
betrekking tot een aards Koninkrijk van de Messias, die aan de mens, en in de
eerste plaats aan Israél, gedaan zijn, niet vervuld zullen worden. Deze profetieén
zeggen dat die beloofde Messias, de Zoon van Adam, de zoon van Abraham, de
zoon van David, de Zoon van God, op aarde zou verschijnen, zichtbaar, en dat Hij
ook hier op aarde, in Jeruzalem, zou regeren. Dat Hij Zijn volk Israél zou verlossen
van haar vijanden en dat Hij te midden van dat volk zou wonen. In ieder geval een
bepaalde periode. En dat Hij de heidenen zou hoeden en onderwerpen, en dat in
Abraham en in zijn zaad alle geslachten des aardrijks gezegend zouden worden.

Genesis 12:3

3 En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervioeken, die u vloekt; en
in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.

Dat is nog steeds niet vervuld. Wat vandaag aan de dag vervuld wordt, is een
bepaalde geestelijke toepassing van de profetie. Namelijk dat Christus nu regeert
over een deel, over enkelingen uit al die volkeren en dat enkelingen uit al die
volkeren gezegend worden in Abraham en in zijn zaad. Dat zijn wij die geloven.



Ongelovigen hebben ook vandaag geen deel aan de zegeningen van Abraham. Maar
de profetie zegt:

Genesis 17:7,8

7 En Ik zal Mijn verbond oprichten tussen Mij en tussen u, en tussen
uw zaad na u in hun geslachten, tot een eeuwig verbond, om u te

zijn tot een God, en uw zaad na u.

8 En Ik zal u, en uw zaad na u, het land uwer vreemdelingschappen
geven, het gehele land Kanaan, tot eeuwige bezitting; en Ik zal hun
tot een God zijn.

Niet enkelen uit de geslachten, maar alle geslachten des aardrijks zouden gezegend
worden. De gehele mensheid dus. En denk aan de woorden die de engel sprak bij
de geboorte van de Here Jezus over een zaligheid die al de volken wezen zou.

Lukas 2:10

10 En de engel zeide tot hen: Vreest niet, want, ziet, ik verkondig u
grote blijdschap, die al den volke wezen zal,;

Een zaligheid die niet beperkt zou blijven tot Israél, maar die vrede zou brengen
over de gehele aarde. Vrede tussen de volkeren.

Galaten 3:16

16 Nu zo zijn de beloftenissen tot Abraham en zijn zaad gesproken.
Hij zegt niet: En den zaden, als van velen; maar als van een: En uw
zade,; hetwelk is Christus.

God heeft beloofd dat in Abraham en in zijn zaad, hetwelk is Christus, alle
geslachten des aardrijks gezegend zouden worden. Dat er een tijd zou komen
waarin zelfs geen oorlog meer geleerd zou worden.

Jesaja 2:4




4 En Hij zal rechten onder de heidenen, en bestraffen vele volken; en
zij zullen hun zwaarden slaan tot spaden, en hun spiesen tot
sikkelen; het [ene] volk zal tegen het [andere] volk geen zwaard
opheffen, en zij zullen geen oorlog meer leren.

Vrede op aarde, niet alleen vrede in de harten van de mensen. Dat ook uiteraard,
maar vrede op aarde omdat de Vredevorst op aarde zal regeren. Niet alleen op een
nieuwe aarde, maar al op deze oude aarde. Dat moet nog vervuld worden. Dat
betekent dat er noodzakelijk ook een eind moet komen aan de situatie zoals die nu
bestaat, waarin de Koning en het Koninkrijk verborgen zijn. Het betekent dat die
verborgen Koning geopenbaard moet worden en dat het verborgen Koninkrijk
geopenbaard moet worden in de toekomst. Op een bepaalde manier die in de
Schrift beschreven wordt en ook op een bepaalde tijd, die ook in de Schrift
beschreven wordt. Er komt een eind aan de tegenwoordige situatie. In de toekomst
verwachten wij de openbaring van de Here Jezus. We hebben een heel boek in de
Bijbel wat zo heet. Wij noemen het de Openbaring van Johannes, maar het boek
heet: de openbaring van Jezus Christus.

Openbaring 1:1

1 De openbaring van Jezus Christus, die God hem gegeven heeft, om
Zijn dienstknechten te tonen de dingen, die haast geschieden
moeten; en die Hij door Zijn engel gezonden, en Zijn dienstknecht
Johannes te kennen gegeven heeft;

Jezus Christus zal geopenbaard worden in de toekomst. Het gaat over Jezus
Christus die nu verborgen is en daarom in de toekomst geopenbaard moet worden.
Het boek beschrijft de manier waarop Hij geopenbaard zal worden. Het boek begint
met te noemen de verborgen dingen: de verborgenheid van de zeven sterren en
over zeven geesten, enzovoort. Het is allemaal verborgen. En halverwege het boek
staat:

Openbaring 10:7

7 Maar in de dagen der stem des zevenden engels, wanneer hij
bazuinen zal, zo zal de verborgenheid Gods vervuld worden, gelijk Hij
Zijn dienstknechten, den profeten, verkondigd heeft.




En aan het eind van het boek is de verborgenheid vervuld. Dan is al wat nog
verborgen was geopenbaard. En dan bedoel ik niet geestelijke waarheden of
Bijbelse leringen, want die zijn allemaal al geopenbaard, maar het gaat om dingen,
personen in de eerste plaats, die geopenbaard zullen worden.

In de eerste plaats zal Jezus Christus geopenbaard worden. Dat betekent niet dat
Hij gepredikt zal worden. Natuurlijk, dat ook, maar dat gebeurt vandaag de dag
ook. En dat gebeurde in het verleden ook. Dat gebeurde zelfs al aan Adam en Eva.
Maar dat betekent dat Hij zelf openbaar zal worden en dat moet omdat Hij nu nog
verborgen is. Hij is de eerste die geopenbaard zal worden en bovendien is het zo
dat wij, die nu in Christus verborgen zijn, bij God, met Hem geopenbaard zullen
worden in heerlijkheid. Niet alleen Christus zal geopenbaard worden in de
toekomst, ook de christenen zullen geopenbaard worden in de toekomst. Dat is
onze verwachting in ieder geval. Dat is waarnaar wij als gelovigen inderdaad
uitzien: naar de openbaring van Jezus Christus, naar het moment waarop Hij zich
weer lichamelijk in deze wereld zal vertonen en verheerlijkt zal worden. Eens kwam
Hij in deze wereld om vernederd te worden, maar in de toekomst zal Hij ten
anderen male verschijnen in heerlijkheid voor diegenen die Hem verwachten.

Hebreeén 9:28

28 Alzo ook Christus, eenmaal geofferd zijnde, om veler zonden weg
te nemen, zal ten anderen male zonder zonde gezien worden van
degenen, die Hem verwachten tot zaligheid.

Het was eenmaal in vernedering en in de toekomst in verhoging. Eenmaal in lijden
in verband met het lijden wat op de Christus komen zou en eenmaal in heerlijkheid
in verband met de heerlijkheid daarna volgende. Dat is wat wij verwachten.

1 Petrus 1:11

11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van
Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden,
[dat] op Christus [komen] [zou], en de heerlijkheid daarna
[volgende].

De vraag naar de toekomst



En nu is het heel vanzelfsprekend, dat als we lange tijd hebben stilgestaan bij de
verborgenheden van het Koninkrijk, dat we ons dan toch afvragen: Maar hoe zit het
nou met de openbaring van het Koninkrijk? Dat is de volgende fase. En vandaar dat
het heel logisch is om na Matthels 13, Matthels 24 te bestuderen, omdat het valt
in hetzelfde boek en dus hetzelfde karakter draagt. Maar bovendien, het één
spreekt over de verborgenheid en het ander over de openbaring van het Koninkrijk.

In Matthels 13 hadden we te maken met gelijkenissen die weliswaar gesproken
werden tot het volk, maar die door het volk niet verstaan konden en mochten
worden, maar die wel verklaard werden aan de discipelen. Het was alleen voor hen:

Mattheiis 13:11

11 En Hij, antwoordende, zeide tot hen: Omdat het u gegeven is, de
verborgenheden van het Koninkrijk der hemelen te weten, maar dien
is het niet gegeven.

En zo'n zelfde situatie vinden we nu terug hier in Matthels 24, waar staat:

Mattheliis 24:3

3 En als Hij op den Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot
Hem alleen, zeggende: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn, en
welk [zal] het teken [zijn] van Uw toekomst, en van de voleinding

der wereld?

Het is bijna hetzelfde als wat we lazen in Matthels 13, dat de discipelen tot Hem
kwamen en zeiden: Vertel ons toch die gelijkenis. Wat betekent dat? Wat betekenen
die woorden? Wij begrijpen het niet. En hier hebben ze blijkbaar hun les geleerd,
want hier komen ze bij de Here zeggen: "Zeg ons, wanneer zullen deze dingen
zijn?" Ze stellen nog steeds de vraag die elke eerlijke, onbevooroordeelde christen
ook vandaag aan de dag stelt: Zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Welke
dingen? Waarover gaat het? "En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de
voleinding der wereld?" Ze weten precies waarnaar ze vragen.

Ze vragen feitelijk naar de wederkomst van Christus in het algemeen. Ze zijn
geinteresseerd in de verschijning van Christus in heerlijkheid om Zijn Koninkrijk op
te richten. En de eerste vraag is: Wanneer zal dat zijn? En als iemand zomaar uit
de wereld tot geloof komt in de Here Jezus en hoort over Zijn wederkomst, dan is
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de eerste vraag: Wanneer zal dat zijn? De vraag mag gesteld worden en hij wordt
in de Bijbel ook gesteld.

We zullen vervolgens zien wat voor een antwoord daarop gegeven wordt. In ieder
geval is het zo dat de Heer die vraag niet beantwoordt met:

Handelingen 1:7

7 En Hij zeide tot hen: Het komt u niet toe, te weten de tijden of
gelegenheden, die de Vader in Zijn eigen macht gesteld heeft;

Dat staat niet hier in Matthels 24. Daar gaat het nou maar om. Hier wordt de
vraag gesteld. De eerlijke vraag. En er komt ook een eerlijk antwoord op. Dat er in
het verleden en met name in Bijbelse tijden situaties geweest zijn waarbij het niet
wenselijk was dat bepaalde mensen bepaalde dingen wisten, dat weten wij, want
dat was in Matthels 13 ook al zo. Toen sprak de Heer over de verborgenheden van
het Koninkrijk der hemelen en Hij zei: Dat is omdat die mensen daar het niet
mogen weten. Daarom sprak Hij in gelijkenissen. Hij wilde dat het niet zou
uitlekken. Zij mochten het niet weten en vandaar dat we in de Bijbel uitspraken
vinden als: “Het komt u niet toe, te weten de tijden en de gelegenheden.” Nee, hun
niet, het komt u niet toe. Het is maar hoe je de klemtoon legt. En dan is de
volgende vraag: wie komt het dan wel toe? Nou, bijvoorbeeld de Thessalonicenzen,
want tot hen wordt gezegd:

1 Thessalonicenzen 5:1,2

1 Maar van de tijden en de gelegenheden, broeders! hebt gij niet van
node, dat men u schrijve.

2 Want gij weet zelven zeer wel, dat de dag des Heeren alzo zal
komen, gelijk een dief in den nacht.

Waar het om gaat is dat hier in Matthels 24 een vraag gesteld wordt naar dingen
die wij als christenen allemaal zouden moeten verwachten en waarnaar we geacht
worden uit te zien, namelijk naar de openbaring van Jezus Christus als de Koning
der koningen en de Heer der Heren in deze wereld. Als we Hem kennen, als we
gemeenschap met Hem hebben, als we onze positie in Christus bewust zijn, dan
verwachten wij inderdaad dat Hij zal verschijnen in heerlijkheid en dat Hijzelf ook
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de vruchten zal plukken van het werk dat Hijzelf volbracht heeft. En de eerste
vraag is dan: Wanneer? Nou, op die vraag gaat de Here Jezus in. De Heer geeft
echt een goed antwoord. Alleen het vergt wat studie. Je moet er wat moeite voor
doen. Maar dat is altijd al zo geweest. Je moet geinteresseerd zijn in dat wat God
gesproken heeft. En als je daarin geinteresseerd bent, krijg je inderdaad alle
antwoorden op alle vragen. De echte antwoorden, de goede antwoorden op alle
vragen.

De verwoesting van de tempel

Mattheliis 24:1

1 En Jezus ging uit en vertrok van den tempel; en Zijn discipelen
kwamen bij Hem, om Hem de gebouwen des tempels te tonen.

2 En Jezus zeide tot hen: Ziet gij niet al deze dingen? VVoorwaar zeg
Ik: Hier zal niet [een] steen op den [anderen] steen gelaten worden,
die niet afgebroken zal worden.

De tempel van Herodes

Hij was in de tempel en Hij zou de tempel verlaten. En toen ze daar tussen die
gebouwen door liepen om eruit te gaan, kwamen daar de discipelen bij Hem om
Hem die gebouwen te tonen, om Hem te vertellen wat het allemaal was. Want die
tempel waar het hier over gaat, die bestond nog niet zo lang. Het was de
zogenaamde tempel van Herodes. De oorspronkelijke tempel was die van Salomo
en die werd verwoest in de dagen van Nebukadnezar en bij de Babylonische
ballingschap, 587 voor onze jaartelling. Daarna hebben de Joden, toen zij
terugkwamen uit ballingschap, opnieuw een tempel gebouwd onder Ezra en
Nehemia en onder Haggai. En die tempel bestond al een jaar of pakweg 500 in de
dagen van koning Herodes. En deze koning Herodes, die wilde in een goed blaadje
komen bij het Jodendom, want daar moest hij over regeren. En deze koning
Herodes vond toen dat hij het beste die tempel, die inmiddels toch wel een beetje
in verval geraakt was, kon herstellen. En wat er gebeurd is in de dagen onmiddellijk
voorafgaande aan de dagen van de Here Jezus, is dat de oude tempel van Ezra en
Nehemia steen voor steen werd vervangen. Dat wil zeggen, er werd een klein
stukje afgebroken en meteen een klein stukje weer opgebouwd, zodat de tempel
zelf er altijd was, nooit verdwenen is. Maar aan het eind van de rit was het toch een
volledig nieuwe tempel. In feite was dit de derde en de vierde tempel. De eerste
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tempel was de tabernakel, dat was een vergankelijke tempel, één die je kon
afbreken en meenemen. Daarna kwam de definitieve, de tweede, dat was de
tempel van Salomo. Toen kwam de derde, dat was de tempel van Ezra. En het
eigenaardige is dat in de Bijbel de derde en de vierde altijd bij elkaar horen, die
vormen altijd een eenheid op een of andere manier.

De vijfde tempel

Wij zijn delen van een geestelijke tempel, levende stenen, en daarmee de vijfde
tempel.

1 Petrus 2:5

5 Zo wordt gij ook zelven, als levende stenen, gebouwd [tot] een
geestelijk huis, [tot] een heilig priesterdom, om geestelijke
offeranden op te offeren, die Gode aangenaam zijn door Jezus
Christus.

Deze vijfde tempel kon komen omdat de vierde verdwenen was. Eerst moet de
oude worden weggenomen. Deze oude tempel had te maken met de Wet, een
vierde tempel verband houdend met de vierde bedeling, en er komt een eind aan.
Er is een eind aan gekomen door de kruisiging van de Here Jezus. En zelfs het kruis
zelf is een vier. En dat in overeenstemming met Gods plan. Het is waar dat Israél
op dat moment, in die tijd, haar Messias verwierp. En het wordt Israél ook
aangerekend als volk. Maar dat neemt niet weg dat het onderdeel uitmaakte van
Gods plan. Dat dat voorzien is door God en dat God daarmee rekent. En wat de
Heer hier de discipelen probeert duidelijk te maken, ook in de volgende
redevoering, is dat nu eenmaal die bedeling van de wet die te maken heeft met de
oude stoffelijke dingen, de vergankelijke dingen, dat die zal worden beéindigd en
dat die moet worden vervangen door iets totaal nieuws. Dat is wat gezegd wordt en
het eerste waar wij mee rekening moeten houden wanneer wij een ontmoeting
hebben met de Heer. Wanneer wij tot de Heer komen en wanneer wij ons leven en
wat wij op aarde hebben laten zien aan de Heer.

We tonen Hem de gebouwen van de tempel, we tonen Hem de details van ons
leven en misschien zijn we er trots op, misschien ook niet. Maar het maakt geen
verschil. Want onder alle omstandigheden zal de Heer moeten zeggen: "Ziet gij niet
al deze dingen? Voorwaar zeg Ik: Hier zal niet [een] steen op den [anderen] steen
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gelaten worden, die niet afgebroken zal worden." (Matt. 24:2) Het moet afgebroken
worden, want alle eigen werk zal worden afgebroken. Het moet wel gebouwd
worden, maar voor de eeuwigheid moet er gebouwd worden met heel andere
stenen: goud, zilver, kostelijke stenen.

1 Korinthe 3:10,12

10 Naar de genade Gods, die mij gegeven is, heb ik als een wijs
bouwmeester het fondament gelegd; en een ander bouwt daarop.
Maar een iegelijk zie toe, hoe hij daarop bouwe.

12 En indien iemand op dit fondament bouwt: goud, zilver, kostelijke
stenen, hout, hooi, stoppelen;

In dit schriftgedeelte gaat het over de bouw van een tempel. Het fundament is
gelegd en eenieder ziet toe hoe hij daarop bouwe. Niet met stenen, maar met
onzienlijke stenen. We hebben een onzienlijk fundament. Dat is Christus, want we
zien Hem immers niet en we bouwen daarop met onzienlijke bouwmaterialen. De
tempel zal worden afgebroken. Dit is een geestelijke toepassing, maar dat kan
natuurlijk alleen omdat het letterlijk waar is. Die stenen zouden afgebroken
worden.

Kunt u zich voorstellen? Dat is wat de Heer zegt tegen deze Joden, tegen de
discipelen. Het wordt afgebroken. Je kan er trots op zijn, je kan denken dat het je
bij God brengt, maar dat is niet het geval. Het wordt afgebroken. Het heeft geen
functie.

Romeinen 3:20

20 Daarom zal uit de werken der wet geen viees gerechtvaardigd
worden, voor Hem; want door de wet is de kennis der zonde.

En die tempeldienst, die is door God gewild, maar het demonstreert de onmacht
van de mens. En nu dat gebeurd is, heeft hij zijn functie verloren. Daarom kennen
wij een andere tempel, een geestelijke tempel.
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“Intocht in Jeruzalem”

De Heer zegt dat het afgebroken zal worden en dat is van bijzonder belang, vooral
in het kader waarin het gezegd wordt. Dit gebeurt een dag, of misschien twee
dagen, nadat de Heer als de komende Koning op de ezel rijdt, over de Olijfberg in
de richting van Jeruzalem.

Lukas 19:38

38 Zeggende: Gezegend [is] de Koning, Die daar komt in den Naam
des Heeren! Vrede [zij] in den hemel, en heerlijkheid in de hoogste

[plaatsen]!

Hier werd de zone Davids binnengehaald met palmtakken. Palmtakken spreken
altijd over koningschap. In ieder geval een palmboom. Dat is zo'n lange, rechte
stam, dat spreekt van de opstanding, en erboven op een kroon. Het spreekt over
de Koning, over de Christus, de Messias. In het Hebreeuws heet het een Tamar. De
naam Tamar komt meerdere keren in de Schrift voor, meerdere personen dragen
die naam. Het spreekt over koningschap in het algemeen.

Hij werd binnengehaald met palmtakken, maar toen Hij de stad zag, weende Hij
over haar. En dat was het einde van de rit. Wij noemen het de "Intocht in
Jeruzalem," maar het was een tocht naar Jeruzalem en het hield op. Niet in
Jeruzalem, maar op de Olijfberg, buiten Jeruzalem. Want Jeruzalem was ongelovig
en Jeruzalem was niet bereid de Messias te ontvangen.

Lukas 19:41,42

41 En als Hij nabij kwam, en de stad zag, weende Hij over haar,

42 Zeggende: Och, of gij ook bekendet, ook nog in dezen uw dag,
hetgeen tot uw vrede [dient]! Maar nu is het verborgen voor uw

ogen.

Dat is wat de Heer zei. Waar het om ging is dat de Heer kwam als de Koning en Hij
zegt: Ja, maar zo gaat dat niet en Hij weende over de stad en Hij zegt: Het is
verborgen. En het Koninkrijk is nog steeds verborgen voor Jeruzalem. En het
resultaat daarvan zou dan ook inderdaad zijn de verwoesting van Jeruzalem.

15



De vijgenboom

Nog een ander beeld: op dezelfde dag als de zogenaamde intocht in Jeruzalem
kwam de Heer bij een vijgenboom.

Mattheiis 21:18,19

18 En des morgens vroeg, als Hij wederkeerde naar de stad,
hongerde Hem.

19 En ziende, een vijgeboom aan den weg, ging Hij naar hem toe, en
vond niets aan denzelven, dan alleenlijk bladeren; en zeide tot hem:
Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid! En de vijgeboom
verdorde terstond.

Hij had honger, staat er, en Hij liep om de boom heen. En wat vond Hij? Niets dan
bladeren. Vijgenbladeren hebben te maken met de uiterlijke dingen. Denk maar
aan de eerste keer dat het in de Bijbel voorkomt. Dan wordt het gebruikt als
kleding om de mens een ander uiterlijk te geven of om het uiterlijk van de mens te
verbergen, want zo kun je het ook zeggen. Maar de mens kleedde zich in
vijgenbladeren en toen al zei de Heer: Nee, zo moet dat niet. Niet in
vijgenbladeren. En er werd een lam geslacht en hij kleedde de mens in
dierenvellen; er moest eerst bloed vioeien. En zo is het hier ook. De Heer komt bij
de vijgenboom en vindt alleen vijgenbladeren, maar dat was niet de bedoeling.
Vijgen moesten er zijn, vrucht moest er zijn aan de boom, niet bladeren. Niet de
uiterlijke vorm van die boom, want de boom, die kleedt zich in zijn blad. En u weet
hoe het met blad gaat: het valt toch altijd af. Je hebt er niet zo veel aan, aan blad.
Je kunt je er beter niet in kleden, want het valt af. Ik ken nog iemand die zich ook
kleedde in vijgenbladeren.

Lukas 19:1-5

1 En [Jezus], ingekomen zijnde, ging door Jericho.

2 En zie, er was een man, met name geheten Zacheus,; en deze was
een overste der tollenaren, en hij was rijk;
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3 En zocht Jezus te zien, wie Hij was; en kon niet vanwege de
schare, omdat hij klein van persoon was.

4 En vooruitlopende, klom hij op een wilden vijgeboom, opdat hij
Hem mocht zien; want Hij zou door dien [weg] voorbijgaan.

5 En als Jezus aan die plaats kwam, opwaarts ziende, zag Hij hem,
en zeide tot hem: Zacheus! haast u, en kom af; want Ik moet heden
in uw huis blijven.

Zacheds. Die klom gewoon in de vijgenboom. En wat zei de Heer? Hij zei: Kom,
daar hoor je niet. Kom eruit, niet in die vijgenboom, niet in die vijgenbladeren.
Zacheds fungeerde daar als vrucht aan de vijgenboom. Hij hing aan de vijgenboom
en hij werd geplukt: kom er maar uit. Hij moet bij je binnen zijn, thuis.

En wat er gebeurde met die vijgenboom is dat de Heer eromheen loopt en zegt: Dit
is geen vrucht. En Hij vervloekte de boom. En de boom verdorde terstond. En Hij
zegt: "Uit u worde geen vrucht meer in der eeuwigheid."

De vijgenboom is een type van Israél en van het Joodse volk. Maar er waren geen
vruchten aan de boom. Er waren geen vruchten aan het volk. En de Heer
vervloekte de vijgenboom. Een dag later, of op dezelfde dag, zegt Hij: Hier zal niet
een steen op de andere gelaten worden. Het is precies hetzelfde. Het gaat allemaal
over Israél, de natie, maar een ongelovige natie. Over hen die de Messias
verwierpen. En de Heer zegt: Geen vrucht daar meer aan, het zal niets meer
kunnen voortbrengen. En het bijzondere daarvan is dat Israél gewoonlijk
verwachtte dat de Messias zou komen om Israél te verlossen van de vijanden en
hun hun nationale onafhankelijkheid terug te geven. Dat wil zeggen om het land en
het rijk, het volk te bouwen, om het definitief te verlossen. Maar wat de Heer zegt
is: nee. De vijgenboom wordt vervloekt, want daar groeit geen vrucht aan. Het
mag dan nog zo'n mooie tempel zijn, maar er zal geen steen op de andere gelaten
worden. Hij zal afgebroken worden.

Godsdienstige opvattingen
Wat zegt het Woord van God?

De Here Jezus kwam en predikte een boodschap die lijnrecht in strijd was met alle
godsdienstige opvattingen van Zijn dagen. Maar het gaat niet om godsdienstige
opvattingen die wij hebben. Het gaat erom of wij geloven wat het Woord van God
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zegt. En dan blijkt dat het Woord van God niet gezegd had dat de Messias zou
komen om Israél te verlossen, maar dat de Schrift gezegd had dat de Messias eerst
zou komen om te lijden en te sterven, om alzo Zijn heerlijkheid in te gaan. Want
dat is wat gezegd werd tegen de Emmalisgangers, die klaagden en zeiden: Wij
dachten dat Hij ons verlossen zou, en het is nu al de derde dag. Hij is al drie dagen
dood, zeiden ze.

Lukas 24:25,26

25 En Hij zeide tot hen: O onverstandigen en tragen van hart, om te
geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben!

26 Moest de Christus niet deze dingen lijden, en [alzo] in Zijn
heerlijkheid ingaan?

Dat stond toch allemaal in die Bijbel? Maar dat waren niet de godsdienstige
opvattingen van die dagen. Maar het was wel in het Woord van God, dat zei dat de
Messias zou komen, eerst om te lijden en daarna om verheerlijkt te worden. En ik
ken maar een paar mensen die dat ook geloofden in die dagen. Het zijn er niet zo
veel geweest. Eén ervan was de apostel Petrus. Het heeft hem heel veel moeite
gekost om dat te leren, trouwens. Maar hij haalt het later aan:

1 Petrus 1:10-12

10 Van welke zaligheid ondervraagd en onderzocht hebben de
profeten, die geprofeteerd hebben van de genade, aan u [geschied];

11 Onderzoekende, op welken of hoedanigen tijd de Geest van
Christus, Die in hen was, beduidde en te voren getuigde, het lijden,
[dat] op Christus [komen] [zou], en de heerlijkheid daarna
[volgende].

12 Denwelken geopenbaard is, dat zij niet zichzelven, maar ons
bedienden deze dingen, die u nu aangediend zijn bij degenen, die u
het Evangelie verkondigd hebben door den Heiligen Geest, Die van
den hemel gezonden is; in welke dingen de engelen begerig zijn in te

zien.

18



En dat is de reden waarom de Here Jezus een boodschap predikt die inderdaad
lijnrecht in strijd is met de opvatting van de godsdienstige leiders van het volk. En
het was zelfs zo daarmee in strijd dat ze drie jaar lang, waarin de Here Jezus
optrad, steeds geprobeerd hebben om Hem te doden. Het was niet alleen maar een
meningsverschil van de een denkt zus en de ander denkt nu eenmaal zo. Het was
zo fundamenteel verschillend dat men er wel een zonde voor over had. Namelijk
om Hem te doden, op wat voor wijze dan ook. Wie wilden Hem doden? De
godsdienstige orthodoxe leiders van het volk. De orthodoxe leiders van Israél. Zij
waren degenen die Hem wilden doden en die dat ook inderdaad gedaan hebben.
Niet door stok ongelovigen, niet door mensen die helemaal niet geloofden in een
God. Door mensen die geloofden in de God van de Bijbel, maar de Bijbel niet
wensten te geloven en het Woord van die God niet wensten te geloven. Ze waren in
feite geen haar beter dan de slang in het paradijs, om het dan maar eens
eenvoudig te zeggen. Die wel erkende dat er een God was en die ook erkende dat
God gesproken had, maar die niet bereid was te geloven wat God gezegd had. En
de Schriftgeleerden in de dagen van de Here Jezus handelden precies zo. Ze
geloofden dat God gesproken had en ze hanteerden dagelijks dat Woord. Maar ze
geloofden het Woord niet. En dat is het gevaar. Het gevaar is dat we niet geloven
wat God spreekt. En dat gold toen, dat gold de eeuwen door in de dagen van de
profeten en dat geldt tot vandaag aan de dag aan toe. Wij als gelovigen, wij die
zeggen gelovigen te zijn, hebben in principe maar één verantwoordelijkheid en dat
is inderdaad die Schrift vers voor vers te accepteren. Zeg niet: ik geloof de Bijbel
van kaft tot kaft. Daar ben je niet klaar mee. Je zult moeten weten wat erin staat.
Je zult hem moeten bestuderen. En dan kun je het nog een keer zeggen: ik geloof
hem van kaft tot kaft. En dan nog hou ik er een klein vraagtekentje bij. Want weten
wij wat er allemaal in staat? Ik hoor nog bijna dagelijks dingen waarvan ik zeg:
stond dat in de Bijbel? Nooit geweten, of: altijd overheen gelezen. Maar onze
verantwoordelijkheid is het te geloven, te bestuderen. En dan zijn wij inderdaad
eventueel bruikbare kanalen voor het werk wat de Heer nu in deze verborgen
bedeling doet. Maar we zullen moeten beginnen met accepteren dat wat God
gesproken heeft.

En wat heeft God gesproken? Wat heeft de Heer gesproken tot de discipelen? Hij
zegt: Hier zal niet één steen op de andere gelaten worden. Er was geen
triomfantelijke intocht in Jeruzalem. Er zou niet een Koninkrijk aanbreken, zichtbaar
op dat tijdstip. De Romeinen zouden niet verdreven worden uit Israél. Integendeel,
de Joden zouden verdreven worden uit Israél en de Romeinen zouden blijven.
Precies andersom. En dat was ook niet de eerste keer dat zulke dingen gebeuren.

De dagen van Jeremia
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Want wat denkt u van de dagen van Jeremia? Toen daar de Babyloniérs kwamen en
alle valse profeten in die dagen die zeiden: de Heere zal ons helpen. Bid maar tot
de Heer en dan zal Hij ons helpen en dan zal Jeruzalem gespaard worden. En ze
kwamen bij Jeremia: is er ook een woord van de Heer?

Jeremia 37:17-21

17 Zo zond de koning Zedekia henen, en liet hem halen; en de
koning vraagde hem in zijn huis, in het verborgene, en zeide: Is er
ook een woord van den HEERE? En Jeremia zeide: Er is; en hij zeide:
Gij zult in de hand des konings van Babel gegeven worden.

18 Voorts zeide Jeremia tot den koning Zedekia: Wat heb ik tegen u,
of tegen uw knechten, of tegen dit volk gezondigd, dat gijlieden mij
in het gevangenhuis gesteld hebt?

19 Waar zijn nu ulieder profeten, die u geprofeteerd hebben,
zeggende: De koning van Babel zal niet tegen ulieden, noch tegen dit
land komen.

20 Nu dan, hoor toch, o mijn heer koning! laat toch mijn smeking
voor uw aangezicht nedervallen, en breng mij niet weder [in] het
huis van Jonathan, den schrijver, opdat ik aldaar niet sterve.

21 Toen gaf de koning Zedekia bevel; en zij bestelden Jeremia in het
voorhof der bewaring, en men gaf hem des daags een bol broods uit
de Bakkerstraat, totdat al het brood van de stad op was. Alzo bleef
Jeremia in het voorhof der bewaring.

Ja, zegt Jeremia. De stad zal ingenomen worden. En gij koning, gij zult in handen
vallen van Nebukadnezar. Zo had God nou een keer gesproken. Dat de heren
theologen van die dagen het er niet mee eens waren, daar trok Jeremia zich niets
van aan. Hij kwam er alleen door in de gevangenis terecht. Het punt is dat het weer
in strijd was met wat algemeen de opvatting was, in strijd met dat wat algemeen
geleerd werd in die dagen. Het resultaat was toen hetzelfde als wat later gebeurde:
de vernietiging van Jeruzalem en van de Joodse staat en de "geen één steen van de

20



tempel bleef op de andere." Dat was z6 bij Nebukadnezar. En het was zo in de

dagen die volgden op die van de Here Jezus. Het zou afgebroken worden. Dat was
het Woord des Heren. Want het moest plaats maken voor iets totaal anders. "Hier
zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden."

Een periode van stilte/verborgenheid

En toen was het een hele poos stil blijkbaar. Want voordat nou Matthels 24:3 opent
zijn we een heel eind verder. Deze woorden werden gezegd in de tempel in
Jeruzalem, in het hart van Jeruzalem. En het volgende vers opent met: "En als Hij
op de Olijfberg gezeten was...." Blijkbaar is daar een heel stuk overgeslagen: de
hele weg van de tempel naar de Olijfberg waarin het stil is. Dat is allemaal
typologie, heeft allemaal een betekenis. Want dat betekent in de eerste plaats dat
de Heer wegging uit de tempel. Dat staat in Matthels 24:1: Hij vertrok van de
tempel. Hij was in de tempel en ging op weg. En onderweg, al lopend, de tempel
achter zich latend en zelfs Jeruzalem achter zich latend, zegt de Heer: Ja, dat wordt
allemaal afgebroken, en ze lopen gewoon door. Ja, dat is mooi, maar het wordt
afgebroken, hé? En hij gaat uit. Waarnaartoe?

Buiten de legerplaats

Laten we eens een term nemen uit de Hebreeénbrief.

Hebreeén 13:13

13 Zo laat ons dan tot Hem uitgaan buiten de legerplaats, Zijn
smaadheid dragende.

Hij ging uit. "Buiten de legerplaats," buiten het kamp. Of laten we een term nemen
uit Genesis.

Genesis 12:1

1 De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw
maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen
zal.

Want dat is wat gelovigen doen, zij die het Woord van God geloven, zij
gehoorzamen de Heer. Dat wil zeggen: ze luisteren naar Zijn Woord. En het
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resultaat is altijd: ze gaan uit hun land en uit hun maagschap en uit hun vaders
huis. Het gebeurde met Abram, een van de grote voorbeelden, de Vader van alle
gelovigen. En het gebeurde met de Here Jezus Zelf, die ook alle gelovigen ten
voorbeeld gesteld wordt. Het is altijd hetzelfde verhaal, gaat lijnrecht tegen de
draad in en men moet loslaten al wat men ontvangen had of meende te bezitten.
En het is hier ook zo. Merkwaardig is dat de Here Jezus hier de tempel en
Jeruzalem verlaat en dat is hetzelfde wat we lazen in Matthets 13

Mattheliis 13:1

1 En te dien dage Jezus, uit het huis gegaan zijnde, zat bij de zee.

Hij ging uit het huis, Hij ging naar buiten. En in Matthels 13 volgden daar de
verborgenheden. Die verborgenheden hebben we in dit vers ook.

Want de Heer gaat uit, uit het huis, uit Jeruzalem, uit de tempel. En dan is het stil.
Dan is het verborgen. Dan wordt er niets gezegd, totdat de Heer zit op de Olijfberg.

De Olijfberg

De Olijfberg in de Bijbel is altijd een beeld van het Koninkrijk. Dat was zo een dag
eerder, namelijk bij de zogenaamde intocht. Dat was de tocht over de Olijfberg. Aan
de ene kant van de Olijfberg werd de ezel geroepen, of uitverkoren, want zo kun je
dat rustig zeggen. En de tocht ging over de berg, totdat de Heer vanaf de berg
Jeruzalem zag en daar hield de tocht op. En aan de andere kant ligt Jeruzalem. Het
was over de berg en op de berg. Op die Olijfberg werd Hij gezien, een moment als
de komende Koning op de ezelin, in overeenstemming met de oudtestamentische
profetie. En verder weten wij dat als de Heer komt, lichamelijk en zichtbaar, dat Hij
dan inderdaad in overeenstemming met de oudtestamentische profetie zal
verschijnen op de Olijfberg.

Zacharia 14:4

4 En Zijn voeten zullen te dien dage staan op den Olijfberg, die voor
Jeruzalem ligt, tegen het oosten; en de Olijfberg zal in tweeen
gespleten worden naar het oosten, en naar het westen, [zodat] er
een zeer grote vallei zal zijn; en de ene helft des bergs zal wijken
naar het noorden, en de helft deszelven naar het zuiden.
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Dat is als de Koning, de machthebber. En vanaf dat moment strijdt Hij dan ook aan
de zijde van Israél. Dat is ook wat we in Zacharia 14 dan kunnen lezen.

Hetzelfde vinden we in Handelingen 1, waar we vinden dat de Heer is op de
Olijfberg. Dat is een paar weken later dus. Maar daar is Hij op de Olijfberg en
vandaar vertrekt Hij. Dan wordt Hij aan het zicht ontnomen, staat er uitdrukkelijk
bij.

Handelingen 1:9-12

9 En als Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen, daar zij het zagen,
en een wolk nam Hem weg van hun ogen.

10 En alzo zij hun ogen naar den hemel hielden, terwijl Hij heenvoer,
ziet, twee mannen stonden bij hen in witte kleding;

11 Welke ook zeiden: Gij Galilese mannen, wat staat gij en ziet op
naar den hemel? Deze Jezus, Die van u opgenomen is in den hemel,
zal alzo komen, gelijkerwijs gij Hem naar den hemel hebt zien

heenvaren.

12 Toen keerden zij wederom naar Jeruzalem, van den berg, die
genaamd wordt de Olijf [berg], welke is nabij Jeruzalem, liggende
[van] [daar] een sabbatsreize.

En dan staan die discipelen daar te kijken naar iets wat helemaal niet te zien is. Ze
kijken naar iets onzichtbaars. Ze proberen naar een Koning te kijken, maar Hij is
echt niet te zien, want Hij is in de hemel. En dan verschijnt er een engel en die
zegt: Gij mannen, wat staat gij daar? Ja, wat staan ze daar raar te kijken. Dat is
een beeld van de gelovigen van deze bedeling. We kijken naar de hemel. Niks te
zien. Maar wat wij weten is dat Hij van daar zal wederkomen. Wij zoeken de dingen
die boven zijn waar Christus is. Niet omdat we dit zien, maar omdat we dat weten.
En wij zijn daar in feite met Hem. Ons leven is daar verankerd in Christus. Daarom
is onze wandel in de hemel.

Filippenzen 3:20
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20 Maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook den
Zaligmaker verwachten, [namelijk] den Heere Jezus Christus;

Hij voer op van de Olijfberg, Zijn opgerichte Koninkrijk liet Hij voor wat het was. Hij
verdween. En wij staan op diezelfde positie met een Koninkrijk. Een koninkrijk?
Daar is niks van te zien. Maar wij richten onze blik op de hemel, want we weten dat
Hij daar gezeten is, aan de rechterhand van de majesteit in de hoogste hemelen.

Hebreeén 8:1

1 De hoofdsom nu der dingen, waarvan wij spreken, is, [dat] wij
hebben zodanigen Hogepriester, Die gezeten is aan de rechter [hand]
van den troon der Majesteit in de hemelen:

Maar wij weten ook dat Hij van daar zal wederkeren, geopenbaard zal worden. En
in de meest letterlijke zin zal Hij dus inderdaad precies wederkomen zoals Hij
opvoer. Dat is wat er staat in Handelingen. Dat betekent: op een wolk en
lichamelijk zichtbaar. En Hij zal dus verschijnen op de Olijfberg. En als de Heer
komt op aarde als de Koning, zal dat niet zijn in de eerste plaats in Jeruzalem,
maar zal het zijn in de eerste plaats op de Olijfberg, en vandaaruit zal Hij Jeruzalem
binnengaan en afmaken wat op de zogenaamde Palmpasen werd afgebroken. Naar
verwachting niet op een ezel, maar op een paard. Er zal dan wel degelijk een
intocht plaatsvinden uit diezelfde richting, maar dan in verband met de openbaring
van Zijn Koninkrijk hier.

Wij wachten op die verschijning op die Olijfberg, op de openbaring van Christus.
Dat vinden we hier uitgedrukt in Matthets 24. Ze vertrokken uit de tempel. Dan is
het stil. Dan hoor je niks, dan weet je niet wat er gebeurt en dan uiteindelijk zitten
ze op de Olijfberg. En wat gebeurt er dan? Dan wordt er gesproken over de
openbaring van dat Koninkrijk. Na de onderbreking komen we terecht in vers 3, als
Hij op de Olijfberg gezeten was. “Te dien dage zullen Zijn voeten staan op de
Olijfberg.” En hier zit Hij op de Olijfberg en spreekt over dat wat later gebeuren zal,
want daar wordt de vraag gesteld. "En als Hij op de Olijfberg gezeten was, gingen
de discipelen tot Hem alleen."

Wedergeboorte

Deze waarheden met betrekking tot de openbaring van Zijn Koninkrijk hier op
aarde, die worden aan de discipelen geopenbaard, niet aan de massa, niet aan het

24



volk. Die dingen worden niet onderwezen aan hen die niet eens in Hem geloven. Ze
worden niet gepredikt aan hen die Hem verwierpen. Als de apostel Petrus, één van
de apostelen die hier dus bij is, zich later richt tot Israél, tot de ongelovige natie,
dan zegt hij alleen maar: Hij zal wederkomen. En verder draagt hij hen op zich te
bekeren. Want ja, als je niet eerst tot geloof komt, als je niet eerst bekeert tot de
Heere, dan kan het wel aardig zijn dat de Heer weder zal komen, maar dan heb je
er niets aan. Het heeft geen zin te praten over een wederkomst van Christus als je
niet gelooft in die Christus. Denk maar eens aan de leraar van Israél in Johannes 3,
Nicodemus, die zegt:

Johannes 3:2

2 Deze kwam des nachts tot Jezus, en zeide tot Hem: Rabbi, wij
weten, dat Gij zijt een Leraar van God gekomen,; want niemand kan
deze tekenen doen, die Gij doet, zo God met hem niet is.

Heel voorzichtig, van God gekomen, zo van: Bent u dan misschien de Messias? Bent
u degene die dat Koninkrijk zal oprichten? En de Heer geeft een antwoord en zegt:

Johannes 3:3

3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar zeg Ik u:
Tenzij dat iemand wederom geboren worde, hij kan het Koninkrijk
Gods niet zien.

Het heeft geen zin te praten over de komst van de Koning als je niet eerst
wedergeboren wordt. Je moet in de Koning geloven. Je moet geloven in de Koning,
zoals Hij geopenbaard werd in de Schrift. In Hem die komen zou om te lijden en te
sterven, om daarna op te staan en vervolgens Zijn koninkrijk op te richten. Je moet
wedergeboren worden eerst. En anders heeft het geen zin. En dat is met
Bijbelstudie ook zo. Je moet eerst geloven in Hem die zondaren rechtvaardigt, in
Hem die kwam in nederigheid en vernedering, in lijden, om Zijn leven af te leggen,
om het daarna weder op te nemen. En daarom kunnen deze dingen, deze leringen
over de openbaring van Jezus Christus in de toekomst, deze lering over de
wederkomst van Christus, alleen maar verklaard worden, uitgelegd worden of
gegeven worden aan hen die in beginsel alles geloven wat de Schrift zegt over
Christus. Ze moeten de gekruisigde kennen, anders kun je niet de Koning kennen.
Als we de Vernederde niet eerst kennen, kennen we de Verhoogde niet. Dat is
onmogelijk.
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Geloven wat God gesproken heeft

Je moet beginnen met te geloven wat God gesproken heeft. Hoe vreselijk het soms
ook klinkt, misschien dat inderdaad al de stenen zullen worden afgebroken. Het
moet worden afgebroken omdat het plaats moet maken voor iets veel beters. En
wat wij moeten leren is dat wij ons eigen leven opgeven opdat we een ander leven
daarvoor in de plaats ontvangen.

Johannes 12:24,25

24 Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Indien het tarwegraan in de aarde
niet valt, en sterft, zo blijft hetzelve alleen; maar indien het sterft, zo
brengt het veel vrucht voort.

25 Die zijn leven liefheeft, zal hetzelve verliezen,; en die zijn leven
haat in deze wereld, zal hetzelve bewaren tot het eeuwige leven.

Je moet het opgeven om nieuw te krijgen. Je moet eerst sterven om op te staan. Je
moet eerst verliezen om wat nieuws te kunnen ontvangen. We moeten vaak veel
opgeven. Ook vaak godsdienstige dingen, want daar praten we over. Om daarvoor
in de plaats inderdaad eeuwig leven en zekerheid en blijdschap en overwinning te
kunnen ontvangen. Niet te behalen, maar te ontvangen, want die is er al in
Christus. Zolang wij menen dat we zelf steentjes op elkaar moeten stapelen, dan
zitten we verkeerd en dan is er geen ruimte voor het werk wat de Heer doet.
Zolang wij werken, werkt de Heer niet. Pas als wij stoppen, pas wanneer wij
ophouden met werken, maar geloven in Hem die zondaren rechtvaardigt, dan is
daar de Heer die zegent.

Zo was het voor die discipelen ook. Ze komen bij Hem op die Olijfberg met die
grote betekenis, sprekend over de openbaring van het Koninkrijk. En daar gaan de
discipelen tot Hem, alleen. Het grote volk is daar niet bij. Dat verwierp Hem. Maar
die paar mensen die Hem dan volgden en die Hem wilden geloven, maar die nog zo
weinig begrepen, zij kwamen bij Hem en zeiden: "Zeg ons..." Die discipelen waren
gelovigen. Maar ze wisten niet alles. Absoluut niet. En in sommige dingen waren ze
ongetwijfeld ook aarzelend en zelfs traag om te geloven, zoals de Heer zei. Maar ze
waren gelovigen, ze wilden wel. En wat ze doen is bij de Heer komen. Ze laten alles
achter. Jeruzalem, de tempel. Buiten de legerplaats. En ze komen bij Hem. Want ze
willen weten, ze zijn eerlijk, ze willen geloven. Ze willen de waarheid kennen en
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zeggen: "Zeg ons wanneer zullen deze dingen zijn?" En welk zal het teken zijn van
Uw toekomst en van de voleinding der wereld?" Zij geloofden dus dat dat zou
plaatsvinden ooit. Zij geloofden dat de profetieén vervuld zouden worden. Ze
wisten alleen niet hoe. En daarom komen ze vragen en daarom krijgen ze ook een
antwoord.

Als je op voorhand gelooft dat de Heer antwoord geeft op alle vragen, dat wijsheid,
echte wijsheid, begint bij vreze des Heren en dus bestemd is voor elke gelovige;
dat het waar is wat in Spreuken 8 staat of van de wijsheid die zegt:

Spreuken 8:17

17 Ik heb lief, die Mij liefhebben; en die Mij vroeg zoeken, zullen Mij
vinden.

Als je dat weet en gelooft, dan begin je vroeg te zoeken naar de waarheid en dan
weet je zeker dat je het vindt. En de antwoorden op de vragen zijn allemaal in dit
boek. Je hoeft alleen maar te zeggen tot de Heer: zeg ons, wanneer zal dat zijn?
Misschien krijg je niet vandaag een antwoord, misschien ook morgen niet. Maar het
antwoord komt. En daarom, "wie Mij vroeg zoeken, zullen mij vinden." Hoe eerder
je begint met gewoon de waarheid zelf, het woord der waarheid te onderzoeken en
het te verwachten van de Heer, dan krijg je antwoord op de vragen. Dan openbaart
de Heer zich. Ik bedoel dan niet in letterlijke zin lichamelijk, maar in geestelijke zin.

Dan zijn er antwoorden op al die vragen, ook de vragen van deze discipelen. Zij
waren op de goede weg. Wanneer zullen deze dingen zijn? Welke dingen? Die van
het afbreken van de tempel? Ze zeiden niet: Oh nee, dat kan niet, want het is in
strijd met die profetieén die zeggen dat de Heer zou komen, de Messias, en die zou
juist de dingen oprichten en bewaren, een eeuwig Koninkrijk oprichten. Nee, ze
accepteren wat de Heer zegt. Het zal afgebroken worden eerst. En dan vragen ze:
het wordt afgebroken, maar wanneer wordt het dan weer opgebouwd? Wanneer
komt dan dat nieuwe? Wanneer zult u verschijnen in heerlijkheid? Wanneer zullen
deze dingen zijn? En welk zal het teken zijn van Uw toekomst en van de voleinding
der wereld? Eigenlijk staat daar: "de voleinding der eeuw."

Ze wisten dat deze tegenwoordige eeuw beéindigd zou worden en ze wisten dat er
een toekomst zou zijn. Inderdaad van de Heer, een toekomstige verschijning van de
Heer in heerlijkheid, en ook dat er tekenen mee gepaard zouden gaan. En ze wilden
weten hoe of wat. Als je wil weten hoe of wat, bestudeer dan dit hoofdstuk. Sta

27



open voor wat de Heer openbaart. Dat kon wel eens heel anders zijn dan u had
gedacht. Maar we moeten ook niet denken voor onze beurt. We moeten ons
openstellen voor het Woord van God. Daardoor hebben we leven ontvangen,
daaruit. De woorden van de Heer zijn Geest en Leven. Daar is ons leven begonnen,
in dat Woord. En dat leven, dat wordt slechts ontwikkeld, slechts opgebouwd, door
datzelfde Woord van God. Als je geestelijk volwassen wilt worden, geestelijk
zekerheid wil hebben, dan moet je op de hoogte gesteld worden van deze Bijbelse,
Goddelijke en Geestelijke waarheden. Volwassenheid is een kwestie van zekerheid,
van vertrouwen.

Als je geestelijk volwassen wil worden moet je vertrouwen leren krijgen in de Heer
en in Zijn Woord. En dan kun je met vertrouwen, in geloof, inderdaad de toekomst
tegemoet zien. Want wel gelukzalig is Hij die in de schuilplaats, in de verborgen
plaats des Allerhoogsten is gezeten. Hij blijft daar niet zitten, hoor. Maar nu wel. En
daar wacht Hij op de tijd dat de Heer Zichzelf zal openbaren als de Koning der
koningen en de Heer der heren in Jeruzalem, op de berg Sion, op de troon van
David en zelfs in verband met een nieuw te bouwen tempel op aarde en zichtbaar.
Heel letterlijk.
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